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ÖNSÖZ 


G ünümüz insanını ve özellikle gelecek nesli ilgilendiren pek çok mesele akademik çevrelerde enine boyuna tartışılıp, çözümlenmeye çalışılırken; Bunların toplum bilincine aktarılmasında zorluklar yaşanmaktadır. 

Siyasi ve sosyal olayların mutlaka tarihsel bir temeli ve geçmişi vardır. Meselenin geçmişi iyice kavranmadan güncelini anlamak ve geleceği hakkında fikir yürütmek imkânsızdır. 

İşte bu yüzdendir ki, Türk Milletinin ve yeni Türk neslinin geçmiş temelleri ile birlikte güncel sorunları anlaması ve geleceğine yön vermesi için bu Roman yazılmıştır. 

Roman gerçekler üzerine inşa edilmiş bir kurgudur. 

Tarihe meraklı olanlar ve tarihçiler olayların kaynaklarını iyi bilir. 

Romandaki bilinmeyenler için araştırma yolu açıktır. 

Romanda yer verilen tarihsel fotoğraflar tarafımdan renklendirilmiştir. 

Saygılarımla! 

Dr. Abdullah Manaz 
12 Nisan / 12 Temmuz 2020 


<.. Biz insanın mensubiyetine değil, kalbine, diline ve eline bakarız. Elinden, dilinden ve kalbinden emin olmadığımız kişi sadece bizim değil bütün insanlığın düşmanıdır” 


SUNUŞ 
© 


ürk Milletinin binlerce yıllık tarihinde önemli dönüm nokip vardır. Her dönüm noktası yeni bir diriliş ve kuruluştur. 600 yıllık Osmanlı Hakimiyeti, emperyalist devletlerin ancak topluca saldırması ile son bulmuş ve Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğiyle yeni bir sayfa açılmıştır. 

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni ve felsefesini kavramak için Mustafa Kemal'i ve Onun eşsiz mücadelesini çok iyi bilmek gerekir. 


Küreselleşen ve dijitalleşen dünya hayatı kolaylaştırırken insanları da okuma ve araştırmadan uzaklaştırıp sosyal medyanın basit kavramlarına hapsetmiş durumdadır. Böyle bir dönemde, derin araştırmalara dayanan bilimsel ve tarihsel gerçeklerin yeni nesile aktarılması ve kavratılması oldukça zorlaşmıştır. 


Elinizdeki bu Tarihi, Felsefi ve Belgesel Roman bu sahadaki belki de ilk denemelerdendir. Son büyük Türk devletinin kuruluşunu ve temel felsefesini konu alan Roman'da tarihsel gerçekler, yeni nesilin ilgi duyduğu tarihsel bir akış içerisinde sunulmuştur. Mustafa Kemal, herkesin kabul ettiği gibi son yüzyılda gelmiş en büyük dehadır ve Türk milletinin en son fikri ve felsefi lideridir. Onun hakkında yapılan bütün araştırmalara ve yazılan kitaplara rağmen hala bilinmeyen ve Türk kamuoyuna sunulmamış konular bulunmaktadır. Tarihte ve günümüzde dinsel ve siyasi çatışmaların merkezinde bulunan Ortadoğu, Mustafa Kemal'in en uzun görev sahasıdır. Bugüne 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kadar Atatürkün Şam'dan Libya'ya kadar uzanan görevlerine ilişkin derli toplu bir çalışma yapılmamıştır. Bu açıdan bakıldığında bu Roman dizisi, bu alana ilişkin ilk ciddi çalışma niteliğindedir ve tamamına yakını tarihsel gerçeklere ve yerinde yapılan gözlem ve araştırmalara dayanmaktadır. 

10 Yayınevi, kurulduğu günden beri hep ilkleri başarmış, 
ilk araştırmaları yayınlamış ve Türk milletinin yükselişi için gereken stratejik alt yapıyı oluşturacak ilk kitapları basmıştır. 

İlk iki cildini yayına hazır hale getirdiğimiz bu Roman'ı büyük bir ilgi ve merakla okuyacak, sonraki yıllara ait bölümlerin çıkmasını da heyecanla bekleyeceksiniz. 

Saygılarımızla 


Adem Sarıgöl & Kürşad Sübütay Sarıgöl 


MEKTEBİ 
HARBİYEYİ 
ŞAHANE 
<0 


22 Haziran 1900 Cuma — 
Mektebi Harbiyeyi Şahane — İstanbul 


— 


erin bir sessizlik var... Havada sinek uçsa duyulur. Zaten 

bu bodrum katında sinek de yaşamaz. Harbiyenin arşivi burada. Okuldaki kütüphanede fazla kitap yok. Sadece Saray'ın izin verdiği kitaplar ve Arapça, Farsça eserler bulunabiliyor. Diger kitapların hemen hepsi bodrumdaki arşivde saklanmış ve buraya da herkes giremiyor. 

Okul arşivinde bir tek Hamdi Efendi vardı bugün. Herhalde yaşı sekseni aşmıştır. Yuvarlak küçük gözlüklerinin ardından elindeki kitabı dikkatlice inceliyordu. Bir ara uyuyor mu, hayatta mı, yoksa dikkat mi kesilmiş belli değildi. Adeta donuk bir vaziyette bakıyordu! 

“Pati...” diye masaya konulan kitapla irkildi birden Hamdi Efendi. Önce kitaba, ardından karşısında bu densizliği yapana 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baktı yavaşça. Ciltli kitabın üzerindeki isim neredeyse silinmiş gibiama zor da olsa okunuyordu: “Direction du Renseignement Militaire” Hamdi Bey başını kaldırıp baktı. Dik başı, temiz yüzü ve kararlı bakışıyla Mustafa Kemal. Azarlasa mı, yoksa “Ne soracak?” diye beklese mi tereddüt etti. Mustafa Kemal piyade sınıfında iyi bir öğrenciydi. İyi bir öğrenci demek az olur, okulun gözdesiydi. Asaleti, duruşu, okumaya merakı, derslerindeki başarısı, vatanperverliği ve daha birçok özellikleri vardı. Sonunda kararlı ve sessizce cevap beklercesine Mustafa'ya baktı. 

Mustafa Kemal hızını alamamış bir tavırla sordu: 

- “Bunu da bitirdim Hamdi Efendi. Başka yok mu?” 

- “Yok!” dedi Hamdi Efendi ve gözlüklerinin üzerinden aynı tavırla izliyordu Mustafa'yı. 

Mustafa Kemal, cevabın soğukluğu karşısında durakladı. 

© Bıkmadın mı Evladım, bu Fransızlardan!” diye devam etti Hamdi Efendi. Mustafa aradığını bulamamışçasına devam ediyordu: 

“- Okumadık kitap kalmadı ki. Askeri İstihbarat Teşkilatları konusundaki bütün kitapları okudum. Bu da on sene önce kurulmuş zaten. Fazla bilgi yok...” 

Hamdi Efendi, başını eğip tekrar önündeki kitaba yöneldi: 

- “Ne arıyorsun ki bu kitaplarda?” 

Mustafa Kemal sağ elini masaya dayadı, daha yumuşak bir sesle sürdürdü konuşmasını: 

- “Merak ediyorum: Kuruluşları nasıl? Nasıl teşkilatlanıyor? Kimler nasıl kuruyor, nasıl seçiyorlar? Kitapların hiçbirinde fazla ayrıntı bulamadım. Hepsi de kısa bir tarihçe gibi.” 

Hamdi Efendi, Mustafa'nın yumuşayan tavrına karşılık başını kaldırdı ve gözlüklerini çıkararak geriye yaslandı: 

- “Evlat! Senin aradıkların bu kitaplarda bulunmaz. Bunlar yazılmaz, söylenmez. Yazılsa da ortalıkta dolaşmaz. Zaten 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okuduğun kitap da Yıldız arşivinden. Seni severim çok akıllı bir çocuksun. Sana bunu bulmak için birkaç saat toz yuttum. 
Hem bu yaz sıcağında bu bodrumlara da senden başkası okumak, yazmak için inmez? Üstelik bugün Cuma, ne işin var okulda. Tatil bilmez misin Sen?” 

Mustafa Kemal'in sakinliği yerini sıkıntılı bir hale bırakmıştı. Gökyüzüne bakar gibi bir tavana, bir o yana bir bu yana dönüyordu: 

- “Ah Hamdi Efendi! Tatilin zamanı mı? Dünya kaynıyor, Balkanlar kaynıyor. Trablusgarb, Kudüs, Şam elden gitti gidecek. Ben de kaynıyorum içten içten. Bir şeyler yapmak lazım, bir şeyler yapmalıyım” 

Hamdi Efendi, Mustafanın sabırsızlığını ve heyecanını okurcasına muhabbeti genişletti: 


© Oğlum, geçen sene hiç buralara uğramazdın. Ama ikinci sınıfa geçince kitaplardan ayrılmaz oldun. Üstelik buraya talebelerin girmesi de yasak. Senin bir şey yapmadan durduğunu hiç görmedim. Sürekli bir koşturmaca içindesin. Duydum ki, el yazılarınızla Vatan Grubu adında gizli bir okul gazetesi bile çıkarmaya başlamışsınız!” 


Mustafa Kemal bir anda irkildi ve sordu: 
© Arkadaşlar Sana da mı verdiler? Kim verdi?” 


“- Dur! Telaşa gerek yok!” dedi ve devam etti Hamdi Efendi: “Yazılı bir şey olur da benim haberim olmaz mı hiç? Elbet bana da ulaştı. Ayrıca sizi destekliyorum. Güzel bir iş başlatmışsınız. Bir şeyleri duyurmak, bildirmek gerek, başka türlü uyanış olmaz. Ama yine de dikkat edin. Bir elin parmakları bile bir değil. Kötü haber çabuk ulaşır. İki sayfalık bir gazete de olsa ne yazdığınıza dikkat edin. Bu arada aramızda kalsın, Mustafa Zeki Paşa da yaptıklarınızı takip ediyor” 


Mustafa'nın telaşı biraz daha arttı: 
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© Komutanımız da duymuşsa, artık işin gizliliği kalmamış. 
Arkadaşları bir siygaya çekmeli. Titiz olun, dikkatli olun, güvenmediklerinize vermeyin diye de tembih etmiştik güya. Peki, sana kim getirdi gazeteyi?” 

Hamdi Efendi biraz da gülümseyerek baktı: 

“- Mustafa Nuri!” 

“- Allah Allah!” dedi Mustafa Kemal, “En güvendiğim arkadaşlarımdan biri üstelik. Bana da hiç söylemedi” 

Biraz da hafif alaylı bir üslupla sordu Hamdi Efendi: 

“- Ne o Mustafa? Bana güvenmiyor musun? Buralarda ne okuduğunu, ne yazdığını, ne araştırdığını en iyi ben bilirim. 
Benden mi saklayacaksınız?” 

Mustafa Kemal yaptığı gafı anlamışçasına mahcup bir tavırla cevap verdi: 

“ Rica ederim Hamdi Efendi. Sadece haberim olmadığına biraz endişelendim. Haklısın Senden ne gizleyebilirim ki? Okuduklarım, yazdıklarıma temel oluyor. Ayrıca okulda tanıdığım en sessiz, varlığı yokluğu belirsiz ama benim için de en önemli kişi sensin. Sana ben kendi yazdığım nüshayı vermeyi düşünüyordum, ama Nuri benden önce davranmış.” 

Hamdi Efendi oturduğu yerden kalktı, elini Mustafa'nın omzuna koyarak olgun ve yumuşak bir üslupla konuştu: 

“- Aferin Oğlum! Zaten Senden de bunu beklerdim. Bir insana ne kadar güvenirsen güven yine de biraz zaman tanı. 
Zamanla bulutlar dağılır ve her şey aydınlanır. Ayrıca insanlar önemli haberleri meseleleri gazete okuyarak öğrenirler. Muhbir kadar Muhabir de aslında aynı işi yapar. Biri gizli haber getirir diğeri açıktan. Sen oralara giremezsin ama bil ki Yıldız Sarayı arşivine her gün Avrupalı gazeteler getirilir. Sultan, hakkındaki bütün haberleri öğrenmek için düzenli olarak bunları 


* 
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tercüme ettirip okur. The Times, Deba gibi gazeteler dışında Sırpların ve Bulgarların gazeteleri bile arşivde önemli yer tutar.” 

Mustafa Kemal, Hamdi Efendi'nin güven verici dost tavrıyla tekrar kendine geldi: 


“- Doğru dersin Hamdi Efendi. Ben de bu yüzden Fransızcaya önem veriyorum. Fransız gazetelerini sürekli takip etmeye çalışıyorum. Paris'te yayınlanan gazetelerden Avrupalıların bizler hakkındaki fikirlerini, dostluk ve düşmanlıklarını öğrenmek çok yararlı oluyor” dedi. 


Hamdi Efendi yeri gelmişken Mustafa'ya nasihat vermeyi de ihmal etmedi: 


© Evladım. Paris'ten gelecek haberleri iyi tetkik etmelisin. 
Askeri Tıbbiye Talebeleri, İttihat ve Terakki Cemiyeti çatısında toplanıyor. Sultan, Avrupada kendi aleyhinde yazılar yazan birçok gazeteciyi aylığa bağlamıştır. Olanı biteni yakından takip eder. Bu yüzden Muhbirler ve Muhabirler birbirine karıştı son zamanlarda. Bu yüzden dikkatli olasın.” 


Mustafa Kemal, Hamdi Efendi'nin kendisine güvenerek tavsiyelerde bulunmasından memnun olmuştu. Zira böyle şeyleri konuştukları duyulsa, jurnalciler hemen Sultan'a ulaştırır ve kendilerinin de akıbeti meçhul olurdu. Mustafa biraz gülümseyerek: 

© Hamdi Efendi, senin de başını derde sokmayalım. Bilirim ki bunları beni sevdiğin için sadece bana anlatırsın” dedi, ardından sakin bir şekilde kapıya yöneldi: 

“- Artık ben de gideyim. İkinci sınıf da 3 ay sonra bitecek. 
Bu kütüphanenin dibine erdim sayılır. Gelecek sefere görüşürüz. Bir daha ne zaman gelirim bilmem.” , 

“- Görüşürüz, görüşürüz. Daha çok görüşürüz.” dedi Hamdi Efendi ve tekrar sandalyesine oturup, kitabı eline aldı. Mustafa Kemal tam kapıyı açmış dışarı çıkarken, Hamdi Efendi seslendi: 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© Mustafa! Kösü yılı güzel bir başlangıçtır Oğlum. Yeni yılın hayırlı olsun, Başarılar dilerim.” 

Mustafa Kemal, tekrardöndü, muhabbete dönüp dönmeme konusunda kararsızlık yaşadı. “Yeni Yıl” meselesini anlamıştı da “Kösü” kelimesine bir anlam verememişti. “Kösü de ne ki?” 
diye söylendi kendi kendine ve kapıyı kapatıp çıktı. 


21 Eylül 1900 Cuma — 
Bâbıjli Stefan'ın KıraatHanesi — İstanbul 


—ö 


H ava ne soğuk ne sıcak. Kış soğukları başlamadan önce güneş son kez kendini göstermiş gibi. Bugün Cuma. Cuma namazından sonra herkes dışarıda gezintideydi. Ağaç altlarında grup grup insanlar vardı ve kahvehaneler tıklım tıklımdı. Çay, nargile içenler, tavla oynayanlar, muhabbet edenler her yanı doldurmuştu. Kimi yüzler gülüyor, kimi çevreyi seyrediyor, kimi gözünü kapatmış güneşin sıcaklığını hissetmeye çalışıyordu. Yer yer satıcılar dolaşıyordu. 

BâbıÂli'deki meşhur Stefan'ın kıraathanesi de doluydu. Dışarıdaki akasyanın altındaki masada beş genç vardı: Hepsi Mektebi Harbiye talebesi. Mustafa Kemal, Tevfik, Ali Fuat, Mustafa Nuri ve Salih. Mustafa Kemal ve Ali Fuat aynı sınıfta, Tevfik, Nuri ve Salih ise Mustafa'nın Selanikten çocukluk arkadaşlarıydı. Mustafa Kemal, Selanike gidemediği zamanlar sık sık Ali 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Fuat'ların evine giderdi. Ali Fuat düşünceli bir şekilde elindeki çayı yudumluyordu. Tevfik ve Salih sakindi. Nuri ise çevreyi izliyordu. Mustafa Kemal, gözünü ufka doğru dikmiş hafiften konuşmaya başladı: 

© Bu sene biraz dikkati ihmal ettik. Gazetemiz, idare heyetimiz neredeyse tümüyle deşifre oldu. Herkes bizi, gazeteyi tanıyor. Yakında BâbıÂli bile duyar bizi. Gerçi bir suç işliyor da değiliz. Vatan küçülüyor, Bizler de endişelerimizi yazıyoruz.” 

Salih, Mustafa'yı hiç sorgulamaz her sözüne “Haklısın” der gibi başını eğer ve tasdik ederdi. Nuri cevap verdi: 

“. O kadar endişe etmeli miyiz bilmiyorum. İstediğimiz buydu, sesimizi duyurmak. Bunu başardık. Herkes yeni çıkacak sayıyı soruyor.” 

Mustafa Kemal gözünü yine ufuktan ayırmadan cevap verdi: 

© Evet, duyurduk ama biraz da ihtiyatı kaçırdık gibi. Heyecanımız bazı tehlikeleri görmemize engel oluyor. Okul Yıldız'a da Saray'a da çok yakın. Jurnalcilerin bizi de Sultan'a duyurmadığı ne malum. Zaten herkes, ihtilal beklentisi içinde. Bizi de Saray'a karşı ihtilalci sanmasınlar. Vazifemiz yarım kalır diye endişeliyim” 

Tevfik söze karıştı: 

© Arkadaşlar biz bu okula neden geldik? Vatan için. Yaptıgımız da vatan vazifesi değil mi. Bu yol zor, meşakkatli olacak şüphesiz. Mustafa, ben Sana inandım kardeşim. Sen ne dersen O. Öl de ölürüz. Tehlikeli işleri bana söyleyin” 

Ali Fuat oturduğu yerden kıpırdadı, Mustafa'ya biraz daha yaklaştı: 

“ Takibata mı uğranz diyorsun. Erkânı Harbiye Mektebi'nden Osman Nizami Paşa, geçen gün bizdeydi. Sen o gün evde yoktun. Ben evde senden bahsettikçe babamın gözleri parlıyordu Babam bizden övgüyle bahsetti. Hatta ikisi karar vermişler, bir 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gün bizde yemekte buluşacağız artık. Ayrıca bu okuldaki bütün hocalar bizim ne olduğumuzu bilir. Hele Harbiye Komutanı Mustafa Zeki Paşa çok okuyan, kültürlü, vatanperver bir komutan. Ders Nazırı Esat Paşa desen herkesten çok Seni sever?” 

Mustafa Kemal gözünü ufuktan ayırıp, doğruldu ve Ali Fuat'a yöneldi: 

“- Farkındayım. İsmail Fazıl Paşa sadece Senin baban degil, ben de onu babam gibi bilirim. Yapmak istediğim daha çok şey var. Şu kara günlerde karanlıkta kalmayalım.” 

Nuri sanki pos bıyıkları varmış gibi yeni gürleşen bıyıklarını bura bura dinliyordu. Bir şey söylemesi gerektiğini düşündü: 

© Ne oldu? Bugün biraz endişelisin Mustafa” dedi ve bir yandan Mustafa'ya bakarken konuşmasını sürdürdü: 

© Endişe edecek bir durum yok, dersler iyi gidiyor. Yeni sayı için yazılar da hazır sayılır” 

“- Hayır!” dedi Ali Fuat: “Öyle bir endişe değil herhalde, Mustafa anlatsana?” 

Mustafa Kemal ağır ve sakin tavrıyla konuşmaya başladı: 

© Gazetemizi artık herkes biliyor demiştim ya. Geçtiğimiz yaz, Okul Komutanı Mustafa Zeki Paşanın da haberi olduğunu duymuştum. Yakında İstanbul'da herkes duyacak gibi. 
Yanlış anlaşılmayalım. İhtilalci demesinler sonra?” 

Nuri, biraz daha ciddiyetle yakınlaştı: 

© Kim? Mustafa Zeki Paşa mı öğrenmiş. Kim demiş?” 

© Sen daha iyi bilmelisin Nuri” diye hemen cevap verdi Mustafa Kemal: “Yazın arşivde bir kitap arıyordum. Hamdi Efendi ile sohbet etmiştik o söyledi. Hatta ona gazeteyi de senin verdiğini öğrendim. Ben de * haberim yoktu sana verdiğinden' demiştim ama sen başka kısımda olduğun için, sonra aklımdan çıkıp gitti!” 


Tevfik durmaksızın atıldı, Mustafa'ya bakarak: 
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© Hamdi Efendi, Senin en yakın dostun değil mi? Ne zaman seni arasam oralardasın. Sen yazılarını orada yazmıyor musun? Ne var ki bunda endişe edecek? Sonra, Balkanlardan, Anadolu'dan, Süleymaniyeden Suriyeden gelen öğrencilere veriyoruz da, Hamdi Efendi'ye neden vermeyelim? Hamdi Efendi'ye canım kurban. Çok severim, sonsuz güvenirim bilesiniz” 

© Neyse!” diye karşılık verdi Mustafa Kemal. “Mesele bu değil, Hamdi Efendi'ye benim de büyük sevgim ve saygım var. 
Sınıflardaki temsilcileri bir daha gözden geçirelim, onları uyaralım. Gözlerinin tutmadığı ve gelecekte iş yapamayacaklara gazeteyi vermesinler. Zaten epey kişinin bu sene yine okuldan atılacağını duydum.” 

Konuşmaların ardından kısa bir sessizlik oldu. Herkes durumu muhakeme eder gibiydi. Güneş gitmiş, bulutlar göğü sarmış, hava serinlemişti. Bu arada Mustafa'nın gözü, yan masada ellerinin altında Fransızca gazeteler bulunan iki kişiye ilişti. Avrupai giyim tarzları ve Fransızca konuşmaları ile ilgi çekiyorlardı. Tevfik, Mustafa'nın ilgisini görünce başını uzatarak konuştu: 

© Ne o Mustafa, Madam Belda ile görüşmüyor musun? 
Fransızca gazetelerden uzak mı kaldın?” 

Mustafa Kemal, Tevfike baktı, bir şey ima ettiği düşüncesiyle biraz da gülümseyerek: 

© Haklısın bir süre Fransızca derslerine ara verdik. Bunlar herhalde tüccar. Konuştukları mevzu dikkatimi çekti” diye söyledi. 

Ali Fuat da dış politikayla yakından ilgilenir, Fransızca gazeteleri takip ederdi: 

© Mesele neymiş, nedir ilgini çeken?” diye sordu. 


Mustafa Kemal: 
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© Osmanlı Maliyesinin Tubini ve Loranda isimli kardeş bankerlerden aldıkları borç 300 bin lirayı aşmış. Bankerler parayı almak için girişimlere başlamış.” 

Nuri de iktisadi meseleleri yakın takip ederdi, hemen bir açıklama getirdi: 

© Zaten Osmanlı, bütün gümrükleri ve maliyeyi Fransızlara teslim etmişti. Daha iki sene önce dış borcumuzun yarısını Fransızlardan almıştık. Birçok şirketi Fransızlar yönetiyor. 
Osmanlı Bankası da onların eline geçti. Devleti iflasa sürüklüyorlar.' 


Ali Fuat, Mustafa Nuri'nin sözlerine destek olarak konuştu: 


“- Bir de Almanlara ve İtalyanlara yirmi sekiz milyon franklık zırhlı, top ve silah siparişi vermişler. Sultan Şamdan Mekke'ye şimendifer hattı döşemek için de para toplamaya başlamış. Bu kadar işe nereden para bulunacak belli değil. Hazinede metelik yok!” 


© Geçenlerde Sultan'ın 25. Cülus merasimi vardı” diye söze başladı. Salih de: “Dört sene önce Abdülhamide Kızıl Sultan diyen büyük devletler Sultan'a yaranmak için birbirleriyle yarışmış. Binlerce liralık hediyeler gelmiş. Osmanlı Bankası da Sultan'a pahalı bir piyano hediye etmiş. Avrupalılar Sultan'ı ve boğazdaki yalılarında milletten uzak yaşayan Paşaları memnun ederek işlerini yürütüyor anlaşılan. 


Salih'in bu sözleri Ali Fuat'a biraz dokunmuştu. Çünkü bütün ailesi askerdi ve Paşa babasının da yalısı vardı. Mustafa Kemal, Ali Fuat'ın tedirginliği hissetti. Sohbete son noktayı koydu: 


© Bu milletin kurtuluşu sadece orduyla değil arkadaşlar. 
Devlet bütün müesseseleriyle yeniden ıslah edilmeli. Devlet vergiyle yaşar. Kimden vergi alınır, tüccardan, fabrikalardan. 
Ama ecnebiler kapitülasyonlar sebebiyle böyle bir vergiden muaflar. Osmanlıda kim esnaf, kim tüccar, kimden ne kadar vergi alınır belli değil. Bu konuda bir düzenleme yok. Padişahın 


23 


KÖSÜ Mustafa Kemal - Bir Askeri İstihbarat Teşkilatı / Birinci Cilt 


fermanıyla, valilerin emriyle alınacak üç beş mecidiye ile bu devlet yürümez. Eskiden fetihler vardı, şimdi tersine döndük, sürekli toprak kaybediyoruz. Salih Cülus merasiminden bahsetmişti. Doğu Avrupa vilayetlerimiz, Yunanistan dışında hepsi heyetler göndermiş, tahta yüz sürüp bağlılıklarını bildirmişler. 
Ama vergilerini yine vermemişler. Ülkemizdeki birçok müessese ecnebilerin eline geçti, bunlardan vergi alamadıktan sonra kendi köylümüzden mi vergi alacağız.” dedi ve ayağa kalktı. 
Mustafa'nın kafasında her meselenin bir çözümü, her sorunun bir cevabı vardı. 

Ali Fuat çaylar için para bıraktı, hep birlikte kıraathaneden ayrıldılar. 


20 Mart 1901 Perşembe — 
Mektebi Harbiyeyi Şahane - İstanbul 


— 


ii ç senelik Mektebi Harbiye'nin son senesiydi. Yeni tedrisat dönemi başlayalı bir haftadan fazla olmuştu. Mustafa Kemal, Ali Fuat, Ömer ve Ispartalı Faik ön sırada birlikte 

otururlardı. Mustafa Kısım Çavuşu, Faik ise Başçavuş idi. Sınıf biraz karanlıktı. Sınıfın pencereleri Nişantaşı'ndaki evlere 

baktığı için az ışık giriyordu. Zaten sınıfın adı da Karanlık Dershane'ye çıkmıştı. 

Hizmet-i Seferiye dersiydi. Kamil Efendi bugün daha da hararetliydi. Dersi unutmuş, İstanbul'daki azınlıklara, Rumlara, Ermenilere, Yahudilere verip veriştiriyordu. 

© Yahu bu adamlara, devletin en güzel makamlarını bile vermişiz. Şimdi çıkarttılar bir Hürriyet davası, onlar asıl oldu bizler yabancı. Her yerde bir cemiyet, Avrupalılar her yere 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girmişler. Her cemiyetin içindeler. Ne yapıyorlar, ne planlıyorlar belli değil. Bunlar yüzünden kiralık ev bile bulunmuyor. Otellerde, kahvelerde 72 milletten insan görüyorum. Gözünüzü açın. Her yerde bir hareket var. 

Faik hemen destekler gibi atıldı: 

“- Haklısınız Hocam. İstanbul'da azınlık olduk neredeyse” 

Bir başka öğrenci de arkadan seslendi: 

© Ticaret de siyaset de onların elinde artık.” dedi. 

Ali Fuat defterine bir şeyler yazarken, Mustafa Kemal de dikkatlice Kamil Efendi'nin tepkilerini tavırlarını izliyordu. 
Bir anda kapı çaldı. Gelen Okul Komutanı Mustafa Zeki Paşanın Emir Subayıydı. İçeri girer girmez Kamil Efendi'ye asker selamı verip: 

- “Hocam! İzninizle, komutanımız iki öğrenciyi odasına çagırıyor. diye söyledi. Kamil Efendi'nin hararetli tavrı gitmişti, omuzlarını indirerek sordu: 

© Kim, kimleri istiyor?” 

Emir Subayı, sınıfa döndü, ilk sıralarda oturanlara baktı: 

© Mustafa Kemal ve Ali Fuat!” dedi. 

Mustafa ve Ali Fuat birbirlerine baktılar, ayağa kalktılar. 
Kamil Efendi: 

© Haydi Oğlum, ne duruyorsunuz. Marş marş.” diyerek eliyle kapıyı gösterdi. 

Mustafa Kemal ve Ali Fuat meraklı bakışlar arasında Emir Subayı nezaretinde sınıftan çıktı. Koridorda Salih'i de beklerken gördüler. Ali Fuat bir şeyler olduğunun farkındaydı. Salih telaşlı, heyecanlı ve biraz da belli belirsiz bir korku yaşıyordu. 
İlk kez Okul Komutanı hepsini odasına çağırmıştı. Tavır belirlemek için sürekli Mustafa'ya bakıyorlardı. Mustafa'nın uzun süredir beklediği bir durumdu. Bugüne kadar Komutan katına bile çıkmamışlardı. Üç kişinin bir arada çağrılmasının bir tek 


26 


Mektebi Harbiyeyi Şahane 


sebebi olabilirdi. Üçü de çıkarttıkları gazetenin idare heyetindeydi. Nuri de heyetteydi ama nedense O şimdilik görünmüyordu. Mustafa Kemal, arkadaşlarının telaşlı halini bir süre gözledikten sonra şunları söyledi: 


“Merak etmeyin. Mücadelemizin bu ilk gerçek sınavı! Metin olun! Ben konuşurum” 


Komutanın odasına girdiklerinde, Mustafa Zeki Paşa ayakta hazırda bekliyordu. Komutan, gözleriyle Emir Subayına “Dışarı çık!” işareti verdi. Odada beş kişiydiler. Ders Nazırı Esat Paşa da ayakta bekliyordu. Mustafa Kemal ve arkadaşları bir süre ne yapacaklarını bilemediler. Önce Mustafa davrandı. Koltuğuna oturan Mustafa Zeki Paşa'nın karşısına geldi ve ayaklarını yere vurup asker selamını verdi. Mustafa'nın hemen bir adım arkasında Ali Fuat, ve Salih de selam vererek hazır ol durumuna geçtiler. 

- “Bunlar mı?” dedi Mustafa Zeki Paşa, Esat Paşa'ya dönerek. 

© Evet Paşam. Mustafa Kemal, Ali Fuat ve Salih” 

Paşa, dikkatlice en önde duran Mustafa'ya baktı. Mustafa Kemal her zamanki gibi, omuzları dik, yüzünde düz ve kararlı bir ifade ve mavi gözleriyle doğrudan Paşa'ya bakıyordu. Paşa bu kararlı duruştan etkilenmişti. Yerinden kalktı, masanın arkasında bir sağa bir sola doğru yürüdü. Sonra durdu: 

© Evet Mustafa. Bayağı ünlendin. Okulda herkes Senden bahsediyormuş. Sadece bu okul mu? Şöhretin diğer okullara da yayılmaya başlamış. Neler yapıyorsun böyle?” 

Mustafa Kemal dik asker tavrını hiç bozmadan cevap verdi: 

“- Sağolun Paşam.” diye karşılık verdi. “Derslerimizle meşgulüz.” 

Paşa, yürüyerek pencerenin önüne geldi. Bir yandan dışarıdaki boğaz manzarasını seyrediyor, bir yandan da konuşmaya devam ediyordu: 
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“- Sadece dersler mi? Biz başka şeyler de duyduk. Hatta okuduk!” 

Kimseden ses çıkmadı. İtiraz edecek ve karşı soru soracak kişi de yoktu. Paşa bakışını pencereden Mustafa'ya doğru çevirdi: 

© Pekala iyi bir gazeteci de olurmuşsunuz. Bu okula niye geldiniz?” 

Yine kimseden çıt çıkmıyordu. Mustafa Kemal, bir şeyler söylemek ister gibi baktı. Paşa, başını “Konuş” der gibi öne salladı. Mustafa söz aldı: 

“ Paşam. Haklısınız ama derslerimizi aksatmıyoruz. Sadece ülkemizin geleceğinden endişeliyiz. Kendi aramızda endişelerimizi, düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Yeni fikirler üretiyoruz” 

Paşa hemen müdahale etti: 

“. Nasıl yeni fikirler, Hürriyet, Adalet, Eşitlik gibi mi?” 

Mustafa Kemal, Paşa'nın nereye varmak istediğini anlamıştı. Çok düşünmedi: 

©“ Hayır Paşam! Bizi başkaları ile bir tutmayın. Biz yıkmak 

, değil, bir şeyler yapmak gayretindeyiz.” 

© Yıkıcı olmadığınızı çok iyi biliyorum!” dedi Paşa. Hafif gülümsüyordu: 

“ MâşâAllah, hocalarınız da büyükleriniz de sizi çok seviyor. Osman Nizami mi desem, İsmail Fazıl mı desem daha birçok kişiden hakkınızda methiyeler duydum. Esat Paşa da Mustafa'yı pek seviyor nedense.” 

Odadaki gergin hava kaybolmuş, Ali Fuat ve Salih rahatlamıştı. Mustafa'nın tavrında bir değişiklik yoktu. Asker duruşunu hiç bozmamıştı. 

Mustafa Zeki Paşa tekrar koltuğuna dönüp oturdu: 

“- Evet, Çocuklar!” dedi. “Bakıyorum biraz rahatladınız ama rahatlamayın. Sizi uyarmak için buraya çağırdım. Bizlerin de üzerinde Paşalar var. Hemen şurası Yıldız Köşkü. Babıali 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yazarlarının diline düşerseniz sizleri kurtaramam. Zaten ortalık karışık. Bu konuşulanlar aramızda kalacak ve bu konuyu kapatacağız. Bir daha okulda Gazete çıkarmayacaksınız. Bakın Esat Paşa burada, bundan sonra sizinle daha yakından ilgilenecek. Siz derslerinize iyi çalışın, bilgili, meziyetli subaylar olun. Ülke meselelerini de büyüklerinize bırakın” 


Mustafa Zeki Paşa, Esat Paşa'ya baktı, başıyla “Tamamdır!” 
işareti yaptı ve: 
- “Al götür bunları” dedi. 


Hepsi birden ayaklarını yere çakıp selam verdiler ve odadan çıktılar. 


Koridorda Esat Paşa önce Mustafa'ya sonra diğerlerine bakarak son bir uyarı yaptı: 


©. Hepinizi ve özellikle de Mustafa Kemal'i çok severim bilirsiniz. Son sınıftasınız, işin sonuna gelmişken bir jurnale kurban gidersiniz diye korkarım. Zaten neredeyse iki yüze yakın talebenin dersleri, hali berbat, onları da bu sene temizlemeyi düşünüyoruz. Sınıfa da dönmeyin artık. Doğru yatakhaneye, benim gönderdiğimi söyleyin. Şimdi sınıfa giderseniz, herkes merak edecek. Ben Kamil Efendi'ye bir okul işinde görevlendirildiğinizi haber veririm.” 

Rahatlıkla tedirginlik arasında merdivenlerden doğruca yatakhaneye çıktılar. Mustafa Kemal ve Ali Fuat ayrıldılar. İkisi aynı yatakhanedeydi. Yatakhaneye girer girmez Ali Fuat kapıyı kapattı. Yalnızdılar. Temizlik yapılmış, her yer tertemizdi. Yatakhane pencereleri de iyi ki Boğaza bakıyordu. Bu gerginlik ancak Boğaz manzarasıyla dinebilirdi. Mustafa, yatağının üzerinde oturarak Boğaza bakmaya başladı. İkindi vaktiydi. Beyaz bulutlar ve güneş altındaki boğaz mavi bir gerdanlık gibi uzanıyordu. Ali Fuat hemen sessizliği bozdu: 


“- Mustafa. Ne düşünüyorsun? Ne yapmalıyız?” 


Mustafa Kemal boğaza bakmayı sürdürürken cevap verdi: 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“- Bir süre bekleyelim. Daha önce de söylediğim gibi, biraz daha dikkatli olmalıyız. Ama şu kesin ki, bu mücadele her şart altında sürecek. Gazete idare heyeti sürekli gözaltında olacak. 
Bizleri seven güvendiğimiz arkadaşlarla sohbetleri sürdürürüz” 

Ali Fuat kafasına takılmış bir şekilde biraz da kuşkuyla sordu: 

© Gazete idare heyetinde Nuri de vardı. Neden Nuri'yi çagırmadılar?” 

Mustafa Kemal tavrını bozmadan Ali Fuat'a döndü: 

<- Bilirsin Ali Fuat. Sen benim için ne isen, Nuri de o. Bu okulda sizden başkasına güvenmem. Bir de Tevfik ve Salih. Nasılsa akşam ders bitince Nuri de gelir, uygun bir ortamda hep beraber konuşuruz.” 

Ali Fuat cevaptan tam aydınlanmamış gibi yatağına yöneldi ve uzanarak dinlenmeye başladı. Mustafa bir yandan bogazı seyretmeyi sürdürürken, bir yandan da kafasından çeşitli sahneler geçiyordu. Mustafa Nuri ile ta Selanik'ten mahalleden tanışırlardı. Manastır'da da birlikte okumuşlardı. Çok kültürlü bir çocuktu. Devamlı okur, araştırır, sorgulardı. Hele askeri konulardaki bilgisi inanılmazdı. Bir de tarihi çok iyi bilirdi. Geçmişteki bütün askeri unvanları, nişanları düğmelerine kadar üniformaları tanırdı. Bütün Avrupa ordularının kullandıkları silahları, özelliklerini bilirdi. Hatta apoletlerden oluşan bir de koleksiyonu vardı. İyi bir arkadaş olmasının yanında, iyi bir de akıl danışmanıydı. Kafasında dönüp duran tek soru Hamdi Efendi ile Nuri'nin yakınlığıydı. Bunun da bir açıklaması olmalıydı mutlaka. Mustafa Kemal düşünceden düşünceye dalarken yatakhane kapısı gürültüyle açıldı. Ders bitmiş herkes paldır küldür yatakhaneye koşmuştu. İçeri girenler, kıyafetini değiştirenler, ortalık tam bir curcunaydı. Nihayet Nuri de girdi içeriye. Dosdoğru Mustafa'nın yanına geldi: 

“- Ne oldu Mustafa?” dedi. “Ne varmış? Komutan ne diye çağırmış sizi?” 
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Mustafa Kemal yerinden doğruldu, daha üniformasını bile çıkarmamış, öylece düşünceye dalıp kalmıştı. Üniformasının düğmelerini gevşetirken cevap verdi: 

© Okulun bir işi varmış, Esat Paşa'nın aklına ilk biz gelmişiz, bizi çağırmış. Ama yemekten sonra biraz avluya çıkar, konuşuruz.” 

Nuri, Mustafa'nın daha fazla konuşarak detay vereceğini düşündü. Fakat Mustafa Kemal, elbise dolabına doğru yönelince, konuşmanın bittiğini anladı: 


“- Tamam, yemekte zaten birlikteyiz” dedi ve gitti. 


Akşam yemekhanede Mustafa'nın oturduğu masada Ali Fuat, Nuri, Salih ve diğer kısımlardan iki öğrenci daha vardı. Kaşık, çatal, tabak sesleri arasında zaten ne konuşulduğu bile duyulmuyordu. Rahat bir muhabbet yapmanın imkânı yoktu. Mustafa Kemal arada bir yanındaki Ali Fuat ile konuşurken, Nuri de karşıdan onaylar ifadelerle sohbeti destekliyordu. Salih hala üzerindeki tedirginliği atamamıştı. Ali Fuat, karşıdan dostça gülümseyen Nuri'ye karşı oldukça ciddi bir tavır içindeydi. Mustafa Kemal çok geçmeden yemeğini bitirdi. Ali Fuat'a usulca: 


< Ben avluya çıkıyorum. Sen de Nuri ile birlikte arkadan gelirsin. Diğerlerine bir şey söyleme!” dedi. Mustafa yemek tepsisini teslim ettikten sonra avluya çıktı. 


Hava biraz serin olmasına karşın gökyüzü bulutlarla kaplıydı. Ay adeta arada bir kendini gösterip çevreyi aydınlatmaya çalışıyordu. Avluda hiç kimse yoktu. Yemekhaneden ve bazı idare odalarından sızan sarı ışıklar sakinlik ve sessizliğe ayrı bir güzellik katıyordu. Mustafa Kemal çeşitli düşünceler içinde yavaş yavaş yürürken, Nuri de dışarı çıkmıştı. Mustafa “Buradayım” dercesine elini kaldırdı. Nuri yanına geldi. Mustafa Kemal olağan bir sohbet havasındaydı: 


© Ne var ne yok Nuri. Nasılsın?” 
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© Ne olsun” dedi Nuri “Komutan sizi çağırdığından beri kafamda siz varsınız.” 

Mustafa Kemal hiçbir şey olmamış gibi devam etti: 

© Dediğim gibi okulun bir işi varmış, el yazısıyla yazılacak bazı evraklar, hep bir elden onları yaptık.” 

Nuri önce inanmış gibiydi, ama ardından merakla sordu: 

“. İyi de bilirsin ki Salih ve Ali Fuat'ın el yazıları iyi değildir. Okulda yazısı çok güzel başka arkadaşlar da vardı." 

Mustafa Kemal açıklamasının inandırıcı olmadığını görmüştü, devam etti: 

“. Bilmiyorum, belki de herkesi iyi tanımıyorlar, rastgele çağırdılar.” 

Nuri çok zeki bir çocuktu. Olayın arkasında başka bir iş olduğunu sezmişti. Durmadı: 

© Mustafa! Çocukluktan bu yana arkadaşız. Okul hayatımda ve Harbiye'de en güvendiğim değil, tek güvendiğim kişi Sensin. Başka bir konu varsa ve bana söylemen gerekmiyorsa söylemezsin, buna alınmam. Sen ne yaptığını bilirsin. Mutlaka bir bildiğin vardır. 

Mustafa Kemal, Nuri ile yıllara dayanan dostluğunu ve onunla konuşamazsa kimseyle açık konuşamayacağını düşündü: 

© Haklısın Nuri. Mesele başka. Bizim Gazete, Mustafa Zeki Paşanın eline kadar ulaşmış. Herhalde şikâyetler olmuş. Gazete çıkarmaya bir son vermemizi istiyorlar bu yüzden de idare heyetini çağırmışlar.” 

Nuri her zamanki sakin tavrıyla karşılık verdi: 

© Ben deidare heyetindeyim, beni niye çağırmadılar. Dördüncü kişi benim. Herkesi çağırıp beni unutmaları imkânsız. 
Sence de öyle değil mi?” 

“- Doğru!” dedi Mustafa, “Benim ve özellikle Ali Fuat'ın kafasını kurcalayan da bu zaten.” 
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Nuri fazla beklemedi; 


“ Açıkçası Ali Fuat benden şüpheleniyor veya Sen de kuşku duyuyorsun. Gerçek bu. Ama haksız da sayılmazsınız. Fakat ben buna bir anlam veremedim. Çünkü kendimden Senin kadar eminim. Bende bir yanlış yok. Ne diyeceğimi, nasıl açıklayacağımı da bilemiyorum doğrusu.” 


Mustafa Kemal, Nuri'nin net tavrını her zaman takdir ederdi. 
Hiç yalan söylediğine şahit olmamıştı. Bir süre sessiz bir şekilde yürüdüler. Mustafa, bir yandan yanlış bir söz sarf ederek arkadaşını üzmek istemiyor bir yandan da bu karmaşık durumun gerçeğini merak ediyordu. Büyük hedefleri olan bir mücadelenin daha başında, büyük fil ayaklarından birini kaybetmesi hiç de iyi olmayacaktı. Sessizliği Mustafa Kemal bozdu: 


©“ Hay Allah. Ali Fuat da gelecekti ama avluya çıkmadı. Neden bilmem, belki de bizi baş başa bırakmak istedi. Aranızdaki köprü benim, bilirsin. O kuşkularını söyledi ancak ben gerçeği öğrenmeden Seni suçlayamam. Sana çok güveniyorum. 
Bu yola birlikte çıktık. Gazeteye çok şeyler kattın ve Sen olmasan bu iş yürümezdi” 

Nuri, bir çözüm bulmuşçasına bulutların arasından parlayan Aya doğru baktı: 

< Aklıma bir yol geliyor ancak pek emin değilim. Sen de istersen bu konuları bizden daha iyi bilecek bir başkasına sorabiliriz” 

“ Kime soralım?” dedi Mustafa Kemal. “Bu konuyu kim bilir ki? Paşalar düzeyinde kime güvenip de sorabiliriz? Ali Fuat'ın babasını veya arkadaşlarını düşünüyorsan, olayı iyice yaymış oluruz. Herkesin diline düşer” 

Nuri biraz da hafifçe gülümseyerek konuştu: 

© Yok yok. O kadar da uzaklara, yükseklere gitmeye gerek yok. Harbiye'de kimsenin bilmediğini bilebilecek bir kişi biliyorum” 
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“- Kim?” dedi merakla Mustafa. 

© Hamdi Efendi.” cevabını aldı. 

© Hamdi Efendi mi?” diye durup Nuri'ye baktı Mustafa Kemal. 

© Evet tam da Hamdi Efendi. Ben biraz bir şeyler öğrendiysem, bunu ona borçluyum. Zaten kafama ne takılsa, neyi merak etsem ona sorarım. Bugüne kadar cevabını almadığım hiçbir soru olmadı. O da Komutan da yıllardır burada birbirlerini iyi tanırlar. Zaten Gazetemizi biliyor, bu konuda da bir fikir yürütebilir” 

Mustafa'nın gözleri parlamış, bir aydınlık yolu görünmüştü. 
Hamdi Efendi güvenilir, saygıdeğer bir insandı. Zaten kendisine bu konularda birçok nasihatlerde bulunmuştu. Muhtemelen bir bildiği de olabilirdi. O sırada uzaktan Ali Fuat'ın geldiğini gördüler. Nuri O daha gelmeden hemen usulca Mustafa'ya fısıldadı: 

©— Aman Mustafa, Hamdi Efendi konusunu şimdilik Ali Fuat'a haber vermeyelim” 

Derken Ali Fuat yanlarına gelmişti. Mustafa Kemal ve Nuri'nin yüzlerindeki rahat gülümsemeyi görünce gergin tavrı düzeldi ve merak etmeden de duramadı: 

“ Ne oldu? Yüzünüz aydınlanmış, gözlerinizin içi gülüyor?” 

Mustafa Kemal, Nuri'yi beklemeden cevap verdi: 

© Evet Ali Fuat. Meseleyi Nuri ile de açıkça konuştuk. Konuyu tam olarak anlamak için bir tahkikat yapacağız. Biraz zaman alabilir.” 

Ali Fuat, yarı memnuniyet yarı merak duygusuyla baktı: 

“- Nasıl tahkikat? Nereden araştırabiliriz ki? Babama soralım. Zaten birlikte bize yemeğe gidecektik. Orada konuyu açar fikirlerini alırız” 

Mustafa Kemal bir yandan Nuri'nin bir yandan da Ali Fuat'ın kollarına girerek yürümeye başladı: 
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© Tamam, şimdilik konuyu fazla yaymayalım. Babana söylersek, ilk soracağı kişi Mustafa Zeki Paşa olur. Paşa bu iş burada kalacak dedi. Hemen ortalığı karıştırmayalım. Biraz düşünme fırsatımız olsun. Hepimiz birbirimizi iyi tanırız ve ben ikinize de kendim gibi inanıyorum. Kendi aramızda jurnalci aramayalım. Ben bir yol bulurum. Biraz sakin olalım. 

Nuri anlamlı gülümsemesini sürdürürken, Ali Fuat da rahatlamış gibiydi. Mustafa'ya her zaman güvenir, düşüncelerini ve tavırlarını sorgulamazdı. Zaten Mustafa Kemal ile Mektebi Harbiye'ye ilk gelişinde tanışmış, “Çavuşum” diye hitap ederek bağlılığını da daha başında ortaya koymuştu. O günden bu yana aralarından su sızmıyordu. 

Üç arkadaş keyifli bir şekilde kol kola yürüyerek okula girdiler. 

Gökyüzündeki bulutlar dağılmış, Ay bütün beyazlığıyla parlıyordu. 


21 Mart 1901 Cuma - 
Mektebi Harbiyeyi Şahane — İstanbul 


—ö 


M ustafa Kemal, uykulu uyanık kulağında bir fısıltı duydu: © Mustafa, Hamdi Efendi Cuma namazından önce de Okula uğruyor. Tatil zaten, kimse olmaz. Biz de içtimadan sonra gideriz. Haberin olsun.” 

Mustafa Kemal birden irkildi, yataktan başını kaldırıp bakınca Nuriyi gördü. Pencereye baktı, henüz güneş bile doğmamıştı: 

“ Ne oldu Nuri. Saat kaç?” 

Nuri yine fısıldar gibi bir sesle devam etti. 

© Saati boş ver, birazdan uyan borusu çalınır. Sabahı zor ettim zaten. Ben Hamdi Efendi'ye haber ulaştırırım. Rahat rahat konuşuruz” 
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Mustafa Kemal kendisine gelmeye çalışırken aynı fısıltıyla cevap verdi: 


“- Tamam, tamam Nuri. Anlaştık!” 


Henüz herkes uykudaydı. Nuri uzaklaştı. Mustafa tekrar kafasını yastığa koydu. Çok geçmedi uyan borusu çaldı. Bir anda karyola gıcırtıları, dolap kapaklarının sesleri, birbirine seslenenler derken Yatakhanede uyanmayan kalmadı. 


Bu sabahki içtima biraz daha farklıydı. İçtimaya Okul Komutanı Mustafa Zeki Paşa'nın da katılacağı, herkesin eksiksiz ve intizamlı olarak vaktinde avluda olması istenmişti. Cuma günü bütün komutanlar evinde olurdu ama Mustafa Zeki Paşa'nın gelişi ilginçti. Talebeler birer ikişerli gruplar halinde avluda toparlanmaya başladı. Mustafa Kemal de arkadaşlarıyla birlikte bir grup oluşturmuştu. Gazete idare heyeti tam tekmil bir aradaydı. Dünden kalan gerginlik biraz hafiflemişti. Bu arada Esat Paşanın avluda dolaştığını, son hazırlıkları kontrol ettigini fark ettiler. Grubun bütün dikkatleri Esat Paşa üzerinde yoğunlaştı. Esat Paşa bazılarına birkaç tembih yaptıktan sonra onlara yöneldi. O da ne, dosdoğru Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bulunduğu gruba doğru geliyordu. Gruptakiler kendilerine çeki düzen verdiler. Esat Paşa yaklaştı. Normal bir sesle Mustafa ya seslendi: 


© Mustafa. Sen ve arkadaşların kendi kısmınızda kalmayın. Bugün en önde en sağ sıraya geçin.” 

Mustafa Kemal ve arkadaşları çoktan hazır ol vaziyetine geçmişlerdi. Bir an için bu emre bir anlam veremediler. Hafiften bir tedirginlik yaşanırken Nuri öne çıktı ve: 


“- Emredersiniz Komutanım. Ben de mi?” diye sordu. Esat Paşa hiç tereddüt etmedi: 


© Sen de grupta değil misin? Tabii ki Sen de!” diye biraz daha net bir üslupla karşılık verip, dönüp gitti. 
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Gruptakilerin hepsi biraz şaşkın, biraz tedirgin, uzaklaşan Esat Paşa'nın arkasından bakıp kaldılar. İlk konuşan Ali Fuat oldu. Mustafa'ya döndü ve: 

© Haydaaa” dedi. “Şimdi de herkesin önünde içtimada mı zılgıt çekecekler?” diye endişesini dile getirdi. Diğerleri hiçbir şey söylemeyip Mustafa'ya baktılar. Mustafa Kemal cevap verip vermeme konusunda kısa bir tereddüt yaşadı. Ardından sakin ve dik duruşuyla avludaki Komutan kürsüsüne bakarak cevap verdi: 

© Ne olursa olur!” dedi. 

Talebeler içtima sırasına geçmeye başladılar. Esat Paşa'nın dediği gibi dört arkadaş sıranın en önünde en sağda yerlerini aldı. Komutanın gelişini bildiren boru sesinin ardından herkes hazır ola geçti. Komutan geldi, en önde ayaktaydı. Nöbetçi subayı tekmilini verdi ve Mustafa Zeki Paşa konuşmaya başladı: 

© Sabahınız hayrolsun Evlatlarım” diye söze başladı. Herkes onun kürsüye çıkarak konuşmasını beklerken, O kendisine göre sıranın sağına doğru bir yandan yürüyor, bir yandan konuşuyordu: 

© Bu Cuma gününde sizleri fazla bekletmeyeceğim. Bugünün anlamını eskiler bilir. Yeni gelenler de duymuştur. Bugün Nevruz. Türk milletinin Bahar Bayramı. Hepinize hayırlı olsun” 


Bütün subaylar ve talebelerin güçlü sesi Mektebi Harbiye'yi inletti: 

© Sağolun Komutanım!” 

Paşa konuşmasını sürdürdü: 


“- Lafı fazla uzatmam bilirsiniz. Vakit benim için de sizin için de kıymetli. Sizler sadece ana babalarınızın değil, benim ve bu vatanın da evlatlarısınız. Geleceğin teğmenleri, komutanları, paşaları hatta Erkânı Harbiye Reisleri sizler olacaksınız. Bu vatan sizlerin, sizler koruyacaksınız.” 
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Mustafa Zeki Paşa bunları söylerken, sıranın diğer başındaki Mustafa Kemal ve arkadaşlarının gözü hep komutanı izliyordu. Komutan konuşurken sıranın ortasına kadar gelmişti: 


© Talimlerinizle, derslerinizle yetinmeyeceksiniz. Nasıl daha iyi olurum. Nasıl daha iyi yetişirim diyeceksiniz. Hepinizin notlarını bizzat ve yakından takip ediyorum. Aranızdaki yarış bir Bayrak yarışıdır. En tepeye dikilecek Bayrak bu milletin bayrağıdır.” 


Komutan yürümesini sürdürmüş, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının önüne kadar gelmişti: 


“- Sizlerin her biri benim için ayrı bir kıymet. Çoğunuzu uzaktan da olsa tanıyorum. Bazılarınızı ise çok yakından tanıyorum.” derken önce Mustafa'ya sonra da arkadaşlarına anlamsız bir askeri bakışı vardı. Bu sözler dörtlü gruba bir övgü mü yoksa yeni bir ihtar mıydı? Mustafa Zeki Paşa aniden döndü ve sıranın ortasına doğru yürüdü, durdu ve şunları söyledi: 


© Hepinizle gurur duyuyorum Evlatlarım. Vatanımıza, Sultanımıza kastedecek olanların, hain planlar yapanların tek korkusu sizlersiniz. Çalışın, çalışın, çok çalışın! Nevruz Bayramınız tekrar kutlu olsun. Marş marş, serbestsiniz!” 


Komutan gerçekten de sözü uzatmamıştı. Talebeler hazır ol vaziyetini bile bozmadan, Komutan uzaklaştı. Esat Paşa “Dağılın” emrini verdi ve sıralar dağıldı. Arka sıralar giriş kapısına yönelirken, Mustafa Kemal ve arkadaşları en arkada kalmışlardı. Subaylar kendi aralarında gruplar oluştururken, Salih sessizce Mustafanın yanında duruyordu. Nuri sakindi. Ali Fuat: 

© Bir an için söz bize gelecek diye korktum, ama bir şey çıkmadı!” dedi. 

Mustafa Kemal tavrını bozmadan önce Ali Fuat'a sonra Nuri'ye baktı, hiçbir şey demeden önden okul kapısına doğru yürüdü. Üç beş adım attıktan sonra geri döndü ve Ali Fuat'a dönerek: 
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“- Ali Fuat bugün biraz düşünmeye ihtiyacım var. Sen zaten eve gidersin. Babana selam ve saygılarımı ilet” diye söyledi, tekrar dönüp yürüdü ve okula girdi. Nuri bir kolunu Salih'in diğer kolunu Ali Fuat'ın omzuna atıp gülümsedi. Ali Fuat hala düşünceliydi, onlar da kapıdan içeri girdiler. 

Bir süre sonra, Mustafa Kemal ve Nuri okulun bodrum katındaki arşiv kapısından içeri girdiklerinde, Hamdi Efendi'yi küçük bir sofra hazırlarken buldular. Onlar lafa girmeden Hamdi Efendi gülümseyerek buyur etti: 

< Gelin bakalım çocuklar. Ne zamandır ikinizi bir arada görmemiştim. Çok mutlu oldum. Gelin gelin.” Bir yandan da elleriyle sofranın çevresine koyduğu tahta koltukları gösteriyordu. Mustafa Kemal ve Nuri sessizce geçtiler ve oturdular. 
Aslında girince bir selam vermeleri gerekmez miydi? Nihayet kendilerine gelir gibi oldular önce Mustafa söze başladı: 

© Hamdi Efendi. Zahmet etmişsin. Biz kahvaltımızı yaptık, sadece birkaç sorumuz olacaktı. Seni fazla meşgul etmeyiz!” 

Nuri söze karıştı: 

“ Nasılsın Hamdi Efendi? Bugün seni daha bir başka gördüm. Yüzünün güldüğüne pek alışkın değilizdir” 

Mustafa Kemal de sözü tamamladı: 

“- Çok iyisiniz MâşâAllah” 

Hamdi Efendi sofradaki son işlerini yaparken konuşmaya devam etti: 

“- Ben alışkınım Cuma sabahları burada kahvaltı yapmaya. 
Yukarıdaki taş fırından simitler aldım, yanında peynir, zeytin, çayımız da var” dedi. Önce Nuri'ye baktı: 

“- Nuri çayları doldur Oğlum” dedi ve sonra Mustafa'ya dönerek lafını sürdürdü: 

© Hem yer hem konuşuruz. Haydi bakalım. Birlikte geldiginize göre bir mesele olsa gerek.” 
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Nuri, “Söze başla” der gibi Mustafa'ya baktı. Mustafa Kemal henüz sofraya dokunmamıştı: 


©. Hamdi Efendi. Bu okuldaki Hal sırdaşım sen sayılırsın. Buralarda neler aradığımı, neler okuduğumu, nelere merak duyduğumu, hatta neler yazdığımı ve arkadaşlarımla neler yazdığımızı en iyi sen biliyorsun” 

Hamdi Efendi, sözün nereye geleceğini bilircesine sessiz bir gülümseme içindeydi: 

© Haydi, bir taraftan da simitler soğumasın!” deyip, önündeki simitten bir parça kopardı. Mustafa Kemal başladığı sözü bir an önce bitirme telaşındaydı: 


“- Aslında sana gelme fikri Nuri'nin. Onun sana olan muhabbeti de bir başka. Bir mesele var. Geçen yaz, çıkardığımız gazeteden Mustafa Zeki Paşanın da haberi olduğunu söylemiştin. Dediğin aynen çıktı ve dün Komutan bizi odasına çagırıp ikaz etti” 

Hamdi Efendi, hiç şaşırmamış gibiydi. Sofradan bir zeytin alarak dinlemeyi sürdürdü. Mustafa Kemal devam etti: 

“- Gazete idare heyetindeki Ali Fuat, Salih ve beni çağırdılar. Bunların niyeti nedir? Sen yıllardan beri buradasın, Paşa'yı da tanırsın. Bizimle ilgili bir tahkikat mı var dersin. Senin fikrini almak istedik.” 


Bu arada Nuri de söze karışmak için fırsat bekliyordu: 


“- Hamdi Efendi. Gazete hususundaki ihtardan da önemli olan, beni çağırmadılar. İdare heyetindeki dördüncü kişi benim. 
Bu yüzden arkadaşlarımda derin bir kuşku var. Beni de en fazla rahatsız eden bu. Yoksa bu vatan için Harbiye de feda olsun!” 


Hamdi Efendi, gülümseyerek elindeki çayı bıraktı. Geriye yaslandı: 
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“. Ne oldu Jurnalci mi oldun? Seni muhbir mi sanır dostların?” dedi ve Mustafa'ya baktı. Mustafa Kemal, beklemeden cevapladı: 

© Olur mu Hamdi Efendi. Nuri benim buradaki en yakın arkadaşım. Bir de Salih ve Ali Fuat var en yakın dostum. Biz bu işte biriz ve benim Nuriden yana kuşkum yok.” 

Meselenin ve tedirginliğin esası ortaya çıkmıştı. Hamdi Efendi fazla beklemedi: 

© Mustafa bilir misin? Tarla bağ bahçe sularken, suyu istediğimiz arıka yöneltmek için kürekle bir tek yol açarız. Yaptığınız işleri takip ettiğim gibi, okuldaki her durumunuzu izliyor, olanları da yakından biliyorum. Hatırlarsan son konuşmamızda güzel bir iş yaptığınızı, sizi desteklediğimi ancak ihtiyatlı olmanız gerektiğini söylemiştim. Bu olanlar tesadüf değil. Bilin ki ben sizi ne kadar seviyorsam, Esat Paşa da Mustafa Zeki Paşa da sizi bilir ve çok sever. Olanların benim uyarımdan bir farkı yok! Mezun olmadan önce başınıza bir şey gelmesinden korkarız. Size erken bir müjde de vereyim. Dersleriniz çok iyi. 
Erkânı Harbiye Mektebi sizleri bekliyor.” 

Mustafa da Nuri de çayı bırakmışlar, öne eğilmişler dikkatle dinliyorlardı. Nuri tekrar söze karıştı: 

“. İyi de Hamdi Efendi. Beni niye uyarmadılar? Buna ne diyorsun?” 

Hamdi Efendi eliyle Nuri'nin dizlerine vurup: 


© Evlat, Sen bu arıka, bu kanala açtığımız kapısın. Bu kapıyı açık bıraktık ki, buraya gelesiniz. Tam da beklediğimiz oldu?” 


Mustafa Kemal dayanamadı: 


©- Yani her şeyden haberin var mıydı? Sen de mi bu işin içindesin?” diye sordu. Yüzü biraz gerilmiş gibiydi: 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© Ben mi? Hepimiz bu işin içindeyiz Evlat. Sizler de bu işin içindesiniz. Ama bilmediklerinizi bilmenin vakti geldi demek ki? Bu sene Harbiyei bitireceksiniz.” 

Mustafa Kemal aynı kararlı sorgusunu sürdürdü: 

© Nedir Ii bilmediklerimiz? Nedir bu imtihan mı, ceza mı, yoksa başka bir iş mi var?” 

Hamdi Efendi tatlı tebessümünü hiç bozmamıştı: 

©- Haydi, rahat olun biraz. Çaylarımız da soğumasın. Beni de dikkatlice dinleyin” 

Mustafa Kemal ve Nuri tedirgince çaylarını yudumladılar. 
Hamdi Efendi geriye yaslandı: 

“- Bugünün anlamını bilir misiniz?” diye sordu. 

Nuri, emin bir şekilde cevap verdi: 

“- Bugünün Nevruz olduğunu biliyoruz. Hatta Mustafa Zeki Paşa bile bu sabah içtimaya katıldı” 

“ Doğru” dedi Hamdi Efendi. “Daha önemli olan bugün Kösü ayının da birinci günü, üstelik de Kösü yılındayız. 

Mustafa Kemal bir an için geçtiğimiz yaz Hamdi Efendi'nin arkasından seslenişini hatırladı. “Kösü yılı güzel bir başlangıç- 


tır Oğlum. Yeni yılın hayırlı olsun” diye söylemişti odadan çıkarken. 

“- Hala anlamış değilim, nedir bu Kösü?” diye sordu. 

Hamdi Efendi çayından bir yudum daha aldı ve şunları söyledi: 

© Seninle yazın görüştüğümüzde 22 Haziran günüydü. O gün Türklerin yılbaşıdır. Türkler 3400 seneden beri Güneş Takvimi kullanır: 12 Hayvanlı Takvim. Hiç duymadınız mı? Aylar dönencelere göre belirlidir ve her ayın, her yılın bir hayvan ismi vardır. Başlangıçları kesindir. Ne Hicri yıllar gibi her yıl mevsim değişir, ne de miladi takvim gibi anlamsız bir yılbaşı tarihi vardır. Yılın en uzun gününün ertesini, yani 22 Haziran'ı 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yılbaşı kabul ederler. Milattan önce 1517'de başlamıştır. Yıllara ve aylara sırasıyla Tabşan, Kurt, Yilan, Yılkı, Koyun, Maymal, Tavuk, Barak, Donguz, Kösü, Sığır ve Pars ismini verirler” 

Mustafa Kemal anlatılanları dikkatle dinliyordu. Nuri heyecanını yenemedi: 

“- İyide bu takvim Çin takvimi değil mi?” 

Mustafa Kemal sakin bir şekilde lafa karıştı: 

“- Türklerin bir Saltanat Takvimi, Devlet Takvimi olduğunu okumuştum. Ama sanki ayların, yılların isimleri daha farklıydı. 
Hem bu konunun bizimle ne ilgisi var?” 

Hamdi Efendi'nin yüzündeki tebessümün yerine ciddiyet gelmişti: 

“- İşte tam da sizin de bizim de meselemizin özü bu. Bu sohbet bir derse dönüştü ama artık bunları size duyurmak gerek” Mustafa'nın gözlerinin içine bakarak devam etti: 

“- Mustafa! Bu Harbiye, senin gibi bir talebe görmedi Oğlum. Çalışkanlığın, cesaretin, görüşlerin, hedeflerin ve yaptıklarınla bize büyük umut verdin. Hele Tevfik, Salih ve Mustafa Nuri gibi, Ali Fuat gibi, hattasizden bir üst devreden Asım gibi daha birçok talebenin liderliğini yapman bir başka büyük meziyet. Bu milletin senin gibi birine ihtiyacı vardı. Bizler seni ta Manastır'dan bu yana izliyoruz. Daha fazla gecikmenin bir anlamı yok. Tarihi bir dönemdeyiz, bir dönemeçteyiz.” 

Mustafa koltuğuna yaslanmış, dik ve ciddi bakışları ile Hamdi Efendi'nin sözlerine odaklanmıştı: 

“- Biz diyorsun Hamdi Efendi. Siz, Biz kimleriz?” 

Hamdi Efendi adeta büyük bir emaneti sahibine ulaştırmanın rahatlığı içindeydi. Sakin sakin ve tane tane konuşmaya başladı: 

© Bizler Kösüyüz Evlat! Hani tarlalarda öbek öbek yuvalar 

yapan Kösülerden. Yerin altındaki toprağı gün yüzüne çıkarırız. Biz Çin farelerine benzemeyiz. Saltanat Takvimi demiştin 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ya. Milattan Önce 500'lere kadar bu Çinli fareler bütün Türk devletlerini kemiriyordu. Devlet sicillerini onlar tutuyordu. Hakanların danışmanları, cariyeleri olmuşlardı. Türklerin tarihlerini bildikleri gibi yazdılar. İçimize öyle yerleştiler ki Milattan önce 534'te Topalar Türk hanlığını yıktılar ve Çinlileştirdiler. 
Şimdi buna benzer bir döneme girdik. Türk devleti içten içe kemirildi. Yıkıldı yıkılacak. Topalar'ın durumunu gören Kırgız Hakanı Eçim Kağan ölmeden önce Çin casuslarına karşı seçilmiş danışmanları ve komutanları ile bir teşkilat kurmuştu. 
Milattan önce 524 Kösü yılının Kösü ayından itibaren yeni bir Devlet Takvimi başlattılar.” 


Nuri'nin ne diyecek bir sözü, ne getirecek bir açıklaması vardı. Meselenin arkasında kendisiyle ilgisi olmayan bir gizemin olduğunu fark etmişti, adeta oturduğu koltuğa sinmiş, ellerini birleştirmiş anlatılanları dinliyordu. Mustafa'nın kafasında ise kırk fikir dolaşıyordu. Ayağa kalktı, odanın içerisinde birkaç adım attı ve durup Hamdi Efendi'ye yöneldi: 


© Bu bir Casus teşkilatı mı yani. Yıldıza mı bağlı. Bugüne kadar en ufak bir şey ne duydum, ne okudum. Sultan Abdülhamid mi var başında?” dedi. 


“- Hayır” dedi Hamdi Efendi. “Bunlar ne duyulur, ne yazılır şeyler. Nesilden nesile sözlü mirasla gelir. Bu bir teşkilat ama Casusluk değil. Gizliliğin yazgısı çizgisi olmaz. Yazılan, çizilen bir gün mutlaka ortaya çıkar. 

Artık hiç kimsenin çayda simitte gözü yoktu. Hamdi Efendi Mustafa'ya eliyle “Otur” der gibi işaret yaptı ve devam etti: 

“- Abdülhamid Han ile de Yıldız ile de irtibatı yok. Evet, Kösülerin neredeyse hepsi şimdi Yıldız'a ve Sultana çalışıyor. 
Ama ne onlar Kösüleri bilir ne de Kösüler onlardan talimat alır. Mesele, bu vatanın ve bu milletin bekası” 

Bu arada Nuri de toparlanmış bir şeyler sorma ihtiyacı duymuştu: 
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“- Yani tarihten beri hep var mıydı?” diyorsun. 

“. Evet” dedi Hamdi Efendi. Yine Mustafa'ya dönerek konuştu: 

“- Evet vardı. Bir Çınar gibi yüzlerce yıldır, ama artık bu Çınar içten çürüdü. Bazı kollarına aşılar yapıldı, bazıları tuttu. 
Bazıları çürüdü. Yeni bir Çınar dikmek gerekiyor. Güçlü bir gövde, yeni kollar, dallar uzamalı, yapraklar, çiçekler, meyveler vermeli.” 

“. Yüzlerce yıllık bir Çınar, dersin Hamdi Efendi. Ben ve güvendiğim üç beş arkadaşım. Nasıl böyle bir şey kurarız. Ha desen kurması, büyümesi, yeşermesi. Buna ne gücümüz, ne zamanımız var diye söyledi Mustafa Kemal. 

Hamdi Efendi bu kez ayağa kalktı. Ellerini de kullanarak konuşmaya başladı: 

“. Sadece sizler mi Evladım. Bütün millet arkanızda olacak. 
Kösüler bu çınarın köklerini besleyecekler. Endişeniz olmasın. 
Bu milletin güçlü dalları vardır, ama bunu taşıyacak gövde zayıf. Yazılarını hep okudum. Sen ne on sene önceki Tıbbiyelilere, ne de İttihatçılara benziyorsun. Saray'a ve Sultan'a da mesafelisin. Tek derdin var, bu devleti, bu milleti diriltmek. Biz de 
zaten bunun için vardık ve var olacağız. Ben zaten geldim 82 
yaşına. Kösülerin çoğu da yaşlandı artık. Neredeyse 30 yıldan fazladır Abdülhamid Han'ın arkasındayız. Fakat bu iş sadece jurnalcilikle, yabancı elçileri satın almakla, azınlıkları devşirmekle olacak iş değil. Bilirsin ki Haşhaşiler, Sabbahçılar Sultan Sencer'in yatak odasına kadar girmişlerdi, Sultan Fatih'i zehirleyenler Saray'ın içindeydi. Hürrem desen zaten başka bir belaydı. 
Devlet Sarayın içine hâkim olamadığı gibi, dışarıyı da ihmal ediyor. Osmanlı, gururu kibiri yüzünden yıllardır Avrupada elçilik bile açmadı. Bak İngilizlere, İtalyanlara, Almanlara, Fransızlara her yerde elçilikleri var, hepsi birer casusluk teşkilatı.” 
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©. Haklısın” dedi Mustafa Kemal. “Bu sadece askerlikle olacak iş değil. Herkese ihtiyaç var. Harbiye, Hariciye, Dâhiliye, Maliye bütün devlet güçlü olmalı. Hepsini yenilemek gerek. 
Önce ülkümüzü, inancımızı, hedeflerimizi yenilememiz lazım” 


Hamdi Efendi kafadaki soruların dağıldığını, ufkun aydınlandığını görüyordu, devam etti: 


“. İşte asıl mesele bu Evlat. Devleti saraylara hapsetmeyeceksin. Saray yıkılınca devlet yıkılmayacak. Sen güneş olacaksın, gezegenler çevrende dönecek. Zaten Kösülerin öbeklerini de Güneş sistemine ve gezegenlere benzetiriz. Türklerin bir grubu ayağa kalkarsa, diğerleri onun etrafında dönerler. Türklerin yurdunda keşfedilecek çok hazineler var. Anadolu'nun yollarına düşeceksin, çöllerin kumunu yutacaksın. Mesuliyetin de vazifen de çok büyük. Buna da ancak sen dayanırsın. Harbiye günleri de bitecek. Daha çok şeyler göreceksin. Evliya Çelebi gibi gezeceksin ki yurdunu, milletini tanıyasın” 


Nuri heyecanlanmıştı. Tam da okuduğu, merak duyduğu konulardı: 


© Doğru ya. Marko Pololardan beri Avrupalı seyyahlar bu topraklarda. Yüzbaşı Sadlier'den bu yana İngiliz casusları Arabistan çöllerinde geziyor. Kimi Albay Lewis Pelly gibi harita çiziyor, petrol arıyor, kimi de Yarı Siyonist Pelgrave gibi Arap şeyhlerini tedavi edip, rüşvet verip dostluklar kuruyor. Misyonerler her yerde cirit atıyor” 

Hamdi Efendi, söylediklerine ilave olarak Kösüler hakkında daha özel birçok şeyler anlattı. Mustafa Kemal ve Nuri'nin yüzü zaman zaman geriliyor, zaman zaman rahatlıyordu. Arada bir söze karıştıkları oluyor ama Hamdi Efendi durmadan konuşuyordu. Neredeyse ikindi vakti geçmişti. Hamdi Efendi epey yorulmuştu: 

“- Şimdilik bunlar yeter Evlat. Anlata anlata yoruldum, derman kalmadı. Daha çok anlatacaklarım var. Bugün burada 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bırakalım.” dedi. Mustafa Kemal de kararlı bir şekilde başını sallayarak söze girdi: 

“- Muhbirlikle, gammazcılıkla, Nakli Kelam ile bu işler yürümeyecek. Anladığım ve inandığım, bu günden tezi yok bizim de bir Devlet Takvimi başlatmamız gerekiyor. Hamdi Efendi, zaten biz sınıflarda küçük de olsa bir teşkilat kurmuştuk. Ne de olsa gelecekte bu orduyu onlar yönetecek. Ama dediğin gibi sahaya çıkmalıyız. Okul dışında, devletin her kademesinde en kilit mevkilerde teşkilatlanmalıyız. Ama bilmediklerimiz çok. 
Yaptıklarımla yetinmiyor, daha neler yaparım diyordum. Şimdi hiç düşünmediğim büyük bir yük daha yüklendim. ” 

Mustafa saatine baktı, sohbetle birlikte vakit de epey geçmişti. Nuri'ye doğru yöneldi. 

© Haydi kalkalım.” dedi. Herkes rahatlamıştı, yüzleri aydınlık, gözleri pırıl pırıldı. Hamdi Efendi: 

© Durun. dedi. “Mustafa Sana bazı kitaplar hazırlamıştım, onları vereyim” Çekmecesinden çeşitli büyüklükte 4 adet kitaba benzer bir şeyler çıkardı. Birinin üzerinde “Intelligence, esprit, securite” yazıyordu. Kitaptan ziyade ciltlenmiş teksir sayfalarıydı. Diğerleri de yine deri kapakla ciltlenmiş, üzeri yazısız küçük defterler gibiydi. Önce deri kapaklı iki küçük defteri Nuri'ye uzattı: 

“- Al bunları Nuri, iyice oku. Mustafa'ya da anlatırsın. 
Biri Civinis Efendi, diğeri de Baron Civan'ın özel defterleri. 
Osmanlı'nın gizli polis teşkilatlarını kimlerin yönettiklerini görürsün.” dedi. 

— Allah Allah, benim bildiğim Ermeni bir Baron vardı ismi C ile başlıyordu ama Civan olduğunu bilmiyordum. Civinis Efendi de Rumdu.” diye hafiften söylendi Nuri. 


Hamdi Efendi sonra elindeki Fransızca kitabı ve bir küçük ciltli defteri de Mustafa'ya uzattı: 
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“- Bundan sonra kitap yok. Bundan sonra teksirler, el notları. 
Kilitli dolapları senin için açtım. Zaten önemli kilitleri hep Kösüler korur ve açar. Küçük defteri özellikle oku. Abdülhamid'in özel hekimi Mavroyani Paşa'nın özel çekmecesinden alınıp kopyalanmıştır. Zaten başka nüshası yok. Haa bir şey daha var, bunların kenarına not düşme sakın.” 


Hamdi Efendi kitapları verdikten sonra, Mustafanın sağ avucuna bir de renkli taşlı gümüş yüzük sıkıştırdı: 


“- Bu da benim Sana mirasım. Zaten her zaman takmazdım, sadece bazı görüşmelerde. Artık Senin. Odadan çıkınca bakarsın” 

Mustafa Kemal bir eliyle yüzük, diğeriyle kitapları sıkıca tutarken Hamdi Efendi'ye sarıldı. Kucaklaştılar. Nuri, Hanıdi Efendi'nin elini öptü. “Hoşça kal” deyip odadan çıktılar. 

Koridora çıkınca Mustafa Kemal gayri ihtiyari sağ elindeki yüzüğe baktı. Yüzükte gök mavisi yuvarlak bir taşla çevrelenmiş Türk hilali ve yıldızı vardı. 


Merdivenlerden hızlıca çıkıp yatakhaneye vardılar. Anlaşılan o ki talebeler çoktan okulu terk etmişti. Her yer boştu. Ali Fuat hafif bir telaşla yatakhane koridorunda bir ileri bir geri dolaşıyordu. Mustafa Kemal ve Nuri'yi görünce onlara doğru geldi: 

© Neredesiniz Mustafa? Aramadığım yer kalmadı. Sâna eve gidelim diyecektim. Bak Nuri de seninleymiş.” dedi. 

Mustafa Kemal, Ali Fuat'ın koluna girdi: 

© Merak etme. Konuşacaklarımız var. Şimdi kıyafetleri degişelim de Sirkeci'ye gidelim. Yani'nin kahvesinde oturur, konuşuruz.” diye söyledi ve yatakhaneye girdiler. 

Okuldan çıktıklarında hafif bir yağmur serpelemiş, yerler toprak kokuyordu. Sirkeci'ye kadar yürüdüler. Mustafa Kemal konuya girmiş, Hamdi Efendi ile görüşmelerini, duyduklarını, vardığı kararları birer birer anlatmıştı. Ali Fuat arada bir 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“Tamam” der gibi kafasını sallıyordu. Mustafa bir gökyüzüne bakıyor, bir yürüyor, bir duruyor üç beş cümle ediyor, sonra yine devam ediyordu. 

Kahveye vardıklarında, tenha bir köşeye oturdular. Sımsıcak çaylar söylendi. Ali Fuat, olanları ilk ağızdan öğrenmişti, oturur oturmaz lafa girdi: 

“- Mustafa babamın söylediğine göre İstanbul'da büyük bir hareketlilik varmış. Tıbbiyeli beş talebenin zaten on yıldan beri yürüttükleri bir Casusluk grubundan bahsetti. Onlar İttihatçılara katılmışlar, şimdi birlikte teşkilatlanmaya devam ediyorlarmış. Bu arada, bazı vatansever subaylar da Babamı ve Osman Nizami Paşa'yı ziyaret etmişler. Akıl sormuşlar. Onlar da bir şeyler yapmak istiyormuş.” 

Bu arada Nuri de söze karıştı: 

© Sadece onlar olsa iyi. Sultan da Yıldız da yeni bir teşkilat kuruyormuş. Hatta geçen hafta Mısırlı Muhammed Abduh ile görüşmüş. Abduh'u severim İngiliz emperyalizmine karşı büyük mücadele veriyor. İngilizler, Abduh'un kendi sömürgelerine girmesini yasaklamış. Sultan da bunu öğrendiği için onu davet etmiş” dedi. 

Mustafa Kemal kararlıydı. Kafasında bir şeyleri kurduğu, kurguladığı belliydi: 

© Ortalığın kaynadığı malum. Bize de boş durmak yok. 
Bugünden itibaren ilk işimiz Harbiye'deki teşkilatımızı elden geçirmek. Yeni bir teşkilatlanma modeli yapmalıyız. Artık meseleleri ben sadece Sana, Nuri'ye ve Salihe iletirim. Sizler de kısımlardaki arkadaşları kendi aranızda paylaşın. Ben Sizi, onlar da sadece sizleri tanıyacaklar. Bir gövde gibi bana sadece üç kol bağlı, sizlerin de üçer kolları olsun. Alt dallardan biri koparsa, sadece kendini ve altındaki dalını koparsın, bir üst dalı da koparmasın. Bundan sonra daha dikkatli olalım. Gazeteyi çıkarmaya devam edeceğiz. Gazete eskiden olduğu gibi bizim 


50 


Mektebi Harbiyeyi Şahane 


el yazılarımızla çıkmayacak. Her kısım kendi kopyasını yazacak ve dağıtacak.” 


Nuri meseleyi kavramıştı: 

“. Bazı arkadaşları değiştirsek mi diyorum” dedi. 

Mustafa Kemal: 

“. Yarı yolda at değiştirmeyelim. Zaten bu sene okul bu şekilde gider. Sizin altınızdakilerde, karar da sorumluluk da sizlerin. Kendiniz karar verirsiniz. Herkes kendine bağlı üç kişiden bir üstüne sorumlu olsun” 

Ali Fuat: 

“- Tamam” dedi. “Babama da danışalım mı ne dersin?” 
diye sordu. 

Mustafa Kemal: 


“- Hamdi Efendi uyarmıştı, bu işte derin gizlilik esas. Bizi seven bizi destekler, takip eder. Daha çok uzayan kollarımız olacak, buna inanıyorum. Erkanı Harbiye Mektebi'ne geçince yeni arkadaşlar da buluruz” diye cevapladı. 

Ne yapacağını biliyordu. Bir süre daha bir şeyler konuştular. Bu arada, fesliler, fötr şapkalılar, Avrupalı hanımlar, beyler, şalvarlılar her çeşit insan manzaraları yanlarından gelip geçiyordu. Uzaktan boğazın sularının sesleri duyuluyor, arada bir martı sesleri havada yankılanıyordu. 

Cuma Salası verilmeye başlamıştı. Mustafa Kemal, Nuru-Osmaniye Müezzini Mehmed Hafız'ın okuma tarzını çok severdi. Arkadaşları muhabbeti sürdürürken O büyük bir dikkatle dinledi. Bu durum Ali Fuat'ın dikkatini çekmiş olacak ki: 

“- Ne Oldu Mustafa daldın gittin. Ne zaman ezan okunsa Sen başka bir dünyaya gidiyorsun sanki?” dedi. 

Mustafa Kemal, ruhu rahatlamış bir ifadeyle cevap verdi: 


“Ben Türk hafızların tarzını çok severim. Kendine has makamları vardır. Zaten bizim hafızlar aynı zamanda musikişinastır. 
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Onların gazelleri bile bir başka. Ne zaman bir Kuran veya Ezan dinlesem, Dedem Hafız Ahmet ve Amcam Hafız Mehmed Emin Efendi aklıma gelir. Hem bilir misin? Türk hafızlar Kuran'ı bile sondan başlayarak hıfzeder. Çünkü baştan başlayan talebe bir süre sonra usanır. Ama sondan başlayan "nasılsa sonuna erdim diye çalışır. Ben de kendimi bazen öyle görürüm. İşin sonunu görüp planlarım, bu yüzden usanmam, yılmam, çabalarım. İnanıyorum ki, artık Osmanlı'nın sonu geldi. Şimdi bu devleti yeniden inşa etme zamanı” 

Mustafa Kemal söze başlayınca diğer arkadaşları da susmuş ve onu dinlemişlerdi. Nuri söze girdi: 

“. Ah Mustafa. Sen sadece asker değilsin. Bunu hep söylerim ve bu yüzden seni çok severim:: 

Hep birlikte kalktılar, kahveden ayrıldılar. 


20 Mayıs 1901 Pazartesi - Teşvikiye — İstanbul 


— 


ektebi Harbiye'de pazartesi günleri dersler biraz gevşerdi. 

Öğleden sonraki Talim dersi hocası bir sebeple gelememişti. Talebelerin bir derslik avluya çıkmasına izin verilmişti. 
Mustafa Kemal bu vesileyle bahar güneşinin altında avludaydı. 
Böyle zamanlarda, güneş vururken yüzünü göğe doğru çevirir, kendi kendine fikrederdi. Bir ara duvara yaslandı, gözlerini kapattı. Ülkenin halini düşündü. Osmanlı her geçen gün çıkmaza sürükleniyordu. Devlet tam bir borç batağının içindeydi. Borç aldığı ülkeler birleşip Düyünu Umümiye kurmuşlar adeta devleti kıskaç altına almışlardı. Ordunun savunma ve savaş gücü de gittikçe zayıflıyordu. Büyük bir hızla yeni reformlar yapılmalıydı. Ancak sadece Saray ile bu işin altından kalkmak mümkün değildi. Topyekün milletin ayağa kalkması, bir çare bulması gerekliydi. 


Omzuna dokunan bir el ile sıçradı. Arkadaşı Salihiti: 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© Mustafa, Mustafa!” diye onu silkeliyordu. Heyecanlıydı. 
Mustafa Kemal: 

© Ne oldu Salih irkilttin beni. Ne bu telaş” dedi. Salih hemen alçak bir sesle devam etti: 

“- Acil bir haber var. Çok önemliymiş” 

© Dur” dedi Mustafa, “Sakin ol. Bir savaş mı patladı. Bizimkilerden birine bir şey mi oldu?” 

Salih arka arkaya sıraladı söyleyeceklerini: 

© Yok yok, öyle bir şey değil. Az önce Hamdi Efendi'yi gördüm. Seni aramış epeyce, bulamamış yorulmuş. “Önemli bir husus var, Mustafa'yı bana bul! dedi. Ben de 'olur” dedim. Sonra fikir değiştirdi: Akşam şu adrese gelsin. Mektebe yakındır. Benim çıkmam lazım. Mutlaka haber ver onu bekliyoruz. diye söyledi” 

© Mektepten çıktı gitti mi yani?” diye sordu Mustafa Kemal. 

Salih biraz sakinlemişti. Yavaş yavaş konuştu: 

© Evet, zaten acelesi var gibiydi. Teşvikiye Camisi'nin karşısında asmalı sarı bir konak varmış. Orada bekleyecek.” 

© Hayırdır inşaAllah!” dedi Mustafa Kemal, “Tamam Salih, ben giderim. Dâhiliye Müdürü İbrahim Albay buralardaydı. Akşam için bir iki saatliğine izin alır, gece yatakhaneye dönerim” 


Sonra yan yana yürüdüler ve uzaklaştılar. 


Akşam ezanı okunmuş, hava kararmaya yüz tutmuştu. 
Mustafa Kemal sivil bir kıyafetle Teşvikiye'ye doğru çıkmaya başladı. “Acil olan ne ola ki? Hamdi Efendi telaşlıysa, mutlaka ciddi bir husus var.” diye düşünüyordu. 

Nişantaşı'nda yeni küçük apartmanlar, köşkler yapılmaya başlanmış mahalle gittikçe gelişiyordu. Arada kalan eski evler, ya fakirlikten ya sahipsizlikten olsa gerek bakımsızdı. Eski ile yeni arasındaki tezat bütünüyle ortadaydı. Camiye vardığında artık hava kararmıştı. Cemaat dağılmış, ortalık sessizleşmişti. 
Kimseler yoktu. Çevreye baktı, karanlıkta binaların renklerini 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ayırt etmek oldukça zordu. Karşıdaki köşkleri birer birer incelemeye başladı. Salih'in Asmalı Konak tarifini hatırladı. Avlusunun girişinde yaprakları yeşermeye başlamış büyük bir asma gördü. Yandaki diğer apartmanlara baktı, “Mutlaka bu olmalı, tarife uygun başka ev görünmüyor” dedi içinden. Sonra giriş kapısından sızan ışığın aydınlattığı duvarlarına baktı binanın, bariz olmasa da sarı bir boyası vardı. Başka seçeneği de yoktu zaten. Avlu kapısından girdi. Köşkün ana kapısı üzerindeki kurt başlı tokmağı kaldırıp birkaç kez küt küt vurdu. Ses yoktu. Biraz bekledi, tekrar aynı şeyi yaptı. Sonra pat küt bazı sesler duydu, birinin merdivenden iniş seslerine benziyordu. 
Nihayet kapı açıldı. Orta yaşlı gözleri çekik, yanakları dolgun orta yaşlı, hafifçe şişman biri vardı karşısında: 


“- Buyurun, buyurun!” dedi beline kadar eğilerek, “İsminiz Mustafa Kemal mi?” Değişik bir lehçeyle konuşuyordu. Mustafa Kemal biraz zor anladı, ama Türk olduğundan ve bir Türk lehçesi konuştuğundan emindi, hemen karşılık verdi: 


© Evet, Hamdi Efendi burada mı? Doğru yere mi geldim?” 


© Tabii ki, tabii ki. Hamdi Efendi geldi, sizleri bekliyorlar. Yukarıda olduğumuz için duyamadık. Kusura bakmayın” dedi. Kapıyı sonuna kadar açtı, Mustafa Kemal içeri girdi, kapıyı kapatırken dışarı başını uzatıp çevreye bir göz gezdirdi ve kapıyı kapatıp, ardından kapının demir kilit sürgüsünü indirdi. 


Merdiven başında terlikler hazırdı. Mustafa Kemal, çizmesini çıkardı, terlikleri giyip merdivenlerden yukarı çıktı. Geniş bir salonda iki kişi ayakta bekliyordu. Biri Hamdi Efendi'ydi. 
Diğeri krem renkli parlak bir cübbe giymiş, başında beyaz sargılı bir fes olan 50-60 yaşlarında biriydi. Mustafa: “Acaba Teşvikiye Camisinin imamı mı?” diye düşündü. Çünkü bu Camiye gelmeyeli üç aydan fazla olmuştu. “Belki yeni tayin olmuştur da Hamdi Efendi tanıştıracak!” diye aklına geldi. Kafasından hızlıca bu düşünceler geçerken Hamdi Efendi gülümseyerek geldi: 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“- Hoş geldin Mustafam!” deyip kucakladı. 

Mustafa Kemal: 

“© Hoş bulduk Hamdi Efendi” dedi ve elini öpmek için eğildi. 

Hamdi Efendi, saygıyla karışık: 

“- Estağfurullah!” deyip elini çekti. “Dur, Evlat. Sen benim kıymetlimsin. Dur, sana misafirimizi tanıştırayım” dedi ve elini saygıyla göbeğinin üzerine bağlamış bekleyen kişiyi başıyla işaret edip Mustafa'yı kolundan tutup ona doğru yönlendirdi: 

< Bu dostumuz Haham Moşe” dedi. 

Mustafa Kemal şaşırmış, kafasındaki düşünceler uçup gitmişti, merakla baktı. Bir şey söyleyemedi. 

“Bizim Musa Efendimiz!” diye tamamladı sözünü Hamdi Efendi. 

Mustafa Kemal şaşkınca bir iki kelam etmek istedi: 

< Ben kıyafetine bakınca bir Hafız efendiye benzetmiştim. Haham mı?” 

“< Şaşırma Evlat!” dedi Hamdi Efendi, “Kendisi Kırımlıdır, Karaim Türküdür. Musevi'dir ve BahçeSaray'daki Karay Türklerinin hahamıdır. Bizim imamlarımızdan farklı giyinmezler.” 

Bu kısa şaşkınlık anını dikkatle seyreden Musa Efendi kollarını genişçe açtı ve gülümseyerek: 

© Mustafa Kemal Han. Şerefyap oldum. Seni tanımak nasip oldu, Hamdi Efendi'den büyük methini işittim delikanlı!” dedi. 
Mustafa şaşkınlığı sürerken kucaklaştı. Sonra Hamdi Efendi'nin 

“- Buyurun, Oturalım!” hitabıyla sedirlere oturdular. Ortada küçük bir sofra, üzerinde içli börek cinsinden bir şeyler ve kuru yemişler vardı. Hamdi Efendi devam etti: 

“ Bu arada ev sahibini takdim etmeyi unuttum. Devlet Giray, adını ünlü Karay hanından almış. Rusların baskısı yüzünden 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Kırımdan kaçmak zorunda kaldı. Şimdi burada yaşıyor. Bizim yakın dostlardandır. Musa Efendi'yi de misafir ediyor.” 

Devlet Giray, neredeyse rükü eder gibi eğilerek söze karıştı: 

“- Sizin gibi büyükleri ağırlamak, beni tarifsiz mutlulandırdı. İfadeden acizim” 

Mustafa Kemal merakını yenmek için Musa Efendi'ye bakarak Hamdi Efendi'ye sordu: 

© Kırımdan mı geldiler misafirimiz?” 

Hamdi Efendi cevap verdi: 

“- Evet birkaç gündür İstanbul'da, yarın ayrılacak. Gitmeden önce Seninle görüştürmek istedik. Nakledeceği önemli hususlar var.” dedi. Bir yandan da Devlet Giray'a bakıp elleriyle işaret ederek içecek bir şeyler getirmesini ima etti. Devlet Giray hareketlendi ve aşağı indi. 

Hamdi Efendi nihayet konuya açıklık getirdi: 

“- Evlat, Musa Efendi'yi buradaki Yahudi Cemaati davet etmiş. Theodor Herzl de birkaç gündür buradaymış. Herzl'i bilir misin?” 

“- Evet, duymuştum Hamdi Efendi.” dedi Mustafa Kemal, “Neredeyse beş yıldır her sene Avrupada büyük Siyonist Kongreler topladı. Büyük bir siyasi hareket başlattığını biliyorum ama çalışmalarının detaylarını bilmiyorum doğrusu.” 

Hamdi Efendi: 

“Biz de bunun için bir araya geldik. Musa Efendi sana bazı gelişmeler anlatacak. Kafana takılanları rahatça hiç çekinmeden sorabilirsin. Hitabeti, İstanbul Türkçesine yakındır? dedi ve geriye yaslanıp Musa Efendi'ye baktı. 

Musa Efendi sözün kendisine geldiğini düşünerek konuşmaya başladı: 

© Hemen konuya girsem iyi olur. Dün Yıldız Sarayı'nda önemli bir buluşma vardı. Biz de birkaç kişi Sarayın girişindeki 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salonda bekledik. Theodor, Sultan Abdülhamid ile görüştü. 
Çıktıktan sonra Ortaköye gittik ve bize görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Bunları sana aktarmak istiyorum. Türk yurtları için önemli görüyoruz.” 

Mustafa Kemal heyecanla araya girdi: 

“- Anlatın Musa Efendi, sizi dikkatle dinliyorum” 

Musa Efendi ayağa kalktı: 

“< Önce şunu bir çıkarıp, rahatlayım” deyip cübbesini çıkarıp sedirin üzerine koydu ve devam etti: “Theodor ile Sultan arasındaki görüşmelerin bir evveliyatı var. Yeni bir durum değil. İstanbuldaki Yahudi cemaatleri uzun zamandır, Theodor ile Sultan'ı görüştürmeye çalışıyor. Yahudiler inanır ki, Sultan bize karşı değildir ve bizler orun sadık tebaalarıyız. Son kırk yıldır, Avrupalı Yahudi önderler arasında AnaYurda, Filistine dönüş fikri yeşerdi. Bu arada söyleyeyim. Bizim Karayların anayurdu Filistin değil, Kırımdır, Hazar'dır, kuzey Avrupadır. 
Ama mesele bir şekilde bize kadar da ulaştı. 

Theodor aslında ta 96 Tabşan ayı başında, yani tam da yılbaşımızda Saray'a kabul edilmiş. Miladi 21 Haziran'da. Sultan ile görüşmek istemiş ama bir hafta sonra üçüncü sınıf bir Mecidiye nişanı verip başlarından savmışlar. Sultan ile görüşmek için Avrupada görüşmedikleri Grandük kalmadı. Hiçbirisi beceremedi. Sonunda Sultan'ın Almanlarla yakınlaşmasını bildikleri için, önce Alman Kayzeri ile görüşerek aracı olmasını istediler. Almanlar, Yahudileri hiç sevmez dilenci ve hırsız görür. Hatta ilk Siyonist kongrenin Berlin'de toplanmasına da izin vermediler. Uzun süre Theodor'u oyaladılar ama O vazgeçmedi bir türlü” 

Devlet Giray, birer Kırım Şerbeti ile birlikte kahveler getirmişti. Sofrayı da işaret ederek: 

“- İçli çöreklerimizden alın, bizde meşhurdur, özel yaptırdım, sıcaktır.” dedi. Şerbetleri ve kahveleri önlerindeki sehpalara 


58 


Mektebi Harbiyeyi Şahane 


koydu. Sonra elindeki tepsiyle birlikte bir köşeye ilişti. Hamdi Efendi artık susmuş ve O da Musa Efendi'yi dikkatle dinliyordu. 
Mustafanın yüzüne büyük bir ciddiyet yerleşmişti. Musa Efendi şerbetten bir yudum aldı, kahvesini yudumlayıp devam etti: 


“- Theodor, Rothshild ile görüşüp İngiliz bankerlerden destek aldıktan sonra güçlendi. 97 Ağustos sonunda Basel'de Birinci Siyonist Kongreyi topladı. Senin de biraz önce söylediğin gibi, o yıldan beridir her yıl Ağustos ayında Siyonist Kongreler toplanıyor. Toplantılara ben de katıldım ama Rusyadan gidenler pek Theodor'a destek vermediler. Her neyse, Theodor'un asıl gayesi Sultanla görüşüp, Filistine kolonizasyon izni almaktı. 
Sonunda Alman Kayzeri ile 98 Ekiminde Kudüs'te buluşmak için söz almış. Fakat Alman Kayzeri sinsi bir adam. Osmanlı toprağı hakkında Sultan'a haber vermeden görüşür mü? Görüşme Kudüs yerine İstanbul Yıldız Sarayı'nda gerçekleşmiş” 


Mustafa Kemal İstanbul'u duyunca araya girdi: 
© Hem de Osmanlı Sarayında mı? Bu nasıl bir oyun?” 


© Oyun mu, yoksa ittifak mı? Bekleyip göreceğiz. dedi Musa Efendi. “Bu görüşmeden bizim haberimiz olmadı. Ama sonra duyduk ki, Theodor Filistine gitmiş, bütün yurdu dolaşmış. Ay ortasındaki Yıldız görüşmesinde bir izin almış olacak ki, ay sonunda Kudüs dışındaki Mikveh'de Alman karargâhında Kayzer'le yeniden görüşmüş. Kayzer ona Sultanla görüştüğünde nasıl davranması gerektiğine dair akıl vermiş. Hesse ve Baden Grandükleri Çar'a Siyonizm'i anlatmak için mektup yazdıklarında biz bir şeyler olduğunu sezdik ve sonra arkadaşlarımızı gönderip işin aslını öğrendik. Londra'da bir Yahudi Koloni Fonu kurduklarında bizden de yardım istediler. Theodor, Kudüs'te Kayzer ile buluşmasına rağmen, neredeyse 2 yıldan bu yana Sultanla görüşmeyi başaramadı. Sonunda, İstanbulda güçlü olduğumuzu bildikleri için Türk Musevilerinden yardım istediler. Bu yüzden Karaim cemaatini temsilen ben devreye girdim” 


59 


KÖSÜ Mustafa Kemal - Bir Askeri İstihbarat Teşkilatı / Birinci Cilt 


Mustafa Kemal konunun detaylarını öğrendikçe kafasındaki sorular artmaya başlamıştı: 

“- Görüşmeyi siz mi ayarladınız? Siz mi vesile oldunuz?” 

“- Bir bakıma evet, arkasında biz vardık. Wambery adında biri var. Macar Musevisi. Asılları Hazaradır. Bunu iyi bilir ve büyük Rus düşmanıdır. Bu konuda aramızda gizli bir ittifak oluştu. İbranice, Fransızca, Rusça ve İngilizcesi çok iyidir. Ama biraz İngiliz yanlısı. O da sizin içinizdeki bir çok kişi gibi Almanya ile ittifakın Osmanlı'yı yıkacağını ve İngiltere'nin ehveni şer olduğunu düşünüyor. Hatta onun bilgilerine göre İngiltere, Osmanlı topraklarını Almanya ile paylaşmayı teklif etmiş. Sonunda anlaşma olmamış, İngilizler ve özellikle de Almanlar azla yetinmezler. Hindistan'a kadar bütün toprakları istiyorlar.” 

Öğrendikleri karşısında, henüz siyasi konularda kendini yetiştirmeye çalışan Mustafa heyecanlıydı: 

© Peki Sultan ile Herzl'in görüşmesi önemli. Bu konuda neler olmuş?” 

© Doğru meselenin özü de bu. Wambery'i devreye soktuk, çünkü İstanbul'daki yabancılar arasında Abdülhamid Han sadece ona güveniyor. Niçin bu kadar güvendiğini bilmiyoruz, onun da bir Hazara olduğundan haberdar mı bilemeyiz. Hatta Sultan onun sık sık saraya girmesine izin vermiş, kız kardeşi Fatma Sultan'a perde arkasından Fransızca dersleri veriyormuş. 
Neticede Wambery, üç hafta önce Theodor için Sultandan izin almayı başardı ve bize de bildirdi. Ben de Kırımdan geldim. 
Dün de Sultan Theodor'u kabul etti.” 

© Peki, Herzl Sultan ile görüşmesinin bütün ayrıntılarını size anlattı mı? Doğruları naklettiğine emin misiniz?” diye sordu Mustafa Kemal. 


Bunun üzerine Hamdi Efendi devreye girdi: 
“- Mustafam, Sultan'ın özel tercümanlarından İbrahim de bizdendir. O da teyit etti görüşmeyi. Gerçi Herzl her detayı 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Musa Efendilere aktarmamış ama biz diğer hususları İbrahimden öğrendik. Sultan büyük selamlık üniformasını ve üzerine de zırhlı elbisesini giymiş. Son zamanlarda herkesten kuşkulu. E|- diven giymiş ve nişanlarını takmış. Kılıcını da dizlerinin arasına koyarak görüşmeye başlamış. Odada üç kişiymişler. Sultan selam vermiş ve muhabbete başlamışlar. Sultan'ın ilk sözü Herzl'in yazılarının olduğu “Neue Freie Presse gazetesini sürekli okuyorum” olmuş.” 


Musa Efendi konuya bir açıklama getirmek istedi: 


© Theodor, gazetenin Paris muhabirliğini yürütüyor. Ama gazete Almanca olarak Viyana'da yayınlanıyor. Kayzer, Sultan'ı bilgilendirmiş olmalı” 


Hamdi Efendi sözlerine devam etti: 


© Sultan Almanca bilmez ama takip ettirdiği belli. Zaten bütün yabancı elçiler ona gazete getirmek için yarışırlar. 
İbrahim'in ifadesine göre Herzl “Bütün dünyadaki Yahudilerin Sultan'a minnettar olduğunu, mümkün olan her yolla yardım etmeye hazır olduklarını, büyük miktarda bir yardım düşündüklerini ve bu görüşmeyi herkesten gizli tutacağını” özellikle vurgulamış. Bunun üzerine Sultan gümüş kaptan iki sigara çıkarmış ve birini Herzle vermiş. İbrahim sigaralarını yakmış, konuşmaya devam etmişler. Sultan “Ben sadece Müslüman ve Yahudi tebaama güvenirim, diğer dinlerdekilere o kadar güvenmem.” demiş. Herzl, uzun uzun dünyadaki Yahudilere yapılan baskı ve zulümleri anlatmış. Sonra lafı Wambery'e getirmiş ve şunları söylemiş: 

“Üstat Wambery, Siz Majesteleri ile görüşebileceğimi söylediği zaman Androkles ile Aslan arasındaki eski bir hikâyeyi düşündüm. Siz Majesteleri bir aslansınız, ben de herhalde Androkles'im. Bir de sökülüp çıkarılacak bir diken var. 


Bunu duyunca Sultan gülümsemiş, Herzl devam etmiş: 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“Bu dikeni umumi borçlar olarak kabul ediyorum. Eğer bu, Türkiye üzerinden çıkarılabilirse, onun kudretinin yeniden canlanabileceğine inanıyorum. Evet, bunu yapabilecegime inanıyorum. Fakat ilk ve önemli şart bu hususun tamamen gizli kalmasıdır? 

Bunun üzerine Sultan iç çekerek gülümsemiş, gözlerini havaya kaldırmış, ellerini göğsünün üzerine koyarak yavaşça: “Gizli, gizli” diye mırıldanmış. Herzl, Avrupa borsasına tamamen hakim olan dostları vasıtasıyla bunu başarabileceğini ifade etmiş. Sultan: “Saray mücevhercisinin Yahudi olduğunu, Yahudilere iletmek istediği ve basına yansımasını düşündüğü hususları ona söyleyebileceğini, Yahudilerin Osmanlı Hahambaşısına da bazı şeyleri iletebileceğini” kaydetmiş. Bir bakıma, konuyu düşüneceğini ve buradaki Yahudiler vasıtasıyla siyasetini belirleyeceğini ima etmiş. Bu cevap Herzl'i biraz endişelendirmiş ve suratı bozulmuş. Sonra huzurdan çıkmış.” 

Mustafa Kemal, görüşmede Sultan'ın net tavrının ne oldugunu merak ediyordu. Hamdi Efendi'nin bu konudaki fikirlerini sordu: 

“- Herzl, Osmanlı borçlarını ödeme karşılığında açıkça Yahudilerin Filistine dönüşlerine izin verilmesini mi teklif etmiş?” 

“. Abdülhamid çok zekidir Evlat!” diye başladı Hamdi Efendi. 
“Bir meselede birçok kişiye danışmadan, Osmanlı Yahudi cemaatinin de fikrini almadan bir cevap vermez. İbrahim'in ifadesine göre, hem Kayzer hem de Wambery Avrupalı Yahudilerin Filistine dönmeyi istediklerini” zaten daha önceden Sultan'a iletmişler. Sultan, Herzl'i tanımak ve teklifini öğrenmek için görüşmek istemiş. Ayrıca, Osmanlı HahamBaşısı ne zaman Herzl'in adını duysa tükürür, birbirlerini hiç sevmezler. Şimdi asıl mesele Sultan'ın bu konudaki siyaseti ve bizlerin bu konuda neler yapabileceği” 
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Mustafa anlatılanları dikkatle dinlemiş ve kafasında zaten meseleleri kendine göre kurgulamıştı: 


“- Musa Efendi'nin fikrini almadan önce şunları söylemek isterim: Almanlar zaten Kudüs'te ve biz de onların bekçiliğini yapıyoruz. Fransızlar, Kudüs'ten ziyade yukarısını Beyrut, Doğu Trablus ve Şam'ı hedeflemişler. İngilizler ile aralarında gizli bir paylaşım olduğunu düşünüyorum. İngilizlere gelince, Süveyş'ten yukarı çıkıp Sina üzerinden Kudüse yönelecekler. İngilizler bir yandan Ermeni çetelerine cesaret verirken bir yandan da Musul petrollerini ele geçirmeyi düşünüyor. Bu petrolü nereden taşıyacaklar, bu yüzden Akdeniz kıyısını da ele geçirmeleri gerek. Bu yüzden Filistin'de Yahudileri güçlendirmeyi ve onlarla birlikte çalışmayı planlıyorlar. İngiliz casusları uzun süredir Arap çöllerinde. Ermeniler gibi, Arapların da kavmiyetçilik cereyanlarını kışkırtıyorlar. Yahudilerin Siyonizm'i de bir kavmiyetçilik sayılmaz mı?” 


Musa Efendi, hem Hamdi Efendi'nin hem de Mustafanın açıklamalarından memnun olmuştu. Genç bir Harbiye talebesinin bu derece memleket meseleleriyle ilgilenmesinden de etkilenmişti. Olgun bir tavırla şunları söyledi: 


— Mustafa, Yahudilerin bir kısmı siyasetle bile uğraşmaz. 
Mesela Sefaratlar aşırı dindardır. Ama onların da gözleri Kudüstedir. Şimdilerde dini ve siyasi siyonizm birleşti, bu kavmiyetçilikten de ileri bir siyaset. Biz kuzeyde Ruslarla uğraşırken bu bölgedeki siyasete uzak kalmışız.” 


Musa Efendi bunları söylerken gizli bir endişe duyduğu halinden anlaşılıyordu, sözlerine devam etti: 


“ “Ama unutmayalım ki, Ruslar da Kafkaslardan bölgeye gözünü dikmiş vaziyette. Bize gelen haberlere göre, geçen yıl Erivan bölgesine 1 milyon Ermeni yerleştirmişler. Tam 2 milyon ruble para harcamışlar bu kolonizasyon için. Bugüne kadar o bölgede bir tek Ermeni yoktu. Türkiye ile Kafkasya arasına bir 


63 


KÖSÜ Mustafa Kemal - Bir Askeri İstihbarat Teşkilatı / Birinci Cilt 


düşmanlık duvarı örüyorlar adeta. Demek ki Türklerin buradan tekrar OrtaAsya'ya yayılacaklarını ve buradaki Türkleri uyandıracaklarını düşünüyorlar. Böyle bir durum Rusya'nın sonu olur” 


Mustafa Kemal bir şeyler söyleme, bir fikir geliştirme ihtiyacı duymuştu. Musa Efendi'ye bakarak: 

© Musa Efendi. Sizler de kendi toplumlarınızın liderlerisiniz. Yahudiler bütün varlıklarıyla gözünü Kudüse dikmiş, İngilizler de bütün güçleriyle onlara yardım ediyorsa, olacakları biraz geciktirmek veya başka tarafa yönlendirmek için neler yapabilirsiniz. Özellikle, ben ve arkadaşlarım bu ordunun başına geçene kadar İngilizleri Filistin ve Kudüs hedefinden uzakta tutmanın bir çaresi var mıdır?” diye sordu. 

Musa Efendi, Mustafa'ya baktı. onun kararlı ve dik duruşu dikkatini çekmişti. “Büyük bir lider olacak meziyette!” diye düşündü. Kendine göre bazı düşünceleri vardı ve bunları Mustafa'ya anlatmanın belki gelecekte bir faydası olabilirdi: 


© Mustafa! Ne kadar yapılabilir, nasıl başarılır bilemem. 
Theodor aslen Avusturyalı ve Aşkenazdır. Aşkenazların bir kısmı kendilerinin İskityan kökenli olduklarını bilir ve gizliden inanır. Ama Theodor gibi dindarlığı milliyetini silmiş olanlar da çoğunluktadır. Eğer Sultanınız Theodor'a karşı direnirse, Yahudiler arasında ümitsizlik yayılacaktır. Bizler de Türk Musevileri olarak Osmanlı toprakları dışında yeni göç hedefleri teklif edebiliriz. Mesela Afrika olabilir. Veya bir başka ihtimal Wambery. Her ne kadar İngilizler hesabına çalışmadığını söylese de verdiği bilgilerle İngiltere'nin bölge siyasetini de etkilediği oluyor. İngilizler için Süveyş Kanalı birinci derecede önemli. Süveyş'in güvenliği de Sina bölgesinin güvenliğine bağlı. Belki yine bir Aşkenaz olan Rothshild ailesini bu yönde etkileyebiliriz. Yahudilerin Kudüs yerine Sina'ya kolonize edilmesi konusunda bir çaba gösterebiliriz. Bu plan İngilizleri bir süre oyalayacaktır. Bu çabamızın başarıya ulaşıp 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ulaşamayacağına garanti veremem, ama önümüzdeki yıllarda bunun neticesini hep beraber görürüz.” 


Bu arada Devlet Giray çay demlemiş, getirmişti: 


© Hepiniz konuşmaktan yoruldunuz Sohbetin güzelliğinden sofraya bile dokunmadınız. Haydi, sıcak çaylarınızı için, boğazınız ıslansın, biraz dinlenin.” dedi. 


Herkesin yüzünde tatlı bir tebessüm oluştu. Çaylarını aldılar. Hamdi Efendi, Mustafa'ya dönerek konuştu: 


© Haydi Mustafa. Şu Kırım böreğinin tadına bak, içli börektir. Bugünü hatırlarsın. Musa Efendi de memleketini hatırlasın.” 


Mustafa Kemal çayını yudumlarken, bir de börekten aldı. 
Devlet Giray da bir konuyu merak etmişti: 


“- Benim naçizane anladığım bu Türk vatanı her yandan kuşatılıyor. Sizler de esarete düşerseniz Türk milletlerinden hür olan kalmayacak. İyi haberler yok mu hiç?” 


Hamdi Efendi, Devlet Giray'a baktı, “Aaah” diye bir iç çektikten sonra cevapladı: 


“- İyi haberler de var. Sultan herkesin gözünü diktiği Musul Kerkük bölgelerini üç sene önce Mülkü Şahanesi ilan etmiş, devrini satışını yasaklamış. Dünyanın bütün güçleri Osmanlı'yı ele geçirme planları yaparken Türkler yalnız. Araplar, Ermeniler, Yahudiler derken kim bilir daha hangileri isyanlara başlayacak. Yüzlerce yıldır bu topraklarda Cami, Havra ve Kiliseler birbirine bir sokak yürüme mesafesindeydi. İnsanlar dinlerine, kavmiyetlerine bakmadan birlikte yaşardı. Şimdi herkes kavmiyetçilik peşine düşmüşken Türk milletinin de kendine gelmesi, tarihini, kıymetini ve gücünü hatırlaması gerekiyor. İşte bu da Mustafa Kemal gibi gençlerin, liderlerin yetişmesiyle ve bu büyük millete önderlik etmesiyle olacak.” 
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Mustafa Kemal, Hamdi Efendi'nin sözleri üzerine biraz utandı, kendisine duyulan güvene layık olmak için çok şeyler yapması, başarması gerekirdi, başını yere eğdi: 

© Bu kadar büyük bir umudu nasıl gerçekleştiririm Hamdi Efendi?” dedi. Musa Efendi cevap verdi: 

© Hamdi Efendi Sana bu kadar luymet verdiğine göre bir bildiği vardır Mustafa Han. Bu kadar yıldır bu mektepte görev yapar, onu hiç bu kadar inançlı görmemiştim. Ayrıca, gelmiş geçmiş onca talebe arasından sana umut bağlaması bizi de heyecanlandırıyor. Büyük bir lider çıkarsa, Türk Milleti onun ardından yürür. İnşaAllah sizler başarırsınız da bu da diğer Türk milletlerine örnek olur. Artık gözümüz, umudumuz İstanbulda, Anadolu'da olacak.” 

Hamdi Efendi duyduklarından dolayı büyük hoşnutluk içindeydi. Konuşulan filkirler hep onun hayal ettiği ve gençliğe vermek istediği düşüncelerdi: 

“- İnanıyorum, inanıyorum, elbette olacak ama ben görür müyüm bilmem. Acelem de bu yüzden zaten. Birileri bu bayrağa sarılsın, alıp götürsün, zirvelere taşısın. Bu milletin evlatları bu sıkıntılardan kurtulsun, torunlarımız, onların da torunları ebediyete kadar güçlü ve huzurlu yaşasın.” dedi. Vakit epey ilerlemişti. Mustafa Kemal gece yarısından önce yatakhaneye döneceğine söz vermişti. Vedalaştılar. Musa Efendi: 

“- Bir gün biz de Kırım'daki Rus işgalini kırar mıyız ki? Hep dualarım bunun için” dedi. 

Hamdi Efendi'nin evi uzaktaydı. Bu gece Musa Efendi ile kalacak ve yarın onu Kırım'a uğurlayacaktı. Mustafa Kemal, Hamdi ve Musa Efendilerin elini öpmek istedi, onlar da ellerini öpmesine izin verdiler, kucakladılar ve gözlerinden öptüler. Devlet Giray, Mustafa'yı kapıya kadar uğurladı. Çıkarken Mustafa'ya son sözü şuydu: 
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“- Mustafa, burası bundan sonra Senin evin. Her zaman emrinde. Unutma bizleri” 


Mustafa evden çıktıktan sonra, Ay hilal vaktindeydi, pırıl pırıl parlıyordu. Gökyüzünde bir tek bulut yoktu. Akşamüzeri esen rüzgâr adeta bütün havayı değiştirmişti. Hafif bir meltem vardı. Mustafa yine kafasında yüzlerce soru ve meseleyle yola düştü. Ülke ve dünya siyasetini öğrenmek istiyordu. Öğrendikçe de zihni derinleşiyor, İstanbul'da hâkim olan fikriyata bakarak yalnızlığını düşünüyor, neler yapabileceğini planlayıp duruyordu. Bu devletin yaşatılması, bu milletin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarılması görevi kendisi gibi yeni nesle ve arkadaşlarına düşüyordu. Kafasındaki “devlet anlayışını 1slah ve yeniden inşa etme” fikri gittikçe daha da güçleniyordu. 
Belki de kendisi de, herkesin gözünü diktiği Filistin'e, Şam'a, Beyrut'a, Kudüse gitmeliydi. Arkadaşlarını da bu yönde bilgilendirmeli, gelecekte Türk ordusunu yöneteceklere bu bilinci aşılamalıydı. 


21 Mart 1902 Cuma - Beyazıt — İstanbul 
<—d 


ustafa Kemal, Mektebi Harbiye'yi bitirmiş ve 10 Şubat 1902'de Erkânı Harbiye Mektebi'ne alınmıştı. Artık Mülazım rütbeli bir askerdi. Arkadaşları Ali Fuat ve Mustafa Nuri de Erkânı Harbiye Mektebi'ndeydi. Harbiye'yi bitirdikten sonra hava değişimi raporu alan Asım da Erkânı Harbiye Mektebi'ne gelmiş ve artık Mustafa Teğmen ile aynı devre olmuştu. Salih jandarmaya ayrılmıştı, sadece tatil günlerinde görüşme imkânları oluyordu. Mustafa'nın en eski arkadaşı Ahmet Tevfik ise vefat etmişti. 

Mustafa Kemal, Cuma gününü fırsat bilip Hamdi Efendi ile buluşmak istemişti. Hamdi Efendi bu kez onu Beyazıt taki bir Sahafçı dükkanına çağırdı. Mustafa: “Herhalde” dedi “Benim kitaba düşkünlüğümü bildiği için yine bazı kitaplar hazırlamıştır.” diye düşündü. Tarif edilen yer Sahaf dükkânlarından ayrı bir sokaktaydı. 


68 


Mektebi Harbiyeyi Şahane 


Sahafçı'ya girdiğinde 50 yaşlarında Temiz yüzlü, saçlarına kır düşmüş, beyefendi tavırlı düzgün giyimli biri vardı dükkânda. 
“Ya yanlış geldim, ya da Hamdi Efendi geç kaldı” diye aklına geldi. Duvardaki aynalı saate baktı, tam da söylenen saatte gelmişti. Dükkândan girer girmez, beyefendi: 

Siz Mustafa Kemal olmalısınız, buyurun” dedi. Mustafa biraz şaşırmıştı. 

© Daha önceden tanışmamıştık ama nereden tahmin ettiniz. dedi. 

Dükkân sahibi olduğu belliydi. Gülümseyen yüzüyle cevap verdi: 

© Tahmin etmek zor değil. Birincisi: Bizim dükkânı bilen, uğrayan azdır; İkincisi: Gelince önce duvardaki saate baktınız, demek ki randevunuz vardı. Biz de tam bu saatte birini bekliyorduk. Hem Hamdi Efendi sizden bana çok bahsetti. Dik duruşunuz, mavi gözleriniz, sarı saçlarınız ve tavrınızdan beklediğimiz misafir olduğunuzu anladım.” 


© Çok teşekkür ederim. Misafir sayılmam. Hamdi Efendi geç kalacak herhalde?” dedi Mustafa. 


Karşıdan cevap gecikmedi: 


© Olur mu? Hamdi Efendi randevusuna en az bir çeyrek önce gelir. Şu anda yukarıda sizi bekliyor. Bu arada ben de kendimi takdim edeyim. Eski Türkçe öğretmeni İsmet Hoca. Buyurun hemen şu merdivenlerden çıkabilirsiniz. Ben aşağıdayım” 


Mustafa Kemal başıyla saygısını ifade edip dar tahta merdivenlerden yukarı çıktı. Üstte Okuma odası olarak düzenlenmiş ferah bir yer vardı. Duvara yaslanmış ahşap sedirlerin üzerine büyük keçi postları serilmişti. Duvarlarda antika olduğu belli olan Kufi yazılı levhalar asılmıştı. Hamdi Efendi, yine elinde bir kitap, dalıp gitmiş gibiydi. Mustafa Kemal uzaktan seslendi: 


69 


KÖSÜ Mustafa Kemal - Bir Askeri İstihbarat Teşkilatı / Birinci Cilt 


©- Yine dalmışsın Hamdi Efendi bir kitaba ne okuyorsun?” 
dedi. 

Hamdi Efendi Mustafa'nın sesiyle toparlandı: 

© Ah Evladım. Geldin mi?” dedi. “Aralık ayında okul bittikten sonra bir daha seni göremedim. Gözümde tüttün” dedi kalktı, Mustafa'ya sarıldı. Mustafa Kemal, Hamdi Efendi'nin eline sarılıp öptü. Elindeki kitaba baktı, Nizamulmülk'ün Siyasetname isimli eseriydi. 

© Asıl benim için büyük mutluluk Hamdi Efendi. Sohbetini, diyeceklerini hep düşünüp durdum. Kafamda sorular birikti. Nasılsın, sağlığın sıhhatin nasıldır?” 

© Yaşlılık Mustafa, yaşlılık. Artık her şey yavaş gidiyor bu yaşta. Asıl Seni sormalı. Önce kutlu olsun Teğmenliğin, Erkânı Harbiye Mektebi'ne başladın. Mutluluğun da sorumluluğun da arttı. Haydi, şimdi rahatça oturalım. Burası evimiz sayılır” 

Mustafa Kemal, kitap kokusunu, süküneti özlemişti. 


“. İsmet beyefendi ile de tanıştık. Son derece kibar ve asil birine benziyor” 
başladı söze Hamdi Efendi. “Senin soracakların kadar benim de anlatacaklarım var” diye devam etti. “Önce Sen söyle bakalım, ne durumdasın, ne yaparsın, ne yapacaksın?” 


Mustafa'nın kafası doluydu zaten: 


© Erkânı Harbiye Mektebi benim için biraz daha zorlu olacak görünüyor. Çünkü bütün Harp Okullarından gelmiş en seçkin talebeler var. Kimileri Paşa ve asker çocukları. Bu yüzden aramızda ister istemez rekabet olacak. Birçoğu aileden olsa gerek, tepeden bakıyor. Ama beni bilirsin, inandığımdan dönmem. Yine arkadaşlarla gazete çıkarmaya kararlıyım. Hem Asım da bir yıl sonra Erkânı Harbiye Mektebi'ne geldi. Mustafa Nuri ve Ali Fuat da oradalar. Manastır'dan da eski arkadaşlarım var. 
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Benim en büyük desteklerim onlar. Gazeteyi haftada iki defa yayınlamayı düşünüyoruz.” 

Hamdi Efendi öne doğru hafifçe eğildi: 

“ Senin azmini ve kararlılığını bilirim. Orada Sana inanacaklar da olur, kıskanacaklar da. Yine de yalnız olduğunu unutma. 
Ecnebi bir ülkeye casusluk yapmadığı sürece, her Osmanlı Subayı vatanperverdir. Fikriyatına bakarak hiç kimseyi kendinden uzaklaştırma. Bu millete inanan herkes seninle olacaktır.” 

Mustafa Kemal oturduğu yerden biraz hareketlendi: 

©. Haklı dersin Hamdi Efendi. Paşa çocukları ile ne yaparım beni de düşündürüyor” 

Hamdi Efendi'nin yaşlılığı belirginleşmişti. Sanki bir an önce anlatmak istedikleri var gibiydi: 

© Mustafam, öncelikle unutmadan söyleyeyim, kusuruma bakma. Benim tatilime rast geldi, Teğmenlik töreninde bulunamadım. Arma hep aklımda olduğunu bilesin. dedi ve devam etti: 

“© Sana önce önemli bir haberim var. Biliyorsun Kırımlı Musa Efendi ile derinliğine konuşmuştuk. Theodor Herzl, geçtiğimiz yılın Mayısının on dokuzunda Sultan'la görüşmüştü. 
Geçen ayın on yedisinde Sultan Herzle bir harita sunmuş.” 

Mustafa Kemal hemen araya girip alelacele sordu: 

“ Ne haritası, nasıl bir harita sunmuş. Kudüse izin mi vermiş yoksa?” 

“ Dur, dur sakin ol” dedi Hamdi Efendi. “Filistin yerine Mezopotamya, Şam veya Anadolu'yu teklif etmiş.” 

Mustafa Kemal yine sabırsızdı: 

“- Ah Hamdi Efendi. Ha Kudüs ha Şam! Çok uzak değiller. Fırat Dicle arası desen zaten Musul demektir. Yahudiler Anadolu'ya yerleştirilirse bir dereceye kadar ama onlar da bir 


arada yaşamak ister. Devlet içinde devlet olurlar. Başka bir çare bulmalı.” diye söyledi. 
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Hamdi Efendi sakindi: 

“- Heyecanını anlıyorum Evlat. Söylediklerin de son derece doğru. İngilizler arkalarında olduğu sürece Kudüs'ten vazgeçmeleri zor. Israrlı olacaklardır. Ama buna karşılık biz Sultan'ın kafasına bir fikir soktuk. Selçuklulardan beri Türkmenler Golan Tepelerinin bekçileridir. Burada yirmiye yakın köyümüz var. Kudüs ile Şam arasında sıradağlar gibi uzanan bu tepeler Haçlı seferlerine karşı en büyük engeldi.” 

© Aaah Ah Hamdi Efendi. Şu Erkânı Harbiye Mektebi de bir an önce bitse de ben de gitsem oralara diyorum. Ben de bir şeyler yapsam. Yerimde duramıyorum.” dedi Mustafa Kemal. Bir yandan da sıkıntılı hali yüzünden, tavırlarından okunuyordu. 

Hamdi Efendi, “sakinleş” der gibi iki eliyle işaret ederken devam etti: 

© Mustafa Evladım. Hepsinin zamanı gelecek. Her şey sırayla. İnşaAllah, oralarda Sana da önemli görevler düşer ama her şey sırasıyla.” 

Mustafa Kemal tam olarak sakinleşmemişti: 

© Musa Efendi'nin bahsettiği Sina Planı ne oldu bir haber alabildiniz mi?” diye sordu. 

Hamdi Efendi: 

© Aldım, zaman zaman ulaklarla haberleşiyoruz. Büyük bir çaba içinde olduklarını, düşünceyi bazı gruplara kabul ettirdiklerini ama henüz planın İngiliz siyasetini etkileyecek duruma gelmediğini bildirdiler? 

“Buda bir umut.” dedi Mustafa Kemal ve çok fazla müdahale ettiğini düşünerek susup dinlemeyi tercih etti. Hamdi Efendi, Mustafa'nın gözlerinin içine bakarak anlatmaya başladı: 

© Artık bizim devrimiz bitiyor. Bu yüzden anlatacaklarımı dikkatle dinle. Seni buraya çağırmamın da özel bir sebebi var. 
Kösülerle bundan sonra buradan irtibat kuracaksın. Arada Sana 


72 


Mektebi Harbiyeyi Şahane 


Ulaklık yapacak her zaman güvenli biri olacak. Onun başına bir şey gelirse yerine mutlaka yenisi gelecek endişelenme, sabırlı ol. Sen kendi teşkilatını kur. Kendi kararlarını uygula, hedeflerini gerçekleştir. Dikkat etmen gereken hususlarda sana bilgiler gelecektir. Avrupa'dan, Kafkasya'dan, Trablus'tan, Şam'dan, Bağdat'tan düzenli olarak haberdar edileceksin. En zor günlerinde yardımına koşulacak. Yeni ekilen Çınarı büyütmen için Kösüler hep arkanda olacak. Senin onların hepsini bilmen imkânsız. Onlar kime destek vereceklerini bilecek, en büyük destekçilerin olacak. Bu yolda ne kimse sana buyruk verebilir, ne de sen kimseden buyruk alırsın. Sen artık sadece bu devletin ve milletin değil bütün İslam âleminin kurtuluş umudusun. 
Senin yaktığın meşale, bütün Müslümanları da aydınlatacak. 
Araplarla olan ilişkilerinde hep kuşkulu ol ama bil ki onların da içlerinde sayısız Türkler ve hatta Türkçeyi unutmuş, Araplaşmış ama neslini unutmamış niceleri var. Afrika'ya, Kafkasyadan Çin'in içlerine Türkistan'a, Kırım'dan Sibirya'ya bütün Türk milletleri seni izleyecek. Bu inancını hiç yitirme” 

Teğmen Mustafa'nın gözleri yaşarmış, kendi hedeflerini bir başkasından duyunca heyecanlanmıştı. Kendisini herkesten iyi anladığı için Hamdi Efendi'ye büyük bir sevgi ve saygı duyuyordu. 

© Hamdi Efendi, kafamı, kalbimi okuyorsun. Bu çok büyük bir hedef, ne kadar başarırım, şimdiden söylemek zor geliyor.” 

Hamdi Efendi, her zamanki babacan tavrıyla ciddiyetle gülümseme arasında konuştu: 

© Türk Milleti birbirine sırt vermiş sıradağlar gibidir. Birbirine güç verir. Güçlü bir lider olursa, başaramayacağı hiçbir güçlük yoktur. Biz Asyadan on bin yıldan önce cenk için çıkmadık. Her yere kültür, medeniyet, adalet götürdük. Hiç sana verdiğim yüzüğe dikkatlice baktın mı? Çevresinde tam 24 çentik var. Türkler her 12 yıla Şıpkan adını verir. Her 12 Şıpkan 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ise 144 yıllık Bağ eder. O 24 çentik 24 bağı temsil eder. Türklerde her şıpkanda yönetim felsefesi, her bağda bir devlet felsefesi değişir. Dünya medeniyet bilmezken biz astronomik esaslara dayanan takvim kullanıyorduk. Dünyaya alfabeyi de medeniyeti de biz bir taşıdık. Bu millet henüz ne olduğunun farkında değil, onlara Türklüğünü, büyüklüğünü Sen anlatacaksın, Sen öğreteceksin. Biz şimdi 24. bağdayız ve bu bağın lideri Sen olacaksın” 

“- Hamdi Efendi. İnanırım ki bir gün, bu millet takvimde, alfabede, medresede, sanayide, ticarette, siyasette, devlette bir inkılap yapıp aslına döner. İslam'ı da cehaletten ilme, aslına döndürür.” 

“- Ah Evladım Ah!” dedi Hamdi Efendi: “Şimdi İngilizler, Almanlar, Fransızlar, İtalyanlarla gizli ittifaklar kuran Arap şeyhlerinin, ülkelerini nereye götüreceklerini bilmem ama Türk milleti başaracaktır. Kolay olmayacak. Yakında petrol fırtınası başlayınca işler zorlaşacak. Haçlı zihniyeti dirilip Anadolu ve Şam üzerinden Bağdat'a, Hindistan'a yol açmaya çalışacak. Şimdiden gezginlerle, casuslarla, gazetecilerle, elçilerle, tüccarlarla buralardan ne bilgiler topladıklarını, gönderdiklerini biliyoruz. Sen de bu bölgelere gitmelisin, oraları yakından görmeli, bu milleti yüzlerce yıl sürecek savaşlara hazırlamalısın. Yeter ki sağlığını ve canını her ne pahasına olursa olsun koru. Eğer Sana bir şey olursa, bu hedefler akim kalır, milletin ve ümmetin esareti sürer gider” 

“- Bütün gücümü, gayretimi, varlığımı bu yola bu hedefe adıyorum. Sabırsızlığım da, heyecanım da bu yüzden.” dedi 

Mustafa Kemal. 

Hamdi Efendi, büyük bir huzura ermiş gibiydi. Oturduğu yerden doğruldu, önündeki sürahiden bir bardak su doldurup bir yudum aldı, elinden bırakmadığı kitabı gösterip söze başladı: 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“ Bak gelince 'Ne okuyorsun? diye sormuştun. Ben de Mustafa gelince şu kısmı ona okuyayım, diye arasına kâğıt sıkıştırmıştım. Büyük Selçuklu Veziri Nizamulmülk, Siyasetnamesinde haber toplamanın önemli olduğunu ifade ederek şunları söylemiş:” dedi ve bir yeri açarak okudu: “Her tarafa tâcir, seyyah, süfi, derviş, ilaç satan kılık ve kıyafeti içerisinde casuslar gitmeli ve ne işitirse haber vermelidir.” Sonra konuşmasını sürdürdü: "İşte şimdi Abdülhamid de tam bunları yapmaya çalışıyor. Lakin iş biraz da kontrolden çıktı, karşıdakiler de boş durmuyor. Evlat sana tavsiyem olsun. Avrupalı devletler, lüks oteller, restoranlar gibi mekânlara çok sayıda casus yerleştiriyor. 
Buralarda, azınlıklardan seçtikleri yabancı dil bilen elemanları devşiriyorlar.. Tercümanlar, gazeteciler, siyasi ve askeri elçilik mensupları, azınlık tacirlerine karşı dikkatli olmalısın. Yabancılarla dostluk kurarken ihtiyatlı ol” 


Mustafa Kemal, Hamdi Efendi'nin sözlerinde gizli bir ima olabileceğini düşündü. Çünkü uzun süredir Fransız bir Tercüman bayandan Fransızca dersleri alıyordu. Hamdi Efendiden saklanacak bir durum da yoktu ve muhtemelen onlar da biliyordu. 


“- Hamdi Efendi!” dedi. “Bana söylediğin her tembihi dikkate alırım. Yabancılarla dostluk deyince, birkaç aydır Topha- ne'deki özel bir okulda bir Fransız bayandan Fransızca dersleri alıyorum: Madam Belda. Tabii asıl maksadım, Fransızcadan çok öte bir şey. Biliyorsun, bizim Erkânı Harbiye'de Alman taraftarlığı aldı gidiyor. İngilizler desen zaten Sarayla yakınlaşmaya çalışıyor. Fransızların ne düşündüğü, neler planladığı çok kişinin umurunda değil. Hâlbuki bizim Almanya, İngiltere ve Fransa arasındaki rekabeti ve tarihi düşmanlığı iyi bilmemiz ve gerektiğinde iyi kullanmamız lazım. Allah korusun, bir gün Avrupa, haçlı zihniyetiyle Osmanlı topraklarını işgale kalkarsa hepsiyle birden baş etmemiz mümkün olmaz. Ayrıca, Avrupa tarihindeki inkişafın temelinde Fransız İhtilali var. Bu ihtilalin en küçük detaylarını öğrenmek durumundayım. Sen de hep işaret 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ediyorsun. Türklerin devlete, siyasete egemen olması için bir ihtilale ihtiyacı var. Yoksa biz bu batının hegemonyasından ve içimize sokulmuş ecnebi ihanetinden kurtulamayız Artık Türk milletinin silkinip, kendine dönmesi ve kendi devletini kendisinin yönetmesi gerek. İşte bu sebepledir ki Fransız kültürünü en inceliklerine kadar öğrenmek istiyorum. Madam Belda bana düzenli olarak Fransız elçiliğinden gazeteler ve haberler de getiriyor. Onun gazeteci bayan arkadaşları da Paris'te konuşulan kuzey Afrika ve Osmanlı siyaseti konusundaki fikirleri bana iletiyorlar. İngilizlerin de Fransızların da Almanların da gözü Şam'da Bağdat'ta Sinada Kudüs'te. Ayrıca Ermeni meselesi başımızı çok ağrıtacak görünüyor” 

Hamdi Efendi, Mustafa'nın ileri görüşlülüğünü bir kez daha takdir etmişti. Zaten artık emanet adresine teslim edilmişti. Hamdi Efendi ile Mustafa Kemal arasındaki sohbet iki saatten fazla sürdü. Hamdi Efendi daha birçok özel bilgiler verdi. Arada bir yanında getirdiği defterler, belgeler ve notlar- dan bazı şeyler gösterdi. Sonunda bir çay ve simit molası verdiler. Hamdi Efendi biraz dinlenince yeniden bir şeyler aklına gelmişçesine lafa girdi: 

© Evladım, sanma ki casusluk sadece siyasette, askeriyede olur. Osmanlı Kaymesi nasıl değer kaybetti, ecnebiler, Avrupalılar kazandı, bilir misin? Eskiden ulaklar vardı, bir yerden bir yere haber, yazı götürürdü. Bizim ulaklarımız Tatarlardan seçilirdi, günlerce yol gitmeye dayanıklı oldukları için. 
İstanbul'dan Bağdat'a ulak at sırtında iki haftada gidebilirdi. 
Anadolu'da halk İstanbul'daki bir haberi, kâğıt paranın inişini çıkışını ancak posta yoluyla on beş gün sonra öğrenirdi. Telgraf yaygınlaşınca, Ermeni ve Rum tüccarlar bunu iyi kullandılar. Osmanlı Kaymesinin kıymet yitirmesine sebep olacak bir olayı önceden öğrenirler ona göre bölgedeki altınları satın alırlar, böylece büyük kazançlar sağlarlardı. Çoğu zaman da telgraf 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haberleriyle kendileri yalan haberler yayarlardı. Galata bankerleri Osmanlı'nın borçlarını, hisselerini çok iyi takip ederlerdi.” 

Hamdi Efendi'nin anlatacakları çoktu, cok geçmedi aşağıdan İsmet Efendi'nin sesi duyuldu: 

“- Hamdi Efendi, Ahıskalı geldi." 

Hamdi Efendi ayağa kalktı. Mustafa'ya dönerek: 

© Sana sözünü ettiğim Ulak geldi. Şimdi Seni onunla tanıştıracağım. Bundan sonra Kösülerin mesajlarını sözlü olarak Sana O iletecek.” dedi. 

İçeri 30-35 yaşlarında uzun boylu, siyah kaşlı, modern giyimli bir genç girdi. Tabiatıyla Mustafa onun yanında 22 yaşlarında daha toy bir delikanlıydı. Hamdi Efendi'nin elini öptü ve Mustafa ile tokalaştıktan sonra tam karşılarındaki ahşap sandalyeye oturdu. Hamdi Efendi hemen tanıştırdı: 

“© Mustafa, bu arkadaşımız Ahıskalı Beyzade. Ama herkes onu Cemal olarak bilir. Ailesi, Osmanlı - Rus Harbi sonrasında Ahıskadan ayrılmak zorunda kaldı. Rusça, Farsça ve Almancası çok iyidir." Sonra Ahıskalı'ya döndü ve 

“Bu da Mustafa Kemal. Zaten gıyaben tanıyorsun” dedi. 

Ahıskalı, Mustafadan büyük olmasına rağmen ellerini dizinin üzerine koymuş olarak saygılı bir şekilde başını eğdi: 

© Sizinle tanışmak büyük şeref oldu Teğmenim” dedi. 

Mustafa Kemal da güler bir yüzle karşılık verdi: 

“- Benim için de öyle. Benim ağabeyim olacak yaştasınız. 
Evli misiniz?” diye sordu. 

Ahıskalı, saygılı tavrını bozmadan aynı ciddiyetle cevapladı: 

“- Bizde yaş yoktur. Siz benim hakanım, teğmenimsiniz. 
Evli değilim, evlenmeye de fırsat olmadı ve olmayacak.” Bu arada Ahıskalı, Mustafa'nın ellerine bakıyordu. 


Hamdi Efendi araya girdi: 
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“- Mustafa bizde gelenektir Evlat. Bu görüşmelerde yüzügünü takmayı unutma” 

Mustafa Kemal yüzüğü dolabında saklı tutuyordu. Buraya gelirken de aklına bile gelmemişti: 

“- Özenle saklıyorum Hamdi Efendi, benim için kıymeti büyük, bu yüzden yanımda yok. Bundan sonra unutmam.” 
diye karşılık verdi. 

Hamdi Efendi tekrar Ahıskalı'ya döndü: 

“- Evet Ahıskalı, ne var ne yok. Nedir son haberler?” diye sordu. 

Ahıskalı Beyzade ellerini dizinden ayırmamıştı. Aynı saygıyla devam etti: 

©. Geçtiğimiz ay Paris'te Osmanlı Hürriyetseverler Kongresi toplandı. Toplantıya Ermeniler, Rumlar, Yahudiler ve Araplar katıldılar. Makedonlar destek vermedi. Sanıyorum, İstanbul sevgileri ağır bastı. Hınçak ve Taşnaksityun temsilcileri de kongredeydi. On gün sonra Cenovada Alp Oteli'nde Avrupa üniversitelerindeki Ermeni talebeler Beşinci Ermeni Kongresini toplayacaklar” 

Hamdi Efendi Mustafa'ya dönerek şunları söyledi: 

“- Mustafa, işte Beyzade'nin en önemli görevlerinden biri. 
Hepimiz için önemli olan konularda Seni sürekli bilgilendirecek. Senin dışında Ahıskalı'yı sadece Nuri bilirse güvenli olur. 
Mustafa Nuri güvenilir çocuktur. Burası güvenli bir mekândır. 
Sonra ihtiyaç duyarsanız, başka yer belirlersiniz. Ben biraz İsmet ile hasbihal edeyim. Sonra vedalaşırız.” 

Hamdi Efendi aşağı inmek için ayağa kalktı tam merdiven başına geldiğinde geri döndü: 

© Mustafa, Ahıskalı'nın tahmin edemeyeceğin nüktedan bir yönü vardır. Bazen hiç beklemediğin haberler ve hikâyeler de getirir. Birkaç dakika da olsa seni rahatlatır” dedi ve aşağı indi. 
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Mustafa Kemal ile Ahıskalı bir süre daha görüştüler. Ahıskalı, doğudaki Ermeni çetelerinin faaliyetleri, Musul bölgesindeki aşiretler arasında süren iç çatışmaları ve daha birçok konuyu Mustafa'ya anlattı. Ayrıca, gerektiğinde nasıl görüşeceklerini belirlediler ve imkân dâhilinde her Cuma günü buluşmayı kararlaştırdılar. Sohbetleri bittiğinde ayağa kalkmışlardı ki, Ahıskalı hafif gülümser bir ifadeyle Mustafa'ya döndü: 


“- Teğmenim. Madem Hamdi Efendi bahsetti. Postalardan elimize geçen ilginç bir hatıra nakledeyim size” dedi. 

Mustafa Kemal ne olduğunu merak etmişti. Nükteli bir mesele olacağını tahmin etti ve gülümseyerek tekrar oturdu. 
Ahıskalı devam etti: 


“. Ecnebilerin borçlar karşılığında satın aldıkları birçok müesseseler var. Bunları yönetmek, teftiş etmek için Avrupa'dan sürekli birileri geliyor. Birçoğunu izliyoruz. Bazıları notlarını, hatıralarını posta yoluyla gönderiyor. Lui Ramber diye İsviçreli bir müfettiş bir anısını yazmış. Bakın kopyası da hala yanımda. Vapurla Şam'a giderken gördüklerini anlatmış? Ahıskalı cebinden çıkardığı küçük bir tomar yazıdan birini seçti ve okumaya başladı: 


“Vapurda herkesin dikkatini üzerine çeken şey, Sultan'ın Halep eşrafından birisine hediye olarak gönderdiği kıymetli bir küheylandır. Zavallı hayvan dün akşamdan beri kapalı olduğu samanlıkta gürültü ediyor, çifte atıyor, meyusane kişniyor, hatta ağlıyor! Evet, çenesi boyunca iri gözyaşları akıyor. Kim bilir ıstırabı nedir? Seyisi son derece endişeli. Bu sırada bir imam geliyor, anlar bir tavırla hayvanı gözden geçiriyor. Herkes geri çekiliyor. Hoca, hayvanı kendisince malum bir tarzda tedavi edecektir. Bir çiğ yumurta istiyor, üzerine bir şeyler okuyarak yazılar yazıyor. Sonra yumurtayı şiddetle beygirin kafasına iki gözünün ortasına atıyor ve sonra çekilip gidiyor. 
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İsteyen inanmasın! Ben bu olayı gözlerimle gördüm, hayvan hemen iyi oldu, ıstırabı dindi. İnlemeyi, debelenmeyi bıraktı. Ve sonra rahat bir uykuya daldı. Tecrübeye itiraz etmek elden gelmez. Burada birçok Hristiyan Papazlar var. Kimisi Katolik, kimisi Ortodoks. Protestan rahipler bile var. Hâlbuki mucizeyi Müslüman hoca yapabildi. Şüphesiz İlyas Peygamber ile Baal rahipleri arasındaki mesele gibi değildir ama mucize ne kadar küçük olursa olsun mucizedir. Bir beygiri sancısından kurtarmak sanıldığı gibi basit bir şey değildir. Hristiyan Papazlar yenilgilerini kabul ettiler, meyus ve mahcup gözüküyorlar” 

Mustafa Kemal ve Ahıskalı kahkahaya yakın gülümsediler. Mustafa merdivenlere yürüdü ve aşağı indiklerinde Hamdi Efendi ile İsmet Hoca muhabbet ediyordu. Onlar inince Hamdi Efendi oturduğu yerden kalktı, önce Ahıskalı'nın sırtına vurarak: 

© Allah yardımcın olsun Oğlum” dedi. Ardından Mustafa'ya sıkıca sarıldı. Gözlerinde sevinç ve hüzün birbirine karışmıştı: 

© Mustafa Evladım. Bir daha ne zaman görüşürüz bilmem. 
Emaneti devrettim. Bundan sonrası sizlere, gençlere ait. Okula da gitmiyorum artık, buralara da zor geliyorum.” Sonra tekrar kalktığı sandalyeye oturdu: 

© Ben biraz daha dinlenir bir çay içer çıkarım. Mustafa, Sen çık Evladım, geç kalma.” dedi. 

Mustafa Kemal, Ahıskalı ve İsmet Hoca ile vedalaştı. İsmet Hoca, içeriden kilitlenmiş kapıyı açtı ve Mustafa yı uğurladı. 
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M ustafa Kemal, Erkânı Harbiye Mektebi'ne başlayalı altı ayı geçmişti. Mustafa'nın çevresi genişlemiş, İstanbul'daki bütün askeri karargâhlardan arkadaşlar edinmişti. Okulun Ders Nazırı Esat Paşa onu çok seviyor ve gözetiyordu. Zaman zaman ona küçük işler veriyor, okuldan çıkıp İstanbul'daki subaylarla tanışmasına vesile oluyordu. 


Bugün de öyle bir gündü. Mustafa, Taksim'de bulunan Topçu Kışlası'na bir evrak getirmekle görevlendirilmişti. Günlerden Pazar'dı. Mustafa Kemal sabahtan kışlaya gelmiş ve öğleye kadar işini bitirmişti. Önceden planlanmış bir görev olduğu için, Pazar gününün tatil olmasını fırsat bilerek Madam Belda ile buluşma ayarlamıştı. 


Evrakı teslim etmiş çıkarken tesadüfen Ahıskalı ile karşılaştı. Karşılaşma ikisi için de tesadüf olmuştu. Merhabalaştıktan sonra Ahıskalı söze başladı: 


81 


KÖSÜ Mustafa Kemal - Bir Askeri İstihbarat Teşkilatı / Birinci Cilt 


— Mustafa Teğmenim. Geçen Cuma buluşmamızdan sonra önemli bir bilgi aldık. Bunu gelecek Cuma'ya kadar beklemeden ayaküstü size bildirmek isterim” 

Mustafa, hiç beklemediği bu karşılaşma sonrasında Ahıskalı'nın ne diyeceğini merak etmişti. Kışlanın bir köşesine çekildikten sonra Ahıskalı diyeceklerini sıraladı: 

“- Geçen Perşembe günü, Theodor Herzl Sultan'a yeni bir teklif sunmuş. Bilgi, ben Cuma günü sizinle buluştuktan sonra 
geldi. Herzl, Filistin Kolonizasyonu için Sultana 1 milyon 600 
bin sterlin vermeyi teklif etmiş. Tabiatıyla bunun da öncesi var. 
Yine bu ayın başında Herzl İngiltere Kraliyet Dış Muhaceret Komisyonu tarafından kabul edilmiş. Paranın büyük bölümünü İngiliz bankerlerin taahhüt ettiğini de öğrenmiş bulunuyoruz” 

Mustafa Kemal aldığı bilgiden pek memnun olmamıştı: 

“- Anlaşılıyor ki, İngilizler de Siyonistler de Kudüs'ten vazgeçmemişler. Bu konuda çok başımız ağrıyacak. Peki Ahıskalı, bizim Kırımlı Musa Efendi'den bir haber var mı? Hala Sina Planı konusunda bir gelişme olmamış mı?” 

©“ Var Teğmenim. diye başladı Ahıskalı. Mustafa'nın yüzü biraz olsun gülümsemişti. Ahıskalı devam etti: 

“- Hem de çok önemli bir gelişme. İngilizler, Sultan'ın rüşveti kabul etmeyeceğini düşünüyor. Siyonistlerin Uganda'ya yerleşme düşünceleri de olduğu için, İngiltere Koloni Dairesi'nin gizlice Sina Kolonizasyonu planı da hazırladığını ve hazır tuttuğunu öğrendik. Muhtemelen, Sultan'ın vereceği cevap hayır olursa bu planı devreye sokacaklar. İngilizlerin her zaman bir yedek planları vardır. 


Mustafa Kemal sevinmişti: 


© Son zamanlarda duyduğum en umutlu haber oldu bu.” 
dedi. “Sultan'ın da Filistin ve Kudüse evet diyeceğini beklemiyorum.” 
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Ahıskalı, ek bir şeyler söyleme ihtiyacı hissetti: 


“- Teğmenim. Yine de korkarım. Hazineye para bulunamıyor. Geçtiğimiz ay Maliye Nazırı, bir tütün şirketinden bir günlüğüne beş yüz lira istemiş. Bu iş biraz da dilenciliğe döndü. 
Suriyede, Sinada Yemende subayların birkaç aydır maaşları ödenmiyor. Zaten aldıkları da çok az bir para. Buna karşılık Sultan'ın yakınındaki paşaların maaşı hiç aksamıyor. Maliyeyi borçla maaş öder hale getirdiler.” 


Mustafa'nın sevinci yine yarım kalmıştı. Ahıskalı ile birkaç özel konuyu da çok kısaca konuştuktan sonra vedalaşıp ayrıldılar. 


Mustafa Kemal, Belda ile buluşma mekânı olan Taksim'deki Gezi Pastanesi'ne yöneldi. İstanbul'un en nezih yerlerinden biriydi ve pastaları, çayları muhteşemdi. Öğleden sonra saat 2 gibi Pastane önünde buluştular. Mustafa Kemal özel izin aldığı için resmi üniforması yerine sivil modern bir takım giymiş ve püsküllü fesini takmıştı. Ayakkabıları her zaman boyalı ve tertemizdi. Madam Belda ise Eylül'ün ılık havasına uygun zarif bir pardösü içerisindeydi. Başının yarısını örten şeffaf krem örtü omuzlarından aşağı sarkıyordu. Hafiften beyaz tenli ve uzun yüzlüydü. Bir Fransız olduğu pek anlaşılmıyor, zarif bir İstanbul hanımefendisine benziyordu. 

Mustafa nın buluşma gayesi hem Madamtın geçtiğimiz günlere rastlayan doğum gününü kutlamak, hem de Fransadaki gelişmeler hakkında sohbet edip bilgi almaktı. Belda, Mustafa'yı görür görmez gülümseyerek yaklaştı: 

— Bonjour Mustafa” dedi. Mustafa Kemal başıyla da selamlayarak: 


— Bonjour Belda, comment es-tu si &lggante?” diyerek karşılık verdi. 

Pastanenin caddeye bakan köşesinde boş bir masaya oturdular. Mustafa Kemal elindeki küçük narin bir ipek bohçaya sarılı paketi Madam'ın önüne koydu: 
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© Doğum gününüz kutlu olsun. Malumunuz bu sene dersler yoğun. Gelememiştim, naçiz hediyemi kabul edersiniz umarım” 

Belda önce Mustafa'ya sonra ipek hediye bohçasına baktı: 

© Çok kibarsın Mustafa, hediye beklemiyordum. Ne bu böyle?” dedi ve hemen küçük bohçanın ipini açtı, içerisinden turkuaz mavisi şık bir fular çıktı. Mustafa'nın gözlerine baktı: 

© Sanki Senin gözlerinle aynı renk! Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim” 

Mustafa Kemal mahcup ve saygılı bir ifadeyle karşılık verdi: 

© Rica ederim Madam Belda. Benim üzerimde büyük emegin var. Belki biraz daha kıymetli bir hediye almalıydım ama bu da el dokuması saf ipektir.” 

Belda, yine gülümseyerek: 

©- Benim için çok kıymetli Mustafa. Ne de olsa hala talebe sayılırsın. Sen de bana çok ders ücreti ödedin.” dedi ve sonra kucağındaki büyük omuz çantasından bir tomar gazete, bir kitap ve bir küçük hediye paketi çıkardı: 

“- Bunlar da Senin. Önemli gördüğüm Fransız gazeteleri. 
Fransız elçiliğindeki arkadaşlarımdan düzenli olarak alıyorum. 
İçlerinde benim yakın gazeteci arkadaşlarımın yazıları da var, onları işaretledim. Senin önemsediğin konular. Kitap da Fransız İhtilalini konu alıyor, yeni yayınlanmış ve oldukça beğenilmiş” 

Mustafa Kemal, gazeteleri alıp masanın kenarına koydu. 
Hemen kitabın sayfalarını karıştırdı: 

© Heyecan ve keyifle okuyacağım. Teşekkür ederim” dedi. 
Sonra küçük hediye paketini merak etti: 

© Bu nedir?” diye sordu, Belda gülümseyerek açmasını bekledi. Mustafa Kemal paketi açtığında üzerinde “Parfum Sea Breeze” yazılı gök mavisi bir cam şişe vardı. Belda söze girdi: 


© Senin gibi kibar bir Türk teğmeninin ihtiyacı vardır” 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Bir süre daha havadan sudan konuştular. Pastane çoğu yabancı büyük küçük şapkalı zarif hanımlar, fötr şapkalı şık giyimli beyefendilerle doluydu. Mustafanın aklında çeşitli sorular dolaşıyordu: 


“- Duyuyoruz ki, Fransa Hükumeti, Osmanlı ile Bankerler arasında aracılık yapıyor. Tahsilat gerçekleşti mi? Neler söyleniyor.” 

Belda cevap verdi: 


© Biliyorsun, Fransa Midillideki Osmanlı gümrüklerine el koymuştu. Sonra anlaştılar. Ama asıl sana önemli bir haber vermek isterim. Amerikalılar çok fazla dikkatinizi çekmiyor ama Avrupadaki en önemli konulardan birisi onlar. Amerikalı zengin tüccarlar, geçtiğimiz günlerde Londradaymış çelik ve maden gibi alanlarda tröst olmuşlar. Paraları tahmin edilemeyecek kadar fazla. Osmanlı'nın tütün pazarını da ele geçirmeyi düşünüyorlarmış. Suriye'nin kuzeyindeki, İskenderun, Seyhan bölgelerindeki tütüne büyük ilgi duyuyorlar, çünkü bu tütünler pipo üretiminde önemliymiş. İngilizler, bu Amerikalılara rest çekmişler ama sizler ne yaparsınız bilmiyorum.” 


Mustafa Kemal, siyasi ve askeri konulara daha fazla meraklıydı. Özellikle de Mısır, Şam, Kudüs konularında Avrupada neler konuşulduğunu merak ediyordu: 


“- Peki, Filistin konusunda neler konuşuluyor Avrupada?” 
diye sordu. 


© Merak etmekte haklısın” dedi Belda: “Duyduğumuza göre, Sultan, orada bir Keldani Patrikliği kurulmasına izin vermiş. Belki Sultanınız, Yahudilerin bölgeye yerleşmesine karşılık Hristiyanların da örgütlenmesini düşünüyor ama bu İngilizlerin Yahudiler kanalıyla bölgeye yerleşmesine engel olamayacak görünüyor” 


Mustafa Kemal başını “Hımm” der gibi salladı: 
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“- Evet, İngilizlerin Süveyş'ten yukarı doğru genişlemeye çalışacaklarını bekliyorum. Bir satranç hamlesi gibi, Sultan'ın izni de akıllıca. Ancak Fransızların hedefi Filistin'den ziyade Beyrut ve Şam. Korkarım bir gün kendi aralarında anlaşırlar ve olan yine Osmanlı'ya olur.” 

Bu arada karşılaşma ve sohbet yüzünden sipariş vermeyi unutmuşlardı. Garsonun bir süredir sık sık yanlarından geçtigini yeni fark ettiler. Mustafa Kemal hemen atıldı: 

© Sipariş vermeyi unuttuk. Ne yersin? Buralar Senin bildigin mekânlar. Ne tavsiye edersin?” Belda uzaktan kendilerini izleyen Garsona baktı: 

— Beni tanıdığı için rahatsız etmek istememiştir. Buranın Fransız kuruvasanları ünlüdür. Bana hep Paris'i hatırlatır. Ben kuruvasan tercih ederim. Biraz önce Şam'dan bahsettin, burada çok güzel Şam Kurabiyeleri yaparlar. İstersen bir tadına bak” 

Mustafa Kemal başıyla onayladı: 

© Tabii, olur, söyleyelim” dedi ve Garsonu çağırıp siparişlerini verdiler. Mustafa Kemal sorularını sürdürdü: 

“- İngiliz, Fransız rekabeti nasıl gidiyor? İki ülke arasındaki ilişkiler ne durumda? Halk ne düşünüyor?” 

© Rekabet evet. Rekabet mi yoksa pazarlık mı, ya da gizli bir işbirliği mi var yakında anlaşılır. Avrupalıların gözü ulaşımda. 
Yolları kontrol eden ticareti de kontrol eder. Sen daha iyi bilirsin ki, önce Fransa hamle yaptı ve İzmir, Turgutlu, Manisada demiryolu inşa etti. Yafa-Kudüs, Şam— Beyrut derken Almanlar da uyandılar ve Berlin - Bağdat Demiryolu inşaatını kaptılar. Hem de yol boyunca her iki yandan otuzar kilometre yer altı kaynaklarının işletme hakkını da aldılar. Şimdi Fransa hem Reyah - Humus - Şam yolunu yapıyor hem de Berlin — Bağdat hattına ortak olmaya çalışıyor. Fransızların bölgede demiryolu yapma tecrübesi var. Almanya'ya hissenin yüzde altmışını vermek üzere ortaklık teklifinde bulunmuşlar. Fakat İngiltere ve 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Rusya da durumdan rahatsız. Fransızlar ortaklığın gerçekleşeceğinden umutlu değiller.” 


Mustafa Kemal, Erkânı Harbiye Mektebi'ne başladı başlayalı ülke ve bölge siyasetine büyük merak duyuyordu. Birçok fikirler geliştirmiş, olayları kafasında çözümlemiş gibiydi: 

“- Sultan, hepsini de memnun etmek için donanmanın 1- lahını İngilizlere, Jandarmanın ıslahını İtalyanlara, gümrüklerin ıslahını Fransızlara, Ordunun ıslahını da Almanlara vermiş. 
Ancak bu denge politikasına rağmen, hala aldıklarından memnun görünmüyorlar ve daha çoğunu istiyorlar. Yakın zamanda işgal planları yaptıklarından son derece eminim. Bu borçlar ve baskılar Saray'ı da yıldırdı. Bununla birlikte Türkler, topyekün ölseler de her karış vatan toprağını savunurlar.” 


“- Seni tanımasam Mustafa. Bu söylediklerin çok zor, derdim” diye karşılık verdi Belda. “Bizler de Fransız toplumu olarak işgale, savaşa karşıyız. Ama devleti yönetenler ne planlıyor, ancak kendileri biliyor. Ben birçok gazeteci arkadaşıma İstanbul'u, Türkleri sürekli anlatıyorum. Hepsi de benim eski kız arkadaşlarım. Fransa gazetelerinde bir Türk lobisi bile oluştu diyebilirim. Zaten sana getirdiğim gazetelerde birçok güzel yazılar göreceksin” 


Mustafa Kemal duyduklarına sevinmişti. Sohbetleri Fransız İhtilali üzerine devam etti. Mustafa, ihtilalin Fransız halkınca nasıl karşılandığını, nasıl kabul gördüğünü, şimdi aynı özgürlük ve adalet fikirlerinin devam edip etmediğini ve daha birçok soruları sıraladı. Uzayıp giden sohbetle neredeyse akşamı etmişlerdi. Mustafa Kemal: 


“- Ben tekrar okula dönmeliyim Belda” dedi. “Akşam içtimasına da yetişmek zorundayım.” 

Belda hemen toparlandı. Garsonu çağırdılar, Belda ödemek istediyse de Mustafa hesabı ödedi. Sonra kalktılar ve birlikte Pastaneden çıktılar. 
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ine bir Cuma tatiliydi. Mustafa Kemal ve arkadaşları öğleden sonra Beyazıt'taki Sarafin kahvehanesinde buluşmuşlardı. Akademi'ye başladıktan sonra Manastır İdadisi'nden tanıdığı bazı arkadaşlarıyla da daha sık görüşme imkânı buluyordu. Bugün, Kırşehirli Lütfi Müfit, Firlepeli Ali Fethi, Mustafa Nuri, Ahmet Tevfik ve Mustafa Kemal birlikteydiler. Çaylarını söylediler, bir süre havadan sudan konuştular. Ahmet Tevfik, Rüştiye, İdadi, Harbiye derken Erkânı Harbiye Mektebi'nde de Mustafa'dan ayrılmamıştı. Söz dönüp dolaşıp Askeri İdadi günlerine geldi, Ahmet Tevfik Mustafa'ya dönerek: 


“© Mustafa neredeyse 8 yaşından beri beraberiz kardeşim, hiç usanmadın mı benden?” dedi. 


Mustafa Kemal güldü: 
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“. Bir defa aramız bozulacaktı, biliyorsun!” dedi. “Manastır Askeri İdadisi'nden mezun olurken ikimiz de tam not almıştık. Ama seni birinci ilan ettiler” 


“- Ama çıkıp itiraz etmiştin, hiç unutmadım. Bugüne kadar hiç haksızlığa boyun eğdiğini görmedim. Ama benim hakkımdı? dedi gülerek Ahmet Tevfik. 


Mustafa Kemal itiraz etti: 


“- Hiç de öyle değil, idare seni kayırdı. Beni biraz başına buyruk görürlerdi. Birincilik benimdi” Sandalyesinde geriye yaslanmış, dik bakışıyla gülüyordu: “Ama sen daha halim selimdin, daha iriceydin, sana yakışmıştı birincilik. Sonra gelip sarıldım tebrik ettim biliyorsun.” 

Ahmet Tevfik kahkaha atıp çayını yudumladı. Lütfi Müfit hemen araya girdi: 

“- Mustafa bir ara Kuleli'ye gitmeyi düşünüyordun herhalde. 
İyi ki gitmemişsin. Yoksa bu Manastır dostluğu kurulmazdı” 


“- En güvenilir dostluklar çocuklukta başlar. Herhalde sizlerden ayrılamadım.” diye cevap verdi Mustafa Kemal. Bir süre daha şakalaştılar. Laf dönüp dolaşıp ülke meselesine geldi. Herkes Mustafanın bugün neler söyleyeceğini merak ediyordu. 
Kimseden duymadıkları haberleri Mustafa'dan alıyorlardı. Ali Fethi'nin merak ettiği hususlar vardı, dayanamadı sordu: 


“- Mustafa, Sen bilirsin. Bu Kudüs'te, Şam'da neler oluyor? 
Bir sürü haberler duyuyoruz? Avrupalı Yahudilerin bölgeye göçleri sürüyormuş” 

Mustafa elindeki çayı masaya bıraktı. Öğleden sonra Sarafine gelmeden önce Ahıskalı ile görüşmüş ve yeni bilgiler de almıştı. 
Her zamanki gibi dik ve kararlı duruşunu bozmadan konuştu: 


“- İngilizler boş durmuyor. Bütün işlerin arkasında onlar var. 
Siyonist kongreleri toplayan Gazeteci Herzl de onların emrinden çıkmıyor. Sizlere daha önce bahsetmiştim. Herzl, Osmanlı 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borçlarını ödeme karşılığında Filistin'e yerleşmelerine izin verilmesini teklif etmişti. Sultan Yahudileri oyalamayı sürdürüyor. Bu yüzden, bu yılın başından beri bir El-Ariş Planı vardı İngilizlerin gündeminde, Süveyş'i güvende tutmak için Yahudileri Sina'ya yerleştirmeyi düşünüyorlardı” i 

Herkes haberler karşısında meraklanmıştı. Nuri'nin bölge siyasetine ilgisi daha fazlaydı. Araya girdi: 

© Yahudileri Sina'ya mı kolonize edecekler? Mısır Hidiv'i yanaşır mı böyle bir işe?” 

Mustafa Kemal açıklamasına devam etti: 

“- Keşke öyle olsaydı. İngilizlerin gözü hep Kudüs'te. Avrupa kara ülkelerine karşı, Roma'ya karşı bir yandan Hilafeti bir yandan Siyonizm'i kullanmak istiyor. Ünlü Yahudi asıllı İngiliz Bankeri Rothshild, Sina planını destekliyordu ve geçen ay Siyonist Fon 1 milyon sterlin para ayırmıştı bu işe. Fakat İngiltere'nin Mısır Valisi Cromer ve adanıları geçen ay bir sürü bahaneler bulmuşlar. Sina'nın, Nil ile sürekli sulanması gerektiğini bölgede yaşamanın zorluklarını öne sürmüşler. Tabii Hidiv'i de kendilerine uydurup bu ayın başında plana karşı çıkmışlar. Şimdi kolonizasyon konusu epeyce tartışmalı durumda” 

Ali Fethi, Mustafa'nın ileri görüşlülüğünü çok takdir ederdi: 

“ Peki, ne olacak sence?” dedi. 

Mustafa Kemal “bilmiyorum” der gibi iki eline kaldırdı: 


“- Tam kestirmek zor” diye söyledi. “Avrupalı Yahudi gruplar arasında Filistine dönüş konusunda ümitsizlik yayılmış. Bazıları Ugandaya yerleşmeyi teklif etmişler. Hatta bu haftanın bir haberine göre, Mozambik bile gündeme gelmiş. Ama benim tahminim İngilizlerin Kudüs'ten vazgeçmeyeceği yönünde. 
Ne yapar eder yine Siyonist grupları Kudüse Şam'a yönlendirirler. Ta biz doğduğumuzdan bu yana Filistine taşınan Yahudilerin nüfusu otuz bini bulmuş” 
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Nuri heyecanlıydı: 
“. Sina'ya Şam'a gidip onlarla bizzat savaşmayı isterim. 
Allah'tan dilerim nasip etsin.” dedi. 


Mustafa Kemal yine gözünü ufuklara dikerek konuştu: 


“- Allah, şu sıralarda ordumuzu savaştırmasın. Devletin, milletin hali perişan. Ordunun teçhizatı yetersiz. Sadece Almanlara güvenerek oraları koruyamayız. Ölümüne savaşırız ama çok zayiat veririz. Almanlar da kapalı kutu. Onların gerçek niyeti de İran'a Hindistan'a uzanmak. Bu devleti ayağa kaldırmak için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Umarım buna vaktimiz olur.” 


13 Ağustos 1903 Perşembe — 
Erkânı Harbiye Mektebi - İstanbul 


> © 


E rkanı Harbiye Mektebi'nde ikinci sınıfın ortasına gelinmişti. Asım kıdemli olduğu için Sınıf Başçavuşu olarak görev yapıyordu. Adeta Mustafa'nın en yakın arkadaşı ve koruyucusuydu. Mustafa, gazete çıkarma çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyordu. Sadece bununla kalmıyor, Cuma tatili öncesi Perşembe akşamları arkadaşlarını topluyor ve onlara konuşmalar yapıyordu. 

Talebelerin dış dünya ile irtibatları sınırlıydı. Mustafa ise düzenli olarak yabancı gazeteleri takip ediyor, görüşmeler yapıyor, ülke meseleleriyle ilgili bilgiler ediniyordu. Cuma günleri dışarı çıktığında mutlaka Ahıskalı ile düzenli görüşmeler yaparak bölgesel gelişmeler, Ermeni, Yahudi ve Rumların örgüt faaliyetleri ve çeşitli özel konularda haberler alıyordu. Saray ve 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Sultandan başka bir şey duymayan talebeler için Mustafa'nın söyledikleri çok yeni ve önemli hususlardı. 


Yine Perşembe akşamıydı. Akşam yemeğinden sonra içtima yapılmış ve isteyenlerin okuldan ayrılabilecekleri söylenmişti. 
İdareciler çoktan okuldan ayrılmıştı bile. Okulda, yatakhanelere gidip hazırlık yapan talebelerden başka kimse kalmamıştı. 
Mustafa Kemal her zamanki gibi hemen Asım ve Ali Fuat başta olmak üzere arkadaşlarına haber verdi. Yatakhanede kalan ve ayrılmak üzere olan güvenilir arkadaşları bir dershanede toplanmaya başladılar. 

Talebeler dershanede toplanırken Mustafa Kemal de son kez bazı gazetelere göz attı, söyleyeceklerini bir kez daha gözden geçirdi ve içeri girdi. Dershane Mustafanın güvendiği arkadaşlarıyla doluydu. Birçok yeni arkadaşlar da edinmişti. 


©“ Hayırlı Akşamlar Arkadaşlar!” diye söze girdi Mustafa. 
“Belki bir saatinizi alacak ama, size söyleyeceklerim belki de bir milletin istikbalini kurtaracak. Viyana, Budapeşte, Belgrad elden çıktı. Artık bir avuç Rumeli toprağına sığındık. Sırp, Yunan ve Bulgar komitacılarını besleyen Ruslar, dedelerimizin kanları pahasına aldıkları Türk yurdunu, bizden koparma gayretinde. Bu bölgedeki orduların komutanları çaresizlik ve yetmezlik içindedir. Başka milletlerin aydınları çalışıp milletlerini uyarırken nerede bizim düşünürlerimiz? Arkadaşlar bize büyük görevler düşüyor. Yarın görev alıp gittiğimiz her yerde, milletimizi yetiştirmek için öğretmenler olacağız. Gittiğimiz yerlerde aydın gençlerle arkadaşlıklar kurarak onları bu doğrultuya yönlendireceğiz. Vatanımızı ve İmparatorluğu büyük tehlikelerin beklediğini hatırdan çıkarmamak zorundayız” 

Çoğu sıkıntılı bölgelerden gelmiş, doğdukları yerin halini, ana babalarının çektiklerini iyi bilenler onu dikkatlice dinlerdi. 
Mustafa Kemal arkadaşları arasında liderliğini benimsetmişti. Her ne kadar bazı Paşa çocukları kendi havasında olsa da Mustafa 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kadar etkin grup kuramamışlardı. Zaten şu saatte okulda işleri yoktu. Çoktan boğazdaki yalılarına gitmişler dinlenmeye çekilmişlerdi. Mustafa Kemal konuşmasını sürdürürken, Avrupa devletlerinin siyasetini ve Osmanlı'ya karşı yürüttükleri politikaları anlatırken sık sık elinin altındaki bazı gazetelerden haberler gösteriyordu. Mustafa'nın Cuma akşamı toplantıları artık hasretle beklenen birer konferans haline gelmişti. Toplantı sona erdikten sonra yine sessizce dershaneden çıktılar ve ayrıldılar. Mustafa'nın yanında Asım, Ahmet Tevfik ve Ali Fuat kalmıştı. Ali Fuat bazı Fransızca gazeteleri elinde tutuyordu: 

“- Mustafa. Bunları ben alıyorum. Evde biraz daha detaylı okumak isterim?” diyerek evine gitmek üzere izin istedi. Ahmet Tevfik yatakhanede işi olduğunu söyleyerek ayrıldı. Asım ile Mustafa da yatakhaneye gitmeden önce avluya çıkıp biraz hava almak istediler. Asım söze başladı: 

“© Her zamanki gibi bilmediğimiz çok şey öğrendik. Arkadaşlar çok memnun, Sağol Mustafa, iyi ki varsın.” dedi. Mustafa Kemal hafif gülümseyerek Asım'a baktı: 

© Herkes memnun mu dersin Asım? Neticede Başçavuş sensin, hepimizden de kıdemlisin.” 

“- Memnun, memnun” diye karşılık verdi Asım. Biraz düşünceli ve gözlerini de kaçırır gibiydi. Mustafa Kemal merak etti: 

© Herkes mi? Emin misin?” dedi. 

“- Memnun olmayanlar da var tabii. Geçen gün İdareden yine çağırdılar beni. Çıkardığımız gazeteyi sordular. Ben de “Üzerinde durulacak bir husus değil. Arkadaşlar kendi aralarında bir şeyler yazıyor” dedim üstünü kapatmaya çalıştım. 
Ama yine ısrarlarını sürdürdüler: “Bir fesatlık olmasın Asım. 

Talebelerden Sen sorumlusun, olacak olanlardan da Sen sorumlu olursun.” diye üzerine basa basa tekrar ettiler. 

© Tavırları çok mu kötüydü?” diye sordu hemen Mustafa. 


Asım, elleriyle belirsiz bir hareket yaparak cevap verdi: 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“- Vallahi ne desem. Ne çok olumlu, ne çok olumsuz. Daha çok ihtar gibi, dikkatli olun der gibi konuştular. Herhalde birileri sürekli bu konuyu didikliyor anlaşılan. Hatta bir keresinde Osman Nizami Paşa da vardı ve bizi destekledi. “Bırakalım çocukları, bir şeyler yapsınlar, hepsi çalışkan, terbiyeli, vatanseverdir? diye meseleyi kapatmıştı” 

Mustafa Kemal kararlı duruşunu bozmadı: 


© Ben de farkındayım. Zaman zaman bazı hocaların bakışlarından bir şeyler seziyorum. Bu böyle gitmeyecek anlaşılan. Buna bir çare bulmam gerekir” 


“- Nasıl bir çare?” dedi Asım: “Gazeteyi kapatıp, toplantıları iptal mi edelim?” 


Mustafa Kemal hiç beklemeden karşılık verdi: 


“- Olur mu öyle şey. Durmak yok. Biraz daha dikkatli oluruz” 


Mustafa Kemal de Sınıf Çavuşu idi ancak Asım Başçavuş olarak sürekli idare ile irtibat içindeydi. Asım bir bakıma Gazetenin Koruyucusu durumuna gelmişti. 
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22 Eylül 1904 Perşembe — 
Erkânı Harbiye Mektebi - İstanbul 


— 


rkanı Harbiye Mektebi'nin üçüncü sınıfında, Mustafa 

Kemal'in okuldaki faaliyetleri bütün hızıyla devam ediyordu. Perşembe akşamı toplantılarını aksatmıyor, haftada iki kez olmak üzere gazete çıkarmayı sürdürüyordu. Akşam yine talebelerle toplantı vardı. Bu hafta gazete çıkaramamışlardı, bu yüzden hiç olmazsa toplantı sırasında dağıtmak için öğleden sonra bir gazete hazırlamaya karar verdiler. Talim dersini fırsat bilerek hocalarından izin aldılar. Talim Hocası Rahmi Bey ve onun maiyetindeki Fazıl Bey, Mustafa'yı çok severler ve korurlardı. 

Asım, Mustafa Kemal, Ali Fuat, Nuri ve Kırşehirli Müfit fazla kullanılmayan boş bir dershaneyi gözlerine kestirdi. Okuldaki talebelerin dikkatli bakışlarına aldırmadan dershanenin yolunu tuttular. Zaten yazacakları hususlar kafalarında hazırdı. 


96 


Mektebi Harbiyeyi Şahane 


Gazetenin önemli bir bölümünü Mustafa Kemal yazıyordu. Biraz da alelaceleyle dershanenin kapısını içeriden kapatıp, hararet içinde çalışmaya başladılar. Herkes gazete için kendisine göre bir şeyler düşünür, kimi de gazetelerden yeni haberler getirirdi. Ali Fuat'ın Fransızcası iyi olduğu için bazen yabancı gazeteleri takip etme imkânı olur, babasından da bazı şeyler duyardı. Okuduklarından hareketle şunları söyledi: 


©- Arkadaşlar, şu Ruslar da boş durmuyor. Bir hareketlilik içindeler. Bilirsiniz bizim limanlarımızda sık sık gördüğümüz Rus gemileri aslen Rus donanmasına ait fakat savaş halleri dışında bunların ticaret yapmasına, yolcu taşımasına da izin veriliyor. Dolaysıyla önceden haber vererek Karadenizden Akdenize geçebiliyorlar. Bu gemiler son zamanlarda bazı Alman, Japon ve İngiliz gemilerini durdurup kontroller yapmış. 
Hatta KızılDeniz'e kadar inip orada silah ve mühimmat taşıyan bir İngiliz gemisine el koyup, silah zoruyla Çanakkale'den geçirip Akdenize getirmişler” 

Siyasete daha fazla ilgi duyan Nuri araya girdi: 

“- Eee bizimkiler bir şey yapmamışlar mı?” diye sordu. 


“. İngilizler bu duruma fazla içerlemişler” dedi Ali Fuat: “Yıldız'a müracaatta bulunmuşlar. Rus gemilerini misal verip kendilerinin de boğazdan geçebileceklerini söylemişler. Tabii Saray karışmış. Hariciye Nazırı, gecenin ikisinde İngiliz ve Rus sefirleri bir araya getirip uzlaştırmaya çalışmış. Bundan sonra Çanakkale boğazından bu tür geçişlere izin verilmeyeceğini söylemiş.” 

Gazeteyi unutup bu hararetli konuya odaklanmışlardı. Mustafa Kemal: 


© Boğazlar, Osmanlının nefes borusudur. Buraya göz dikerlerse bu devletin de milletin de nefesini keserler.” dedi. 


Bir saatin sonuna doğru yaklaşırken aniden büyük bir gürültüyle kapı açıldı. Bir de ne görsünler Mustafa Zeki Paşa ve 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Esat Paşa kapıdan içeri girmişlerdi. Hepsi de oldukları yerde donup kaldılar. Ne yapacaklarını bilemediler. Masanın üzerinde yabancı gazete küpürleri, el notları, kalemler ve yazmakta oldukları gazete sayfaları tamamen ortadaydı. Mustafa Zeki Paşa sert bir ifadeyle konuştu: 

© Ne yapıyorsunuz burada? Dersiniz yok mu sizin?” 

Kimsenin cevap verecek hali yoktu. Hepsi birden oturdukları sandalyelerden kalkıp Hazır Ol durumuna geçtiler. Esat Paşa masaya doğru yaklaşıp yazılanları incelerken, Mustafa Zeki Paşa da onların çevresinde dönerek konuşmaya başladı: 

“ Hem de ders saatinde buradasınız. Ne yaptığınız malum. 
Sizleri çok defa uyarmıştım. Mustafa, Harbiye'den beri bu işleri bırakmadın. Hele Sen Asım, bir de talebelerin başçavuşusun. 
Sen idareyi temsil ediyorsun. Sen de mi bu işlerin içindesin?” 

Asım: “Komutanım” diyecek oldu ama Mustafa Zeki Paşa konuşmasına izin vermeden devam etti: 

“. Sizlere 'bizim de üstümüzde paşalar var” demiştim. Korktuğum başıma geldi. Bugün bizzat Askeri Mektepler Müfettişi Zülüflü Paşa'nın yaveri yanımdaydı. Sizleri tek tek şikâyet etti. 
Demek ki okulda muhbirleri var ve sürekli sizleri izliyorlar. Ne yapayım şimdi ben size? Söyleyin?” 

Mustafa Kemal arkadaşlarına söz bırakmadan kendisi konuştu: 

© Komutanım. Sizin başınızı öne eğdirecek bir işin içinde değiliz. Size, ülkemize ve milletimize layık olmaya, arkadaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz” 

Bu arada, masadaki yazıları incelemeye devam eden Esat Paşa da söze karıştı: 

©. Zeki Paşam, yazılarda bir şey yok. Sultanımıza yönelik bir ifade görmedim” 

Mustafa Zeki Paşa bir Esat Paşa'ya, bir Mustafa'ya baktı. 
Hava biraz yumuşamıştı. 
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“- Bu size son ihtarım Mustafa Kemal, Asım” dedi. “Evlatlarım, bizden önce kendinizi düşünün. Bu sene Erkânı Harbiye Mektebiniz bitiyor. Tam sonuna gelmişken okuldan mı atılasınız? Beni zor duruma düşürmeyin. 


Esat Paşa, Mustafa Zeki Paşanın yanına geldi: “Tamam” der gibi başıyla onay işareti yaptı. Mustafa Zeki Paşa durdu, biraz düşündü, sonra: 

“- Bir dahaki sefere elimden bir şey gelmez, şikâyet istemiyorum.” dedi ve “Haydi Gidelim” anlamında Esat Paşa'ya işaret etti ve hızlı adımlarla odadan çıktılar. 


Paşalar çıktıktan sonra herkes kararsızdı. Mustafa'nın müdahalesi gecikmedi. 


“- Haydi toparlanın arkadaşlar. Aslında daha erken davranmalıydık, biraz geç kaldık. Buna bir çare bulmanın zamanı geldi de geçti.” 

Arkadaşları Mustafa'nın tam olarak neyi kastettiğini anlamamışlardı. 


Ali Fuat: 
“- Nasıl bir çare?” diye sordu. 
Mustafa Kemal: 


“- Uzun zamandır Beyazıt'ta yer araştırıyorum. Oralarda bir ev kiralarsak çalışmalarımızı oraya taşırız. Hem gazeteyi çıkarır hem de arkadaşlarla buluşuruz. Bu sene Erkânı Harbiye Mektebi de bitince bu işlere orada devam ederiz?” 


Arkadaşları, Mustafa'nın kararlı tutumuna bir kezdaha şahit olmuşlardı. Daha önceki uyarılarda da Mustafa Kemal hiç vazgeçmemiş ve çalışmalarını sürdürmüştü. Aslında Mustafanın planları çoktan hazırdı. Ahıskalı ile anlaşmış ve Sahafçı İsmet Efendi'ye de yakın olacak bir ev bulmasını istemişti. Bu şekilde hem çalışmalarını sürdürecek ve arkadaşlarıyla irtibatı kesmeyecek, hem de Kösülere daha yakın olacaktı. 
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Asım masanın üzerindeki kâğıtları, Ali Fuat da gazeteleri topladı, dershaneden dışarı çıktılar. Koridorda vedalaşırken Mustafa Kemal arkadaşlarına şunları söyledi: 

“. Bugün herkes serbest arkadaşlar. Bu akşam toplantı da yok. Biraz dinlenin. Yarın Cuma herkes istediğini yapabilir, benim de yapacak bir işim var” 

Ertesi gün Mustafa ile Ahıskalı'nın görüşme günüydü. Mustafa erkenden çıktı. Zaten gece boyunca gözüne uyku girmemiş, her zamanki gibi geç vakit uyuyabilmişti. Beyazıt'a vardığında biraz dinlenmek için Sarafin Kıraathanesinde oturup çay içti. 
Biraz dinlendikten sonra kalktı. Saat ona yaklaşıyordu, cebinden çıkardığı Hamdi Efendi'nin hatırası olan yüzüğü taktı ve İsmet Efendi'nin Sahaf dükkânına gitti. Ahıskalı Beyzade daha erken gelmiş aşağıda kitap karıştırıyordu. Mustafa içeri girince kucaklaştılar, Mustafa İsmet Efendi'yi başıyla selamladı ve ayaküstü biraz muhabbet ettiler. Ahıskalı da Mustafa da fazla eylenmediler ve yukarı çıktılar. Önce Mustafa söze başladı: 

“- Ahıskalı, bugün sen anlatmaya başlamadan benim önemli bazı sorularım var” dedi. “Sana daha önce söylemiştim: “Okulda çalışmakta zorlanıyoruz, arkadaşlarla burada bir ev kiralamak istiyoruz demiştim. Bir gelişme var mı? Bir ev bulabildin mi?” 

Ahıskalı cevap verdi: 

“- Mustafa Üsteğmenim. Birkaç tane ev buldum, ancak güvenlik konusunda tereddütlerim olduğu için bir süre araştırıp gözlemem gerekiyor. Bana biraz daha izin verin, iyi bir yer bulalım. Sonradan mesele olmasın.” 

© Tamam, biraz sabrederiz” dedi Mustafa Kemal: “Dün yine önemli bir olay oldu. Tam biz boş bir dershanede gazete hazırlarken Mustafa Zeki Paşa baskın yaptı, ihtarda bulundu. 
Artık okulda açık bir faaliyet yürütmemiz oldukça zor. Bu yüzden acele ediyorum” 

Ahıskalı meraklanmıştı: 
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“- Mustafa Zeki Paşa iyidir. Neden böyle bir şey yaptı ki?” 
Mustafa Kemal hemen cevapladı: 


“- Askeri Mektepler Müfettişi Zülüflü İsmail Paşa bizzat yaverini göndermiş ve uyarıda bulunmuş. Kimdir bu Zülüflü Paşa Ahıskalı, hakkında bir şeyler biliyor musun?” 


“- Tabii Üsteğmenim. Kendisini çok yakından izliyoruz. 
Çünkü Sultan'ın en yakınındaki kişilerden biri. Sultan'a hafiyelik yapıyor. Daha da önemlisi, Abdülhamid Han'ın ana ayrı ağabeyi. Annesi, Abdülmecid Han zamanında saraydan uzaklaştırıldığı için, veliaht olamamış. Abdülhamid Han da hem merhamet hem de güvenlik için yanında bulunduruyor.” 


Mustafa Kemal, Zülüflü Paşa'nın bu kadar önemli biri olabileceğini ve hatta Sultan'ın ağabeyi olacağını tahmin etmemişti: 


“- Demek ki Sultan çok güveniyor!” dedi. 
Ahıskalı konuya biraz daha açıklık getirdi: 


“- Sultan hiç kimseye çok güvenmez. O güvense bile biz güvenmiyoruz. Çok zeki ve çok taraflı çalışan birisi. İngilizler onun üzerinden bazı oyunlar peşinde. Hatta Abdülhamid Han'ın yerine bile böyle birinin gelmesini isterler. Ancak bu geleneklere aykırı. Zülüflü Paşa'nın doğudaki Kürt aşiretleri ile bazı irtibatları olduğunu duyduk. İngilizler, Ermeni ve Yahudi hamiliğinden sonra Kürtlerin de hamiliğini düşünüyor ve onları da bölgede kullanmayı planlıyor. Zülüflü Paşa'nın da bu konuda İngilizlerle bazı işler çevirdiğinden şüpheleniyoruz. 
Yakında ortaya çıkar” 


Bu açıklamanın ardından Mustafa'nın kafasında yeni bir düşünce belirmişti. Bunu Ahıskalı ile paylaşarak fikrini almak istedi: 

“- O halde, beni ve arkadaşlarımı Sultan'dan da önce İngiliz casusları izliyor. Bizleri kendileri açısından tehlikeli gör- 


düklerinden, Sultan emriyle tasfiye etmeyi düşünüyorlar. Sen ne dersin Ahıskalı?” 
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“- Çok isabetli bir görüş Üsteğmenim. Siz ve arkadaşlarınız İngiltere'nin emellerine karşı en önemli tehdit sayılırsınız. Düşmanı, karşısına yeni bir düşman çıkararak ortadan kaldırmak, casusluğun temel kuralıdır. İngilizler bu işi iyi öğrenmişlerdir? 

Mustafa Kemal kendi kafasındaki önemli sorulara ilişkin cevapları almıştı ama Ahıskalı'nın ulaştıracağı çok bilgi vardı: 

“. Mustafa Üsteğmenim, sizlere önemli bir haberim var” dedi. 

Mustafa Kemal meraklanmıştı: 

“©. Anlat Ahıskalı, iyi haberlere çok ihtiyacım var? diye söyledi. 

Ahıskalı anlatmaya başladı: 

“- İyi mi kötü mü emin değilim, Kırımlı Musa Efendi'den yeni haberler geldi. Geçen ayın sonunda Basle'de Altıncı Siyonist Kongre toplanmış. Rusya'dan güçlü bir grup toplantıya iştirak etmiş. Musa Efendi de Rusya grubunun içerisindeymiş ama Rus Yahudileri daha kalabalıkmış. Bilirsiniz, Ruslarla Karayların arası hiç hoş değildir. Avrupalı Yahudiler büyük ölçüde Filistine dönüşten umutlarını kesmişler ve Uganda ya yerleşme konusunda ısrarlı olmuşlar. Hatta toplantıya “Uganda Kongresi” adını takmışlar. Bu arada İngilizlerin El-Ariş Planı da konuşulmuş. Rus Yahudileri iki görüşe de itiraz etmişler. Toplantı bir karar alınamadan dağılmış. Musa Efendi, Avrupalılara kabul ettirdik de bizim moskofa kabul ettiremedik, bunu Mustafa'ya özellikle söyleyin? diye söylemiş.” 

Mustafa Kemal düşünceli bir şekilde pencereden ufka bakarken konuştu: 

“- Uganda fikrinin güçlenmiş olması çok iyiydi. Sina Planı ise Filistine göre ehveni şer sayılırdı. Ama Rusların da bu kadar Kudüs ilgi duyması iyi değil. Bölgede İngilizlerle karşı karşıya gelmemizden medet umuyorlar anlaşılan.” 

Birkaç meseleyi daha konuştular ve ardından vedalaşıp ayrıldılar. 
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ustafa Kemal, 21 Ekim 1904 tarihinde Erkânı Harbiye 

Mektebi'nden Yüzbaşı olarak mezun olmuş, artık yeni bir döneme adım atmıştı. Bir süre arkadaşı Ali Fuatların Kuzguncuk'taki yalısına misafir oldu. Ancak Mustafa Kemal kimseye yük olmak istemiyor ve bir an önce kendi ev düzenini kurmak istiyordu. Ahıskalı'ya daha önce söylemişti bir ev bulması için. 
Ahıskalı Beyazıt bölgesinde güvenli bir ev bulamadığı için hala araştırıyordu. Mustafa'nın ise sabrı kalmamıştı. Bugün Cuma idi ve Ahıskalı ile son durumu görüşecekti. 


Ali Fuat ile konuştu, Cuma tatilinde herkesin kendi ailesiyle baş başa olması gerektiğini söyledikten sonra izin alarak evden ayrıldı. Beyazıt'ta İsmet Hoca'nın Sahaf dükkânına vardığında, içeride sadece Ahıskalı vardı. Mustafa Kemal merakla sordu: 


“- Ne oldu Ahıskalı? İsmet Hoca yok mu? Sen yalnız mısın?” 


103 


KÖSÜ Mustafa Kemal - Bir Askeri İstihbarat Teşkilatı / Birinci Cilt 


Ahıskalı sakindi: 

“- İsmet Efendi birkaç gündür rahatsız. Bu yüzden, erken gelip, dükkânı ben açtım. Sizi bekliyordum” 

Kapıyı arkadan kilitleyip üst kata çıktılar. Kısa bir hal hatır sorduktan sonra konuşmaya başladılar. Önce Ahıskalı söze başladı: 

< Okulunuz hayırlısıyla bitti. Artık size Mustafa Yüzbaşım demem icap eder. Tebrik ederim. Ülkemize milletimize hayırlar getirsin.” 

“- Sağ olasın Ahıskalı” dedi Mustafa Kemal: “Ben de mutluyum okulun bittiğine. Artık daha hür sayılırım. Ama sorumluluğumun da arttığını düşünüyorum. Şimdi daha çok çalışmalı, daha büyük işler yapmalıyım” 

Ahıskalı karşılık verdi: 

“- Haklısınız Mustafa Yüzbaşım. Sorumluluğunuz bir kat daha arttı ama daha rahat olmayacaksınız. Şimdi Erkânı Harbiye içerisinde daha çetin bir mücadeleniz olacak” 

Mustafa Kemal: 

“- Doğru dersin Ahıskalı” diye söyledi: “Bir de işin o tarafı var. Okuldan sonra neredeyse bir haftadır Ali Fuatların yalısında misafir kalıyorum. Ama artık talebe değilim, bir subay olarak kendi evime taşınmalı, kendi düzenimi kurmalıyım. Bu konuda sıkıntılıyım. Bir ev bulabildin mi?” 

Ahıskalı böyle bir soruya hazırlıklıydı: 

“- İstanbul'da çok sayıda yabancı var. Bu yüzden oteller, pansiyonlar bile neredeyse tıklım tıklım dolu. Ev bulmak da bir o kadar zorlaştı. Kimileri evini kiraya vermek istemiyor. 
Her tarafta Sultan'ın adamları dolaşıp duruyor. Bir jurnal yüzünden evlerine el konulup hapse girmektense boş kalmasını yeğliyorlar. Kiralık olarak sadece birkaç yabancının evi var şu anda. Ama bu ecnebilere de hiç güvenmiyoruz, biliyorsunuz” 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Mustafa'nın sabırsızlığı ortadaydı: 


“- Artık bekleyecek sabrım yok Ahıskalı. Bunlardan konumu en uygun olanını tutmak istiyorum. Benimle birlikte okuldan mezun olmuş ve tayin bekleyen iki arkadaşım daha var. Onlar da benden haber bekliyor. Nerelerde ev var?” 


Ahıskalı Mustafa'nın ev konusundaki kararlılığını anlamıştı: 


“- Yüzbaşım, bu çevreye yakın 4 boş ev var. Bunlardan ikisi Kapalı Çarşıda kuyumculuk yapan Musevilere ait. Diğer ikisinin sahipleri de Ermeni. Onların birisi bir tüccar, diğeri ise yaşlı bir hanım. Buradan alacağı kirayla geçinmeye çalışıyor. 
Güvenlik açısından hiçbirinin diğerinden farkı yok” 

Mustafa Kemal hemen kararını verdi, çünkü bugün bu işi bitirmek istiyordu: 

“- Tamam Ahıskalı. Esnaflar ve tüccarlarla uğraşmayalım. 
Bu yaşlı kadının evini tutayım. Sen bana adresini ver. Ben doğrudan gidip konuşurum, ya da arkadaşları gönderirim. Senin bu konulara aracı olup deşifre olman doğru olmaz” 

Ahıskalı fazla bir itirazda bulunmadı: 


“- Tamam Yüzbaşım. Ev GedikPaşa'da. Yaşlı kadın da hemen yan binada oturuyor” dedi. Evin bulunduğu yeri tarif etti. 
Bugün fazla bir konu yoktu. Mustafa Kemal Ahıskalı ile vedalaşıp ayrıldı. 

Mustafa Kemal, evi arkadaşlarından Çanakkaleli Mustafa İzzet ve Trabzonlu Halil Rifat ile birlikte tutmayı düşünüyordu. 
Trabzonlu nüktedan ve ağzı güzel laf yapan biriydi. Ev tutma işini ona havale etmeyi planladı. Öğleden sonra arkadaşlarıyla buluştu ve durumu anlattı. 

Gerçekten de Trabzonlu Halil Rıfat çok becerikliydi. 1 
Kasım'da gitmiş, yaşlı kadından evi kiraladığı gibi eksik birkaç eşyayı da ondan almayı başarmıştı. Birkaç gün içinde eve yerleştiler. Artık kendilerine ait hem kalacakları hem de toplanıp 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çalışacakları bir mekânları olmuştu. Kısa zamanda arkadaşları durumdan haberdar olmuş ve hayırlı olsun demek için eve gelip gitmeye başlamışlardı. Taşınma, gelen gidenler derken Mustafa ile Ahıskalı 4 Kasım'daki görüşmeyi gerçekleştiremediler. 
Mustafa, Ramazan vesilesiyle Çanakkaleli ve Trabzonlu arkadaşları memleketlerine gideceği için önümüzdeki hafta yalnızdı. Daha rahat görüşme imkânları olacaktı. 

Okulun bitmiş olması sebebiyle yeni kişilerle de tanışıyorlardı. Bunların içinde birkaç aydır görüştükleri ordudan atılmış Fethi adında biri de vardı. O da Mustafa'nın çevresine girmiş, birçok faydalı bilgiler getirmiş ve güvenlerini kazanmıştı. 
Fethi uzun süredir, kendilerine Saray'dan haber getirecek güvenilir birisi olduğundan bahsediyordu. Evi tuttuklarına göre artık dışarıda da teşkilatlanma zamanı gelmişti. Mustafa Kemal, Fethi'nin de ısrarı üzerine 6 Kasım Pazar günü bu kişi ile tanışmaya karar verdi. 

Fethi, Saraydan tanışmak isteyen kişinin Mabeyn'de çalıştığını söylemişti. Mustafa Kemal, Fethi ile arkadaşını evlerine davet etti. Fakat Fethi, arkadaşının yoğun işleri olduğunu ve Galata'da bir kahvehanede buluşmak istediğini haber verdi. 
Mustafa, “Sarayda çalışan birisi neden ulu orta bir kahvehanede buluşmayı istesin, ev daha güvenli değil mi?” diye düşündü. Ancak Fethi'ye güveniyorlardı fazla kurcalamak istemedi. Neticede kahvede oturup çay içeceklerdi. 


Pazar günü daha çok ecnebiler dışarıda olurdu. Galata'da bir kahvehanede buluştular. Fethi'nin getirdiği kişi, ondan dört beş yaş büyük, iri yapılı, esmer suratlı kendinden emin birine benziyordu. Kahvehanenin uzak bir köşesine oturdular, çaylarını söylediler. Fethi sürekli konuşuyor, gülümsüyor ama Salim olarak kendini tanıtan Mabeynci çoğunlukla susuyor, arada bir zorla gülümsediği oluyordu. Genellikle havadan sudan konuştular. Jurnalcilerin cirit attığı bir ortamda kahvede özel bir şey konuşmak mümkün değildi. Daha çok Mustafa'nın askerlikten 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sonra neler yapacağı, nerelere tayin olmayı beklediği, niçin Beyazıt bölgesine taşındığı, evin durumu gibi konularda muhabbet sürdü. Yaklaşık bir saat kadar oturdular. Muhabbet Mustafa'yı da fazla sarmamıştı. Tanıştıklarına memnun olduklarını söyleyip vedalaştılar ve ayrıldılar. 


Mustafa Kemal, aslında sarayın entrikalarından pek de hoşlanmazdı. Yokuştan aşağı yürürken kendi kendine: “Saray'ın dedikodularına ne ihtiyacımız olur ki, en kısa zamanda Ahıskalı ile durumu görüşmeliyim” diye düşündü. 9 Kasım'da Ramazan ayı başlıyordu. Nasıl olsa yalnız olduğu için 11 Kasım Cuma günü hem buluşurlar hem de birlikte iftar ederlerdi. 
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10 Kasım 1904 Perşembe — 
Yıldız Mabeyn Köşkü - İstanbul 


— 


amazan'ın ikinci günüydü. Mustafa Kemal evde yalnızdı. 

Ev arkadaşları Arefe günü memleketlerine gitmişlerdi. İftar için bir şeyler hazırlamaya başladı. Annesinin etli bamya, karnıyarık yemekleri gözünde tütüyordu ama yapma imkânı yoktu. Her zamanki gibi en güzel ve en sevdiği yemekler kuru fasulye ve pilavdı onun için. En kolay tatlı da irmik helvasıydı. 
Zaten Türk yemeklerinin formülü belliydi: Önce soğanı zeytinyağında kavuracaksın, ardından biraz salça, tat versin diye bir kaşık tereyağı, tuzu biberi derken, ardından bir gün önceden ıslatılıp şişmiş kuru fasulyeleri katınca yemek pişmeye hazır oluyordu. İrmik helvası desen, püf noktası tereyağında güzelce kavurup şerbetini koymaktı. Yemekleri ve helvayı titizlikle hazırladı, sofrasını kurdu ve iftarı bekledi. Yarım saat sonra ezan okunacaktı. Çok geçmedi birbiri ardına müezzinlerin ezanları 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duyulmaya başlandı. Beyazıt Camii'nden, NuruOsmaniye'den ve hatta SultanAhmet'ten bile ezan seslerinin duyulduğu olurdu. 
Önce sudan bir yudum alıp iftarını açtı, ezan sesleri okunup yankılanırken yemeğine başladı. Kuru fasulye, annesinin yemeklerine benzemese de lezzetli olmuştu. Tereyağında iyice kavurduğu için pilav da kıvamındaydı. 

Sıra helvaya geldi. Helvadan bir kaşık almıştı ki kapıya adeta tekmeler gibi vurulduğunu duydu. “Bu iftar vaktinde kimdir bu saygısız?” diye düşündü, kaşığını bırakıp kapıya yöneldi. Huzurlu bir Ramazan akşamında insanın aklına kötü bir şey de gelmiyordu. Büyük bir merak içinde kim olduğunu bile sormadan kapıyı açtı. Karşısında elinde tabancalar bulunan fesli, iri yarı, bıyıklı iki sivil ve arkalarında tüfekli üç beş asker gördü. 
Ne olduğunu anlayamamıştı: 

“- Ne oldu ihtilal mi var?” diye sordu. 

Sivillerden birisi cevap verdi: 

©. Selanikli Mustafa'yı arıyoruz” 

© Benim, Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal” dedi Mustafa. 

Sivillerden biraz daha şişman olanı sert bir ifadeyle karşılık verdi: 

“- Paşamız sizi istiyor, bizimle geleceksiniz” 

Mustafa Kemal bir anlam veremedi. “Acil bir durum mu var?” diye düşündü içinden: 

© Hangi Paşamız?” diye sordu. 

“- Zülüflü İsmail Paşa!” diye ikisi birden cevap verdiler. 

Mustafa durumu anlamıştı artık. Anlaşılan yeni jurnaller olmuştu ve Zülüflü Paşa ile bizzat karşılaşacaktı. Sakin ve askeri tavrını bozmadı: 

“- Bekleyin, iftar ortada, kıyafetimi giyer gelirim” dedi. 

Kapının açık kalmasını istediler. Mustafa Kemal gidip önce sofrayı topladı, ardından Kurmay Yüzbaşı kıyafetini giydi. 
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“Tayinden önce bugüne nasipmiş demek ki giymek!” dedi kendi kendine. Askeri üniformasıyla dik, gururlu ve sakin bir şekilde kapıyı kilitleyip evden çıktı. Evin biraz aşağısında biri üzeri kapalı, diğeri açık iki fayton bekliyordu. Öndekinin pencereleri siyah perde ile kapalı ve biraz daha yeniydi. Mustafa Kemal sivillerle birlikte öndeki faytona, askerler de arkadakine bindiler ve yola çıktılar. 


Perdeler kapalı olduğu için nereye gidildiğini anlamak imkânsızdı. Tümseklerde zıplayan, kâh yavaşlayıp kâh hızlanan fayton yolculuğu gürültülü ve yorucuydu. Yaklaşık ili saat sonra fayton durdu, konuşmalar ve gürültülerin ardından fayton tekrar hareket etti, beş dakika sonra durdu. Faytonun kapısı açıldı, Mustafa indi. Karşısında avlusu büyük gaz lambaları ile kısmen aydınlatılmış ve bir dizi nöbetçilerin olduğu yüksek ve geniş bir köşk gördü. Köşkün girişi herhalde diğer tarafta olmalıydı. Alaca karanlıkta biraz yürüdüler, köşkün tam ortasında aşağı inen taş merdivenler vardı. Burası muhtemelen köşkün arka kapısına gidiyordu. Mustafa'nın yanında sadece iri yarı siviller kalmıştı. Kapıyı yumrukladılar ve içeriden açıldı. İçeri girdiklerinde geniş bir salon ve sağında solunda iki kapı vardı. Soldaki kapıdan içeri girdiler. Koridor boyunca sağda ve solda demir parmaklıklı üçer tane uzun oda seçiliyordu. Koridorun sonunda yine büyük bir salona ulaştılar. İçeride eski ama gösterişli koltuklar, bir iki tane uzun masa, masalarda ve duvarlarda asılı gaz lambaları bulunuyordu. Salonun neredeyse diğer yarısı boştu ve boş bölümün duvarında nasıl olduğu kestirilemeyen, hasırlarla örülmüş pencere gibi bir boşluk vardı. İçeri girdiklerinde, büyük masada epeyce şişman biri oturmuş uyukluyor gibiydi. Onlar girince toparlandı kendine gelmeye çalıştı. Siviller, koltuklardan birini işaret ederek Mustafa ya oturmasını söylediler. 


Mustafa Kemal nereye geldiğini bilmiyordu. Burası Zülüflü Paşa'nın makamı olamazdı. Olsa olsa bir köşkün bodrum katına 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yapılmış bir tahkikat merkezine benziyordu. Mustafa bir saat kadar da burada bekledi. Ardından salonun kapısı açıldı ve içeriye gür saçları giydiği mor püsküllü fesinin altından taşan paşa kılıklı birisi girdi. Üzerinde birçok nişanlar, madalyalar takılmıştı. Hemen arkasında biri daha vardı. Mustafa Kemal şaşkınlık geçirdi. Bu adam beş gün önce Fethi'nin kendisine Mabeynci olarak tanıttığı Salimden başkası değildi. Mustafa artık durumun vehametini kesinlikle sezmişti. Fethi ve isminin Salim olduğu bile şüpheli bu şahıs Zülüflü Paşanın hafiyeleriydi. 
Paşa kılıklı şahıs da mutlaka Zülüflü Paşa olmalıydı. 

Paşa ağır adımlarla sallanarak salonun ortasında Mustafa'nın tam karşısında durdu. Mustafa ayağa kalktı fakat selam vermedi bekledi. Salim koşarak Mustafa ile Paşanın arasında kenardan konuştu: 

“- Paşam, Selanikli Mustafa Kemal bu.” 

Paşa havalı bir şekilde kendi çevresinde döndü, bir ileri bir geri gitti, sonra Mustafa'nın önüne geldi, söze başladı: 

“ Meşhur Selanikli Mustafa Kemal sensin demek ki. Birkaç yıldır seni merak eder dururdum. Zatı Şahanemiz aleyhine yazılar yazdığın, arkadaşlarını da örgütlediğin malumumuzdu, şimdi de Ermeni çeteleriyle iş mi çeviriyorsun?” 

Mustafa Kemal bir asker gibi dik ve kararlı bir şekilde cevap verdi: 

© Ben Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal. Hiçbir Osmanlı Subayı, böyle bir ihanetin içinde olamaz ve böyle bir suçlamayı kabul edemez.” 

“- Ben de İsmail Paşa” dedi, nihayet kendini tanıtmıştı: 


-“Sonunda kendini ele verdin. Sorgulanacak ve bütün yaptıklarını itiraf edeceksin.” 

“ Bu ithamı şiddetle reddediyorum.” dedi Mustafa Kemal. 
Kendisi için böyle alçakça bir suçlamanın yapılması onu iyice 


114 


Erkânı Harbiye Günleri 


sinirlendirmişti. Paşa yine odanın içinde bir iki dolandı, bir şeyler söylemek istiyordu ancak biraz da çekindiği bir şey var gibiydi. Sonra yaveri olduğu anlaşılan kişiye dönerek: 


©. Artık vazife sizin. Sorgulayın ve sonucu bana bildirin.” 
dedi, hızlı adımlarla salondan çıktı. 


Yaver, iki siville birlikte odada kaldı. Ne diyeceğini, Mustafa'ya ne soracağını bilmez gibiydi. Mustafa ya doğru bir iki adım attı, tam bir şey söylemek isterken Mustafa Kemal konuştu: 


© Salim desem, doğru olmadığını iyi biliyorum. Demek ki benimle tanışmanızın arkasındaki asıl sebep buymuş? Beni niçin getirdiniz ve neyle suçluyorsunuz?” diye sert bir ifadeyle sordu. 

Yaver, yanındaki sivillere baktı. Onlar da Mustafa'nın sert çıkışından biraz afallamışlardı. Yaver, bozuntuya vermemek için sert bir tavır takındı: 

“© Hünkârımıza yönelik suikast planına siz ve arkadaşlarınız da dâhilmişsiniz.” dedi. 

Tavırlarından Yaverin subay değil askerlikten gelme seçilmiş biri olduğunu anlamıştı Mustafa Kemal. Hemen karşılıgını verdi: 

© Nereden çıkardınız? Böyle bir ihanet teşebbüsüne beni nasıl dahil edersiniz?” 

Yaver ayaktaki tereddütlü halini örtmek için bir koltuğa oturdu: 

© Beyazıt'ta bir ev kiralamışsınız. Hem de tam Hünkârımızın Hırkayı Saadet Ziyareti için geçeceği yolun üzerinde. Ev Ermenilerin. Zatı Şahanelerine o yolda saldırı yapılacağını öğrendik. 
O yol üzerinde sizden başka şüpheli yok” dedi. 

Mustafa aynı kararlılıkla sürdürdü konuşmasını: 

“- Beni Erkanı Harbiye Mektebinde herkes tanır, hiç kimsenin beni böyle bir suça bulaştırmasına tahammül edemem. 
İstanbul'da binlerce, Osmanlı sarayında ise yüzlerce Ermeni 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var. Beni şüpheli yapan, yaşlı bir Ermeni kadının evini tutmak mı? Yoksa beni bir şekilde suçlamak veya tart etmek için Harbiyeden ayrılmamı mı beklediniz?” 

İthamlar ve Mustafa'nın cevapları bir süre daha devam etti. 
Konuşmalar sürerken masada oturan kişi de sürekli notlar alıyordu. Hemen bir sonuç alamayan Yaver sonunda pes etti ve sorgulamanın yarın devam edeceğini, Mustafa'nın da burada kalacağını söyleyip, alelacele çekip gitti. 

Gece yarısını geçmişti. Mustafa'yı koridorda gördüğü odalardan birine koydular ve kapısını kilitlediler. Burası adeta özel bir hapishane gibiydi. Odada ahşap düz bir sedir, bir dolap, bir masa, bir sandalye, duvarda küçük bir kitaplık ve içerisinde üç beş kitap vardı. Köşede hamam tuvalet olduğunu düşündüğü küçük bir bölme ve hemen girişinde bir lavabo ve ibrik bulunuyordu. Odanın muhtemelen avluya bakan duvarının tavana yakın kısmında demir parmaklıklı küçük bir pencere vardı. 
Gaz lambası odanın girişindeki parmaklıklara bir kol uzaklığında duvara asılmıştı. Arada bir hafif rüzgârda dalgalanıyor, gölgeler tavanda ve duvarlarda adeta dans ediyordu. Mustafa, böyle bir durumla karşılaşacağını bilmediği için sadece üniforması ile gelmişti. Çok geçmedi, içerideki şahıs elinde sarı pamuklu içlikler, basit bir giyecek, bir büyük bir küçük havlu ve terlikler getirdi. 

Mustafa Kemal: “Beni burada tutmaya kararlı gibiler” diye düşündü. Yatağa oturdu, fena sayılmazdı, en azından uyurken rahat edebilecekti. Çizmelerini çıkarıp, üniformasıyla yatağa uzandı. Aklından bin bir düşünceler geçmeye başladı: “Sultan, her Ramazan ayının on beşinci günü Topkapı sarayına Hırkayı Saadet ziyaretine giderdi. Sultan'ın geçeceği güzergâhta günler öncesinden hafiyeler görevlendirilir ve suikast keşfine çıkarlardı. Sultan suikast korkusuyla hafiyelerini yetkilerle donatır, cesaret verir, onlar da Sultan'ın korkusunu besleyecek jurnaller ve şüphelerle bunu iyi kullanıp yerlerini pekiştirirlerdi. Bu 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korkular Sultanı da adeta saraya hapsetmişti. Saraydan nadiren çıkar ve çıktığında ise yer yerinden oynatılırdı. Nazırlardan, saraydaki en küçük vazifelilere kadar herkesin akıbeti bir ihbarın ucundaydı. Ustalıkla düşünülmüş bir yalan, bu yalanı destekleyen birkaç delil, şüphelinin hayatını karartabilirdi. Azledilme, sürgüne gönderilme ve hatta idam bile söz konusu olurdu. Bu yüzden herkes birbirinden kuşkulanır, devlet işlerinde kimse inisiyatif kullanamaz, herkes Sultan'ın ağzından çıkacak hikmetli sözlere bakardı. Şurayı Devlette bile akıllı bir öneride bulunmak cesaret isterdi ve her sözün kötüye yorumlanma ihtimali mümkündü. Bu yüzden, herkesin dinlendiği veya izlendiği korkusuyla sarayda alçak sesle konuştuklarını duymuştu.” 

Mustafa'nın kafasındaki düşünceler bitmiyordu: “Arkadaşları durumdan haberdar olmuş muydu? Kendinin bile bilmediği bu yeri kim bilebilirdi ki? Üstelik kendisini aldıklarında buna şahit olacak kimse de yoktu. Annesini düşündü. Annesi, onun Erkânı Harbiye Mektebini bitirdiğini bile bilmiyordu belki. 
Şimdi tayin olup olmayacağı bile şüpheliydi. Belki de kendisini bu suçlarla ordudan atacaklardı. Gönlünden tayinim Edirne veya Makedonya olsun, Anneme de yakın olur, zaman zaman gider gelirim, diye düşünürken bilmediği bir mahpusta herkesten ve her şeyden habersizdi. Üstelik yarın Cuma günüydü ve Ahıskalı ile buluşacaktı, Belki bir ihtimal Ahıskalı nerede olduğunu araştırabilir” diye aklına geldi. Mustafa Kemal bu düşünceler içinde ancak sabaha doğru uyuyabildi. 


Ertesi gün, bir sonraki gün, sonraki gün derken tam bir hafta geçti. Mustafa'ya düzenli olarak yemekleri getiriliyor, Yaver günde bir iki saat uğrayıp bir şeyler soruyor, cevabını aldıktan sonra çaresiz dönüp gidiyordu. 18 Kasım günü ilginç bir gelişme oldu. Cuma günüydü. Cuma ezanı okunduğunda, her zamanki görevli çıkmış yerine bir başkası gelmişti. Kırk yaşlarında, uzun boylu, kara kaşlı çekik gözlü temiz kıyafetli ve 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fesli birisiydi. Yemeğini getirdi, masanın üzerine bıraktı. Kapıya doğru baktı sonra elini sanki gösterir gibi masanın üzerine koydu ve: 

© Yüzbaşım, Ahıskalı'nın selamı var. en kısa zamanda size bir haber getirecek.” dedi. Fazla beklemeden odadan çıkıp gitti. 

Vazifeli kişi elini masanın üzerine koyduğunda parmağındaki yüzük Mustafa'nın dikkatini çekmişti. Hamdi Efendi'nin kendisine verdiği ve Ahıskalı'nın da taktığı yüzüğün bir benzeri bu kişinin de parmağındaydı. Mustafa'nın içi biraz rahatlamıştı. “Bu iyi bir habere işaret” diye düşündü. Arkadaşlarından bir haber alamamıştı ama Ahıskalı'nın durumdan haberdar olduğu belliydi. Bununla birlikte Kasımın yirmi üçüne, yani Ramazan ayının on dördüne kadar Yaverin düzenli gelişleri ve soruları devam etti. 


23 Kasım 1904 Çarşamba — 
Yıldız Mabeyn Köşkü - İstanbul 


— 


amazan ayının on beşinci günüydü. Mustafa Kemal o gün 

büyük gürültülerle uyandı. Binanın dışından araba ve at sesleri, koşturmalar ve daha kestiremediği birçok sesler geliyordu. 
Ne olduğuna önce bir anlam veremedi. Sonra bugünün Hırkayı Saadet Ziyaret Günü olduğunu hatırladı. Bir süre sonra, her yer derin bir sessizliğe büründü. Her gün düzenli gelen Yaver de ortada gözükmüyordu. Mustafa Kemal yatağında uzanmış dinlenirken dalıp gitmişti. Aniden, odanın parmaklıklı kapısının açıldığını duydu. Doğruldu, kapıdan birisi girdi. Bu kişi, beş gün önce kendisine yemek bırakan ve Ahıskalı'dan haber getiren görevliydi. Yine tertemiz giyimi, kibarlığı ile Mustafa'nın yanına geldi, elinde beş altı tane kitap vardı. Kitapları masanın üzerine bıraktı. Kitaplardan temiz ciltli yaldızlı olan birini 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seçti, Mustafa'nın önüne doğru sürdü ve üzerine elini koyarak konuştu: 

“- Yüzbaşım. Okumanız için bazı kitaplar getirdim. Hemen bir göz atın, beğenmediklerinizi tekrar götüreceğim. İncelemeniz için salonda bekliyorum” dedi. Parmağında yine aynı yüzük vardı. 

Getirilen kitaplar arasından Tevfik Fikret, Namık Kemal ve Abdülhak Hamite ait kitapları seçti. Sonra gayri ihtiyari, görevlinin önüne doğru sürdüğü kitabı alıp incelemek istedi. 
İlk sayfasını açtığında içinde yazılı uzun bir not gördü. “Herhalde içinde unutmuşlar” diye düşünürken içinden okumaya başlamıştı bile: 

“- Yüzbaşım. Hırkayı Saadet Ziyareti vesilesiyle Sultana karşı düzenlenecek bir suikast girişimi haber alınmış. Haber doğru. Gizli Ermeni çetelerinden Joris liderliğindeki bir grup, Sultan'a silahlı saldırı yapmayı planlamış ve güzergâh üzerinde bir ev kiralamış. Ancak, Sultan güzergâhını bugün değiştirecek ve ziyaret gerçekleştirilecek. Sizi de bu suikast girişiminin içinde olmakla suçlayarak gözaltına almışlar. Sizin dışınızda Ali Fuat, Firlepeli Ali Fethi, Kırşehirli Lütfi Müfit ve birkaç arkadaşınızı daha gözaltına almışlar. Sizi şu anda Yıldız Mabeyn Köşkü'nün bodrum katındaki Tahkikat bölümünde tutuyorlar. Diğer arkadaşlarınızı ise başka yerlerde sorguya çekmişler. 


Bugün ziyaret sebebiyle köşk neredeyse tamamen boşalmış durumda. Sultan, Sadrazam, Şeyhülislam, paşalar ve devlet erkânıyla birlikte bütün hafiyeler akşama kadar Topkapı bölgesinde olacaklar. Bu yüzden köşkteki güvenilir bağlantılarımızla size bu notu iletme fırsatımız olacak. 


Tereddüdünüz olmasın. Köşkteki durumu yakından takip ediyoruz. Canınıza kastedilecek bir durum için de planlarımız hazır. İstediğimiz an sizi oradan kaçırabiliriz ancak bu 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hal sizin aleyhinize olur ve ordudan uzaklaştırırlar, kaçak durumuna düşersiniz. Bize güvenin ve sabırlı olun. 


Bugünden itibaren artık sorgulanmayacaksınız, diğer arkadaşlarınızı serbest bırakmışlar. Suikastçıların Yıldız — Dolmabahçe arasında kiraladıkları evi tespit ettik. Durum açıklığa kavuştu ve sizin üzerinizde bu konuda bir şüphe kalmadı. Bununla birlikte sizi oraya getirenler, kendilerini temize çıkarmak için bir süre daha orada tutma gayreti içindeler. Bazı sorgularınızı Sultan'ın da özel bir bölümden bizzat dinlediğini öğrendik. Sultan nezdinde olumlu irtibatlar kurduk. 


Bayram'da tekrar haberleşeceğiz. 
Bu notu okuduktan sonra kitapla birlikte iade ediniz. 


Selam ve Hürmetlerimle 


Mustafa üzülsün mü sevinsin mi bilemedi. Her halükarda güzel bir haberdi. İçinde bulunduğu durumu, tutulduğu yeri öğrenmişti ve burada olduğu da biliniyordu. Bu kendisi için yeterliydi. Arkadaşlarının bırakılmasına sevinmişti, kendisi de muhtemelen yakında bırakılacaktı. Ahıskalı'dan geldiği açık -olan notu tekrar kitabın içine koydu. Bir süre sonra görevli tekrar kapıda belirdi: 


“- Yüzbaşım. Kitapları incelediniz mi? İstemediklerinizi alabilirim.” dedi. 


Mustafa Kemal mesajı almıştı. “Tabii” diye başıyla da işaret ederek gelmesini işaret etti, not bulunan kitabı uzattı ve hafifçe gülümsedi. Görevli öne eğilerek saygıyla selam verdi, kitabı alıp göğsüne bastırdı ve dönüp gitti. 

Mustafa masanın üzerinde kalan kitaplara baktı. Bir tanesi Namık Kemal'e aitti fakat onun birçok kitapları yasaklanmıştı. 
Vatan ve Millet Şairi Namık Kemal'i ta ilkokul yıllarından beri çok severdi. Onun Vatan Kasidesi'ni hem kendisi ezberlemiş 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hem de arkadaşlarına mutlaka ezberlemelerini öğütlemişti. Kitaba uzaktan bakarken zihninden de ezberindeki şiirin mısraları geçiyordu: 


Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin; Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azimetten 


Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, 
Yoğ-imiş kurtaracak bahtı kara mâderini. 


Merkez-i hâke atsalar da bizi; 


Kürre-i arzı patlatır çıkarız. 


9 Aralık 1904 Cuma — 
Yıldız Mabeyn Köşkü - İstanbul 


— 


R amazan Bayramının birinci günü. Mabeyn köşkünün dışından bazı gürültüler geliyordu ancak Mustafa'nın bulunduğu bodrum katı oldukça sessizdi. Hem Bayram hem de Cuma olunca, tatile, bayramlaşmaya gidenler yüzünden sadece bir iki görevli görünüyordu ortalarda. Mustafa Kemal sabah erkenden kalkmış tuvalet hamam bölümünde banyo yapmıştı. İlk gün gelirken giydiği ve o gece çıkarıp özenle sakladığı Yüzbaşı üniformasını tekrar giymişti. Buralara kimse uğramasa da neticede Bayram günüydü. 

Vakit geçirmek için eline bir kitap alıp düşüncelere daldı. 
Çocukluktaki bayram günlerini hatırladı. Bayram sabahları annesinin Hafız Mehmed Efendi'nin Mahalle Mektebine gitmesi için aldığı güzel elbiseleri giyerdi. Babası, onun modern bir eğitim veren Şemsi Efendi Mektebine gitmesini istediği için birkaç 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gün sonra Mahalle Mektebinden ayrılmıştı. Bu yüzden annesinin aldığı kıyafetleri özel günlerde giyme fırsatı olurdu. Diger dört kardeşi küçük yaşta öldükleri için kız kardeşi Makbule ile birlikte babalarının Bayram namazından gelmesini bekler, o geldikten sonra elini öpüp harçlıklarını alır, doğruca sokağa koşarlardı. Grup halinde evler dolaşılır, eller öpülür, akşama kadar arkadaşlarıyla olurdu. Bayram günleri annesinin yaptığı Selanik tatlısı muhteşem olurdu. Kaymaklı baklavaya benzeyen üzeri muhallebili, bol tereyağlı tatlının tadına doyum olmazdı. 

Elinde Abdülhak Hamit'in bir eseri vardı. Bir an için silkindi rüyadan ve onun “Ne yer, ne yar kaldı; Gönlüm dolu âhu zâr kaldı” mısraları aklına geldi. Böyle bir bayram gününde bile kendisini mahpusta tutan vicdanları düşündü. 

Odanın sessizliği nöbetçi tarafından gürültüyle açılan kapının sesiyle bozuldu. İçeriye daha önce Ahıskalıdan haber getiren kişi girdi. Gülümseyerek Mustafa'nın yanına geldi, saygıyla eğildi: 

“- Yüzbaşım, Bayramınız Mübarek Olsun” dedi. 

Aradan iki hafta geçmesine rağmen, artık kendisine gelen bu görevliye aşina olmuştu. Mustafa Kemal hemen ayağa kalktı: 

“- Sizin de Bayramınız Mübarek Olsun” dedi gülümseyerek. Görevlinin elinde turkuaz desenlerle işlenmiş çini bir porselen tabak tutuyordu. Getirdi, doğrudan Mustafa'nın eline teslim etti. Tabağın üzeri kapalıydı: 

“- Sizin için özel yapılmıştır, afiyet olsun” derken tabağın altına yapışık tuttuğu bir kağıdı da Mustafa'nın avucuna bıraktı. 
Dışarıda bekleyip tabağı tekrar alacağını söyledi ve dışarı çıktı. 


Mustafa bayram yalnızlığını bir an için unutmuştu. Tabagın altındaki kâğıdı avucuyla kavrarken, porselen tabağın kapağını açtı. İç fıstıklı mis gibi tereyağı kokan bir irmik helvasıydı içindeki. Üzerine çam fıstıkları serpilmişti. Porseleni masaya koydu. Elindeki kâğıdın yeni bir haber notu olduğunu tahmin 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etmişti. Biraz önce okumakta olduğu kitabın içerisine yerleştirip okumaya başladı: 


“© Mustafa Yüzbaşım. 


Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Sevdikleriniz ve dostlarınızla birlikte olamadığınız için sizinle aynı duygular içindeyiz. Canınız ve sıhhatinizin yerinde olması bizim için son derece kıymetlidir. Size yakında güzel haberler vermek için büyük bir gayret içindeyiz. Sizi hem oradan kurtarmak, hem de İstanbul'daki entrikalardan uzaklaştırmak için ivedilikle tayininizin yapılmasına çalışıyoruz. Bu konuda görüşmelerimiz neticeye varmak üzere. İstanbul ve çevresi yerine, yakın arkadaşlarınızla hür bir şekilde çalışıp, hareket edebileceğiniz bir yere tayin olmanızın, hem sizin hem de ülkemizin istikbali için faydalı olacağı kanaatindeyiz. Hazırlıklarımız Kudüs, Şam veya Musul bölgesine tayin olmanız yönündedir. 

Tayininiz gerçekleşene kadar gayretlerimizin nihayete ermesini sabırla bekleyiniz. 


Selam ve Hürmetlerimle... 
A.B? 


Mustafa Kemal hafiyelerin tam da iftar vaktinde evini bastığı anı hatırladı. Ahıskalı'nın nezaketi onu çok memnun etmişti. Kendisine tatlı tabağını ve notu getiren kişi salonda bekliyordu, seslendi, gelmesini rica etti. Okuduğu notu da tabağın içerisine koyarak uzattı: 


“- Çok teşekkür ederim, güzel bir incelik göstermişsiniz. 
Mahsuru yoksa isminizi söyler misiniz?” dedi: “Bu günleri hiç unutmayacağım.” 

Görevli aynı saygılı tavrıyla başını önüne eğerek bir iki adım geri atıp: 
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“- İsmim Şevket Yüzbaşım. Aklımız, gönlümüz sizinle. Allaha Emanet Olunuz” dedi ve aynı saygıyla birkaç adım geri atarak selam verdi ve odadan çıktı. 


Mustafa Kemal gelen habere çok sevinmişti. Bir yandan bu sıkıntılı günlerin sona ereceğini düşünüyor, bir yandan da ordudan atılma ihtimalinin ortadan kalktığına şükrediyordu. Burada geçirdiği her gün onun yapacakları konusundaki kararlılığını bir kat daha artırmıştı. Kendisine engel olmaya yıldırmaya çalışanlar, onun daha büyük bir mücadele azmine kavuştuğunu tahmin edemezlerdi. Esasen mektepten sonra ilk görev yeri- nin annesine yakın olmasını ve onu daha sık görmeyi çok istiyordu gönlü ancak bunun da gerçekleşmeyeceği belliydi. Saray, tebaa olmayan subaylardan hoşlanmıyordu. Nitekim bazı İttihat Terakki üyelerinin Fizana sürgün edilmesi planlanmış, ardından dönüşü kolay olmayan tehlikeli cephelere gönderildikleri duyulmuştu. En büyük arzusu, gittiği yerde yine milletiiçin bir şeyler yapabilme imkânına kavuşmaktı. Bu yüzden Mustafa ister istemez biraz daha sabırlı olmak zorundaydı. Yine Abdülhak Hamit'in bir sözü aklına geldi: 


“Felaket gibi hoca az bulunur.” 


126 


13 Ocak 1905 Cuma — Yıldız — İstanbul 
<> <7 


ünlerden Cuma idi. Mustafa Kemal her zamanki gibi sabah kalkmış, kendisine getirilen birkaç parça kahvaltılığı yemiş ve yatağında kitap okumaya dalmıştı. Öğleye doğru yine binanın dışından çeşitli gürültüler gelmeye başladı. Tavandan gelen koşuşturma sesleri dışarıdan gelen at ve nal seslerine karışıyordu. Çok geçmedi, bina derin bir sessizliğe gömüldü. Bir süre sonra önce merdivenlerden sonra koridordan gelen bir kişinin ayak sesleri duyuldu. Salona doğru gitti, konuşmalar oldu tekrar koridora doğru geldi ve Mustafa'nın oda kapısı açıldı. Gelen Şevket'ten başkası değildi. Girince eğilerek saygıyla selam verdi: 

“- Hayırlı günler Yüzbaşım. Nasılsınız?” dedi. Son gelişinden bu yana bir ay olmuştu. Yine elinde bazı kitaplar vardı: “Yeni kitaplar getirdim, bunlara bir göz atın. Okuduklarınızı götürürüm. Salonda bekliyorum” dedi. 
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Mustafa Kemal dost bir insan yüzü gördüğü için mutlu olmuştu. 

© Teşekkür ederim Şevket. Sen de olmasan “burada unutulduk” derdim. Hem güleryüzün hem de getirdiğin kitaplarla bana güç veriyorsun.” 

Şevket alçak bir sesle karşılık verdi: 

“- Unutulmak ne kelime Mustafa Yüzbaşım. Kitaplara bir bakın belki kalbiniz ferahlayacaktır” dedi ve masaya koyduğu kitaplardan bir tanesini yine öne doğru sürdü. Sonra tekrar selam verip odadan çıkıp salona gitti. 

Mustafa Kemal diğer kitapların ne olduğuna bakmadı bile, önüne sürülen kitabı hemen açtı. İçerisinde yine Ahıskalı'nın notunu gördü. Notta şunlar yazılıydı: 


» 


“Yüzbaşım, 
Öncelikle selam ve saygılarımı iletir, elimde olmayan gecikmeler için affınızı istirham ederim. 


Erkanı Harbiye Mektebi'nden sizin gibi mezun olmayı bekleyen birçok teğmen ne yazık ki ordudan tamamen tard edildiler. Sizler ve yakın arkadaşlarınızın aynı akıbete uğramaması için zorlu zamanlar geçirdik ve nihayet tayinlerinizin gerçekleştirilmesine muvaffak olduk. Çarşamba günü, sizin ve yakın arkadaşlarınızın tayinleri kazasız gerçekleşti. Arkadaşlarınız: Ali Fuat, Kırşehirli Müfit, Trabzonlu Halil Rıfat ve Mehmed Hayri ile Şam Beşinci Ordu emrine tayin olundunuz. Diğer arkadaşlarınızdan Çanakkaleli Mustafa İzzet, Erzurum Dördüncü Ordu'ya, Ahmet Tevfik ve Ohrili Kemal ise Selanik'e tayin oldular. 


Sizin için hayırlı bir sonucu ulaştığımız için mutluyuz. Umarız siz de mutlu ve huzurlu olursunuz. 


Ancak özellikle sizi bir süre daha mahpusta tutmayı düşünmekteler. Görevinize gitmeden kısa bir süre önce oradan 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çıkarmayı ve doğruca Şam'a göndermeyi planlıyorlar. Bu sebeple bir müddet daha sabırla bekleyeceğinize, metanet ve moralinizi üstün tutacağınıza inanıyorum. 


Önemli olan ordudan tasfiye olmadan sizi en yakın arkadaşlarınızla aynı yere tayin etmekti. 


Gelecek sizlerindir. 
Selam ve Saygılarımla 
A.B. 


Mustafa Kemal böyle bir sonuca zaten hazırdı. Ahıskalı'nın dediği gibi ordudan tard da edilebilirdi. O zaman bütün askerlik hayalleri alt üst olurdu. “Askerlikten atsalar ne olurdu ki?” 
diye hızlıca düşündü içinden ve yine hızlıca cevabını verdi: “O zaman dağlara çıkarım, dağlarda bir teşkilat kurarım ama bu mücadeleden asla dönmem” Bunu düşününce Erkânı Harbiye Mektebi'ndeki Tabiye dersi hocası Kurmay Yarbay Trabzonlu Nuri Bey aklına geldi. Nuri Bey'i çok sever sayar, O da Mustafa'ya karşı özel bir ilgi gösterir, her sorusunu dikkatle cevaplardı. Bir keresinde gayri nizami harp konusu konuşulmuştu. 
Nuri Bey: “Gayrı nizami isyan çıkarmak ne kadar zorsa, asker olarak onu bastırmak ta o kadar zordur” demişti. Buna karşılık Mustafa Kemal de: “Gayri nizami yolla başarıya ulaşmak hiç mi mümkün değildir?” diye sormuş O da her zaman kullandığı “nev'an, mâdan” deyimiyle cevap vermiş: “Bir bakıma, bir dereceye kadar, olabilir” demişti. Mustafa, çıkardığı gazete konusunda uyarı aldığı zamandan beri bu ihtimali hep zihni- nin bir köşesine yazmıştı. 


Mustafa Kemal böyle düşünceden düşünceye atlarken, Şevket'i fazla beklettiğini fark etti. İçinde notun bulunduğu kitabın kapağını kapattı, eski kitapların arasına yerleştirdi ve masanın üzerine bırakıp içeriye seslendi. Birkaç dakika sonra, Şevket kapıdan girdi, selamını verdi: 
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© Seçiminiz tamam mı Yüzbaşım. Umarım hoşunuza gidecek kitaplar vardır içinde” dedi gülümseyerek. 


Mustafa Kemal da yine aynı gülümsemeyle karşılık verdi: 


© Sağolasın Şevket. Bir kitabı özellikle çok beğendim. Kitabın yazarını görsem, sarılır teşekkür ederdim, herhalde.” 


Şevket fazla beklemedi ve kitapları alıp odadan çıktı. Mustafa Kemal, tayin olacağı yere her zamanki yakın arkadaşlarıyla gideceği için son derece memnundu. Bir tek Ahmet Tevfik'i Selanik'e tayin etmişlerdi. O da çocukluktan bu yana en kıymet verdiği arkadaşıydı. Ben gidemedim, hiç olmazsa O gider, Anneme de göz kulak olur. diye düşündü. Nitekim ev arkadaşlarından Çanakkaleli de Selanik'te olacaktı. “Trabzonlu ile Şamda da beraber olmak varmış” dedi içinden. Huzurla yatağına uzandı ve yeni gelen kitaplardan birini alıp okumaya daldı. 


5 Şubat 1905 Pazar — 
Beşiktaş Sirkeci - İstanbul 
— 


M ustafa Kemal birkaç aydır ilk kez bulunduğu hücre gibi odada rahat bir uyku uyumuştu. Sabah ezan sesi ile uyandı. Yaklaşık on beş günde bir Şevket geliyor, odasındaki kitapları değiştiriyor ve düzenli olarak da Ahıskalı'dan haberler getiriyordu. Şevket'in son gelişinde getirdiği notta “çok yakında müjdeli bir haber verileceği” yazılıydı ancak neredeyse üç haftaya yaklaşmış, gelen giden görünmüyordu. Öğleye doğru bodrum katının sessizliği ayak sesleri ve gürültülerle bozuldu. Birkaç asker ve bir çavuş önündeki koridordan salon bölümüne geçtiler, orada konuşmalar gürültüler devam etti ve ardından odasının kapısına geldiklerini duydu. 


Kapı açıldı, çavuş üniformalı olan içeri girdi, asker selamı verdi ve elindeki kâğıdı Mustafa'ya uzattı. Yeni yazılmış resmi 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bir evraka benziyordu. Mustafa Kemal, evrakı aldı okumaya niyetlenirken çavuşun talimat verircesine net sesini duydu: 


©. Serbestsiniz. Hazırlanırsanız, sizi çıkarıp götürmekle görevliyim Yüzbaşım” dedi ve tekrar odanın dışarısına çıktı. 


Mustafa günler süren bekleyişin ardından aldığı bu haberle biraz şaşkındı. Ayakta iken yanındaki sandalyeye oturdu, kâğıdı masanın üzerine koydu ve okumaya başladı. Evrak Erkânı Harbiye Reisliğinden geliyordu. Aklına gelen ilk ihtimal: “Serbest bırakıldım ve tayin geciktiğine göre bu da ordudan atılma emri herhalde” oldu. Kâğıttaki harfler kelimeler adeta kafasının içinde birbirine girmişti. Aklındaki düşünce karmaşası sürerken, cümleler arasındaki Şam kelimesi dikkatini çekti ve dikkatini yazıya verdi. Gelen yazıda “Kurmay Yüzbaşı olarak daha önce atanmış bulunduğunuz Şam 5. Ordu emrinde acilen göreve başlayınız” yazıyordu. Önce ne düşüneceğini bilemedi. Odanın küçük tavan penceresinden sızan güneş ışığına baktı. Her şey bir yana artık hürriyet yolu açılmıştı. 


Toparlanması uzun sürmedi. Hemen kendisine ait tek eşya olan ve özenle dolapta sakladığı Kurmay Yüzbaşı elbisesini giydi. 
Odadan koridora çıktı. Onun çıktığını gören Çavuş ve askerler yanına geldiler ve Çavuş önde askerler arkada koridordan, büyük salondan geçip arka kapıdan dışarı çıktılar. Taş merdivenlerden yukarı çıkarken, gece karanlığında buraya geldiği günü hatırladı. Güneş pırıl pırıldı ancak dondurucu bir ayaz vardı. 
Karlar buz tutmuştu. Pardösüsünü sıkıca kapattı, avluya çıktıklarında bahçenin değişik yerlerinde nöbetçiler gördü. Hepsi de hazır ol vaziyetinde bekliyordu. Biraz ileride pencereleri kapalı bir fayton bekliyordu. Çavuşun yol göstermesiyle faytona doğru yürüdüler. Faytonun önüne geldiklerinde Mustafa durdu, bulunduğu yerin neresi olduğunu keşfetmek istercesine geriye baktı. Yüksek duvarlı iki katlı büyük pencereleri olan bu bina demek ki Mabeyn Köşküydü. Gayrı ihtiyari pencerelere gözü ilişti. Bazı perdelerin kıpırdadığını ve oralardan kendilerinin 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izlendiğini hissetti. Burada daha fazla kalmaya tahammülü yoktu. Bir an önce kurtulmak için faytona bindi. Çavuş karşısına oturdu ve araba hareket etti. Tirıs giden atlar çektikleri faytonu adeta bulut üzerinde götürür gibiydi. Mustafa Kemal, ne tümseklerdeki zıplamaları, ne de dışarıdaki gürültüleri duydu. 
Çeyrek dakikalık bir yolculuktan sonra araba durdu. Çavuş önden inip kapıyı açtı. Burası Beşiktaş rıhtımıydı. Her yer kar içindeydi. Hemen kıyıda içerisinde iki asker ve yine bir çavuş bulunan yepyeni Saraya ait olduğu belli olan büyük bir kayık vardı. Çavuş, kayıkta bulunan Çavuşa selam verip Mustafa'yı binmesi için davet etti. Kayığa bindiler. Hafif soğuk rüzgârla birlikte ayaz iliklerine kadar işliyordu. 

Mustafa Kemal yarım saati aşan kayık yolculuğunu da karmaşık düşünceler içerisinde geçirdi. Sirkeci rıhtımına gelmişlerdi. 
Kayık kıyıya yanaştı. Çavuş Mustafa'ya asker selamı vererek: 

“- Yüzbaşım, inebilirsiniz.” dedi 

Mustafa Kemal kayıktan indi, çavuş ve askerler kayıkta kalmışlardı. Birkaç adım atmıştı ki, küçük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini gördü. Dikkatlice baktı, Ali Fuat, Kırşeona doğru koşarcasına geliyorlardı. Biraz daha dikkatli bakınca arkada kalın atkılara bürünmüş yaşlı bir kadın gözüne çarptı, Mustafa Nuri'nin koluna girmiş, biraz yavaşça yürüyordu. Tekrar yaşlı kadına baktı, atkısına sarılmayı bırakmış yüzü görünüyordu ve annesinden başkası değildi. Bütün sevdikleri bir aradaydı ve demek ki herkesin haberi olmuş ve kendisini bekliyorlardı. 


Kendisine yaklaştıklarında arkadaşları yol açtılar ve annesi ile Mustafa'nın kucaklaşmasını beklediler. Annesinin gözleri kıpkırmızıydı, belli ki uzun süredir ağlamış ve hala gözyaşları dinmemişti. Sadece: “Oğlum” diyebildi ve hıçkırarak Mustafa'ya sarıldı. Mustafa Kemal, uzun süredir ilk kez gözlerinden yaşlar 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boşandığını hissetti. Söyleyecekleri boğazına takılmış sesi çıkmıyordu. Bir süre sessizce kucaklaştılar. Sonra yine dik ve kararlı duruşuyla arkadaşlarına baktı, gülümsedi, herkesin yüzünden sevinç ve heyecan okunuyordu. Hepsiyle tek tek kucaklaştı. 


Mustafa, arkadaşları ve annesiyle denizden esen soğuk ayaza aldırmadan beş on dakika kadar ayakta konuştular. Hemen ileride iki tane kapalı fayton bekliyordu. Hep birlikte faytona doğru yürüdüler. Mustafa, annesi, Ali Fuat, Müfit öndeki arabaya kalanlar arkadaki arabaya bindiler. 

Faytonlar hareket etti, Mustafa Kemal bir annesine bir de faytonun perdesi açık penceresinden boğazın sularına baktı. 
Güneşin parlaklığı altında dalgaların kuvvetli sesi duyuluyordu. 
Kısa bir yolculuktan sonra Mustafa'nın evine vardılar. Kapıdan içeri girdiklerinde Mustafa Nuri ve Salih'i gördüler. Salona girildiğinde muhteşem bir sofra onları bekliyordu. Gürül gürül yanan odun sobası içeriyi iyice ısıtmış, semaverden yükselen buharla karışık çay kokusu odayı sarmıştı. Mustafa'nın gözü Trabzonlu ve Çanakkaleli ev arkadaşlarını aradı. Muhabbete başladılar. Ev arkadaşlarının tayinleri çıkmış görev yerlerine gitmişlerdi. Sohbetleri keyif ve neşe içinde hava kararana kadar sürdü. Camilerden gelen akşam ezanları ile toparlandılar. 
Arkadaşları, annesi ile Mustafa'nın baş başa kalması için vedalaştılar ve ayrıldılar. 


Annesi akşam yemeği hazırlığı yaparken, Mustafa Kemal üniformasını çıkarmış, banyo yapmış ve tertemiz ev elbiselerini giymişti. Sofrada Karnıyarık, Bamya ve Selanik Tatlısı vardı. Mustafa: 

“- Kıymetli Anacığım. Sevdiğim yemekleri yapmışsın.” 
dedi. Annesi Zübeyde Hanım mutluydu. Oğlunu tekrar gördüğüne ve hele de Kurmay Yüzbaşı olarak okulunu bitirmesine seviniyordu: 
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“- Ah Oğlum. Anaların sevgisi hiçbir şeye benzemez. Bu yaşa geldin, bir gün seni düşünmediğim günüm olmadı. Oğlum şimdi ne yemiştir? demediğim bir sofraya oturmadım? Mustafa annesine takılarak biraz havayı dağıtmak istedi: 


“- Anacığım, benim hep Hafız olmamı isterdin, Şimdi Yüzbaşı oldum. Nasıl memnun musun?” Zübeyde Hanım babası SofuZade Feyzullah Efendi gibi dindar olduğu kadar, daha çocukluğundan itibaren annesinden okuma yazma öğrenmiş kültürlü bir hanımdı. Annesi gibi ona da öğretmen anlamında Molla Zübeyde diye hitap ederlerdi. Boynunu bükerek oğluna döndü: 


“. Evladım, Analar çocukları hep yanında olsun ister. Bu yüzden öyle bir dileğim vardı sen daha küçükken. Manastır'ı bitirdikten sonra bir daha seni çok az görebildim. Zaten senin iki deden de Yörük'tü. Sen de yerinde duramadın göçtün. 
Şimdi Subay oldun, rahata erdin. Keşke baban Ali Rıza Efendi de hayatta olsaydı da bugünleri görebilseydi. İnşaAllah seni daha sık görürüm” 


Mustafa Kemal, küçük yaşta kaybettiği babasını düşündü. 
Şimdi Erkânı Harbiye Mektebi'nden mezun olduğunu görseydi, üniformasıyla ona gururla baksaydı ne kadar mutlu olurdu. 
Ancak annesine Şam'a tayininin çıktığını söyleyemedi. Ağzından çıkan tek cümle: 

“- En kısa zamanda İstanbul'a taşınman için ne gerekirse yapacağım Anacığım” oldu. Konuyu değiştirmek için: 

“ Anacığım nasıl geldin Selanik'ten tek başına? Nasıl haberin oldu?” diye sordu. 


Zübeyde Hanım çok memnun bir ifadeyle: 

“ Sayende Evladım. Senin Kitapçı bir arkadaşın varmış, Sana hep kitaplar getirirmiş. İşi sebebiyle Selanike gelmiş ve Senin de beni görmek istediğini söyleyip alelacele beni İstanbul'a kadar getirip arkadaşın Mustafa Nuri'ye teslim etti. Kendisinin çok önemli bir işi varmış, izin istedi gitti. Ben de dün geldim ama 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gözaltına alındığını ve bugün serbest bırakılacağını bu sabah söylediler. O saatten beri ağlayım mı sevineyim mi bilemedim” 

Mustafa Kemal, annesini Ahıskalı'nın getirdiğini anlamıştı. 
“Zaten kendisine de bilgi vermesinin imkânı yoktu, Şam görevinden önce annemle görüşmemi istemiş, güzel yapmış.” diye düşündü. En kısa zamanda Ahıskalı ile de görüşmesi gerekirdi; 

“- Sağolsun çok iyi arkadaşımdır. Özel olarak bir şey söyledi mi?” dedi Mustafa Kemal. 

Zübeyde Hanım, daha önce söylemesi gerekiyormuş da unutmuş gibi: 

“- Haa evet, evet. Salı günü istediğin kitaplar gelecekmiş. 
“Gelip alabilir” diye iki kez tembih etti. Ama sevinçten aklımdan çıkıp gitmiş” diye karşılık verdi. 

Ana Oğul gece yarısını geçene kadar eskilerden, tanıdıklardan, kız kardeşi Makbule'den konuştular. Mustafa Kemal, annesinin artık bir an evvel İstanbul'a taşınmasını istiyordu. 
Tayin meselesini annesine söyleyememişti bir türlü ama en azından arkadaşları Ahmet Tevfik ve Çanakkaleli Halil Rıfat Selanik'te olacaklardı. 

İstanbul'daki Arkadaşları eve yeteri kadar erzak almışlardı. 
Ertesi gün de evden çıkmadılar ve hasret giderdiler. 
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— 


M ustafa Kemal, annesine kitapçı arkadaşı ile buluşacağını söyleyerek Salı sabahı erkenden evden çıktı. Hafiyelerin peşini bırakacağından emin değildi. Bu yüzden biraz Kapalı Çarşının kalabalık sokaklarında dolaşmayı ve takip edilmediğinden iyice emin olduktan sonra Ahıskalı ile buluşmayı planlamıştı. Öyle de yaptı. Evden çıktığında ortalıkta kimse görünmüyordu. Yokuştan inip Kapalı Çarşı'ya girdi. Buraları da çok özlediğini hissetti. Ne de olsa, uzun bir süre İstanbul'u görme imkânı olmayacaktı. Bazen yavaş, bazen hızlı adımlarla çarşının neredeyse yarısını dolaştı. Bir kahvedeçay içti. Camlara aynalara bakarken birisi tarafından takip edilip edilmediğini kontrol etti. Bir süre kapalı bir mekânda eylendi. Saat ona doğru gezmekten ayakları ağrımaya başlamıştı. Çarşıya girip çıkanlar da çoğalmıştı. En kalabalık kapıdan çıktı ve en sakin bir sokağa girdi. Karşıdan gelen birkaç kişi vardı, arkasını 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döndü baktı kimse yoktu. Rahatladı, bir çeşmede elini yıkadı, kenardaki bir ağacın altında biraz oturup dinlendi. Biraz yorgunluk giderdikten sonra yokuşu çıkarak İsmet Efendi'nin Sahaf dükkânına ulaştı. 

Kapıdan girdiğinde İsmet Hoca raflara kitap yerleştiriyordu. Mustafa'yı görünce hemen elindeki kitapları bıraktı, kapıya doğru koşar gibi geldi ve Mustafa'ya sarıldı: 

“- Yüzbaşım yolunuza hasret kaldık. Şükür kavuşturana. 
Geçmiş olsun.” dedi. 

Mustafa Kemal de aynı muhabbetle karşılık verdi. Ahıskalı'nın yukarıda olduğunu öğrenip üst kata çıktı. Ahıskalı aşağıdaki konuşmaları duymuş ayakta bekliyordu. İki dost hasretle kucaklaştılar. Ahıskalı söze girdi: 


© Mustafa Yüzbaşım. Büyük geçmiş olsun. Umarım iyisinizdir, rahatladınız mı, biraz kendinize geldiniz mi?” 


Mustafa Kemal, Ahıskalı'ya cevap verirken sedirin köşesindeki büyük mindere oturdu: 

© Sağol kıymetli dostum. Çok şükür iyiyim. Sizin de desteğinizle dimdik ayaktayım. Onca yolu gidip annemi de getirmişsin, bunun için bile ne kadar teşekkür etsem azdır. Beni çok mutlu ettin.” 


“- Görevim bu Yüzbaşım. İşi sükünete ulaştırdığımız için ben de çok mesrurum. Şam göreviniz de hayırlı olsun. İsmail Paşa sizi önce Harbiyeden sonra ordudan atmak için çok uğraştı. Fakat Mustafa Zeki Paşa karşı çıktı. Onun da olumlu görüşleriyle, Sultan'a yakın bazı paşalar devreye girdi Serasker Ali Rıza Paşa gibi. Sonunda Sultan'ı ikna etmeyi başardılar ve tayininiz gerçekleşti. Aslında Sultan'ın, diğer İttihat Terakki üyeleri gibi sizin de İstanbul'dan uzakta kalmanızı istediğini biliyoruz. 
Onlar öyle düşünseler de her türlü entrikanın döndüğü bu ortamda Şam'da görev yapmanız, hem sizin tecrübe kazanmanız, 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hem de Osmanlı'nın en kıymet verdiği toprakların ne halde olduğunu görmeniz açısından son derece faydalı olacaktır” 


— Aslında haklısın Ahıskalı” dedi Mustafa Kemal: “Herkesin sürgün olarak göreceği bir yere gitmek beni de üzmüyor değil. Buna rağmen, oranın benim daha iyi yetişmeme büyük katkıda bulunacağını hissediyorum. Ayrıca o bölgelerle ilgili çok şey duydum, okudum. Hatta 16 yaşında İdadi talebesi iken Libya'ya gönüllü yazılmıştım ama yaşımdan dolayı almadılar. 
Demek ki o vatan topraklarına Yüzbaşı olarak gitmek varmış. 
Bunu bir fırsat olarak görüp bilgimi, görgümü ve kabiliyetimi geliştireceğim inşaAllah.” 

Şam yolculuğu eli kulağında sayılırdı. Bu sebeple Ahıskalı'nın söylemek istediği hususlar vardı. Hemen konuya girdi: 


© Yüzbaşım. Orada da Kösüler emrinizdedir. Şam'da bulunduğunuz sürece size ulaklık edecek, gerektiğinde yardımları olacak arkadaşımız hazır. Kendisi Golan tepelerindeki bir Türkmen köyünden Abdullah. Süleymaniye Camii'nin imamıdır. İyi bir hafızdır, kültürlü çok bilgili ve ileri görüşlüdür. Yaklaşık elli yaşlarında. Babası da Golan Türkmenlerinin dini önderidir. Bu yüzden ihtiyaca göre yine Cuma günleri sabahtan görüşmeler yaparsınız. Kendisinin iyi Türkçe bildiğini söylememe gerek yok, isterseniz Arapça dersleri de alabilirsiniz. Zaten görüşmeleriniz haftalık Arapça dersleri görüntüsü altında yapılacak. Canınız sıkıldığında Süleymaniye Külliyesi sizin için eşsiz bir huzur mekânı olacaktır” 


Mustafa Kemal şimdiden Şamda yapacaklarını planlamaya başlamıştı: 

“- Sağolasın Ahıskalı. Bu arkadaşlarımızın Beyrut, Amman, Halep gibi şehirlerde de irtibatları vardır şüphesiz. Çünkü Şam'a gitmişken bütün bölgeyi tanımayı arzu ediyorum.” 
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Ahıskalı bugüne kadar hiç saygısını bozmamıştı. Yine sandalyede ellerini dizinin üzerine koyarak konuşuyor ve adeta bir komutana arz eder gibi izah ediyordu: 

“- Tabii Yüzbaşım. Yerel rehberlik ve irtibatlar konusunda hiç şüpheniz olmasın. Oralarda, İstanbul'dan daha güçlüyüz, elimiz kolumuz her yere uzanır. Zaten gidince göreceksiniz.” 

Mustafa Kemal oldukça memnun olmuştu. Genç yaşta hiç bilmediği bir yerde yalnız kalmayacak, yine güvenilir dostlarla birlikte olacaktı. Bir süre daha çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundular. Ahıskalı, Filistin konusundaki son gelişmeleri de aktardı ve bir husus üzerine dikkat çekti: 

“- Yüzbaşım, önemli bir hususu daha aklınızda tutmanızı istirham ederim. Herzl'in geçen yıl ölümünden bu yana Siyonist organizasyonun başına Max Nordau isimli bir hekim geldi. 
Kendisi Yahudilerin en büyük yazarlarından biri kabul ediliyor. 
Nordau tam bir İngiltere yanlısı. Fransa'nın Fransız İhtilalinin hürriyet fikrine sadık kalmadığını, Yahudileri kendi kaderlerine terkettiğini belirtiyor ve herkesi İngiliz politikalarını desteklemeye çağırıyor. Bu yüzden, gideceğiniz bölgede İngilizler en büyük düşmanınız olacaktır” 

Sohbetleri sırasında Ahıskalı zaman zaman bir şey söylemek istiyor, ama sonra duraklıyor, susuyor ve aynı konulara devam ediyordu. Mustafa Ahıskalı'nın konuşurken ara sıra tedirgin olduğunu ve bir şeyler daha söylemek istediğini hissetmişti. “Sonunda dayanamayıp sordu: 

© Ahıskalı bana söylemek isteyip de söyleyemediğin bir şey varmış gibi hissediyorum. Bilmem gereken veya kötü bir şey varsa şimdiden bilmek isterim” 

Ahıskalı başını önüne eğdi. Sıkıntılıydı, biraz mahzunlandı, sonra başını kaldırdı. Gözlerinden bir iki damla yaş akıyordu. 
Üzgün bir sesle cevap verdi: 
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“- Evet Yüzbaşım” dedi: “Hamdi Efendi'yi kaybettik. Siz mahpusta iken kış soğuklarında ani bir rahatsızlık geçirdi. Size söylemedik, içeriye kötü haber vermeyelim, diye. Kendisini defnettik. Yaklaşık bir ayı geçti” 

Mustafa Kemal hiç beklemediği bu haberle durakaldı. Pencereye baktı, sonra odaya çevirdi gözlerini, Hamdi Efendi'nin her zaman oturduğu köşeye baktı. Çok üzülmüştü. Kısa bir süre konuşamadı. Takiben: 


“ Allah Rahmet Eylesin. En yakınımı kaybetmiş gibi üzüldüm. Muhterem bir insandı, sanki vefat edeceğini bilir gibiydi, bana bir şeyler anlatırken, öğretirken hep acele eder bir tavrı vardı. Cennet Mekân olsun. O benim hayatımın en bilinmeyen bir kıymeti olarak kalbimde ve zihnimde olacak” derken ellerini göğsünün üzerine bastırıyordu. 


Epey vakit geçmiş ve konuşacakları her meseleyi ele almışlardı. Bu acı haberin de ardından vedalaşmak için kalktılar, bir kardeş gibi sarıldılar, birbirlerine haklarını helal ettiler. 
Bir daha ne zaman görüşeceklerdi Allah bilir. 


Mustafa Kemal tarif edilemez bir burukluk içinde yokuştan aşağı eve doğru inerken çevresindeki hiçbir şeyi fark etmiyordu. 
Bütün sevdiklerinden, dostlarından, yıllardır yaşadığı şehirden ayrılacak, meçhul bir yalnızlığa yol alacaktı. Zaten düşüncelerinde, fikriyatında, hedeflerinde yalnız değil miydi? Kafasında gönlünde kimseye söyleyemediği daha ne çok şeyler vardı. 

Düşünceler bulutlar gibi akıp giderken, bir vefat vesilesiyle Sala okunuyordu. “Biraz huzur verir” diye düşündü ve NuruOsmaniye Camii'ne doğru yöneldi. Avluya varınca medrese bölümüne girdi, abdest aldı, sonra bahçedeki ağaçlardan birinin altındaki ahşap sedire oturdu. Ezan vaktine kadar dalıp gitmiş, yerinden kıpırdayamamıştı. Ezan okunurken kendine geldi, yine dedesini ve amcasını hatırladı, Camiye girdi. 
Nedense NuruOsmaniye'nin iç tezyinatını pek sevememişti. 
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Buraya girince Selimiye'nin, Süleymaniye'nin ferah ve geniş iç mekânlarını özlerdi. Belki de o camilerin büyüklüğü ve ihtişamı etkiliyordu onu. Zaten ruh hali de pek iç açıcı sayılmazdı. 
Hafızların güzel sesleri biraz ruhunu okşadı. Huşu içerisinde namazını kıldı ve çıktı. 

Canı biraz daha yürümek istedi. Tekrar Kapalı Çarşıya girdi. Annesi için el dokuma bir üst atkısı ve ipek bir başörtüsü aldı. Fırsat varken kendisi için de bir şeyler almayı düşündü. Pamuk dokuma içlikler, Şam'da giymek için pamuklu renkli yağlıklar aldı. 

Eve vardığında Nuri, Salih, Müfit, Asım, Ali Fethi ve Ali Fuat anlaşmışlar gibi tam tekmil oradaydılar. Tatlılar, şerbetler, kuru yemişler getirmişler, sobayı harlayıp semaveri hazır etmişlerdi. Mustafa'nın zihnindeki bulutlar biraz olsun dağıldı. Arkadaşlarıyla şen şakrak çaylarını içtiler ve derin muhabbete daldılar. O gün akşamdan itibaren, Mustafa'nın serbest bırakıldığını duyan birçok arkadaşı daha birer ikişer ev ziyaretine geldiler. 
Ev misafirden geçilmiyordu. Böylece birkaç gün daha geçti. 
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md 


B ugün Cuma, tatil ve dinlenme günüydü. Herkes biraz daha geç kalkar, banyolar yapılır, temiz kıyafetler giyilirdi. Mus- 


tafa Kemal de son derece güzel giyinir, temizliğe dikkat ederdi. 
Adeta bir bayram gibi mutlu bir şekilde kalktı, hazırlandı, en şık elbiselerinden birini giydi. Güzel bir kahvaltı yapmışlar, çay keyfi yapıyorlardı. Birden gümbür gümbür kapı çaldı. Birkaç gündür çat kapı gelen misafirlere alışkındılar. Her ikisi de “Herhalde yine geçmiş olsun ziyaretine gelen biridir” diye düşündüler. Mustafa Kemal gidip kapıyı açtı. Bundan üç ay önceki olayın tekrarı gibiydi. Kapıda bir çavuş birkaç asker vardı: 

“- Buyurun” dedi Mustafa Kemal: “Ne oldu? Bir şey mi var?” 


Askerlerin başındaki Çavuş asker selamı verdi ve elindeki 


pusulayı uzatarak cevap verdi: 
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©- Yüzbaşım. Vapurunuz hazır, bir saat içinde Sirkeci'den yola çıkacaksınız” 

Mustafa Kemal ne olduğunu anlamak için elindeki pusulaya baktı. Erkânı Harbiyeden gelen bir Görev emriydi. “Bugün kalkacak İstanbul - Şam Vapuru ile acilen yeni görev yerine intikali” isteniyordu. Mustafa Kemal önceden bilgi verilmeden gelen habere canı sıkılmıştı. Kendisi için mesele olmayacaktı ancak annesini daha Selanik'e uğurlamadan apar topar gönderilmesine içerlemişti. Yapacağı da bir şey yoktu. Bu arada Annesi de merak etmiş kapıya kadar gelmişti: 

“. Ne oldu Mustafam? Ne ister bu askercikler?” dedi. 

Mustafa sakin olmaya çalıştı: 


© Acilen yeni görevime başlamam isteniyor, Anacığım.' 

dedi. Annesi: 

© Ne görevi, nerede başlıyorsun, nereye gideceksin?” diye 

telaşla sordu. 

Mustafa'nın daha önce sakladığı görev yeri annesi için acı 

bir sürpriz olacaktı: 

“- Şam, Anacığım. 5. Orduya tayinim çıkmış. Vapur hazırmış bir saat içinde hazırlanıp gitmemi istiyorlar.” dedi. 

Annesinin şaşkınlığı ve telaşı endişeye ve hüzne dönüşmüştü. Önce Mustafa'nın gözlerinin içine baktı: 

© Şam neresi Oğlum, dünyanın bir ucu, nedir bu Sürgün mü ettiler seni?” dedi. Sonra Askerlere doğru ağlamaklı bir sesle bağırdı: 

“ Hiç insaf yok mu sizde? Bu gencecik çocuğumu Fizana sürer gibi ta oralara nasıl gönderirsiniz? Ben ne ederim buralarda, kimimiz kimsemiz de kalmadı. Aaah Ah!” diyerek ağlamaya başladı. 


Mustafa Kemal annesini sakinleştirmeye çalıştı: 
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© Onların bir suçu yok Anacığım, onlar sadece emri tebliğ ettiler. Hem Şam da vatanımızın bir parçası. Çabucak gider gelirim” dedi. 

Annesi ağlamaktan konuşamıyordu artık. Başındaki örtüyle gözyaşlarını silerek içeri gitti. Mustafa Kemal, Çavuşa dönerek kararlı bir sesle: 


“- Bekleyin, eşyalarımı toplayım, gideriz” dedi. 

Tekrar oturma odasına gitti, annesi sedire çökmüş ağlıyordu. Mustafa annesinin yanına gidip sağ elini annesinin sırtına koydu, yüzüne doğru eğilerek teselli etti: 

© Haydi, Anacığım üzülme. Vazife bu, seni ziyarete gelirim sık sık” 


Annesi: 


© Ha deyince gelinir mi Oğlum o diyarlardan. Gidip dönülemeyen o uzaklardan” dedi gözyaşlarını silerek. 


Mustafa Kemal bir yandan eşyalarını hazırlarken, Annesine de hazırlanmasını söyledi: 


“- Sen de hazırlan Anacığım, Seni de Sirkeci tren istasyonuna bırakırız. Sefer varsa gidersin, yoksa Ali Fuatların evinde bir süre misafir olursun. Bu arada sana daha önce söyleyemedim üzülürsün diye. Şam'a tayinimin çıktığını çok önceden biliyordum. Mahpusa girdim diye beni ordudan da atsalar daha mı iyiydi. Hem bak iki yakın arkadaşımın da Selanik tayinleri çıktı. Ahmet Tevfik ve Çanakkaleli Mustafa İzzet seni yalnız bırakmazlar.” 

“- Ah Oğul, seni de Selanik'e veremezler miydi?” dedi annesi ve Ana Oğul eşyalarını hazırladılar. Evi hızlıca toparladılar. Valizlerini alıp kapıyı kilitlediler. Askerler bekliyordu. Mustafa Kemal, Çavuşa talimat verdi: 


“- Annemi Sirkeci istasyonuna bırakacağız, evde hiç kimse kalmadı” dedi ve bekleyen faytona binerek yola çıktılar. 
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Hava karlı ve soğuktu. Sirkeci limanına vardıklarında küçük bir kalabalık ve birçok fayton vardı. Mustafa Kemal ve Annesi faytondan iner inmez Ali Fuat ve Müfit'i gördüler. Onların da ellerinde valizler vardı ve çevreleri muhtemelen Abdülhamid'in hafiyeleri olan iri yarı siviller tarafından çevrilmişti. Mustafa'yı da iner inmez onların yanına götürdüler. Zübeyde Hanım, bir anda tek başına kalıvermişti. Oğlu ile son bir defa daha vedalaşmak istedi ancak askerler ve hafiyeler izin vermediler. Ali Fuat'ın ailesi de uzaktaydı. İsmail Fazıl Paşa ve Hanımı hemen koştular ve Zübeyde Hanım'ın yanına geldiler. Ali Fuat'ın annesi Zübeyde Hanım'ın koluna girdi, birlikte tekrar Vapuru görebilecekleri sakin bir yere geçtiler. 

Mustafa Kemal bir yandan üzgün ve endişeli bir şekilde annesini izlerken, bir yandan da valiziyle birlikte Ali Fuat ve Müfit'in bulunduğu yere gelmişti. Arkadaşlarıyla kucaklaşıp kısa bir görüşme yaptıktan sonra Mustafa Kemal tekrar annesinin bulunduğu tarafa baktı. İsmail Fazıl Paşa, Zübeyde Hanımı sakinleştirmek için bir şeyler konuşuyordu. Zübeyde Hanım da Ali Fuat'ın annesi de üzüntüden-bitkin haldeydiler. Çocuklarından uzun süre ayrı kalacaklarını düşünüyor, bir daha görüp göremeyeceklerini bile bilmiyorlardı. İsmail Paşa, asker duruşuyla herkesi sakinleştirmeye çalışırken, üzüntüsünü zorla gizlediği belli oluyordu. 

Öğle vakti yaklaşmıştı. Vapurun hareket düdüğü çaldı. Gidecekleri vapur o bölgelere sürekli sefer yapan Avusturalyalı Nemse vapurlarından birisiydi. Mustafa Kemal ve Arkadaşları sadece uzaktan el sallayabildiler. Zübeyde Hanım uzun bir süre sonra daha beş gün önce gördüğü evladına doyama- dan tekrar ayrılmıştı. Gözleri yaşlı, gönlü perişan, elemler ve kederler içinde terk edilmişti. Mustafa ve arkadaşları hafiften yağan kara ve yüzlerine çarpan soğuğa aldırmadan güverteden aşağı bakıyorlardı. Mustafa'nın başı dikti ama artık gözlerinden inen yaşları gizleyemiyordu. Vapur uzaklaşıp, liman 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gözden kayboluncaya kadar arkadaşları ile hiçbir şey konuşamadılar. Güvertede beklerken yedikleri soğuk onları biraz olsun sakinleştirmişti. İçeri girdiler, bir süre salonda oturdular. Kimsede muhabbet edecek hal yoktu. Mustafa Kemal gergin fakat kararlı bir ifadeyle vapurun gittiği yöne doğru bakıp konuştu: 

© Madem devlet elden gitmiş, biz de Çölde bir devlet kurarız” dedi. 


Yaşadıkları sılcıntılara karşılık, bindikleri vapur yeniydi. 
Kendilerine de birinci sınıf bir kamara verilmişti. Valizlerini alıp kamaralarına yerleştiler. Deniz kış fırtınaları yüzünden çok dalgalıydı. Vapur bir o yana bir bu yana sallanıyordu. Mustafa Kemal kamaranın penceresinden ufka doğru baktı, fırtınaya rağmen güneş uzaktan pırıl pırıl parlıyordu. Her kışın bir baharı olacaktı, Güneş yeryüzünü ısıtacak, toprağı yeşertecek ve sıkıntılı günler bir gün sona erecekti. Bu dönüşümü düşününce Hamdi Efendi aklına geldi Mustafa'nın. Kösüleri hep araziye dağılıp toprak kümeleri oluşturan gezegenlere benzetirdi. Onlar da şimdi Şam'da, Beyrut'ta, Sinada, Trablusgarb'ta kümeler oluşturacaklar, oradaki insanlara da umut aşılayacaklardı. Kösüleri hatırlayınca, Türk takvimini de hatırladı. Hamdi Efendi'nin anlattıklarına göre 1903 — 1914 arası Dönüşüm Şıpkanı yıllarıydı. 
Türklerde dönüşmeyi, yenileşmeyi ve ihtilali temsil ediyordu. 


Daha sonra restorana çıkıp çay içtiler ve Şam üzerinde konuştular. Akademi'den birlikte mezun oldukları en az altı yakın arkadaş orada birlikte olacaklardı. Mehmed Hayri ve Trabzonlu Halil Rifat onlardan önce görev yerlerine gitmişlerdi. Beyrut'a indiklerinde muhtemelen kendilerini bekliyor olacaklardı. Bir de yine kendileri gibi düşünen Tıbbiyeli Mustafa da o bölgeye tayin edilenler arasındaydı. Bu yüzden içleri rahattı. Doğup büyüdükleri kentlerden ayrı kalsalar da, orada hep birlikte bu vatan için güzel şeyler yapabileceklerdi. Bu düşünceyle akşam bütün üzüntüler unutulmuş ve hatta gülüp şakalaşmışlardı. 
Vapurun restoranında güzel bir yemek yediler. Yemek yerken, 


147 


KÖSÜ Mustafa Kemal - Bir Askeri İstihbarat Teşkilatı / Birinci Cilt 


vapurun genel bölümlerinde eylenirken sözlerine, davranışlarına özellikle de dikkat ediyorlardı. Hepsi asılsız bir jurnalin kurbanlarıydı ve muhtemelen vapurda da Sultanın hafiyeleri eksik olmayacaktı. 


Kamaralarına döndüklerinde kafalarındaki düşünceler birbirini kovaladı. Herkes yatağına yatmış kendisine göre dalıp gitmişti. Vapurun bir sonraki durağı İzmir limanıydı. Sonraki gün öğleye doğru İzmir'de olacaklar ve vapur akşama kadar limanda bekleyeceği için 4-5 saat boş vakitleri olacaktı. Bunu fırsat bilerek, İzmir'i görme ve gezme planları yaptılar. Gün boyunca gezeceklerini düşünerek dinlenip, uyumayı tercih ettiler. 


11 Şubat 1905 Cumartesi — Konak - İzmir 


— 


Ver öğleye doğru İzmir limanına yanaştı. Geminin akşama kadar limanda kalacağı, yolcuların serbest oldukları ve vapurun kalkış saatinden önce gemide olmaları duyuruldu. Kış mevsimine rağmen adeta bir bahar günü gibiydi. 
İstanbul'un soğuğundan sonra güneş insanın içini ısıtıyordu. 


Ali Fuat daha önce ailesiyle burayı ziyaret etmişti, biraz şehri tanırdı. Bir fayton kiralayarak gezmelerini önerdi. Gemiden indiler. Kordon boyu faytonlarla doluydu. Önce hangisini seçeceklerine karar veremediler, Sonunda, heybetli, pos bıyıklı, başına yağlık bağlamış bir arabacıyı seçtiler. Kırşehirli Müfit, azınlıkların son yıllarda Osmanlının ticaret ve sanayisine ortak olma faaliyetlerine çok kızardı. Bu yüzden, arabacı- nın yanına geldiklerinde ilk sorusu: 


“- Türk müsün?” oldu. 
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Arabacı şöyle doğruldu, başını dikti, kaşlarını çattı ve biraz da sert bir ifadeyle karşılık verdi: 

“- Peki ya siz? Türk müsünüz?” 

Müfit böyle sert bir karşılık beklemiyordu. O duraksayınca Mustafa Kemal araya girdi: 

© Arkadaşın kusuruna bakma. Böyle pat diye soruverdi. 
Bizi birkaç saat gezdirecek birini arıyoruz.” 

Arabacı tavrını bozmadan cevapladı: 

© Gezdiririz, işimiz bu” dedi aynı kararlı ifadeyle. 

Ali Fuat küçük bir pazarlık yaptı ve sonunda anlaştılar. 
Faytona bindikten sonra kordon üzerinde uzun bir tur attılar. 
Denize bakan iki katlı yüksek pencereli köşkler sıra sıra diziliydi. Neredeyse her köşkün ikinci katında kapalı bir balkon, balkonlarda oturan fötr şapkalı modern kıyafetli beyler, geniş şapkalı makyajlı şık bayanlar oturmuşlardı. Sohbet edenler, bir şeyler içenler, gramofon sesleri kente ayrı bir hava katıyordu. 
Yol boyunca lüks oteller, tiyatro ve kabare salonları, İtalyan Kız Koleji gibi birçok güzel yapılarla karşılaştılar. Yaklaşık bir saatlik bir gezintiden sonra Arabacı Kordon'da bir kahvehanenin önünde durdu ve onları çay içmeye davet etti: 

© Haydi bakalım Gençler! Bir çay içip dinlenin, sonra yine devam ederiz. Siz şu kahveye geçin ben hemen geliyorum. Bu ikram benden.” dedi. Mustafa Kemal ve arkadaşları indiler kahvehanenin denize bakan bir masasına oturdular. Bir süre sonra arabasını park eden arabacı da geldi ve kendisine bir sandalye çekti. Mustafa Kemal, hem İzmir'de ilk tanıdıkları bu kişiyi tanımak hem de biraz şehirle ilgili bilgi almak istiyordu: 

“- İsminiz nedir?” 

Arabacı bir eliyle garsona işaret ederek çay getirmelerini söylerken cevap verdi: 


“- Çaka, ama Çaka Bey, derler” 
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© Bu nasıl bir isim?” dedi Ali Fuat: “Neden bu ismi vermişler?” 

Arabacı gülümsedi, samimi bir ifadeyle cevapladı: 

© Çaka Bey, Malazgirt'ten sadece on gün sonra buraya gelip, arkadaşlarıyla burayı fetheden bir Türk denizcisi” Sonra yine gülümseyerek Müfite baktı: “Sen sormuştun ya; “Türk müsün? 
diye işte biz o zamandan beri buradayız, Türküz. 

Kırşehirli Müfit'in cevabı gecikmedi: 

“- Hani buraya Gavur İzmir derler ya, acaba ecnebilerden misin?” diye merak etmiştim. Bu yüzden biraz damdan düşer gibi oldu.” 

© Doğru” dedi Çaka Bey: “Şu anda oturduğumuz bu bölgeye Gavur İzmir deriz, bizim mahallemiz yukarıda Kadife-Kale. Bizim oralar bağlık bahçeliktir, buralarsa gördüğün gibi. 
Bizim oturduğumuz yere de “Türk İzmir derler” 

© Türklerin buralarda mülkü yok mu?” diye sordu Mustafa Kemal. 


Arabacı yine samimi bir ifadeyle konuştu: 

© Yok, buralar hep Rumların, Hristiyanların, Ecnebilerin eline geçti” dedi. Sonra biraz eğilerek daha alçak bir sesle devam etti: “Sizler arkada konuşurken biraz kulak misafiri oldum, İstanbul'dan gelmişsiniz, iyi gençlere benziyorsunuz, nereye yolculuk? İsimlerinizi de söyleyin, tanışalım” 

Mustafa Kemal: 

© Bizler üçümüz de yüzbaşıyız. Şam'a tayinimiz çıktı, oraya gidiyoruz. Ben Mustafa Kemal, Selanikliyim, arkadaşlarım Kırşehirli Müfit ve İstanbullu Ali Fuat” 

Çaka Bey: 

“- Ha şöyle, baştan söyleseniz ya. Benim misafirimsiniz o zaman. Rahatça konuşuruz” dedi. Rahatlamış bir şekilde geriye yaslanmıştı: “Gelin burayı da kurtarın, şehir elden gitti gidiyor. 
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Biz Türkler sadece arabacılık ve hamalcılık yaparız. Burada her şey ecnebilerin elinde artık” 

“- Neden böyle oldu?” diye sordu Mustafa Kemal. 

Çaka Bey elini “Aaah” der gibi salladı: 

“- Siz okumuş gençlersiniz, iyi bilirsiniz. Ama ben de okumayı bilirim, atalarım Aydın tarafında oturur. Oralarda bizim medreselerimiz, iyi hocalarımız var. Fırsat buldukça gider onlardan feyz alırım. Şu ne diyorlar Kaptalisyon mudur, nedir? 
İşte onun yüzünden son elli senedir buranın hali gün geçtikçe kötüye gidiyor. Bu Yunan var ya Yunan. Bütün casusları burda. 
Kilise, Mektep, Ticaret. Bu üçüne el attılar. Rumların sayısı gittikçe artıyor. Ermeniler ve Yahudilerle de el ele verdiler. Haa bir de Fransızlar, Fransızlar. Baksana buralara şimendifer yolları yaptılar. Kendileri yapıyor, kendileri kullanıyor. Bütün ticaret onlarda, şimdi kendilerine Lavantin demişler.” Sonra Mustafa'nın gözünün içine bakarak devam etti: “Mustafa. Sen Selanikliyim demiştin. Bunlar Selanik, Edirne, İstanbul, buraya kadar hepsini alacaklarmış. Konuşup dururlar, gözünüzü dört açın. Bunların hedefi büyük” 

Subaylığa adım attığı ilk günlerde bunları duymak Mustafa'yı hem meraklandırmış, hem de heyecanlandırmıştı. İstanbul ve Trakya dışına ilk kez çıkıyordu: 

“- Ecnebilerin sadece İstanbul'da çok olduğunu sanırdım. 
Burası da neredeyse İstanbul kadar önemli imiş. Liman da çok büyük. Gördüm ki, çok yoğun bir deniz ticareti var” 

“- Evet, evet” dedi Çaka Bey: “Sadece İzmir değil ki, bütün Egeyi sömürüyor bunlar. Ne varsa alıp götürüyorlar. Çeşme, Bergama, Ayvalık, Kula'ya kadar her yere yerleştiler. Afyona kadar ticaret onların eline geçiyor.” Eliyle tramvay hattını göstererek heyecanla sürdürdü konuşmasını: “Bak limandan, Alsancak garına kadar tramvay hattı yaptılar. Yolcularını, mallarını, 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tramvaylarla şimendiferlerle taşıyorlar. Şimdi Karşıyaka'ya uzatacaklarmış. Bizim sadece bu faytonlar kaldı elimizde.” 

Duydukları karşısında Müfit yerinde duramamıştı: 

“- Bu kadar ecnebi nereden geliyor buraya?” dedi. 

Çaka Bey: 

“- Midilli, Girit, Samos bütün adalardan buraya akın var. 
Birçok dernekler kurdular. Pontus, Midilliler, Giritliler, İzci dernekleri. Türkler ve Müslümanlar şimdi azınlık olduk. Şimdi bir de zeytinciler çıktı bunlardan. Çiftçiliği de elimizden alacaklar. 
Böyle giderse, çok geçmez bizi de kovarlar buradan.” 


Mustafa Kemal de arkadaşları da duyduklarından hiç hoşnut olmamışlardı. Onlar, Türk nüfusunun az olduğu Şam'a Kudüse Beyrut'a giderken, öz Türk yurdu Anadolu da elden gidiyordu. 
Yarım saat kadar sohbet etmişlerdi. İki saat kadar daha vakitleri vardı. Çaka Bey onların bu tedirginliğini anlamış olacak ki: 


“© Haydi gençler, sizi biraz daha gezdireyim. Vaktiniz de azalmıştır. Canınızı da sıkmayın. Sizler olmasanız da bizler buraya yeteriz. Ben oğlumun adını da Umur koydum. Umur Bey de bu toprakları sonradan işgal edenlerden kurtaran ikinci büyük atamız. Gerekirse ilk kurşunu atarız, ölürüz ama buralardan bir yerlere gitmeyiz. dedi, ayağa kalktı: “Şimdi sizleri Konak tarafına götüreyim. Orada birkaç yıl önce güzel bir saat kulesi yapıldı. İdadi mektebimiz, Vilayet Konağı ve Sarı Kışla da orada. Yarım saat KemerAltı çarşısına girersiniz. Tilkilik, Dönertaş, MezaklıkBaşı mahallerimizi şöyle bir dolaştırırım. 
Ayrıca Frenk ve Rum mahallelerine de biraz dalarız. Ancak Ermeni Bulvarı'ndan sonra Büyük Aziz Stepanos Kilisesi ve çevresine girmem de giremem de. Ermenilerle kavgalıyız. ” 

Hep beraber kalktılar. Faytonla sözü edilen yerleri dolaştılar. Gezdikleri bölgelerde, ecnebilere ait oteller, hastaneler, okullar vardı. Rumların Aya Fotini Kilisesi ve Çan Kulesi'ni, ikinci büyük kiliseleri Aya Yorgi'yi gördüler. KemerAltı'nın bir 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yanındaki Hisar Camii ile diğer yanındaki Ermenilerin Aziz Stepanos Kilisesi adeta birbirleriyle boy ölçüşür gibi görünüyorlardı. İzmir'in, bir Avrupa kenti havasıyla İstanbul'dan sonra ne kadar önemli olduğu son derece açıktı. 


ŞAM 
BEYRUT 
GÜNLERİ 
— 


18 Şubat 1905 Cumartesi - Beyrut 


— 


ustafa Kemal, Ali Fuat ve Müfit'in bindiği vapur İzmir'den 

kalktıktan sonra güneye doğru indi. Yol güzergâhında Rodos adasına uğradı. Burada bir gece kaldıktan sonra tekrar Kıbrıs tarafına yöneldi. Vapurda, rahibeler, Hicaz demiryolunda çalışan şimendifer mühendisleri, Katolik Ortodoks papazlar, Beyrut, Kudüs, Yafa ve Şam'da çalışan ecnebi tüccarların ve konsolosların eşleri çocukları ve daha birçok yabancı seyahat ediyordu.. Türk olarak sadece Mustafa Kemal ve arkadaşları vardı. Üçüncü gün yolcular arasında Şimendifer hattında çalışan İtalyan bir memurun güzel kızı Ali Fuat'ın dikkatini çekmişti. Mustafa kendi halinde düşüncelere dalmışken Müfit ile şakalaştılar. 


“- Bu İtalyanlar Fransızca konuşmaz. Bilseydim ben konuşurdum. Müfit var mı biraz İtalyancan seyahat boşa gitmesin” 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dedi Ali Fuat. Müfit gülerek kafasını sallarken o da gözünü kızın güzelliğinden alamamış gibiydi: 
© Ne biliyorsun, belki Fransızca bilirler, sor bakalım” dedi. 


İtalyan kızın yanında muhtemelen annesi olduğunu düşündükleri orta yaşlı, son derece modern giyinmiş bir bayan daha vardı. Ali Fuat, Müfit'ten de cesaret aldı, yan gözüyle kıza bakarken bayana selam verdi, nereye gittiklerini sordu. Bayan çat pat Fransızca biliyordu. Dilinin döndüğünce “Beyrut'a gittiklerini, eşinin Muallaka istasyonunda görevli olduğunu, kendilerinin de yılda iki kez onu ziyarete gittiklerini? anlattı. Romadan Rodos'a geldiklerini ve oradan da bu vapura bindiklerini' söyledi. Bayanın isminin Isabella, kızının isminin de Lapella olduğunu öğrendi Ali Fuat. Tanıştıklarına memnun olduğunu, yardıma ihtiyaçları olursa çekinmemelerini söyleyerek izin isteyip ayrıldı. Mustafa gülümseyen gözlerle Ali Fuat'a bakarken, Müfit hemen sözü yapıştırdı: 


© Artık kısa zamanda Beyrut'a tayin yaptırırsın Ali Fuat” dedi gülerek. 

Uzaktan Beyrut'un beyaz evleri göründüğünde, İstanbul'dan kalkalı 8 gün olmuştu. Nihayet Beyrut limanına vardıklarında, Kurmay Yüzbaşı Davutpaşalı Hayri ile Mümtaz Yüzbaşı Trabzonlu Halil Rıfat onları bekliyordu. Mustafa Kemal, Ramazan ayından sonra ev arkadaşı Halil Rıfat ile bir daha görüşememişti. 
Daha onlar güverteden inerken Trabzonlu aşağıdan bağırdı: 


“ A Uşağum. Hasretinuzden ağaç olduk daa. Gelun gelun” 


Vapurdan indiler, eski arkadaşlar hasretle kucaklaştı. Şimdiden bu uzak diyarlarda beş kişi olmuşlardı bile. Kim bilir gelecek günlerde daha da çoğalacaklardı. Mehmed Hayri ve Halil Rıfat'ın da Şam Beşinci Ordu emrine tayinleri çıkmıştı ancak onlar İsmail Hakkı Paşa'yı razı etmişler ve Beyrut'ta bulunan Üçüncü Nişancı Taburu'na nakillerini sağlamışlardı. Beyrut ile Şam arası fazla uzak olmadığı için zaman zaman gelip gittikleri 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oluyordu. Esasen, Beyrut, Kudüs, Yafa ve Şam bölgesi bütünüyle Beşinci Ordunun sorumluluk alanıydı. Beyrut'un kuzeyindeki TrablusŞ$am ve Lazkiye bölgelerinin ticari merkezi ise Beyrut'tu. 


İnme telaşı içerisinde Ali Fuat Lapella ve Annesine ancak uzaktan el sallayabilmişti. Bu kez uzunca el sallayan Lapella'nın da gözlerinin içi gülüyordu. Genç yüzbaşılar, limandaki bir kahvede kısa bir hasret giderdikten sonra “Şam'a nasıl gideceklerini” sordular. Mehmed Hayri: 

“ Ne gitmesi, bugün bizimlesiniz. Size biraz Beyrut'u gezdirelim, akşam bir yere gidip yemek yeyip eğlenelim.” dedi. 

Trabzonlu da hemen söze girdi: 


© Mustafa. Sizi de buraya getirelim Kardeşum. Burası İstanbul'u aratmaz. Burada rahat edersunuz. Hep pirlukte oliruz” 


Mustafa Kemal, Ali Fuat ve Müfit gülümsediler. Henüz bir karar verecek durumda değillerdi. Hem karar verseler de, isteklerinin kabul edilip edilmeyeceği belli değildi. Halil Rifat'ın elinde küçük bir paket vardı, içerisinden üç tane kefiye çıkardı: 


“- Sarun bunları kafanuza uşaklar. Dalalum sokaklara” dedi. 
Kefiyeleri başlarına doladılar. Biraz olsun yerel halkla uyum sağlamışlardı ancak zaten her yer yabancı kaynıyordu. Japonlardan Amerikalılara kadar her türden insan görmek mümkündü sokaklarda. 

Beyrut'un merkezi Liman çevresinde toplanmıştı. Bu yüzden yürüyerek gezmenin daha iyi olacağını düşündüler. Mehmed Hayri: 

© Size belki de hiç görmediğiniz bir Cami göstereceğim” dedi: “Ömer Camii” Oturdukları mekândan o bölgeye doğru giderken güzergahlarında Amerikan Koleji de vardı. Kolejin önüne geldiklerinde Trabzonlu: 


“- Ha burasu Amerikan Kolejidur” dedi. 
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Mustafa Kemal bölgedeki siyasi varlığı ve destekçilerini iyi tanımak istiyordu: 

“- Amerikalılar bu kadar etkin mi burada? Kimler destekliyor?” diye sordu. 

Mehmed Hayri cevapladı: 

“- Maronitler” dedi: “Aslında çok zeki insanlar, yolunu bulan Amerika'ya gidip yerleşiyor. Yediyüz civarında talebeleri var, bunların da dört yüz tanesi yatılı kalıyor. Sekiz on yaşlarından itibaren çocukları alıp devşiriyorlar. Amerikan Koleji, Suriyelileri çok etkiliyor, bağımsızlık fikirlerini yayıyorlar. 
Necip Azuri adında bir Suriyeli bir cemiyet kurmuş, Arapları Osmanlı'dan ayırmak için faaliyet gösteriyor. Indenpendence Arabe' isimli bir gazete çıkarıyorlar. Fransızların desteğini almak için çalışıyorlar” 

Mustafa Kemal kafasındaki sorulara cevap bulmaya çalışıyordu: 

“- Beyrut'un en güzel yerine yerleşmişler. Sermayeleri güçlü anlaşılan. İngilizlere mi Fransızlara mı daha yakınlar?” dedi. 


Trabzonlu Halil Rıfat: 


“- Ha Mustafa bilmez misun? Amerikalının dostu mu olur, hangisi işune gelirse. Fakat Suudilere yanaşiyurlar, İngilizler de aynu” 

Biraz daha yürüdükten sonra Ömer Camii'ne gelmişlerdi. 
Dikdörtgen bir yapının kenarlarına minareler, üzerine de kubbe yerleştirilmişti. Mehmed Hayri, 'buranın Memlukler zamanında kiliseden camiye çevrildiğini, sık sık Hristiyanların da eline geçtiğini, içerisindeki en eski İslami nakışların da işgallerde kazındığını” anlattı: Camiden içeri girdiklerinde, İstanbul camilerine veya Türklerin kiliseden çevirdikleri örneklere hiç benzemiyordu. Kiliselerde olduğu gibi ortada uzun bir koridor şeklinde uzanmaktaydı. İçeride sadece onlar vardı ve bir süre sonra Cami İmamı olduğu anlaşılan elli yaşlarında birisi 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geldi. Önce Fransızca: “Bienvenue !” dedi, sonra emin olamadı Arapça : “Ahlan, Sahlan” diye devam etti. Fazla sürmedi Türk olduklarını anladı ve çok temiz bir İstanbul şivesiyle: 


“- Hoşgeldiniz, safalar getirdiniz” dedi. Temiz yüzlü, biraz esmer tenli, üzerinde beyaz bir cüppe ve başında tam bir Osmanlı fesi vardı. Samimi ve gülümseyen tavrına karşılık Mustafa Kemal de kim olduklarını gizleme ihtiyacı duymadı. Kısaca kendilerini tanıttı. Hüseyin Efendi de İstanbul'da eğitim gördügünü, Türkleri çok sevdiğini, birkaç yıldır gidemediği için çok özlediğini anlattı. Sonra da Cami ile ilgili çok kısa bilgiler verdi: 

— Burasının temeli Haçlı seferlerine kadar dayanır. O zaman Aziz John adına buraya bir mühür vurmak için bu büyük kiliseyi yapmışlar. Önce Memlukler Cami'ye çevirmiş ve Hz Ömer'in adını vermişler. Sonraki savaşlarda birkaç kez tahrip edilmiş. Sonunda Osmanlı bu hale getirerek yenilemiş. Biz buraya Camii Kebir de deriz.” 


Mustafa ve arkadaşları Hüseyin Efendi'nin kibar ve içten tavrını çok sevmişlerdi. Müfit hepsi adına 


“- Sen de tam bir Türk olmuşsun” dedi. Hepsi birlikte gülüştüler. Hüseyin Efendi bunun üzerine birkaç söz daha söyleme gereğini duydu: 

“- Unutmayın Gençler, sokaktaki insanlara fazla bakmayın, burası büyük idare binalarından, medrese, hastane ve camilerine kadar bir Türk şehridir. Burada yapılan Türk eserlerini saymaya kalksanız bini geçer?” Müfite bakarak sözünü sürdürdü: 


“. Siz de haksız sayılmazsınız. Zira benim baba tarafından köklerim Türk'tür. Büyük dedem, buraya geldiğinde bir Şamlı hanıma âşık olmuş ve bir daha geri dönmemiş. Bizim buradaki asil ailelerin kökeninde hep bir Türk izi bulursunuz.” 


Mustafa Kemal, bir yandan Hüseyin Efendi'nin temiz lehçesine dikkat ederken, bir yandan da onu baştan aşağı süzmüştü. Hüseyin Efendi konuşurken ellerini göbeğinin altına 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bağlamış vaziyette saygısını hiç bozmamıştı. Onu dinlerken bir şey Mustafa'nın dikkatini çekti. İmamın başparmağında Hamdi Efendi'nin kendisine verdiği yüzüğün aynısı vardı. Önce “Herhalde benzerlik olmalı” dedi, sonra “Neden olmasın?” diye düşündü içinden. Orada bunu sormanın ne yeri ne de zamanıydı. 
Hüseyin Efendi ile vedalaştılar ve ayrıldılar. 


Beş arkadaş bir süre daha Beyrut'un merkezini gezdiler. 
Hüseyin Efendi'nin dediği gibi her yer Türk eserleriyle doluydu. Sultan Abdülhamid döneminde de buraya pek çok eser yapılmıştı. Mehmed Hayri, tepedeki Büyük Saray ve Saat Ku- 

-lesini gösterdi ve Türklerin en önemli eserlerinden biri olduğunu söyledi. Yolları üzerinde Hamidiye Çeşmesinden su içtiler, Abdülhamid tarafından yaptırılan Sanayah bahçesinde bir süre dinlendiler. Zaman tabiatıyla ilerlemişti. Mehmed Hayri ve Halil Rıfat, Beyrut'un üç beş saatte gezilemeyeceğini, tekrar nasıl olsa geleceklerini söyleyerek onları akşam yemeğine götürdü. Gittikleri yer, Fransızların yeni yaptırdığı büyük limana yakın lüks bir restorandı. Sofrayı donattırdılar. Ot yemekleri, otlu kavurmalar, meyve suları, leben dedikleri süzme yoğurt ve kuzu etinin her biri bir başka lezzetliydi. Baharat olarak kullandıkları Zahter yörenin kekiklerinin kokusunu taşıyordu. Aslında Osmanlı mutfağının biraz farklı bir türü sayrlırdı. Sonunda yedikleri Aşure benzeri Lübnan tatlısına hepsi bayılmıştı. Mustafa Kemal'in Fransızcaya olan merakını bildikleri için bir Fransız kulübüne gitmeyi önerdiler. Bunu söylediklerinde Mustafa Kemal: 

“- Fransızcaya meraklıyım evet, ama Fransız kültürüne degil, medeni fikirlere meraklıyım. Onların özgürlük fikirlerinden neler alabilirim ona bakıyorum” dedi. 

Arkadaşları 8 günlük yorucu deniz yolculuğundan sonra böyle bir dinlenmeyi ve eğlenceyi hak ettiklerini söylediler. 
Hamrada bulunan bir Fransız kulübüne girdiler. Yirmi iki, yirmi üç yaşlarında beş yakışıklı, temiz yüzlü delikanlı kulüpteki genç 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kızların ilgi odağı olmuştu. Genç yüzbaşılar kendilerine göre hafif bir şeyler içtiler ancak kızlara yanaşmadılar. Gece yarısına yaklaşırken çıkan rakkasenin dansı hepsini adeta büyüledi. Ertesi gün pazar günüydü ve Beyrut'taki Hristiyanlar için tatildi. 
Mehmed Hayri ve Halil Rıfat da zaten karargâhtan izinliydi. 
Bununla birlikte Mustafa Kemal, Ali Fuat ve Müfit epey yorgun sayılırdı. Yumuşak bir yatak, vapurda uyumaktan şüphesiz çok daha iyiydi. Gece yarısını biraz geçerek kulüpten kalktılar, onları deniz kıyısındaki Antonin Oteline bırakıp kendileri Derviş Hanına bıraktıkları atlarıyla kışlaya döndüler. 


Sabahleyin, Mustafa, Ali Fuat ve Müfit dalga sesleriyle uyandılar. Saat onda Şam treni kalkacaktı. Erkenden kahvaltılarını yaptılar ve valizleriyle giriş salonuna inip Mehmed Hayri ve Halil Rifat'ı beklediler. Saat dokuz gibi onlar da geldi. Derviş hanından kiraladıkları fayton getirmişlerdi. Hep birlikte tren istasyonuna gittiler. 

İstasyona vardıklarında Ali Fuat'ın gözleri yine parlamıştı çünkü İtalyan anne ve kızı da treni beklerken buldular. Ali Fuat nezaketini ihmal etmedi, gidip selam verdi, nasıl olduklarını sordu ve ayrıldı. Arkadaşları da uzaktan selam verdiler. 
İtalyan Lapella ne kadar çok güzel olsa da Ali Fuat da çok yakışıklı bir gençti. Karşılıklı olarak birbirlerinden hoşlandıkları açıkça belli oluyordu. 


Eski arkadaşlar vedalaştılar. Trabzonlu Halil Rıfat: 


“- Ha Mustafam, mutlaka Beyrut'a gelesun. İstanbul'daki gibi burada da bir ev tutar, birlikte kaluruz.” dedi. 


Mustafa Kemal şaka yaptı: 
“- Sonra burada da mahpusa atmasınlar?” dedi. 


Biraz neşeli biraz hüzünlü bir vedalaşma oldu. Şam treni yarım saat kadar tehir yaptıktan sonra hareket etti. Cebeli Lübnan'a tırmanarak 1400 metre yüksekliğe çıktı. Pencereden bakıldığında Beyrut ve deniz uzaktan görülüyordu. Muallaka 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istasyonuna vardılar. Burası Bekaa vadisinin başıydı. Lapella ve annesi istasyonda indiler, Ali Fuat pencereden ayrılmamıştı, yine ancak uzaktan el sallayarak selam verebildi. Şimendifer burada lokomotif değiştirdi, tırmanma bittiği için adi bir lokomotif takmışlardı. Bir süre sonra artık Şam görülmeye başladı. Beş altı kanala ayrılarak şehrin içinden geçen Barada nehrinin kolları, parlayan güneşin ışıklarıyla bir gerdanlık gibi parlıyordu. 


19 Şubat 1905 Pazar — Hicaz İstasyonu - Şam 


— 


M ustafa Kemal, Ali Fuat ve Müfit'in bindikleri Şam treni ancak akşama doğru Hicaz istasyonuna varabildi. Bütün yolcularla birlikte indiler. Burası son istasyondu. Tren buradaki yolcularını alıp tekrar Beyrut'a dönüyordu. Tren raylarının üzerinden sol taraftaki bekleme salonunun önüne yürüdüler. 
Ortalık epey kalabalıktı. Hepsi şık giyimli insanlardı. Burada herkes böyle giyiniyorsa, güzel bir şehre geldik! diye düşündü Mustafa Kemal. Geriden bakıldığında Hicaz istasyon binası daha net görülüyordu. Rayların bulunduğu yöne bakan cephenin üzerindeki alınlıkta büyük bir Osmanlı arması vardı. 
Müfit duramadı: 


©. MâşâAllah, buraya da mührümüzü vurmuşuz” dedi binaya bakarken. 


Mustafa Kemal onu tamamladı. 
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© Sadece Osmanlı değil, Türkler yüzlerce yıldır burada. Burada çok sayıda Türk eserleri olduğunu okumuştum.” 

İstasyon binası Sirkeci tren istasyonunun bire bir benzeriydi. 
Mustafa Kemal, 8 gün önce annesinden ayrıldığı Sirkeci'yi hatırladı ve kalbine hafiften bir hüzün çüktü. Osmanlı Kışlası'nın buraya hemen yakın olduğunu söylediler ancak ikindi karanlığı çökmüştü. Sabahtan gideriz diye düşünerek kalabilecekleri bir otel sordular. Ali Fuat: 

“Şu ecnebilerden birine soralım. Onlar hangi otelin iyi olduğunu iyi bilirler” dedi. Orada biraz esmer tenli güzel giyimli birine Fransızca olarak sordu: 

© Ouel est le meilleur hötel de cette ville?” Adam başını anlamıyorum” der gibi iki yana salladı. Ali Fuat bir başkasına bakarken, gözlüklü top sakallı kaşmir pardösülü birisi dönüp cevap verdi: 

©. Hötel Victoria.” 

Ali Fuat birkaç soru daha sordu. Viktorya otelinin Uzak olup olmadığını, nasıl gidebileceklerini öğrendi. Adam da, 'binanın diğer cephesinde atlı arabalar bulabileceklerini' söyledi. 


Mustafa Kemal, Sirkeci'nin benzeri olan binanın konumunu kavramıştı. Binanın ana kapısından girdiler, içeride bilet gişelerinin olduğu küçük bir salon vardı, buradan dışarı çıktılar. Merdivenlerden geniş bir meydana indiler. Ellerinde valizlerle onları gören arabacılar çoktan etraflarını sarmışlardı. 
Kimi Arapça, kimi Fransızca veya İngilizce konuşuyor, götürmek için ellerindeki valizlere saldırıyorlardı. Mustafa'nın Arapçası Fransızcası kadar iyiydi. Arabaların bir çoğu taşımacılık amaçlı üstü açık düz at arabalarıydı. Biraz ileride iki tane de fayton olduğu gözüne çarptı. Yeni olan faytonun uzun boylu pos bıyıklı sürücüsüne seslendi: 


© Taal taal”” Adam da onları fark etmişti, koşarak geldi. 
Mustafa Kemal temiz bir Arapça ile: 
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“- Nehnu nuridu en nezhebe ila Finduk Viktoriya” dedi. 
Sürücü şöyle bir baktı: “Sadakallulazim” dedi. Mustafa Kemal, Kuran'dan bir ayet okur gibi fasih Arapçayla sormuştu. Sürücünün Arapçası da düzgündü, sonra konuşup anlaştılar. Faytona binip otele doğru hareket ettiler. 


İsminin Barada olduğunu öğrendikleri nehir boyunca giden düz ve geniş bir yol uzanıyordu önlerinde. Yolun iki yanında sıra sıra ağaçlar vardı. Henüz yeşil yaprakları ortaya çıkmamıştı ama ilk gördükleri haliyle Şam bir cennet gibiydi. Etrafta bahçeli evler binalar vardı. 


Çok fazla gitmediler geniş bir meydana ulaştılar. Meyda- nın çevresinde iki üç katlı yüksek binalar ve ortasında üzerinde Cami maketi bulunan bir mermer sütun vardı. Sütunun çevresi arabalar ve faytonlarla doluydu. Faytoncu burada kısa bir süre durdu, bir arkadaşı ile birkaç cümle konuştu ve ardından hareket etmek üzereyken bir şey hatırlamış gibi arabayı tekrar durdurdu. Mustafa Kemal ve arkadaşlarına mermer sütunun tepesini göstererek: 


- “Haza min Sultan Abdülhamid” diye başlayıp Arapça bir şeyler söyledi, üzerindeki Cami maketini işaret etti. Ali Fuat ve Müfit 'ne diyor bu' der gibi Mustafa ya baktılar. Arabacı sözünü bitirip tekrar yola koyulunca Mustafa Kemal kulenin üzerindeki mermer cami maketine biraz daha dikkatlice baktı, hava kararmaya yüz tuttuğu için biraz zor seçiliyordu, arkadaşlarına durumu anlattı: 


© Sultan Abdülhamid buraya çok hizmet etmiş ve onun için buraya bu kuleyi dikmişler. Üzerindeki Cami de Abdülhamid'in camisiymiş. Yıldız camiine benziyor. Bilirsiniz ki orayı iyi bilirim” dedi. Bunu söylerken Yıldız Mabeyn köşkünde geçirdiği mahpusluk günlerini hatırladı. O zamanki hatıraları hızlıca zihninden geçerken, şimdi özgür olduğunu düşünerek 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biraz olsun rahatlamıştı. En yakın arkadaşlarıyla burada yeni bir başlangıç yapacaktı. 

Meydandan sola döndüklerinde bir köprüyü geçtiler ve faytoncu oteli gösterdi. Otel, Barada nehrinin hemen kenarındaydı. Aslında istasyona çok uzak sayılmazdı. Avrupa tarzı bir otel olduğu belliydi. Uzun ve geniş iki katlı binanın üzerinde, salon amaçlı yapılmış gibi görünen, alttaki geniş üstteki daha dar iki uzun üçgen çatı katı daha vardı. Mustafa Kemal, faytoncunun parasını verdi ve otele girdiler. Salon neredeyse tıklım tıklımdı. İkili üçlü gruplar halinde konuşanlar, bir şeyler içenler vardı ve hepsinin de ecnebi oldukları belliydi. Bir an için otelde yer bulamayacaklarını düşündüler. Ancak düşündükleri gibi çıkmadı, geniş ve ferah bir oda tuttular. Merak edip sorduklarında oturanların çoğunun kentteki ecnebiler olduğu ve burayı buluşma mekânı olarak kullandıkları anlaşıldı. Hemen odalarına çıktılar. Ertesi güne hazırlanmak için banyolarını yaptılar, eşyalarını ve askeri kıyafetlerini düzenleyip astılar. Otelin üst katında yemek salonu olduğunu söylemişlerdi ancak yanlarında Beyrutlu arkadaşlarının koyduğu yiyecekler vardı. Onları yeyip dinlenmeye çekildiler. Odaya sessizlik çökmüş, herkes yatağı üzerinde düşüncelere dalmıştı. 


Mustafa Kemal her zamanki gibiuyumadan önce kafasında bir dizi kurgular yaptı, geleceğe dönük hayaller kurdu. Hangi şartlarla karşılaşacaklarını da bilmiyordu, geç vakit uyuyabildi. 
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Hamidiye Kışlası - Şam 


— 


ustafa Kemal, Ali Fuat ve Müfit sabah çok erken kalktılar. İlk yaptıkları sakal tıraşı olmaktı. Kahvaltı için otelin üst katına çıktılar. Üçüncü kat yeme içme için düzenlenmiş uzunca bir salondan oluşuyordu. Dağlara bakan tarafta ise yine uzun bir teras vardı. Üzeri örtülü malzemelerin depolandığı bu bölümün bahar ve yaz aylarında kafe olarak kullanıldığını öğrendiler. Pencerelerden bu yöne bakıldığında muhteşem bir manzaraya sahipti. Teras bölümü yemyeşil bahçelere ve Lübnan dağlarına bakıyordu. Salonun Barada nehrine bakan bölümündeki masalardan birine oturdular. Kahvaltıda, süt, yumurta, Jubne dedikleri birkaç çeşit peynir, reçel çeşitleri ve salamura zeytinler vardı. Sabah yeni pişirildiği belli olan çörekler, kurabiyeler ve küçük ekmekler mis gibi kokuyordu. Kafalarında bir an önce karargâha gitme fikri olduğundan çevreyi 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fazla izleyemeden alelacele kahvaltılarını yaptılar. Odalarına inip askeri elbiselerini giydiler. Aşağı indiklerinde otel resepsiyonundan Osmanlı kışlasına nasıl gidileceğini sordular. Sabah erken saatte fayton bulmanın zor olacağını, kışlanın çok da uzak olmadığını ve yürüyerek gidebileceklerini' öğrendiler. 

Otelden çıktıklarında inceden bir soğuk olmakla birlikte güneşli bir hava vardı. Kendilerine tarif edildiği gibi beş yüz metre kadar Barada nehri kıyısından yürüdüler. 'Nehrin karşısında bir cami gördüklerinde köprüden karşıya geçmeleri” söylenmişti. Osmanlı Külliyesi olduğu anlaşılan Camiyi gördüklerinde karşıya geçtiler. Külliye girişi kısmen hareketliydi, insanlar girip çıkıyordu. Üzerlerindeki yüzbaşı üniformaları ile herkesin dikkatleri üzerlerinde toplanmıştı. Mustafa Kemal buranın “Süleymaniye Camii' olduğunu öğrendiğinde Ahıskalı ile olan son görüşmesini hatırladı. Kösülerden Abdullah Efendi'nin görev yaptığı cami burası olmalıydı. Şu anda içeri girecek vakitleri yoktu. Mustafa Kemal, esnaf olduğunu düşündüğü temiz kıyafetli birine sordu: 

© Eyne Gıyadetul Osmaniyye?” 

Adam önce saygıyla başını eğerek selam verdi ve arkasından: 


“. Ahlaan, ahlan. Taaluu maan” deyip Mustafa'nın koluna girdi. Onları Külliye duvarının diğer ucuna kadar götürdü, köşeyi döndüklerinde yaklaşık üç dört yüz metre ileride büyük bir bina gördüler. Cami ile arasında başka bina yoktu, tek başına apaçık bir alandaydı. Adam gülümseyerek işaret etti: 

“- Unzuruu hunake.” dedi. 

Mustafa Kemal adama teşekkür etti ve binaya doğru yürüdüler. Karşılarında kare yapı tarzında yapılmış iki katlı büyük ve geniş bir karargâh binası vardı. 

- Hamidiye Kışlası da bayağı büyükmüş.” diye söyledi Müfit. 


Ali Fuat devam etti: 
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“- İstanbul'daki Taş Kışlayı andırıyor” Mustafa Kemal tamamladı: 

“. Zaten Türk eserlerinin farklı bir mimarisi var. Türk yapıları, camileri hepsi birbirine benziyor. Herhalde siz de dikkat ettiniz, Hicaz istasyonu da Sirkeci'dekinin bir benzeriydi. 

Kışla önündeki düz ve geniş alanda atlı süvariler, piyadeler vardı. İçtima hazırlığı olduğu'belliydi. Adımlarını sıklaştırdılar. 
Kışlanın önüne geldiklerinde subay ve asker grupları oluşmaya başlamıştı. Kendileri gibi yüzbaşı üniforması giymiş birini aradı gözleri. Onlar çevreye bakarken arkalarından bir ses duydular: 

“- Mustafa Kemal” 


Dönüp baktıklarında zayıf ince ve temiz yüzlü beyaz üniformalı birinin kendilerine doğru geldiğini gördüler. Kim olduğunu bilmiyorlardı ancak O dosdoğru Mustafa'nın yanına geldi ve elini uzattı: 


© Hoş geldiniz ben Hekim Mustafa.” dedi. 


Mustafa Kemal hızlıca düşündü. İstanbul'da iken Tıbbiyeli Mustafa adında, hürriyetçi fikirleri olan bir talebe olduğunu duymuştu. Bu o çocuk olmalı: diye düşündü. 


Hekim Mustafa kendisini tanıtmayı sürdürdü: 


© Ben Tıbbiyeli Mustafa. Kalebent olarak buraya gönderdiler. İki yıldır buradayım. Senin de buraya tayin edildiğini öğrenmiştim. Uzaktan geldiğinizi gördüm. Zaten seni gıyaben iyi tanıyorum. Tahmin ettim senin olduğunu." dedi. Sonra Mustafa'ya hafifçe eğilerek: “Bak şurada duran Binbaşı Lütfidir. 
Onun yanına gidin, ben gelmeyim yanınızda, sonra görüşürüz. dedi ve uzaklaştı. 

Mustafa Kemal de, Ali Fuat ve Müfit de oldukça şaşırmışlardı. Hemen toparlandılar Binbaşının yanına gidip kendilerini tanıttılar. Binbaşı: 
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© Tamam çocuklar hoş geldiniz, sizi bekliyorduk. Hayırlı olsun yeni göreviniz. İçtimada şimdilik arkaya bir yere geçin. 
Sonra beni bulun.” dedi. 

Mustafa Kemal: “Biz Yüzbaşıyız, en önde bir yerlerde olmamız gerekmez mi, erlerin arkasına mı dizilelim”” diye aklından geçirdi. Bunun muhakemesini yapacak durumda değildi. Çok geçmedi içtima borusu çaldı. İçtimadan sonra Mustafa Kemal ve Arkadaşları, Binbaşının yerini sordular. Binbaşı Lütfi'nin 30. 
Süvari Alayı Komutanı olduğunu öğrendiler. Odasını buldular, emir erine haber verdiler. Fazla beklememişlerdi, içeriden: 

© Gelsin Arkadaşlar” talimatı geldi. 

Odaya girdiklerinde Binbaşı Lütfi Bey ayakta onları bekliyordu. Hepsini tek tek kucakladı, gözlerinden öptü. Sonra yerine oturup konuşmaya başladı: 

© Siz gelmeden dosyalarınız gelmişti. Neler yaptınız öyle Yüzbaşılar?” dedi gülümsemeyle karışık. Mustafa, Ali Fuat ve Müfit karşılık vermeden sessizce bekledi. Binbaşı Lütfi sözlerine devam etti: 

© Merak etmeyin, Mustafa Kemal 30. Alay Süvari Bölügünde benim emrimde, Müfit de 29. Alayda. Ali Fuat'ın durumu henüz belli değil. Stajda olduğunuz için kendinizi iyi yetiştirmeye bakın. Artık süvari bölüğündesiniz. Sizlere birer at tahsis edilecek. Gidin, ben haber veririm, beğendiğiniz atları seçin. İsterseniz Kışladaki yatakhanede kalabilirsiniz ancak çok lüks bir ortam beklemeyin. Subay olduğunuz için dışarıdan ev tutabilirsiniz.” dedi. 

Mustafa Kemal ve arkadaşları, Binbaşının sıcak yaklaşımı ile rahatlamışlardı. Binbaşı: 

© Hakkı Paşa'nın durumuna bakalım, öğleden sonra haber verir, sizi ona da takdim ederim.Şimdi serbestsiniz. diye ekledi. 


Ayrıldıktan sonra, emir eri onları dosdoğruca kışlanın arkasındaki süvari bölüğüne götürdü. Binbaşı Lütfi Beyin gönderdiğini, 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Yüzbaşıların istedikleri atları seçeceklerini özellikle vurguladı. 
İçeride süvarilerin kullandığı çok sayıda at vardı. Yirmi kadar at ayrı bir bölümdeydi. Görevli asker bu bölümdeki atların sahipsiz olduğunu ve buradan seçebileceklerini söyledi. Çoğunluğu Arap atlarıydı. Ali Fuat doru bir at, Müfit ise Kurt Kulası cinsi bir at seçti. Mustafa Kemal arka tarafta sakin bir şekilde duran bir atı gösterdi: 


“- Bunun cinsini biliyor musunuz?” diye sordu. Asker: 


“- Bilmiyorum Yüzbaşım. Bu at Sultanımızın hediye gönderdiği atlardan birisi. Alacak Arap Şeyhi öldüğü için burada kaldı. Fakat çok sakin bir at olduğu için kimse ona binmiyor. 
Bir saldırı ve baskında iyi kaçmayacağını söylüyorlar. Burada İngiliz ve Arap atlarına rağbet daha fazla” dedi. 


Mustafa askerin söylediğine gülümsedi, altın sarısına yakın rengi olan ata bakarak şöyle söyledi: 


“ Atı tanımamışlar herhalde. Bu atın cinsi Akhal'dır. Türkmenistan atıdır. İngiliz ve Arap atlarının da atalarındandır. Ben onu alıyorum.” 


Ardından Kışlaya girdiler ve kendilerine kışlada bulundukları sürece çalışabilecekleri bir oda verildi. Odada bir masa, bir elbise dolabı, soba ve tahta sandalyeler vardı. Emir eri, özellikle öğleden sonra bu odada olmalarını ve Hakkı Paşa çağırdığı zaman kendilerine haber getireceğini? söyleyip gitti. Odada oturup sohbetlerine devam ettiler. Öğleyin Kışla yemekhanesinde yemeklerini yediler ve tekrar odalarına çıktılar. İkindi vaktine doğru kapı açıldı ve içeriye genç bir Yüzbaşı girdi. Doğruca Ali Fuat'ın yanına giderek: 

“- Hoş geldin Ali Fuat” deyip sarıldı. Gelen Yüzbaşı, Hakkı Paşa'nın oğlu Haydar'dı ve Ali Fuat'ı İstanbul'dan tanıyordu. Bir sınıf altta Zadegân sınıfında, Hünkâr yaveri ve üsteğmen rütbesinde idi. Babasının kendilerini beklediğini söyleyip onları kaldırdı. Ali Fuat hiç beklemediği bu karşılaşmadan şaşkındı. 
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Binbaşı Lütfi Beye de haber verip hep beraber Müşir Hakkı Paşa'nın makamına vardılar. 

Binbaşı Lütfi Bey, Hakkı Paşanın Emir subayına yüzbaşıları tanıttı. “Selanikli Mustafa Kemal” ismini söylediğinde, Emir Subayı Mustafa'yı baştan aşağı anlamlı bir şekilde süzdükten sonra biraz beklemelerini! söyleyip Haydar ile birlikte içeri girdiler. Yaklaşık yarım saat kadar beklediler. Binbaşı sakindi fakat Mustafa Kemal ve arkadaşlarının heyecan ve tedirginlikleri daha da artmıştı. Nihayet Paşa onları içeri çağırdı. Hakkı Paşa'nın odası geniş bir salon büyüklüğündeydi. Duvarda sedef işlemeli büyük bir Osmanlı arması, altında gümüş kakmalı bir kılıç vardı. Oturduğu koltuk ve önündeki masa da sedef işlemeli ve son derece gösterişliydi. 

Önce Binbaşı selam vererek yüzbaşıları tanıttı. Ardından Mustafa Kemal, Ali Fuat ve Müfit asker selamı vererek “hazır olda beklediler. Hakkı Paşa, sanki acelesi varmış gibi bir çırpıda konuştu: 

© Yeni görevleriniz hayırlı olsun gençler.” dedi: “Şam-ı Şerif'e hoş geldiniz. Binbaşı size gerekli bilgileri vermiştir. 
Erkânı Harbiyeden yeni bir emir gelene kadar buradasınız. 
Beşinci Ordu Sahası Beyrut, Yafa ve Kudüse kadar uzanır. Şu günlerde güneyde Suveyda bölgesindeki isyanlarla uğraşıyoruz. 
Sizler henüz genç ve tecrübesizsiniz. Silah ve savaş tecrübeniz yok. Bu yüzden bir süre karargâhta kalacaksınız, siz burada verilen görevleri yerine getirirsiniz.” dedi sonra Ali Fuat'a döndü ve devam etti: “Ali Fuat, babanın selamını aldım, sen bizde kalacaksın Oğlum, eşyalarını topla akşama bizde ol. Sonra sana bir görev düşünürüz.” 

Mustafa Kemal, bir yandan 'Ali Fuat'ın kendilerinden ayrılacak olmasına canı sıkılırken, diğer yandan da 'karargâhta görev yapmaya mı geldik bunca yolu? dedi içinden. Ali Fuat'ın karışık duyguları yüzünden okunuyordu Müfit ise hiç memnun 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olmamıştı. Binbaşı ziyaretin kısa olacağını sezdi, izin istedi ve dışarı çıktılar. Birbirleriyle bir tek kelime konuşmadan merdivenlerden inip Binbaşının odasına geldiler. İçeri girince Binbaşı Lütfi Bey kapıyı kapattı. Yüzbaşıların memnuniyetsizliğini sezmişti: 

“- Evet Arkadaşlar! Ne oldu, biraz suratlarınız asıldı gibi?” 
diye sordu. 


Mustafa Kemal, Binbaşı Lütfi'nin odasında gönlünden geçeni açığa vurdu: 

“- Binbaşım. Biz yıllarca bugünleri bekledik. İdadi, Harbiye, Akademi derken Yüzbaşı rütbesindeyiz. Rütbesiz bir askerin katıldığı harekâta, bir kurmay yüzbaşı neden katılamasın?” 


Ali Fuat ve Müfitin Mustafa'nın söylediğine ilave edecekleri bir şey yoktu. Başlarını öne eğip Mustafa'yı onayladıklarını gösterdiler. Binbaşı moral verir bir tavırla konuştu: 


“<- Ben de böyle bir kabul beklemiyordum ama canınızı sıkmayın. Her şey zamanla yoluna girer. Ben sizlere kendinizi yetiştirebileceğiniz iyi görevler veririm. Bir süre sonra harekâtlara da katılırsınız. Demek ki hakkınızda tezvirat yapanlar oldu. 
Sabredin bakalım” dedi. Ardından “iki gün izinli olduklarını, bu süre içinde şehri gezip çevreyi tanımalarını, ev kiralamayı düşünürlerse işlerini halletmelerini” söyledi. 


Mustafa Kemal, Binbaşı Lütfi Bey de dâhil henüz karargâhta kimseyi tanımıyordu. Daha fazla tepki göstermek istemedi. 
Erkânı Harbiye ile yeni bir mesele çıksın istemiyordu. En kısa zamanda kendilerini ispat edecek bir şeyler yapacaklar ve onları utandıracaklardı. Bununla birlikte Binbaşı Lütfi Bey'in geldiklerinden bu yana kendilerine yardımcı olmaya çalışmasın- dan da memnundular. Teşekkür ettiler ve izin alarak çıktılar. 


Kışladan otele doğru yürürken Müfit, Ali Fuat'a dönerek: 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©. Haydi bakalım Ali Fuat.” dedi, “Paşa çocuğu olarak sen rahatladın. Hem orada İtalyan güzelini de görürsün. Biz Mustafa ile başımızın çaresine bakarız.” dedi. 

“< Olur mu öyle şey Müfit, kızdırma beni.” dedi Ali Fuat. 

Mustafa Kemal, Ali Fuat'ın tedirginliğini izliyordu, üzülmesini istemedi ve araya girdi: 

© Zaten Ali Fuat, Beyrut'taki Nişangâh taburuna tayin yaptırırım diye düşünüyordu. İnşaAllah kısa zamanda Beyrut'a gider. Biz de seviniriz, gelir gideriz birbirimize.” dedi. 

Hafif bir burukluk içinde kışladan otele döndüler. Ali Fuat arkadaşlarıyla vedalaştı, eşyalarını alıp otelden ayrıldı. Bir fayton ile Haydar ile buluşmak üzere tekrar kışlaya döndü. 


21 Şubat 1905 Salı — 
Süleymaniye Külliyesi- Şam 


—T 


M ustafa Kemal ve Müfit, Şamdaki Viktorya otelinde ikinci güne uyandılar. Hakkı Paşa'nın soğuk karşılayışı hala akıllarından çıkmamıştı. Harekâtlara dâhil edilmeyip Kışlada bırakılmaları hala akıllarındaydı. Ali Fuat'ın itirazsız kendilerinden ayrılmasına da canları sıkılmıştı. Kahvaltılarını yaptıktan sonra, yemek salonunun terasına çıktılar. Müfit söze başladı: 


“- Bunlar bize burada da rahat vermeyecek anlaşılan. Bir bakıma geri hizmetine verdiler, başka bir anlamı yok bunun.” 


Birbirlerine bakmadan, gözlerini Lübnan dağlarına dikmiş bir şekilde konuşuyorlardı. Mustafa Kemal daha sakindi. 
Aslında neler yapacağını çoktan kafasında kurgulamıştı. Önce Ahıskalı'nın İstanbul'da bahsettiği Hafız Abdullah Efendi ile 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görüşecek, ondan alacağı bilgilerle bir yol haritası çizecekti kendisine. Bu şartlar altında, gelir gelmez hemen tayin yaptırması- nın imkânı yoktu. Fakat Kışlanın havasından uzak kalmak için en kısa zamanda bir ev bulmalı ve oraya taşınmalıydı. Böylece hem daha rahat olur, hem de işlerini daha iyi planlayabilirdi. 

“- Müfit” dedi, “Hakkı Paşa bizi böylezor zamanda karargâhta bırakıyorsa bunu araştırmak lazım. Hem bize böyle davrananlar başka yere tayinimizi de çıkarmazlar” 


Müfit de: 

“- Doğru dersin Mustafa.” diyerek Mustafa'nın görüşüne katıldı 

Mustafa Kemal sözünü tamamladı: 

“- Ali Fuat muhtemelen Beyrut'a gider. Mehmed Hayri ve Halil Rıfat da oradalar. Onlardan yana bir sıkıntı yok. Ben burada bu işi bir sonuca bağlamadan başka bir yere kaçıp gitmeyi düşünmem. En azından bir süre burada kalıp mücadele etmeye azmettim. Ali Fuat gibi bizi kolayca tayin etmezler” 


Mustafa Kemal görüşünü netleştirmiş ve kısmen ortam sakinleşmişti. Mustafa'nın kafasındaki tek düşünce bugün Hafız Abdullah Efendi ile görüşmekti: 

“ Öğle sıcağında ben biraz çıkıp hava almak istiyorum. Müfit sen de belki şehri bir gezersin. Akşama doğru yine otelde buluşalım. Görünüşe göre bir müddet buradayız.” dedi. 


Mustafa Kemal kararlaştırdığı gibi otelden çıktı. Parmagındaki yüzüğü bir kez daha kontrol etti. Artık yolu biliyordu. 
Yarım saat sürmedi Süleymaniye Külliyesine vardı. Dışarıdan bakıldığında: Külliye, Osmanlı cami mimarisinin bütün özelliklerini taşıyordu. Ön tarafta muhtemelen Medrese ve müştemilatı, arka tarafta ise iki minareli, büyük kubbeli bir cami vardı. Biraz daha yaklaşınca Külliyenin yanında bir de küçük kapalı çarşı olduğunu gördü. O dosdoğruca Cami avlusuna girdi. 
Avlunun ortasında büyük bir abdest havuzu ve iki kenarında 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kubbeli küçük odalar mevcuttu. Namaz vakti değildi, “inşa Allah Abdullah Hafız buradadır” diye düşünerek camiye doğru giderken, yan odalardan birinin açık olduğunu fark edip oraya yöneldi. İçeride birisi vardı, başını uzatıp sordu: 

“. Camiin İmamı Hafız Abdullah'ı arıyorum” 

“© Buyurun, benim.” dedi içerideki kişi. Yaklaşık elli yaşlarında, beyaz yüzlü, gözleri muhtemelen yeşil renkli, yakışıklı ve güzel giyinmiş bir beyefendiydi. 

“- Efendim ben İstanbul'dan geldim” dedi Mustafa, “Selanikli Yüzbaşı Mustafa Kemal. Buraya tayin oldum. Ahıskalı Beyzade ortak dostumuz. Kendisinin selamını getirdim.” dedi ve sağ elini uzattı. Hafız Abdullah sakince kalktı, sağ elini uzattı ve Mustafa'nın eline bakıp sıktı. Sonra, büyük bir samimiyetle: 


© Demek Mustafa Yüzbaşımız sizsiniz.” dedi, “Bu kadar genç olabileceğinizi hiç düşünmemiştim.” dedikten sonra da hafifçe sarıldı. Sonra elini cebine attı, Kösü yüzüğünü çıkarıp taktı. Elleriyle karşısındaki ahşap işlemeli, üzeri sedef ve renkli taşlarla süslenmiş, antika koltuğu işaret etti: 


© Buyurun, buyurun Yüzbaşım. Sizinle ilgili önceden haber almıştık ama “henüz kesinleşmediğini” söylemişlerdi. Tayininiz gerçekleşmiş, hayırlı olsun. Geleceğiniz günü bilmiyorduk, bilseydik sizi Beyrut limanından alırdık” dedi. 

Mustafa Kemal de cevap verdi: 


“- Biraz alelacele oldu. Hatta Ahıskalı ile vedalaşamadık bile. İyi ki buraya gelmemden iki gün önce kendisiyle görüşmüşüm. Yoksa sizi de tanıma imkânım olmayacaktı” 

Bir süre hasbihal ettiler. Hafız Abdullah, İstanbul'dan, yolculuktan, şimdi nerede kaldıklarından sual etti. Sonra içinde bulundukları durumu muhakeme etmeye başladılar. Mustafa Kemal, kışlada nasıl karşılandıklarını anlattı. En kısa zamanda bireve çıkmayı düşündüğünü söyledi. Hafız Abdullah dikkatle dinledikten sonra söze başladı: 
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© Mustafa Yüzbaşım, imkânlarımız dâhilinde her şeye gücümüz yeter Elhamdülillah. Merak etmeyin, kalacağınız ev şimdiden kafamda. Güvenilir bir iki evimiz var. Birini size tahsis ederiz. Müşir Hakkı Paşa'nın tavrına gelince biz normal görürüz çünkü O da, Vali Nazım Paşa da Abdülhamid Han'ın çok güvenilir adamlarıdır. Muhtemeldir ki, İstanbul'daki dosyanız çoktan buraya gelmiş ve ona göre de bazı emirler verilmiş” 

Mustafa Kemal en fazla sıkıntı duyduğu hususun “kendisi ve arkadaşlarının askeri harekâtlardan dışlanması” olduğunu söyledi ve şunları ifade etti: 

© Abdullah Efendi, şu güneydeki isyanlar nedir? Ordumuz uzun süredir bunlarla uğraşıyormuş. Bunun esasını iyice öğrenmek istiyorum.” 

“©. Golan Türkmenleri olarak bizi de yakından ilgilendiren bir durum. Olanları sürekli takip ediyoruz.” dedi Abdullah Efendi. “İsyanların olduğu bölge Şam'ın güneyindeki Deraa bölgesi. Burası Dürzi bölgesi fakat Dürzilerin bir kısmı da Golan gölünün kuzeyinde yaşar. Golan bölgesinde isyan yok ama Deraa bölgesinde var. Osmanlı Ordusu'nun dikkati buradayken, Kudüs'ten Golan tepelerine kadar olan bölgeye Yahudiler yerleşiyor. Buralardan çiftlikler alıyorlar. Yahudilerin arkasında İngilizlerin olduğu artık herkesin malumu. Bunu iyi bilmemiz lazım.” 

Mustafa Kemal: 

“- Yani isyanın temel sebebi, Yahudilerin Filistine kolonize edilmesi planını kolaylaştırmak mı diyorsunuz?” diye sordu. 

Abdullah Efendi oturduğu yere iyice yerleşti. Uzunca bir açıklama yaptı: 

“- Mesele sadece Filistin, Kudüs ve İngilizler değil Yüzbaşım. Bütün bölge siyaseti ile ilgili. Konunun dini, siyasi, askeri ve ticari yönleri var. İngilizler, Fransızlar çok önceden buralarda çalışmaya başladılar. Casuslar gazeteciler subaylar gönderdiler. 
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Buralarda araştırmalar yaptırdılar. Kösülerde mesuliyet bazen babadan oğula, dededen toruna geçer. Bizler de yıllardır bunları izliyoruz. Onların faaliyetleri konusunda sürekli olarak Erkanı Harbiye'ye raporlar gönderiyoruz. Babam, neredeyse 40 
yıla yakın Erkânı Harbiye tarafından buraya gönderilen subaylara rehberlik yaptı. Son on yıldır da ben bu işlerin peşindeyim. İngilizler son elli yıl içinde Kızıldeniz'in Afrika kıyısını ele geçirdiler. Sıra Arabistan, Akabe, Sina ve Filistine geldi. Bu bölgelerin korunması için yeni stratejiler belirlenmesi gerekiyordu. Osmanlı'nın en büyük meselesi buralara asker ve teçhizat intikalinde zorluk yaşaması. Bunu ortadan kaldıracak tek çözüm de bu güzergâha bir şimendifer hattı döşenmesiydi. Fakat Osmanlı sultanlarını buna razı edebilmek için bir gerekçe bulmak gerekti. Hicaz Demiryolu fikri bu şekilde ortaya çıktı.” 


Mustafa Kemal bugünkü bazı sıkıntıların neredeyse elli yıldır planlandığını anlamıştı. Erkânı Harbiye içerisinde birçok vatanperver subay geleceği yıllar öncesinden görmüş ve bunun planlarını hazırlamıştı ancak bunu anlayacak yöneticiler yoktu. Ünlü bir düşünürün “Raporlar ancak hükümdar okuyorsa amacına ulaşır” sözü aklına geldi. Abdullah Hafız sözlerine devam etti: 


“En sonunda Abdülhamid Han imdadımıza yetişti. Sultan olduktan sonra Şam, Amman üzerinden Hac yolunu takip ederek Medine ve Mekke'ye ulaşacak bir Hicaz Demiryolu fikrine oda inandı. Birincisi, Hicaz'ı korumak Hilafetin görevi. Burası işgal edilirse, Hilafetin de kıymeti kalmaz, Sultanın da. İkincisi ise, İstanbul'dan Medine'ye kırk günde, Mekke'ye 50 günde gidiliyor. Bir şimendifer yolu olsa bu yolculuk gidiş geliş 8 gün sürer, ziyaretlerle en fazla 20 gün. Bu meselenin dini tarafı. Bir de işin finansmanı var. Avrupalı ülkeler buna yanaşmayacağı için ecnebileri bu işin dışında tutmak elzem oldu. Hicaz Demiryolu için bütün İslam âlemindeki gazeteci dostlarımız yazılar yazdılar. Güzergâhta arazisi bulunan Müslümanlar, Kutsal 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Yolculuğa katkıları olsun diye arazilerini bedelsiz vermeye başladılar. Yıllardır, Osmanlı topraklarında sürekli bu kutsal yol için para toplanıyor. Hicaz demiryolu fikri, Abdülhamid Han'ın İslam âlemindeki itibarını ve gücünü bir kat daha artırdı. Müslümanlar Abdülhamid'i çok seviyor ve bağlılar. Ayrıca Sultan bu yol boyunca Osmanlı vatandaşı bile olsa gayrimüslimlerin yerleşmeyeceğine ve sadece Müslümanların buralarda iskan edileceğine dair ferman buyurmuş. Suriye Türkmenleri de bu fermandan yararlanıyor ve Hicaz yolunu güven altında tutacak bazı önemli bölgelere yerleşiyor.” dedi. 

Mustafa Kemal girer girmez lafa dalmışlardı. Abdullah Efendi, bir çay koymak için izin istedi. Sobası yanıyordu. Üzerinde hazır kaynamakta olan suyla çay demledi. Ardından açık olan kapıyı kapatıp arkadan kilitledi. Kilitli bir dolabı açtı ve içerisinden yeni basılmış bir harita çıkardı. Harita üzerinde bazı bölgeler kırmızı çini mürekkebi ile daireler içerisine alınmıştı. 
Haritayı Mustafa'nın da görebileceği şekilde masanın üzerine koydu ve anlatmaya başladı: 

© Evet Yüzbaşım. Kösülerin yıllardır süren gayretleri ve Erkânı Harbiye subaylarının bölgedeki araştırmaları sonunda sonuç verdi. Eski Erkânı Harbiye Reislerinden Mehmed Şakir Paşa bundan on iki on üç sene önce bir harita çizmiş, meseleyi planlamış. Sultan'ın da hoşuna gidecek şekilde, Hicaz demiryolunun Hac ziyareti ve Haremeyn'in korunması açısından önemli olduğunu belirterek layihasına başlamış. Buna Devleti Osmaniye'nin stratejik çıkarlarını gözeterek, Hicaz hattının yan hatlarla Beyrut'a, Hayfa'ya ve Akabe'ye bağlanmasını önermiş. 
Bu şekilde Osmanlı Ordusu'nun Beyrut, Kudüs, Hayfa ve Sina bölgesine daha kolay asker ve malzeme taşıyabileceğini ve dolayısıyla Akdeniz kıyısına hâkim olabileceğini öngörmüş. Hicaz demiryolunun ilk aşamada Şam ile Amman'ın güneyindeki Maan arasının yapılması ve iki taraftan inşaata başlanması planlandı. 
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Osmanlı payitahtı 5 sene önce kendi işçileri, memurları ve askerlerini seferber ederek inşaata başladı. Sizin Beşinci Ordunun beş binden fazla subay ve askeri de bu yol inşaatlarında bilfiil çalıştılar. Beş ay önce bu hattın inşaatı bitti. Şimdi bir yandan Hayfa ve Akabe'ye yan hatlar açılmak isteniyor bir yandan da Amman güneyindeki Maan ile Medine arasının yapılması hazırlıkları sürüyor” 


Mustafa Kemal için konu aydınlanmaya başlamıştı: 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© Şam ile Maan arasındaki ana hat bittikten sonra şimdi de isyanlar mı başladı? Tabii biz Hayfa demiryolu hattını yaparsak Kudüs'ü, Akabe hattını yaparsak da Sina ve Süveyş bölgesini daha iyi kontrol ederiz. Bu da İngilizlerin işine gelmez” 

© Evet Yüzbaşım.” dedi Hafız Abdullah, “Tam da bu yüzden işte. Şimdi bu hatlar üzerinde isyanlar baş gösterdi. Fransızlar da İngilizler de Osmanlının Akdeniz kıyısına hâkim olmasını istemiyor. ” 

Mustafa Kemal da şunları söyledi: 

“- Doğrusun Abdullah Efendi. Ben zaten İngiltere ile Fransa arasında gizli bir anlaşma olduğuna inanırım. Biri Tunus'u işgal etti, diğeri ise Mısır'ı. Ama hiç birbirlerine itiraz etmediler. Arada Libya kaldı, orayı da İtalyanlara ayırdılar herhalde. 
Tabii sadece bunlar değil, Almanya'nın da gözü var buralarda” 

Mustafa'nın açıklaması Abdullah Efendi'nin de hoşuna gitmişti: 

© Evet, güzel bir konuya işaret ettiniz Yüzbaşım. Almanya da, Basra ve Hindistan'a ulaşmak için Berlin Bağdat demiryolunu yapıyor biliyorsunuz. Bizim Kösülerin düşüncesi ise, Akdeniz ve Akabe hatlarıyla birlikte Hicaz ve Bağdat Basra demiryollarını birleştirmek. Böylece bütün bu bölge elde tutulmuş olur” 

Mustafa Kemal, Hafız Abdullah Efendi'nin dış siyaseti bu kadar iyi bilmesine biraz da hayret etmişti. Dayanamadı sordu: 

“- Abdullah Efendi, beni mazur görün. Ancak bir askerin yapabileceği bu tespitlere nasıl ulaştınız, hikmeti nedir? Sizin gibi bir Hafız görmemiştim.” 

Hafız Abdullah Efendi hafifçe güldü. Demlenmiş olan çayları doldurdu. Dolaptan kapalı bir tabak çıkardı, önlerine koydu. 
İçerisinde Kadayıflı Şam Tatlısı vardı. 

© Ağzımız kurudu Mustafa Yüzbaşım. Buyurun hem çayımızı içelim, hem de tatlı sohbetimizi sürdürelim” dedi. 
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Çaylarını yudumlayıp tatlıdan birer parça aldılar. Abdullah Efendi devam etti: 


“- Babam gibi ben de klasik tanımlara uymuyorum Yüzbaşım. Babam Rusça ve Almanca bilirdi. Beni de İngilizce için bir süre Londra'ya göndermişti. Ayrıca, Beyrut'taki bir ecnebi okulunda felsefe eğitimi de aldırdı, orada da Fransızca öğrendim. 
Din eğitimini ve hafızlığı çocukluktan itibaren kendisinden talim aldım. Kösülerde bazen bir kişi, bin kişinin işini yapar. Yıllardır, bölgeye gelenlere rehberlik yaparak, casusları izleyerek bölge siyasetinde uzman olduk. Şimdi de sizler geldiniz. Bütün bölgedeki Kösüler hizmetinizde olacaklar” 


Mustafa Kemal, omuzlarına binen ağır sorumluluğu iyice hissetmeye başlamıştı. Burada kalacak ve bu mücadeleyi bütün gücüyle sürdürecekti. Ahıskalı gibi Şam'da da kendisini anlayacak kültürlü bir dost bulduğuna sevinmişti. Kafasına takılan daha birçok sorular vardı: 


“. Dün Beyrut'tan trenle gelmiştik. Ama tren yolu Hicaz istasyonunda sona erdi. Oradan tren tekrar Beyrut'a dönecekti. 
Hicaz demiryolu buradan devam etmiyor mu?” diye sordu. 


“- Bu hat Fransızlara ait Yüzbaşım.” dedi Abdullah Efendi, “Zaten Osmanlı'nın planına karşı ilk uyanan Fransızlar oldu. 
Hem Beyrut'a çok büyük bir liman yaptılar, hem de Şam'a kadar demiryolu inşa ettiler. Sultan Hicaz Demiryoluna ecnebileri bulaştırmamak için bu hattı satın almak istemiş ancak Fransızlar maliyetinin on katı para istemişler. Bu yüzden de yeni bir hat yapılmasını emretmiş. Sizin indiğiniz Dimeşk İstasyonu Osmanlı'ya ait. Hicaz demiryolu şehrin güney ucundan başlıyor. Kadem denilen bölgede. Şimdi o bölgelere bizim Türkmenler yerleşiyor. Golan Tepeleri, Dimeşk ile Kudüs arasında uzun bir sıra dağlar oluşturur. Dimeşk'e yakın olan Kunaytra'dan güneydeki Deraa ile Hayfa hattına kadar olan bölgeye de bizler iskan oluyoruz. Sultan önce Deraa ile Hayfa arası şimendifer 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inşaatını İngilizlere vermişti ama tekrar geri aldı. Şimdi İngilizler Akabe'deki, Fransızlar da Havran'daki isyanları kışkırtıyor. 
Bu arada Cebeli Dürüz dediğimiz Lübnan dağlarında Rusların faaliyetleri var. Onlar da buralarda siyasette söz sahibi olmak için çalışıyor. Rus donanmasının askeri gemileri, Sultan'ın izniyle Akdeniz bölgesinde ticari faaliyetler yapıyor. Sultan Abdülhamid denge politikası yürütüyor” 

Bölgedeki meselenin özü ortaya çıkmıştı. Fransızlar ve İngilizler ortaklaşa olarak bu bölgeye yerleşmenin temellerini atıyorlardı. İngilizler Arabistan, Süveyş, Kızıldeniz, Akabe, Ölü-Deniz ve Filistine göz dikmiş, Fransızlar ise Şam ve Beyrut ile kuzeyini gözüne kestirmişti. Mustafa Kemal, Rusların bu bölgede bir şansı olmadığı kanaatindeydi. Bunlara karşılık, Osmanlı Ordusunu Yemen'den Libya'ya kadar zorlu bir mücadele bekliyordu. Mesele şimdi bu mücadelenin nasıl yürütülmesi gerektiğiydi. Mustafa Kemal kafasında bir plan oluşturmak için sorularına devam etti: 


“ Peki Abdullah Efendi, şimdi önümüzdeki en önemli mesele önce bu isyanları durdurmak. Bunlar durmadan biz Hayfa ve Akabe demiryolu hatlarını yapamayız ve aşağı da inemeyiz. Hayfa hattındaki isyanın arkasında Fransızlar, Akabe yolu üzerindeki isyanın arkasında ise İngilizler olduğuna göre aralarında görev dağılımı yapmışlar. İsyanları önlemek için sizce neler yapılmalı?” 

Hafız Abdullah Efendi'nin cevapları hazırdı: 

© Yüzbaşım, isyancılar iki milletten oluşuyor. Dürziler ve Arap aşiretleri. Dürziler Türklere, Türkmenlere uzak değildir. Aramızda iyi ilişkiler var. Bilirsiniz Dürziler eski Fatımilerin devamı ve Şii inancına mensuplar. Biz Golan Türkmenleri Sünni olsak da, bu yarımadadaki Türkmenlerin de birçoğu Şii. Kerbela'yı yıllarca Türkler korudular Emevilere karşı. Kimse bilmez ama Dürzilik mezhebinin kurucusu da Buharalı bir 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Türktür: Neştekin Derezi. Yaklaşık bin yıl önce Mısır bölgesine gelmiş. Bu yüzden bu gruplar Dürzi olarak isimlendirilmiş. Lübnan dağlarındaki, Golan bölgesindeki Dürziler, Türkleri sever ve büyük saygı duyar. Ancak Deraa bölgesinde Araplarla iç içe girdiler, evlilikler akrabalıklar yüzünden yapı bozuldu. 
Deraa'nın Dürzi bölgesine Havran denir. Orada El-Atraş adındaki Dürzi aşireti Fransızların kışkırtmasıyla isyanlarını sürdürüyor. Merak etmeyin bu konuda biz elimizden geleni yaparız. 
Dürzi isyanı çözülür, çözülür de, asıl mesele Arap aşiretleri. İngilizlerden rüşvet alan Arap şeyhleri olduğu sürece onları yola getirmek çok zor olacak. Şayet Dürziler ile Arapları bir araya getirirlerse sizlerin bu toprakları savunmanız çok zorlaşacak. 
İngiliz casuslarının faaliyetleri bu yönde. Bazen bu casusları izlemeye biz bile zor yetişiyoruz. Ama hepsinin peşinde evvel Allah bir arkadaşımız vardır.” 


Mustafa Kemal, bölgedeki siyasi ve askeri meselenin özünü kavramıştı. Yapacağı belliydi. Önce kolaydan başlayarak Dürzi isyanını sona erdirecek bir çalışma yapılmalıydı. Bu arada, Arap şeyhlerinin en önde gelenleri ile ilişki kurularak, İngilizlerin etkisi kırılmalıydı. Yakın arkadaşlarını bu konuda bilgilendirmeli ve bu konuda aralarında bir işbölümü yapmalıydı. Bu arada Abdullah Efendi utanarak sıkılarak bir şey daha söylemek istedi: 


“- Yüzbaşım, şimdi size bunların dışında daha önemli bir konuyu daha anlatmak isterim. Normalde bizim Golan Türkmenlerinin bir süredir buradaki Beşinci Ordu ile arası iyi değil. 
Neden derseniz bu bölgelerdeki isyanları bastırmakla görevli bazı Osmanlı askerleri de zamanla hediyeye rüşvete alışmışlar. 
Bunlar bizim Türkmenlerin köylerine de musallat oldular. İkram ve hürmetimizi istismar etmeye başladılar. Bu yüzden bazı gençlerimiz Osmanlı askerlerini sevmiyor. Biz de onları kontrol etmeye çalışıyoruz. Önce bu konuyu halletmeniz gerekir. 


Bilin ki, Golan bölgesindeki Türkmen ve Dürzi aşiretleri kendilerine silah çekilmedikçe kimseyle savaşmaz. Bu yüzden 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sizlerin Şam'a gelir gelmez bu harekâtlara sokulmamasının bir sebebi de bu olsa gerek. Zamanla sizi de hediyeye rüşvete alıştırırlarsa içlerine alırlar” 

Mustafa duydukları yüzünden çok üzülmüştü. Bir Türk subayı ve askerinin rüşvet almasını kabul edemezdi. Abdullah Efendi'nin dediği gibi bu konuya öncelik vermesi gerekiyordu. 
Rüşvet çarkına alışmış olanları tasfiye edebilirse, Dürzi ve Arap aşiretleriyle daha kolay mücadele edilebilirdi. 

Sohbet epey uzun olmuş ve vakit de ilerlemişti. Mesele ev konusuna geldi: 

“- Abdullah Efendi, sizinle tanışmaktan ne kadar mutlu olduğumu, bu sohbetten ne kadar istifade ettiğimi tahmin edemezsiniz. Kışlanın gözetiminden ve biraz önce bahsettiğiniz rüşvetçilerin gözlerinden uzak olarak bir şeyler yapmam için önce ev konusunu halletmem lazım” 

Abdullah Efendi hiçbir şey söylemedi. Alt çekmecesini açtı bir anahtar çıkardı ve Mustafa'ya uzattı: 

“- Yüzbaşım, eviniz hazır. Elimizde boş bulunan bir iki evden sizin için en uygun olanın işte anahtarı. Bu ev Hamidiye Çarşısı'na çok yakın ama sakin ve güvenilir bir yerde. Orası Saruca Mahallesidir, Türkler oturur. Eviniz iki odalı. İki arkadaş rahatça kalırsınız. Çarşı yakın olduğu için ihtiyaçlarınızı karşılamanız kolay olur, fazla dikkat çekmez ve işlerinizi iyi planlarsınız.” dedi. 

Mustafa ev meselesinin bu kadar hızlı çözüleceğini hiç beklemiyordu. Sevindi anahtarı aldı: 

< Peki hemen yarın gidip görebilir miyim, hatta hemen taşınmak isterim. Bir arkadaşım daha var, onunla orada idare ederiz.” dedi. 

Abdullah Efendi de görevini yapmanın huzuru içerisinde epey rahatlamıştı, gülümsüyordu. Aynı rahatlıkla Mustafa'ya cevap verdi: 
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©- Tabii Yüzbaşım. Orada devamlı irtibatta olacağınız, yardımınıza koşacak bir Esnaf arkadaşımız var. Kendisi baharat işiyle uğraşır. Adaşınız Mustafa, biraz esmer ve sinirli bir yanı vardır. Genç yaşta Hac ziyaretine gittiği için kendisini Hacı Mustafa diye çağırırız. Kendisi ticaretle uğraştığı kadar, okumaya da çok meraklıdır. Ben bu akşam kendisine bilgi veririm. Yarın gidin, hatta valizlerinizi de götürüp eve yerleşin” 


Mustafa Kemal yarım günde ummadığı şeyler öğrenmiş, Şam'daki askeri ve siyasi durumu kavramış ve neler yapacağını kabaca kurgulamıştı. Artık hava da kararmak üzereydi. Abdullah Efendi ile tekrar görüşmek üzere vedalaştılar. Bir aksilik olmadığı sürece Cuma günleri öğleden sonraları buluşmaya karar verdiler. Mustafa Kemal Camiden ayrıldıktan sonra hızlı adımlarla otelin yolunu tuttu. Otele vardığında, Müfit'in uykuda olduğunu gördü. “Bu kadar da erken uyunur mu? Herhalde çok gezip yoruldu. diye düşündü içinden. Uyandırıp rahatsız etmek istemedi. Restorana çıkıp yemeğini yedi. Hava serin olmasına rağmen otelin terasından bir süre gökyüzünü seyretti. 
Hamdi Efendi'nin sözlerini hatırladı: Evliya Çelebi gibi yollara düşesin ki, Vatanını tanıyasın! Mustafa Kemal belki de oradan oraya yıllarca sürecek bir yolculuğun daha başındaydı. Binbir düşünceler içinde odaya döndü ve dinlenmeye çekildi. 
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M ustafa için özel bir gündü. Erkenden uyandı. Müfit hala uykudaydı. Biraz da sarsarak uyandırdı: 

“ Ne bu kadar uyku, haydi kalk bakalım. Akşamdan beri uykudasın” dedi. 

Müfit doğruldu: 

© Ne oldu Mustafa ne acelen var? Çok erkencisin.” diye karşılık verdi ve sonra devam etti sözüne: “Dün senden sonra ben de gezmeye çıktım. Ayaklarıma kara sular indi. Gelmeden önce Hamidiye çarşısında bir şeyler yedim. Gelince de yorgunluktan uykum geldi, uyuyup kaldım.” dedi. 

Müfit, son zamanlarda ilk kez Mustafa'yı bu kadar diri, neşeli ve heyecanlı görmüştü. 'Bir şeyler var mutlaka! diye düşünerek yataktan kalktı. O daha bir şey sormadan Mustafa lafa girdi: 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“- Ev buldum, anahtarını da aldım. Kahvaltımızı yapalım eve taşınıyoruz.” dedi gülümseyerek. 


Müfit şöyle durup Mustafa'ya baktı: 


“- Hemen mi?” dedi ve ekledi: “Çok iyi etmişsin Mustafa. Ev hayatını özledim. Nasıl bu kadar çabuk hallettin?” diye sordu. 

Mustafa Kemal, Kösü konusundan bahsetmeden Süleymaniye Camisi imamı ile tanıştığını ve onun yardımı ile bulduğunu anlattı ve görüşmesi konusunda fazla ayrıntı vermedi. Toparlandılar, kahvaltı salonuna çıktılar. Mustafa çok keyifliydi. 
Müfit, Kışladaki duruma rağmen onun bu kadar neşeli olmasını meraklı bakışlarla izliyordu. Kahvaltıdan sonra indiler ve otelden ayrıldılar. Otel çevresinde bekleyen bir faytona bindiler ve doğruca Hamidiye Çarşısının kapısına vardılar. Müfit dün buraları iyice gezdiği için biraz tanıyordu. Mustafa'ya çarşıda kimi bulacaklarını sordu. Mustafa da “Hacı Mustafa' adında bir esnafın kendilerine yardım edeceğini söyledi. Müfit: 

“. Dün gezerken gördüm ki, burası da bizim kapalı çarşı gibi. Sultan Abdülhamid'in emriyle yapılmış en fazla yirmi yıllık geçmişi var. Demirciler, elbiseciler, bakırcılar, baharatçılar hepsi grup halindeler. Baharatçılar, çarşının ortasına doğru sağ sokaklardan birindeydi”” dedi. 


Baharatçılar sokağına ulaştılar. Mustafa Kemal hemen ilk esnafa sordu: 


“- Eyne dükkani Haji Mustafa?” 
Karşısındaki adam şaşırdı: 
“- Haji Mustafa? La Ârifu?” dedi, anlamamıştı. 


Mustafa Kemal, herhalde tam telaffuz edemedim! diye düşündü, tekrar tane tane sordu. 


Anlaşılan o ki Hacı Mustafa'yı tanımıyordu. Onları seyreden yan taraftaki esnaf araya girdi: 


“- Hüve yes'alu Katip Mustafa” dedi. 
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Adam nihayet anlamıştı: 

“Neam, fehimtü, Kâtip, Kâtip” dedi ve sonra “Hunake kesir Haji velakin Kâtip Vahid?” 

Mustafa Kemal anlaşmazlığın esasını anlamıştı. Çarşıda herkes Hacı idi. Hacı Mustafa'yı herkes Kâtip yani Yazar olarak tanıyordu. “Baharatçılar çarşısında yazarın ne işi olur?” diye düşündü. Nihayet yerini tarif ettiler, beş dükkân ileride sağdaydı. 

“- Bağde hamsete metacir fil yemin.” 

Mustafa Kemal ve Müfit biraz daha yürüdüler ve dükkânı buldular. İçeride, kara tenli ince uzun boylu, ince burma bıyıklı kırk yaşlarında birisi vardı. Bir de on beş on altı yaşlarında birisi bir şeylerle uğraşıyordu. Dükkânda baharatlar vardı ama bazı raflarda eski kitaplar da dizilmişti. Kimi felsefe, kimi tarih kitaplarıydı. Onlar içeri bakarken, Esmer olan kendilerine seslendi: 

“ Gelin gelin, İstanbul'dan mı?” 

Türkçe bir ses duyunca rahatlamışlardı, geleceklerinden haberdar olduğu belliydi. 

© Merhaba” dedi Mustafa Kemal, “Hacı Mustafa Bey siz misiniz?” i 

©. Evet benim. Buyurun Mustafa Yüzbaşım.” diye cevap verdi ve dükkânın iki yanındaki sedirleri göstererek oturmalarını istedi. 

Müfit bir kez daha şaşırmıştı. “İki gün içinde Mustafa'yı herkes tanımış” diye düşündü. Hacı Mustafa çalışan çocuğa Arapça bir şeyler söyledi. Çocuk koşarak dışarı çıktı. Sonra Mustafa'ya dönerek: 

© Yüzbaşım dün akşam yatsı namazında Abdullah Hafız ile görüştüm. Kendisi bana ev meselesini anlattı, anahtarı da 

vermiş. Oturun biraz, çayımızı içelim, sonra ben sizi eve götürürüm” dedi. 
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Mustafa Kemal teşekkür etti. Hacı Mustafa dükkândaki bazı yemişlerden bir tabak oluşturup önlerine koyarken Mustafa Kemal devam etti: 

“- Hacı Mustafa, bakıyorum siz de Türksünüz, Türkçeniz gayet temiz, tam bir Anadolu Türkçesi. İstanbul'da karşılaşmış olsaydık, “Ege yöresinden mi Orta Anadolu'dan mısınız diye sorardım.” 

O arada çaylar gelmişti. Önlerindeki yemişlerden de alarak çaylarını yudumladılar. Hacı Mustafa: 

“. Önce bana bey demeyi bırakın Yüzbaşım. Siz bana doğrudan Katip Mustafa deyin.” dedi ve devam etti: “Evet ben de Türkmenim. Atalarım İzmir tarafından önce TrablusŞam'a gelmişler. Sonra ailemiz Şam'a göç etmiş. Şimdi hemen şurada Salihiye mahallesinde kalıyoruz. Çarşıda Türk esnaf da az sayılmaz. Golan Türkmenleri de var, Halep Türkmenleri de. Abdullah Hafız bizim çok kıymetlimizdir. Başımızın tacıdır” 


Keyifle çaylarını içerken kapıdan bir ses duydular: © Mustafa. Ne arıyorsunuz burada.” 


Dönüp baktılar ki, içtimada yanlarına gelen Tıbbiyeli Mustafa. Onlar da şaşırmışlardı. Merhabalaşıp tokalaştılar. Tıbbiyeli Mustafa, Mustafa'ya dönerek: 


3: 


© Hayrola, nereden buldun Katib'i” diye sordu. 


Mustafa Kemal, Tıbbiyelinin samimi tavrına rağmen henüz tam olarak güvenip güvenemeyeceğinden emin değildi. 
Soruya cevap vermek yerine karşı bir soru sormayı tercih etti: 


© Siz ne yapıyorsunuz?” dedi, “Görevde değil misiniz?” 

© Ne görevi?” dedi Tıbbiyeli, “Ben zaten sürgün edilmişim, hiçbir iş vermiyorlar. Ben de buralarda takılıyorum.” dedi. 

Hacı Mustafa araya girdi: 

© Doktor, komşumuzdur. Kendisinin de küçük bir kitapçı dükkânı var, hemen bir dükkân ötede. onu da çok severiz, iyi 


193 


KÖSÜ Mustafa Kemal - Bir Askeri İstihbarat Teşkilatı / Birinci Cilt 


arkadaştır. Kışladakilerine benzemez. Kitap sevgisi, felsefe sohbetleri bizi yakın arkadaş etti” 

Durum aydınlanmaya başlamıştı. Tıbbiyeli ile aynı kaderi paylaşıyorlardı. Demek ki O da Sarayın kadrine uğramış ve burada yalnız kalmıştı. Mustafa Kemal, “herhalde bazı konularda iyi anlaşacağız” diye aklından geçirdi. Bu arada Müfit lafa girdi: 

© Peki, Kışladan arayıp sormazlar mı? Bir de dükkân mı açtınız?” diye sordu. 

Tıbbiyeli, çalışan çocuğa kendisine de çay getirmesini söyledi ve sedire yerleşti: 

“- Kimse arayıp sormaz, yeter ki işlerine bulaşma. Ben de boş oturacak değilim, küçük bir sahaf dükkânı açtım. Burada hem kitap okuyorum, hem eski kitap alıp satıyorum.” 

Mustafa Kemal'in kanı iyice kaynamıştı Tıbbiyeli'ye: 

“. İşin aslı, dün Süleymaniye Camii imamı Abdullah Hafız ile tanışmıştım. Ev tutma konusunda bana yardımcı oldu” dedi ve valizlerini göstererek “şimdi de Hacı Mustafa bizi eve götürecek, yerleşeceğiz” diye söyledi. 

Tıbbiyeli sözünü esirgemiyordu: 

“- Bizim gibiler, İstanbul'dan uzakta oldukları sürece mesele olmaz. Arada bir komutanlara görünmek yetiyor, o da uzaktan. Gidip konuşmak, hal hatır sormak nerede. Hâlbuki ortalık kaynıyor. Bunlar da meseleleri çözemiyorlar. Korkuyla baskıyla işleri yürütüyorlar. Kimileri de asayişi düzeltme adına milleti soyuyor.” 

Mustafa Kemal, aralarında yabancı birisi olmadığına kanaat getirip O da konuya girdi: 

“- Haklısın Tıbbiyeli, duyduklarım öğrendiklerim hiç de iç açıcı değil. Güneyde isyanlar sürüyormuş. Havranda Akabe'de aşiretler başkaldırmış. Acilen bu isyanları bastıracak yeni fikirlere ihtiyaç olmalı” 
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Müfit, Mustafa'nın kısa bir zamanda buradaki gelişmeleri öğrenmiş ve çözümlemiş olmasını meraklı gözlerle izliyordu. 
Mustafa Kemal ta okul yıllarından bu yana sürekli okur, araştırır ve konuşmalar yaparak kendilerini bilgilendirirdi. Mustafa Kemal burada da liderliği ele almış gibiydi. Müfit bir yandan Tıbbiyeli'nin vereceği tepkiyi de gözleyerek sordu: 


© Bize de kışlada oturun dediler, bu durumda ne yaparız Tıbbiyeli, ne düşünüyorsun? Subay arkadaşlarımız neler yapıyor? Bir çözüm üreten yok mu?” 

Tıbbiyeliden önce Mustafa Kemal doğrudan konuya müdahil oldu: 


“- Zaten son 5 yıldır, subaylar, askerler dâhil buradaki ordumuz Şam ile Maan arasındaki demiryolu inşaatında çalışmış. Askeri ve siyasi konular biraz ihmal edilmiş görünüyor. 
Bizlerin hem Dürziler hem de Arap aşiretlerle doğrudan görüşmemiz gerek.” 


Tıbbiyeli de kararlıydı: 


“- Doğrusu ben de böyle düşünüyorum. Bugüne kadar buralarda yalnızdım. Bırakın birlikte çalışacak, konuşacak dertleşecek kimse bile yoktu. İyi arkadaşlarımız da var, yok değil ama onlar da cesaretsiz. Başlarını derde sokmak istemiyorlar, sadece verilen görevleri yapıyor.” dedikten sonra Mustafa'ya döndü: 

© Mustafa, içtimada ilk görüştüğümüzde “nihayet benim gibi inanıp düşünen biri geldi diye sevinmiştim, doğruymuş. 
Kafalarımız tutacak. Zaten Selanik'te İstanbul'da senin hakkında çok şey duymuştum ama tanışmak buraya nasipmiş. 
Sen önderlik edersen burada vatanımız hürriyetimiz için çok şey yapabiliriz.” 

Mustafa'nın kafasındaki planlar zaten hazırdı. Tıbbiyeli'nin de kendisiyle aynı fikirde olmasına sevinmişti. Kendilerinden önce geldiği için onun da tecrübesinden faydalanırlar ve Kışladaki yanlış tavırları düzeltir, birçok meseleyi çözebilirlerdi. Artık 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bu yolda çoğalıyorlardı. “Evi geciktirmeyelim. Orası da bizim karargâhımız olur? diye düşündü ve Hacı Mustafa'ya dönerek: 

“© Haydi, Hacı Mustafa bizi eve götür, eşyalarımızı koyup yerleşelim” dedi. 

Hacı Mustafa de heyecanlı bir şekilde ayağa kalktı: 

“. Emredersiniz Yüzbaşım. Sizi eve yerleştireyim, sonra size çarşıdan bazı nevaleler getiririm. Ne ihtiyacınız olursa, yakınız nasıl olsa karşılarız. Siz yeter ki çalışın vatan için. Biz emrinizdeyiz.” 

Hep beraber kalktılar, valizlerini yüklenip, Hamidiye Çarşısının girişine doğru yürüdüler. Hacı Mustafa'nın Vali Mithat Paşa döneminde yapıldığını söylediği yeni bir çarşının arka sokağına girdiler ve küçük bir taş evin önünde durdular: 

“- İşte ev burası. İki odalı ve bir salonu, yemek odası vesaire bulunan güzel bir evdir. Rahat edersiniz. Bütün eşyaları var. 
İçeride yakacak bazı malzemeler de hazırlandı. Hemen sobayı yakın, ev ısınsın, siz de yerleşin, keyfinize bakın” dedi. Tıbbiyeli ve Hacı Mustafa vedalaştılar ve onlardan ayrıldılar. Mustafa Kemal ve Müfit, kapıyı açtılar, “Bismillah” diyerek içeri girdiler. Onlara yeni bir dünyanın kapısı açılmıştı. 

Teker teker odalara yerleştiler. Yataklar, eşyalar yeni temizlenmişti. Ev eski olmasına rağmen tozdan eser yoktu, tertemizdi. 
Evin bir duvarındaki iki kademeli bir rafta birçok kitaplar konulmuştu. Abdullah Hafız, bizim için her şeyi düşünmüş dedi Mustafa içinden. Sobayı yaktılar, önce güzelce bir çay demlediler. Çok geçmedi kapı çalındı, Hacı Mustafa'nın çırağı yiyecek bazı şeyler getirmişti. Keyifli bir akşam yemeği yediler. 
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ustafa Kemal ve Müfit evvelsi gün yerleştikleri evden M memnundular. Öğrendiklerine göre Ali Fuat, geldiklerinden üç gün sonra Beyrut Nişangâh Taburu'na tayin edilmişti. Günlerden Cuma idi. Mustafa Kemal, Hacı Mustafa ile Abdullah Hafız'a haber göndermiş, önümüzdeki Cuma günü için Kunaytra'yı ziyaret etmelerini istemişti. Bugün hem biraz dinlenecekler, öğleyin Cuma vaktinde Emevi Camiine gidip namaz kılacaklar, çevreyi gezdikten sonra da evde Hacı Mustafa ve Tıbbiyelinin olacağı bir toplantı yapacaklardı. Sabahleyin keyifle kalktılar, banyolarını yaptılar ve kahvaltı hazırlığına giriştiler. Hamidiye çarşısından gıda ihtiyaçlarını karşılamışlardı. Müfit: 


© Mustafa bugün kahvaltıyı ben hazırlıyorum. Dün yumurtalar almıştık, domates olsaydı da güzel bir menemen 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yapsaydım. Ali Fuat da olsa iyi olurdu ama onun keyfi yerindedir şimdi” dedi. 

“- Domates yoksa peynir, tereyağı var Kırşehirli” dedi Mustafa, “Önce tereyağında peyniri eritirsin, sonra içine yumurtaları kırar biraz da baharat eklersin menemenden daha iyi olur” 

Mustafa Kemal çayı demledi, Müfit sofrayı hazırladı. Sofrada, peynirli yumurta ile birlikte tahinli yoğurt, humus ve zeytin vardı. Fazla bir şey yoktu ama hepsi de lezzetliydi. Ekmekleri, gürül gürül yanan sobanın üzerine koyup kızarttılar. 
Onlar için Sultan sofrasından daha kıymetli olmuştu. Sohbet ederek kahvaltılarını yaptılar ve ardından çıktılar. 

Emevi Camii zaten Hamidiye Çarşına bitişikti. Fazla uzak olmadığı için çabucak vardılar. Camiin yatay dikdörtgen uzun bir ana binası vardı. Üzeri üçgen çatıyla kaplıydı. Önünde, Cami yüksekliğine yakın büyük revaklarla çevrili geniş bir avluya sahipti. Avlu tertemizdi. Erken bahar güneşinin de etkisiyle birçok kişi yalın ayaklarla dolaşıyor, bazıları revakların altında kendilerini güneşe vermiş uyukluyorlardı. Mustafa Kemal oradaki bir gençten Cami ile ilgili bilgiler aldı. Cami, Romalılara ait Hz Yahya Kilisesi üzerine inşa edilmiş. Emeviler döneminde Şam fethedilince bir süre yarısında Müslümanlar, diğer yarısında Hristiyanlar ibadetlerini sürdürmüşler. Sonradan diğer yarısı da Hristiyanlardan satın alınmış ve tamamen Müslümanların ibadet yeri olmuş. 

Emevi Camii, Selçuklular ve Osmanlı döneminde iki önemli tamirden geçirilmişti. Birisi Türkler tarafından yapılmış üç minaresi vardı. Mustafa Kemal ve Müfit, Camiin içerisine girdiler. Duvarlarda bitkisel ve geometrik desenler, bina ve şehir tasvirleri yapılmıştı. Uzun iç mekanın sonunda ise Hz Yahya'nın türbesi yer alıyordu. Caminin kıble duvarında bugüne kadar rastlamadıkları dört mihrap gördüler. Her bir mihrabın Hanefi, Şafii, Hanbeli ve Maliki mezheplerine ayrıldığını ve kimi 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zaman hepsinde birden aynı anda namaz kılındığını öğrendiler. Hanefi bölümünde Cuma namazlarını kıldılar ve Arapça hutbeyi dinlediler. 
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Camiden çıktıktan sonra çevreyi gezdiler. Tarihi Şam kenti surlarla çevrili çok büyük bir mahalle gibiydi. İçinde Yahudi ve Hristiyanlara ait küçük mahallelerin bulunduğu eski kente dokuz büyük tarihi kapılardan giriliyordu. Surların bir kenarından Barada nehri akıyor ve buradan Süleymaniye külliyesi ve Osmanlı kışlasına kadar giden bir yol uzanıyordu. Surların dışında düz çatılı taş ve topraktan oluşan bir veya ili katlı binalarla şehir zamanla genişlemişti. Şehrin çevresi ise bağlar, bahçelerle çevriliydi. Barada nehrinin Abdülhamid tarafından yedi kanala ayrıldığı ve yaz günlerinde şehrin serinlemesini sağladığı belirtiliyordu. Kentte Türk ve Osmanlı dönemlerine ait yüzü aşkın cami, medrese, han, hamam, türbe ve çeşitli eserler vardı. Hepsinin kubbe ve minarelerini süsleyen alemlerindeki ay yıldız buradaki medeniyetin Türklerin eseri olduğunun bir göstergesiydi. Önce Emevi Camiinin hemen arkasında bulunan Selahattin Eyyubi'nin türbesini ziyaret ettiler. Barada nehrinin diğer yanında Türklerin yoğunlukla yaşadığı Salihiye mahallesine geçtiler. Buradan da hafif bir tepeyi tırmanıp bağ ve 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bahçeler içerisindeki Muhiddin Arabi Camisini buldular. Caminin girişinde Muhiddin Arabi'nin kabri vardı. Avludaki büyük çınar ağacının ve Osmanlı sebilinin yanında dinlendiler. 
Cami çevresinde küçük bir Osmanlı çarşısı oluşmuştu. Yemek yiyecek bir yer buldular. Şam'da kuzu eti meşhurdu. Yanında da içerisine yumurtalar kırılmış, baharatlı bir yoğurt getirdiler. 
Hemen yanındaki bir kahveden çaylarını da içtikten sonra evlerine doğru yola çıktılar. Çok yorulmuşlardı ama yokuş aşağı gitmek kolaydı. Doğruca Hamidiye Çarşısı önüne doğru inen yolu takip ettiklerinde sağ tarafta iki Osmanlı Camisi daha olduğunu gördüler. Öğrendiklerine göre burası da bir Osmanlı Paşası tarafından yapılmış Dervişiye Camisiydi. Evleri buraya yakındı. Caminin çok kurnalı çeşmesinden soğuk bir su içtiler ve çarşıdan kuzu eti alıp eve gittiler. 

Vakit ikindiyi geçmişti. Akşam yemeği için hazırlık yaptılar. Akşam ezanını takiben kapı çalındı. Tıbbiyeli ve Hacı Mustafa gelmişlerdi. Hacı Mustafa dükkânındaki baharat çeşitleri ve kuru yemişlerden bir paket getirmişti. Tıbbiyeli'nin elinde ise Hamidiye çarşısına has kadayıflı burma tatlısı ve birkaç kitap vardı. İçeri girdiler, hepsinin yüzü gülüyordu. Merhabalaşıp, hal hatır sordular. Mustafa Kemal, Hacı Mustafa ve Tıbbiyeli'nin getirdikleri ikramlara teşekkür etti: 

© En çok bu kitaplara sevindim Tıbbiyeli” dedi, “Ama okumaya vaktim olacak mı bilmiyorum. Haydi, buyurun soframız hazır. 

Hep beraber sofraya oturdular. Sofrada kuzu etli kuru fasulye ve bulgur pilavı vardı. Mustafa Kemal ve Müfit ortaklaşa yapmışlardı. Yemekten sonra konuşma vakti gelmişti. Mustafa söze başladı: 

“- Arkadaşlar, Devleti Osmaniye'nin her yanında olduğu gibi burada da meseleler birikmiş. Acilen çözüm bulmak gerekiyor. Mevcut idareciler günü kurtarmaya çalışırken ecnebiler 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yeni planlarla mesafe kat ediyor. Şam vilayetinde halledilmesi gereken en önemli mesele son zamanlardaki aşiret isyanları. Bu isyanların amacı, Hicaz Demiryolundan Hayfa ve Akabe'ye yapılacak yan hatları geciktirmek veya önlemek. Bu yüzden Fransızlar Hayfa hattı üzerindeki Dürzileri, İngilizler de Akabe hattı üzerindeki Arap aşiretleri kışkırtıyor. Aramızda bir iş bölümü yapmamız lazım.” 


Tıbbiyeli: 


“. Ne gerekiyorsa söyle yapalım Mustafa” dedi. Müfit de onu tasdik etti. Hacı Mustafa konuya bir açıklama getirmek istedi: 


“ Yüzbaşılarım, özellikle İngilizler son beş yıldır bu isyanlara hazırlık yapıyor. Bu topraklara çeşitli kılıklar altında pek çok casuslar geldi, araştırmalar yaptı. Ocak ayından bu yana bu casusların faaliyetlerinde büyük bir artış var. Süveyş, Hayfa, Beyrut, Havran ve Kudüs, Orient SS casusları ile kaynıyor. Bir arkadaşımızı, Gethrude Bell adındaki bir casusun yanına mihmandar olarak koyduk. Bu kadın beş altı yıl önce de gelmiş, fotoğraflar çekip raporlar hazırlamış. İzmir'den Arap çöllerine, Musul ve Bağdat'a kadar gezmediği yer kalmamış. Bugünlerde buralarda geziyor, Dürzilerle, Arap şeyhleri ile görüşüyor. Bizim Osmanlı subayları da meseleyi anlamış değil, hepsi bu kadına fotoğraf çektiriyormuş. Önümüzdeki günlerde bu bölge- nin çok karışacağını tahmin ediyoruz.” 


Hepsi de Mustafa'nın gözünün içine bakıyordu. Mustafa'nın planları ise zaten hazırdı: 


“ Arkadaşlar mesele sadece Dürzi ve Arap aşiretleri degil. Hacı Mustafa belki üzülürüz diye söylemek istemedi ama Golan bölgesi Türkmenleri de Osmanlı ordusunun halinden memnun değil. Özellikle gençler neredeyse silahlanıp Türk askerlerine isyan edecekler. Bizim bazı arkadaşlarımız hediye ve ikrama iyice alışmışlar. Bu durum da zaten yoksulluk içindeki halka büyük eziyet olmaya başlamış. Türkmenler ile de 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görüşerek önce onları yanımıza almamız lazım. Ben zaten önümüzdeki hafta Kunaytra'ya gitmeyi kararlaştırdım. Türkmenlerin lideri ile görüşmem olacak.” 

Hacı Mustafa, Türkmen meselesi gündeme gelince, kendilerinin asiler safında görüldüğü zannıyla mahcup olmuştu: 

“. Evet, evet Mustafa Yüzbaşım. Önce bizler birlik olmalıyız. Zaten verdiğiniz talimat üzerine ben hazırlığımı yapmıştım. dedi. 

Müfit: 

“- Mustafa madem sen Türkmenlerle irtibat kurdun, bizler de bir şeyler yapalım, ne düşünüyorsun?” diye sordu. 

Mustafa Kemal: 

© Onu da düşündüm Müfit.” dedi, “Ali Fuat Paşa çocugudur, diplomasiyi iyi bilir. Türkmenlerle görüşünce, Dürziler ile uzlaşmak için de bir yol buluruz ancak Arap aşiretleri konusu biraz daha dikkat, ince siyaset isteyen bir mesele. Ben Ali Fuat'ın Arap aşiretleri ile görüşmeler yürütmesinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu arada Sen de Havran bölgesindeki Dürzi aşiretler üzerine çalışırsın. Tıbbiyeli burada bizden daha eski olduğu için yerel irtibatlarımızı sağlar. onun sayesinde bölgede örgütlenmemizi genişletiriz.” 

Müfit heyecanlanmıştı: 

© Bir an önce başlayalım o zaman biz de.” deyince Mustafa Kemal tekrar devam etti: 

“- Kışlada kendimizi kabul ettirmedikçe bunları resmi olarak yapamayız. Gayrı resmi olarak da kimse bizi muhatap kabul etmez veya birlikleri bizim emrimize vermez. Bu yüzden, ben önce Türkmen dostlarımızla görüşeyim, onu bir halledelim. Sonra harekâtlara katılarak nasıl kendimizi gösteririz onun çaresine bakarız.” 
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Tıbbiyeli, uzun bir zaman sonra bir şeyler yapabileceği arkadaşlar bulduğu için sevinçliydi. Mustafa'ya katkıda bulunmak için söz aldı: 


“. Mustafa, çok güzel planlamışsın her meseleyi. Bir Kurmay Yüzbaşıya da bu yakışır. Keşke bizim bütün kurmaylar senin gibi olsaydı. İçlerinde bize yardım edecek iyi arkadaşlar var, yok değil ama senin kadar cesaretli ve kararlı birini ilk kez tanıdım. Bundan sonra her dediğine varım” 


Mustafa Kemal, Tıbbiyelinin tecrübesinden yararlanmak için sordu: 

“- Peki adaşım. Müşir Hakkı Paşa'nın durumu ve tavrı ortada. Bu komuta kademesini nasıl ikna edebiliriz. Mesele bölgedeki birlikleri yönlendirmeye gelince bizlere karşı çıkacaklardır.” 

Tıbbiyeli: 

“- Hakkı Paşa tabii ki Sultandan korkar. Kısa vadede bir harekât olur da bir meselede başarı sağlarsanız, ister istemez direnci kırılacaktır. Bu konuda Binbaşı Lütfi Bey'in olumlu bir tavır içinde olacağını tahmin ediyorum. Ayrıca başka binbaşı ve yüzbaşı arkadaşlar da var. Onlar sevk ve idareye yetkili degiller ancak, bir yerde birlikte olmak durumunda kalırsanız en azından sana ses çıkarmazlar. Ben bazılarını tanıyorum, onlara senden bahsederim. Neticede her haber aşağıdan yukarı doğru gider. Sizin hakkınızda yukarı gidecek yanlış haberleri kesersek, zamanla olumlu bir hava oluşacaktır. Ben zaten mimliyim. Ne yapsam etsem bana güvenmezler. Bu yüzden ben size dışarıdan destek olurum. Beni yanınızda görseler tamamen rahatsız olurlar. Bu evi iyi düşünmüşsün Mustafa. Burası bizim harekât merkezimiz olur. Sen planlarsın, biz uygularız.” 


Müfit söze karıştı: 


“ Ben biraz bölgedeki aşiretler, Dürziler üzerine kafa yorayım. Kışlada elde edebileceğim yazılı raporlar varsa onları 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okurum. Önceden hazırlık yapmam gerekir. Kışladaki havayı düzeltirsek, hemen bu konuda bir görevlendirme talep ederim” 


Hepsinin yüzüne bir ciddiyet oturmuş, yapacakları vazifeleri nasıl başaracaklarını düşünmeye başlamışlardı. Meseleler çetin olmakla birlikte hepsi de kararlıydı. Zaten İstanbuldan ta Şama keyif sürmek için değil, yıllardır hasretini kurdukları vatan mücadelesi için gelmişlerdi. Türk milleti onlardan görev bekliyordu. Bir gün Türklerin ordusunu onlar yönetecek ve önlerindeki bütün meseleleri birer birer aşacaklardı. Gece yarısına kadar süren sohbetten sonra vedalaştılar. Hacı Mustafa ve Tıbbiyeli Mustafa evden ayrıldılar. Atlarına bindiler ve 


karanlıkta uzaklaştılar. 
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ustafa Kemal için bugün önemli bir gündü. Hafız Abdullah Efendi ile buluşacak ve birlikte Kunaytra ya gidecek- 


lerdi. Atını alması için sabahtan kışlaya uğraması gerekiyordu. 
Erkenden kahvaltısını yaptı, Müfit ile vedalaşıp evden çıktı. Yürüyerek Kışlaya varması yaklaşık yarım saatini aldı. Süvari bölügünün bulunduğu bölüme gitti ve nöbetçiden atını teslim aldı. 
Cuma günü olduğu için Şam çevresini dolaşacağını söyledi. 

Süleymaniye Külliyesi kışlanın yakınındaydı. Camiye vardığında Abdullah Efendi hazırlanmış onu bekliyordu. Selamaştılar, Hafız Abdullah: 


© Atınız da pek güzelmiş Yüzbaşım. Buralarda böyleleri bulunmaz, nereden aldınız?” dedi. 


Mustafa Kemal: 
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© Doğru, bilmiyorlarmış. Sultan'ın hediye gönderdiği atlardan biriymiş. Sahibi önceden ölünce burada muhafaza etmişler. Kimse de beğenmemiş, bana nasip oldu” diye cevap verdi. 

“- Biz biliyoruz Yüzbaşım” dedi Abdullah Efendi, “Sakin ama çok dayanıklı ve akıllı bir attır. Bir iki köyümüzde bunun benzerleri var. İyi seçim yapmışsınız. Hem atalarımız “Yumuşak atın çiftesi pek olur” demişler.” 

Mustafa Kemal gülümsedi: 

“- Babanız Halis Efendi nasıllar? Geleceğimizden haberleri var mı?” diye sordu. 

Abdullah Efendi, elindeki erzak çantasını atının eyerine yerleştirirken cevap verdi: 

“< Haber ettim Yüzbaşım. Kendisi de sizi merak ve hasretle bekliyor. Size sevineceğiniz bir başka haberim daha var. Kadem Tren İstasyonu yolumuzun üzerinde. Oraya da uğrarız, Hicaz demiryolunun durumunu bizzat gözlerinizle görürsünüz. Sonra yolda bir yerde mola verir, erzakımızı yer dinleniriz.” 

Ardından atlarına bindiler ve yola çıktılar. Tırısla yarım saat sonra Kadem istasyonuna vardılar. Kadem istasyonu başlangıç noktası olduğu için beş altı adet ray hattı, bir büyük istasyon binası ve depolardan oluşuyordu. İşçiler, depolar bölümünde yığılmış olan demir rayları ve traversleri vagonlara yükleme telaşındaydı. İstasyonda bir kara lokomotif de yüklemenin bitmesini bekliyordu. Abdullah Efendi açıklama yaptı: 

“- Mustafa Yüzbaşım. Hicaz İstasyonu buradan başlıyor. Burası Kadem. Bir sonraki önemli istasyon ise Deraa. Deraa ile Amman Maan arası halen çalışıyor. Bu yüklenenler Hayfa'ya yapılan yan hattın malzemeleri. Hayfa hattının tamamlanması 

için büyük bir çalışma yürütülüyor.” 

Mustafa Kemal, Havran ve Akabe hatları konusunda ne yapacaklarını planlarken, durumu bizzat gördüğü için memnuniyet içindeydi. Bu konuda merak ettiği hususlar da vardı: 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“- Abdullah Efendi, Hayfa tarafında da inşaat çalışması var mı?” diye sordu. 


Hafız Abdullah Efendi: 


“- Var yüzbaşım zaten bütün inşaatlar çabuk bitirilsin diye iki yönden birden yürütülüyor ve ortada birleşiyor. Hayfadaki büyük istasyon binasının da tamamlanmak üzere olduğunu öğrendik. Eğer işler yolunda gider ve hatta yönelik saldırılar olmazsa kışa kalmadan tamamlanacak. Demiryolu hattı Golan tepelerinin ve Gölün altından yapılıyor.” dedi ve ilave etti: “Şimdi biz de Hayfa'ya giden kervan yolunu takip edeceğiz ama kuzeyden. Kunaytra, Şam - Kudüs kervan yolunun güvenliği için kurulmuş bir köy. Yolumuzun tam yarısında Ayn Safsaf adında çok güzel mesirelik bir yer var. Orada dinlenir, yemek yeriz.” 


Kadem'i gördükten sonra fazla eylenmediler, daha yolları uzundu. Atlarını doğruca Kunaytraya doğru sürdüler. Yaklaşık 50 kilometre kadar gideceklerdi. Gittikleri yolun sağındaki tepeler çıplak, sol yanı ise bağlık bahçelikti. Bir saat kadar sonra Aynul Safsaf'a ulaştılar. Dinlendikleri yer büyük bir çınar ağacı, yanında üç kurnalı bir çeşme ve yanından akan dere ile adeta cennetten bir köşe gibiydi. Atları hem otlaması hem de su içmesi için derenin kenarına bağladılar. Çeşmede ellerini yüzlerini yıkayıp iki ağaç kütüğünün üzerine oturdular. Ortada masa vazifesi için yerleştirilmiş düz bir kaya vardı. 
Abdullah Efendi peynirli kapalı pidelerle yanında süzme yogurt getirmişti. 

“- Ellerinize sağlık Abdullah Efendi, Külliyenin çarşısında mı yapıyorlar bunları” dedi. 


Abdullah Efendi de: 


“- Evde eşim ve kızım hazırladı Yüzbaşım. Bizim buralarda Cuma günleri yapılır, adettir. Soba üzerinde güzel oluyor” dedi. 


Yarım saat kadar dinlendikten sonra tekrar yolu koyuldular. Kunaytra'ya bir saatlik yolları kalmıştı. Bundan sonraki 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yolları yeşil yaprakları ve kırmızı meyveleriyle tabiata ayrı renk katan portakal bahçelerinin arasından geçiyordu. Diğer bazı ağaçlar çiçeklenmiş, sarı beyaz bulut yığınlarına dönüşmüştü. 
Kunaytraya geldiklerinde Abdullah Efendi haber verdi: 

© Mustafa Yüzbaşım, işte şurası Kunaytra.” diyerek dağ eteğine yerleşmiş bir köyü gösterdi. “Arkası Golan Tepelerinin başlangıcıdır. Buradan güneye doğru köylerimiz devam eder. 
Hemen hemen her tepede bir köyümüz var.” dedi. Taş bir köprünün üzerinden geçtiler. Abdullah Efendi'nin söylediğine göre Kunaytra, Arapçada Kemerli Köprü demekmiş ve ismini buradan almış. Köye girdiklerinde Cuma ezanı okunuyordu. Hemen kubbeli, tek minareli bir camiye gittiler, alelacele abdest alıp hutbeye yetiştiler. İmam hutbeyi Arapça okumuş ama s0- nunda Türkçe olarak da köyle ilgili birkaç meseleyi gündeme getirmişti. Mustafa, “işin doğrusu bu” diye düşündü. 

Namaz bittiğinde, bütün cemaat adeta ayaklanmış Hafız Abdullah Efendi'ye hoş geldin demek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Cami imamı da geldi ve saygılarını iletti. İnsanların ilgisinden dolayı bir yarım saat süren ayaküstü sohbetin ardından ayrıldılar. Köyün yamacındaki, büyük bir bahçesi olan iki katlı büyük taş ev Hafız Abdullah'ın ailesine aitti. Atlarla avluya girdiler. Yirmi beş yaşlarında hafif sarışın, mavi gözlü bir genç koşarak geldi, atları teslim aldı: 

“- Bu benim küçük kardeşim, Salih” dedi Abdullah Efendi. 


Bina merdivenlerinden ikinci katta geniş bir salona çıktılar. 
İçeride ocak yakılmış, sımsıcaktı. Halis Efendi, yerdeki büyük bir minder üzerinde oturuyordu. Yetmiş yaşını aşmış, uzun beyaz sakalları, kısa kesilmiş saçları ile hala dinçti. Onları görünce sevinç içerisinde ayağa kalktı, elindeki tespih ile birlikte önce Mustafa'ya sarıldı. Mustafa Kemal de Halis Efendi'nin elini öptü. 


< Ahh, İstanbul'un kokusunu aldım, gel bakalım Mustafa, gel gel. Yıllar oldu, İstanbul'daki dostlardan bir haber alamamıştık. 
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Sende büyük ümitleri var, inşaAllah bundan sonra bağlarımız daha güçlü olur” dedi. Biraz sonra dışarıda tanıştıkları Salih ile birlikte 30 yaşlarında bir genç daha geldi. Doğruca Mustafanın yanına varıp elini sıktılar. Büyük olan genç: 


“- Benim adım da Şevket, Yüzbaşım, evimize hoş geldiniz, safa getirdiniz.” dedi. 

Şevket ismi Mustafa'ya Yıldızdaki mahpus günlerini aklına getirse de hemen geçti. Kısa bir süre hal hatır sordular, iyilik dileklerinde bulundular. Bu arada Halis Efendi, “Haydi Bakalım” der gibi eliyle bir şeyler hazırlanmasını istemiş, Salih hareketlenmişti. Mustafa'yı başköşeye büyük bir mindere oturttular. Hemen önüne büyük bir bakır sini konuldu. Biraz sonra içeriye biri yaşlı, biri kırk yaşlarında iki hanım girdi. Yaşlı Hanım muhtemelen Halis Efendi'nin eşiydi: 

© Hoş geldin Oğlum, safa getirdin.” dedi. Diğer hanım ise; 


©. Hoş geldiniz Mustafa Bey, ben de Hafız Abdullah'ın kardeşiyim. Eşim Fahreddin de sizi görmeyi çok istiyordu ama yukarı köylere çıktı.” diye kendisini tanıttı. Abdullah Efendi onların sözünü tamamladı: 


© Annem Hatice ve benim küçüğüm Necmiye. Onlar burada, ben Şam'da birbirimizden uzak kaldık. Ama ayda birkaç kez mutlaka gelirim ata evine.” 

Mustafa Kemal hepsine ayrı ayrı teşekkür etti. Sofraya otlu çörekler, dolmalar, portakal, elma vesaire getirdiler. Ocaktan mis gibi çay kokusu geliyordu. Mustafa Kemal bir an önce konuya girmeyi istiyordu. Halis Efendi de Mustafa'nın halini anlamıştı: 

© Mustafa Oğlum, görürüm ki heyecanlısın. Gayretini ve çalışmalarını iyi biliyorum. Senden önce İstanbul'dan haberini almıştık zaten. Geldiğine çok çok memnun olduk. dedi. 


Mustafa Kemal konuşmak için fırsat bekliyordu: 
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“- Halis Efendi. Ben de büyük mutluluk içindeyim. Çünkü burada aynı yolda yürüdüğümüz, sadece vatan için seferber olmuş sizlerin olması bizim için büyük destek olacak.” dedi. 

Halis Efendi devam etti: 

“- Sen sormadan ben anlatayım Mustafa. Biz Golan Türkmenleriyiz. Yaklaşık bin yıldır bu dağlarda haçlı seferlerine karşı bir set olduk. Şimdi de Abdülhamid Han'ın Hicaz yolunu korumak için çalışıyoruz. Sultanımız, demiryolu hatlarının iki yanında onar kilometrelik alandaki tarla satışlarını yasaklamış. 
Ecnebilerin ve Yahudilerin buralarda yerleşmesini, ticari işletmeler kurmasını istemiyor. Bizler için yasak yok, bazı önemli noktalarda yeni yerleşimler kuruyoruz.”- 

“. Peki, diğer aşiretlerle aranız nasıl, Dürzilerle, Araplarla?” 
diye sordu Mustafa Kemal. 

© Biz Türkmenler hep birlik beraberlikten yanayız. Doğrudan devletimize ve bize saldırmadıkları sürece dost eli uzatırız. Türkmenler akıllı savaşçılardır. Dostluğumuza ihanet ederlerse hiç ummadıkları yerden vururuz. Golan Türkmenleri, yüzlerce yıldır Araplardan Dürzilerden kız almaz. Evlilikler kendi içimizde olur. Bizim hiçbir meselemiz jandarmaya kadıya intikal etmez. Büyükler toplanır hükmü verir, adaleti sağlar, uzlaştırırlar” 

Mustafa Kemal'in en fazla merak ettiği husus Türkmenler ile Osmanlı Ordusu arasındaki huzursuzluk konusuydu. Bugün bu konuda belki bir adım atılır diye düşünüyordu: 

© Halis Efendi, Abdullah Efendi bahsetmişti. Ordumuz- dan bazı kişilerle aranızda sıkıntılar varmış. Bunların sebebini az çok duydum. Bunları nasıl halledebiliriz. Acilen gelmemin bir sebebide bu.” 

“- Doğrudur, doğrudur.” dedi Halis Efendi. Ağırbaşlı ve sakindi. “Epeydir huzursuzluğu gidermeye çalışıyoruz ama gençler de haklı. Şimdi sizin olmanız işimizi kolaylaştıracak. Bunlar 


210 


Şam Beyrut Günleri 


zor meseleler değil. Bizim Golan'da on yedi tepede yirmiye yakın köyümüz var. Buralardan bazı gençler Şam'a, Cobar, Karataş, Mukaddem mahallerine taşındılar. Bazı büyük köylerden de Hicaz yolunun önemli mevkilerine insanlarımızı yerleştirdik. 
Sultan onlara tarla, hayvan verdi, destek oldu. Bölgedeki gücümüz iyidir. Dürziler de Araplar da bizim yolumuza çıkmazlar. Dürzilerle daha yakınız, onların büyükleri Türkleri sever, sayar. Bizim her köyümüzde sözü geçerli bir köy lideri vardır.” 
dedikten sonra Şevket'e baktı ve “Oğlum o yazdığımız listeyi Mustafa Kemal Yüzbaşı'ya ver” dedi. 


Şevket zaten bir süredir elinde bir kâğıt tutuyordu. Mustafa'ya uzattı. Kâğıtta Golandaki Türkmen köylerinin isimleri, Deraa bölgesindeki birkaç yere ilişkin bilgiler ve isimler yer alıyordu. 
Mustafa Kemal köylerin isimlerine şöyle bir baktı. Notta yazılı köyler şunlardı: “Ayn Kurra, Murayyun, Ayn Ayişe, Hafr, Rezzaniye, Mugayyir, Kefer Nafak, Ayn Sümsüm, Bobya, Kadiriye, Ahmediye, Gaziniye, Kafar, Cevize, Sindiyana, Allika, Ayn Alak, Hüseyniye” 

Halis Efendi sözlerine devam etti: 


“- Mustafa, birkaç da Çerkez köyümüz var. Onlar da çok yamandır. Hatta Saray'a bile birkaç gelin gönderdiler ama biz bile kız alamadık” dedi ve Salihe baktı. 

Hane halkı hep beraber gülüştüler. Mustafa Kemal, Salih için bir kız istendiğini ve alamadıklarını anlamıştı. Salih saçlarıyla, gözleriyle kendisine çok benziyordu. Gülüşmeden yüzü kızaran Salihe dönerek iltifat etti. 


“ Salih ile çok benzerliğimiz var. Üstelik benim en yakın bir arkadaşımın ismi de Salih. Onunla iyi anlaşacağız. Yakışıklı, beyefendi bir çocuk” 

Babası konuşurken evlatların hiçbirisi söze karışmamış, saygı içerisinde dinlemişlerdi. Hafız Abdullah Efendi de bir 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şeyler söylemek istedi. Babasından konuşmak için izin ister gibi hafifçe başını öne eğdi ve şunları söyledi: 

© Mustafa Yüzbaşım. Babam son birkaç günde bütün köylere haber göndermiş. Sizinle ilgili bilgiler vermiş. Hatta saçınıza, gözünüze kadar tarif etmiş ki yanlış yapmasınlar diye. 
Kâğıtta isimleri yazılı kişiler, ihtiyacınız olduğunda kayıtsız şartsız size itaat edecekler.” 

İkindi vakti gelmişti. Hava kararmadan Şam'da olmak için izin istediler. Halis Efendi, mutlaka arada bir ziyaret etmelerini istedi. Vedalaştılar ve ayrıldılar. Şam'a vardıklarında Mustafa'nın içi huzurluydu. Önlerindeki ilk meseleyi halletmiş, Türkmenlerin desteğini arkasına almıştı. Şimdi sıra isyanlar konusunda 


yapacaklarıydı. 


11 Mart 1905 Cumartesi — Deraa — Şam 


A 


abah ezanı okunuyordu. Kapı güm güm çaldı. Henüz uyanmamışlardı bile. Mustafa Kemal ve Müfit gürültüyle bir- 


likte kendilerine geldiler. Bugün Kışlada haftanın ilk günüydü ve bir saat kadar sonra hazırlanıp kışlaya gideceklerdi. Ancak bu kadar erken vakitte gelenin kim olduğunu merak etmişlerdi. 
Evlerini birkaç arkadaşlarından başka bilen yoktu. Kışlaya bile nerede oturduklarını haber vermemişlerdi ve zaten onlarla ilgilenen de yoktu. Müfit hemen kapıya koştu, açtı. Gelen Tıbbiyeli idi. Acil bir mesele olduğu belliydi. Tıbbiyeli doğrudan konuşmaya başladı: 


“- Arkadaşlar, Beşinci Ordu Deraada harekâta başlamış. 
Geçen Perşembe günü akşam birliklere haber vermişler. Ordu şu anda yola çıkmış” dedi. 
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Mustafa Kemal ve Müfit şaşırmışlardı. Kendilerine haber veren olmamıştı. Hemen giyindiler, alelacele bir şeyler atıştırdılar ve Kışlaya doğru yola koyuldular. Tıbbiyeli onları daha kısa bir yol tarif etmek için Süleymaniye Külliyesi'nin arkasına kadar götürdü. Sonra Külliye'nin arkasındaki yeni yapılmış yüksek binayı göstererek: 

© Burası benim görev yaptığım yer: Osmanlı Hastanesi. Bana da ordu yola düştükten sonra haber verdiler, hastanede bulunmam için. Ben burada kalıyorum. Siz Kışlaya gidersiniz.” dedi. 

Mustafa ve Müfit biraz ilerideki Kışla binasına hızlı adımlarla yürüdüler. Yürürken Müfit sordu: 

“- Mustafa, ne yapalım? Ne var aklında? Bize haber vermediklerine göre demek ki bizim gitmemizi istememişler.” 

Mustafa Kemal günlerdir bir şeyler planlıyordu. Kararlı bir şekilde konuştu: 

“- Doğruca Binbaşı Lütfi Beyin yanına gidiyoruz. İnşaAllah unutmuşlardır. Aslını öğreniriz.” dedi. 

Binaya girdiler, koşar adımlarla merdivenleri çıkıp Binbaşı Lütfi'nin odasına vardılar. Kapı açıktı. Binbaşı içeride yaverine bir şeyler tarif ediyordu. Mustafa Kemal, kapıya bile vurmadı doğrudan içeri girip selam verdi ve: 

“- Binbaşım, Deraa bölgesine bir harekât varmış, herhalde bize haber vermekte geç kalındı.” dedi. 

Binbaşının önünde yaver olduğu için gireni görmemişti, oturduğu yerden başını şöyle bir uzatınca Mustafa'yı gördü. Yaverine 'dışarı çık” işareti verdi ve kapıyı kapatmasını söyledi. O arada Müfit de odaya girmişti. Binbaşı Lütfi Bey: 

©. Unutma yok Mustafa. Sizin harekâta katılmanızı istemediler. Bu yüzden haber veremedik. Hakkı Paşa kesin talimat vermiş.” dedi. 
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Mustafa Kemal kızgınlığını gizlemeye çalışıyordu ama epey gerginleşmişti: 

© Nasıl olur Binbaşım. Acemi askerler bile gider de Kurmay Yüzbaşı gitmez mi” diye çıkıştı. 

Binbaşı Lütfi Bey, sakinleşmelerini ister gibi: 

< Oturun hele oturun bakalım, konuşuruz.” dedi ama Mustafa ayakta bekledi ve Müfit de oturmadı. 

© Ben kararlıyım Binbaşım, harekâta katılmak istiyorum. 
İzin verin atlarla yetişiriz?? dedi Mustafa. 

Binbaşı Lütfi Bey ayağa kalktı, “yapacağım bir şey yok” dercesine iki elini yana açıp konuştu: 

“. Vallahi Mustafa, elimden bir şey gelmez. Hakkı Paşa kesin talimat vermiş demiştim. 29. Süvari Alayı görevlendirilmiş, benimkileri de dâhil etmişler. Ben bile gidemedim” 


Mustafa Kemal bir an için durakladı, kafasında ne söyleyeceğini, ne yapacağını hızlıca kurguladı, Müfite baktı, ardından Binbaşıya döndü: 


“- Biz de Hakkı Paşaya gider, ondan izin alırız.” deyip kapıya yöneldi. Müfit de onu takip etti. 


Binbaşı masanın arkasından dolaşıp kapıya geldiğinde onlar çoktan koridora çıkmış, Hakkı Paşa'nın odasının bulunduğu tarafa doğru hızlı adımlarla yürüyorlardı. Binbaşı Lütfi Bey, odasının kapısından onlara bakıp kaldı ve arkalarından da gitmedi. 


Hakkı Paşa'nın odasına vardıklarında kapı açık, giren çıkan belli değildi. Hakkı Paşanın yaveri de masasında görünmüyordu. “Ne yapalım, içeri nasıl haber verelim” diye düşünürlerken Hakkı Paşa içeriden dışarı çıkıp koridora doğru yürüdü. 
Mustafa arkasından koşarak geldi selam verdi ve: 


“- Paşam, Yüzbaşı Mustafa Kemal. Bizi unutmuşlar. Deraa harekâtına gitmek istiyoruz.” dedi. 
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Paşa şöyle hafif bir duraladı, Mustafa'ya baktı ama fazla da beklemedi yürümeye devam ederken konuştu: 

© Siz stajyersiniz, gidin işinize bakın” dedi sadece ve çevresindeki subaylarla yürüyüp gitti. Mustafa ve Müfit koridorda kalakalmışlardı. Mustafa bir ileri bir geri yürüdü, sonra Müfite dönüp: 

© Müfit, haydi biz de gidiyoruz” dedi. 

Müfit hızlıca olan bitenlerden şaşkındı, bir ara: 

“© Dur Mustafa, sakin ol. Suçlu duruma düşmeyelim, düşünelim biraz.” dedi. 

Mustafa'nın tavrında ve telaşında değişiklik yoktu. Ne pahasına olursa olsun gitmeye kararlıydı: 

“ Ben gidiyorum. Sen kal” dedi ve yine koşar adımlarla yürüdü. 

Müfit bir an için durakaldı. Kararsızlığı uzun sürmedi, Müfit de Mustafa'nın ardından yürüdü. Konuşmadan, koşar gibi Süvari Bölüğüne ulaştılar. Mustafa Kemal nöbetçiden atları çıkarmasını söyledi. Bölümden sorumlu Teğmen ile hafif bir yakınlıkları vardı. Havran harekâtına gitmek istediklerini öğrenince Mustafa'ya: 

“ Yüzbaşım sizi anlıyorum, hakkınızda da güzel şeyler duydum. Gidenler arasında işe yaramaz adamlar var, sizin katılmanızdan hoşnut olmazlar, kavga edersiniz.” dedi. 

Mustafa Kemal o kadar sert ve kararlı bir ifadeyle balıyordu ki, atları getirmelerini işaret etti. Mustafa ve Müfit atlara atladılar ve topukladılar. 

Mustafa Kemal, geçen hafta Kunaytra'ya gittiği için Kadem istasyonunun yerini biliyordu. 'Kadem'i bulduktan sonra tren yolunu takip ederek Deraa'ya kadar gideriz." diye düşündü. 
Onbeş dakikada Kadem istasyonuna varmışlardı. Buradan tekrar at sürdüler ve tren yolunun kenarından devam ettiler. Tren 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yolunda yer yer çalışan işçiler, çevre tarlalardaki insanlar onların telaşlı gidişini seyrediyordu. Yaklaşık iki saat sonra Deraa istasyonuna vardılar. Harekât birliği istasyondaydı. Bazı askerler vagonlardan teçhizatlar indiriyor, bazı askerler gruplar halinde oturmuşlar tüfeklerinin temizliği ile uğraşıyor, bir kısmı da ilâli üçlü gruplar halinde çevrede dolaşıyorlardı. Atlarını bağladılar ve bir süre, harekâta komuta eden Binbaşıyı bulmaya çalıştılar. Binbaşı, vagonların karşısında asker ve subayların teçhizat takviyelerini izliyordu. Yanına vardılar, birlikte selam verdiler, Mustafa Kemal konuştu: 


“- Binbaşım. Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal. Bize geç haber ulaştı, ancak yetişebildik” dedi. 


Binbaşı önce Müfite baktı, sonra Mustafa'yı baştan aşağı süzdü. Karşısında kararlı bir yüzbaşı duruyordu. Mustafa'yı daha önce hiç görmemişti. “Herhalde sonradan görevlendirmişler bunları” diye düşündü, cevap bile vermedi, sadece “Tamam” der gibi başıyla onayladı. Mustafa ve Müfit, binbaşının yanından dönüp önce atlarını aldılar, sonra onlar da diğer askerler gibi bir köşeye çekilip beklemeye başladılar. Sabah ezanında başlayan koşturmaca onları bir hayli yormuştu. Öğle vaktine ulaşılmıştı. Askerlere yemek izni verildi. Baktılar herkesin çantaları, tayinleri doluydu. Kendilerinde ise üzerlerindeki üniforma dışında hiçbir şey yoktu. Şöyle bir tanıdık arar gibi çevreye baktılar, sonra subay ve askerlerden uzak bir köşeye çekilip çaresiz bir şekilde beklemeyi tercih ettiler. Sabah fazla bir şey yememiş ve karınları acıkmış olmasına rağmen aldırmadılar. Mustafa, konuşmadan sadece dağlara bakıyordu. 
Müfit de dalgındı. Yemek molasından sonra hazırlıklar da tamamlandı ve öğleden sonra birlik yola çıktı. Nereye gittiklerini bilmiyorlardı. İşin başında bir mesele çıkmasın diye hiç kimseye de bir şey soramamışlardı. Harekâta katılan iki yüzbaşının, harekât hakkında bir başkasından bilgi alması mantıksızdı. Diğer yüzbaşılara da fazla yanaşmadan ikisi biraz da 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geriden birliği takip ettiler. Piyadeler de bulunduğu için yürüyüşleri akşama kadar sürdü. Harekât birliği, yeşil çam ağaçlarıyla dolu bir dağın eteğinde, bir akarsu ve iki çeşme olan bir yerde durdu. Herkesin birliği görevi belliydi. Herkes ona göre konuşlanmış, çadırlar kurulmaya başlanmıştı. Mustafa ve Müfit yine ses çıkarmadan bir ağacın altına oturup beklediler. Yemek borusu çaldığında herkes yiyeceklerini çıkarıp sofralar kurdu. Subaylar da ayrı ayrı küçük gruplar oluşturmuşlardı. 
Süvari birliğinden iki asker, uzun süredir onların yalnızlığını ve sessizliğini fark etmişlerdi. Herkes sofraları kurmakla uğraşırken Mustafa ve Müfit'in yanına geldiler. Selam verip kendilerini tanıttılar. Birinin adı İbrahim, diğerinin ki Emre idi. 
Çavuş rütbeli olan İbrahim: 

“- Yüzbaşım, siz bir sofra kurmadınız. Bizim soframıza buyurun, birlikte yiyelim” dedi. 

Mustafa Kemal, biraz gülümsedi: 

“- Acele oldu, yanımıza hiçbir şey alamadık” dedi ve itiraz etmeden askerlerin sofrasına geldiler. 

Durumlarında bir gariplik olduğu seziliyordu ama İbrahim ve Emre akıllı ve saygılıydı. Fazla bir şey sormadılar. Yemekte havadan sudan bazı şeyler konuştular. Sofrada birlikte oldukları grup içinde iki onbaşı ve üç çavuş vardı. Hepsi de 30. Süvari Alayı askerleriydi. Grubun tavrından hepsinin birbiriyle iyi anlaştığı, neşeli, dürüst ve akıllı çocuklar olduğu belliydi. 
Mustafa Kemal ve Müfit konuşmalara birkaç cümle ile katılsalar da durumları hakkında bilgi vermeyip sessiz kaldılar. Yemekten sonra çaylar demlendi, derin muhabbetler başladı. Mustafa ve Müfit, işleri olduğunu söyleyip kalktılar. Gruptakiler, ısrarla yine muhabbete beklediklerini söylediler. Bu gece burada kalınacak ve harekata sabah başlanacaktı. Mustafa Kemal ve Müfit, yat vaktine kadar amaçsız bir şekilde kamp alanı içerisinde subaylara fazla yaklaşmadan dolaşıyorlardı. Müfit: 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© Ne yapalım, Mustafa. Gidip diğer yüzbaşılara durumu açıklayalım mı?” diye sordu. 


“- Yarın harekat başladıktan sonra duruma bakarız” dedi Mustafa Kemal. 


Yat vakti geldiğinde yine herkes kendi çadırlarına çekilmiş, ortalık sessizleşmişti. Mustafa Kemal, Akhal atını getirdi bir ağaca bağladı ve atın karnına yakın bir yere oturdu. Müfit: 


“- Mustafa ne yapıyorsun? At teper yaralanırsın.” dedi. 
Mustafa Kemal: 


© Merak etme Müfit, bu atlar sürücüsünü ısıtmayı iyi bilir. Gel korkma.” diye söyledi. 


Artık bu şekilde sabaha kadar orada uyumaya çalışacaklardı. Yorgunluktan hafif dalar gibiydiler ki kendilerine doğru gelen bir siluet gördüler. Biraz daha dikkatlice baktılar, gelen İbrahim Çavuş'tu: 

“-Yüzbaşım, hava serin burada sizi yine yalnız gördüm” dedi biraz durakladı ve sonra: “Yüzbaşım sanıyorum sizin çadırınız da yok, hemen bizim yüzbaşılara haber vereyim bir çadır kuralım. dedi. 


Mustafa Kemal, en azından İbrahim Çavuşa durumu açıklamaya karar verdi. 


“- İbrahim, sen çok dürüst ve akıllı bir çocuksun. Biz iki hafta önce tayin edildik. Bizi harekâta çağırmamışlar, biz de kendimize yediremedik, kendi başımıza çıkıp geldik. Şimdi yüzbaşılara haber verirsen, durumdan Binbaşının da haberi olur. İşler karışmasın” dedi. 

İbrahim Çavuş cevap verdi: 

“- Yüzbaşım, zaten durumunuzdan bir şeyler olduğunu anlamıştık ama sizleri çok sevdik. Size bir şey söylemek haddime düşmez ama çok doğru yapmışsınız. Bizim de gözümüz kapalı değil, bazı yanlışları görüyoruz. Burada kalmanıza izin 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vermeyiz, bizim çadırımız biraz geniş buyurun gece bizimle kalın, neyimiz varsa paylaşırız. Ayrıca Ahmet Binbaşı iyidir.” 

Yüzbaşı olmalarına rağmen böyle kaçar göçer halleri Mustafa Kemal ve Müfite de dokunuyordu ama İbrahim Çavuş onlara bir can simidi gibi geldi. Kalktılar, çadıra gittiler. İçeri girdiklerinde İbrahim durumu arkadaşlarına da anlattı. Hepsi de aynı kafadaydı, Mustafa Kemal ve Müfit'in aralarına gelmesinden memnundular. Emre biraz daha kendi başına buyruk gibiydi: 

“- Zaten bu komutanların kafası çalışsa aylardır bizleri buralarda süründürmez, bu işleri çoktan hallederlerdi. Yağmaya alıştılar, bizi de sürüklediler.” dedi. Diğer arkadaşları Sessiz OP der gibi baktılar. Mustafa Kemal, isyanları bastırmakla görevli birliklerin içine düştüğü hazin duruma baktı ve “Önce ordunun iyi bir ıslaha ve temizliğe ihtiyacı var” diye düşündü. Kendilerine verilen battaniyeyi paylaşıp, Müfit ile sırt sırta vererek uyumaya çalıştılar. 

Ertesi sabah gün ağarırken 'kalk borusu çaldı. Herkes uyandı. Haberciler, “yarım saat uzaklıktaki Boydan isimli Türkmen köyüne uğrayacaklarını, sabah yemeğini orada yiyeceklerini ve oradan devam edeceklerini” söyledi. Toparlanıp hareket ettiler. Vardıkları Boydan köyü demiryoluna dört beş kilometre uzaklıktaydı, yeni kurulmuştu. Birlik köye girdi. Ahmet Binbaşı öndeydi, onu köyün ileri gelenleri karşıladı ve alıp götürdüler. Geride köy meydanında yüzbaşılar, çavuşlar ve askerler kalmıştı. Mustafa Kemal ve Müfit biraz gerideydiler. Meydana yakın taraflarda bir tartışma ve gürültü vardı. Mustafa Kemal durmadı hemen oraya gitti, baktı ki iki yüzbaşı ile Türkmen gençler tartışıyordu. Yüzbaşılardan biri: 


“- Hani nerede sofralar, neden hazırlamadınız?” diye çıkışırken, on on beş kişilik bir gruba önderlik eden bir genç: 


“- Kıştan çıkıyoruz, kimse de fazladan yiyecek yok.” diyerek itiraz ediyordu. Tartışma neredeyse kavgaya dönüşecek 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gibiydi. Mustafa hemen aradan sıyrıldı, yüzbaşılar ile gençlerin arasına girdi: 


©- Durun bakalım. Her askerin kendi tayini var. Buradaki insanların bir tek ekmeğini bile almak yok. Kendileri getirir ikram ederlerse ne ala.” diye kararlı bir sesle herkesin duyacağı şekilde bağırdı. Herkes bir anda durmuş, hem yüzbaşılar hem de çevredeki askerler şaşırmıştı. Yüzbaşılar, Kurmay apoletini gördükleri Mustafa'ya ne diyeceklerini bilememişlerdi. Üstelik tanımadıkları biriydi, çekindiler. Onların kısa tereddüdü sürerken İbrahim Çavuşun arkadan sesi duyuldu: 


“. Askerler herkes kendi grubuyla toplansın. Herkes kendi tayinini çıkarsın, yesin, haydi haydi” dedi. Gece çadırda birlikte kaldıkları diğer Çavuşlar ve Emre Onbaşı da yüksek sesle aynı talimatı verdiler. Askerler dağıldı, Gençlerle tartışan Yüzbaşılar memnuniyetsiz bir şekilde cevap veremeden kendi aralarında söylenip gittiler. Mustafa Kemal ve Müfit kararlı bir şekilde ortadaki kalabalığın tümüyle dağılmasını bekliyorlardı. 
Önderlik yapan genç de beklemediği bu durum karşısında şaşkındı, çevresindeki bazı gençler dağıldı, birkaçı kaldı. O sırada arkadan yaşça biraz daha büyük otuz otuz beş yaşlarında burma bıyıklı biri geldi: 

© Hoş geldiniz Yüzbaşım, isminizi lütfeder misiniz? Bir kavgayı önlediniz?” dedi. 

Mustafa Kemal daha sesini çıkarmadan Müfit onun yerine cevap verdi: 


© Mustafa Kemal” dedi. 

Gelen kişinin yüzü gülmüş, gözleri aydınlanmıştı: 

“- Mustafa Yüzbaşım, Hoş geldiniz. Halis Efendi isminizi söylemişti. Buyurun emrinizdeyim” derken gençlere de dağıl- 


malarını işaret etti. Meydanda kimse kalmamış, askerler gruplar halinde bir yerlere oturmaya başlamış, sofralarını kuruyorlardı. 
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Mustafa Kemal, “Halis Efendi buralara kadar haber uçurmuş demek ki” dedi içinden, sonra aralarında şu konuşmalar geçti: 

“- Adın ne?” 

“- Selim Yüzbaşım.” 

©. Selim, gençlerden eli silah tutan, köyleri iyi bilen ve gönüllü olarak bizlere katılacaklar var mı?” 

“- Var Yüzbaşım siz tekrar harekete geçene kadar hepsini hazır ederiz. Yirmi yirmi beş kadar iyi silah kullanan becerikli 

gencimiz var. Bu arada önce sizi evimize davet edeyim, yemeginizi yeyin o arada biz hazırlığımızı yaparız.” 

“ Olmaz Selim.” dedi Mustafa Kemal, “Herkese 'kendi tayinini ye derken, benim gelip sizin sofranıza oturmam yakışık almaz. Biz burada arkadaşlarla yeriz. Senin atın var mı?” 

“- Var Yüzbaşım.” 

© O halde atını, çantanı hazırla, benim yanımdan ayrılmayacaksın bugün” 

Selim “Emredersiniz Yüzbaşım” dedikten sonra hızlı bir şekilde gitti. Mustafa Kemal ile Müfit'in gözleri İbrahim Çavuş ve arkadaşlarını arıyordu. İbrahim'in biraz ileride zaten onları izlediğini gördüler. Mustafa eliyle işaret ederek İbrahim'i çagırdı, gelince: 

“ İbrahim Çavuş, sofranızda bize de yer var mı?” dedi. 

İbrahim çok keyifliydi: 

© Ne demek Yüzbaşım, başımızın üstünde yeriniz var, sizi bekliyoruz, buyurun.” dedi. 

Hep beraber akşamki arkadaşların bulunduğu yere gittiler. 
Herkes memnun gözlerle Mustafa'ya bakıyordu. İbrahim Çavuş onlar adına konuştu: 

“- Yüzbaşım, olmaz bir şeyi oldurdunuz. Hepimiz hayranlıkla sizi izledik. Uzun zamandır Türkmen gençlerle aramızda 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büyük bir gerginlik vardı. Bu işi çözdünüz ya. Hepimizin gönlünü kazandınız. Bundan sonra hep yanınızda olduğumuzu bilin” 

Yemeklerine başladılar. Bir süre geçmişti ki, Boydan köyünün hanımları asker gruplarına sıcak pişirilmiş ekmekler getirdi. Askerler hanımları alkışladı, herkes keyiflenmişti. Yemeklerini bitirdiler, kalktılar. Mustafa Kemal, Müfit ve arkalarında Selim atlarıyla, İbrahim Çavuş ve arkadaşlarının olduğu 30. Süvari Alayı paralelinde gidiyorlardı, biraz daha rahatlamışlardı. 
Bir saat kadar gittikten sonra, taşlık kayalık bir tepeye geldiler. Karşıdaki yamaçta yine kayalıklar arasında büyük bir köy vardı. Selim hemen gelip Mustafa'ya bilgi verdi: 


“- Yüzbaşım burası Dürzilerin ilk büyük köylerinden birisi. 
Hamza adında bir şeyhleri var, henüz kırk kırkbeş yaşlarında. 
Önceleri Osmanlı'ya düşman değillerdi ama son zamanlarda bir şeyler oldu, silahlandıklarını duyduk ve bu çevredeki birkaç Dürzi köyü Osmanlı'nın aleyhine döndü. 


Mustafa Kemal köyün durumuna baktı: Engebeler ve kayalıklar köyün etrafında adeta bir savunma duvarı oluşturmuştu. 
Binbaşı köyün ön tarafına hilal şeklinde yerleşilmesini ve kendisinden ateş emri beklenmesini duyurdu. Fakat Binbaşının direktiflerine rağmen, yüzbaşılarda, çavuşlarda bir koşturmacadır başladı. Herkes daha iyi bir yer kapmak için yarışıyordu. 
İhtiyatı elden bırakmışlar, bütün askerlik kurallarını kulak ardı etmişlerdi. Kimileri canlarını emniyete almanın peşindeydi. 
Mustafa Kemal dürbünle karşı tarafı dikkatlice inceledi. Görünürde birkaç yüz kişilik bir grup olduğu anlaşılıyordu. Kendileri bin kişiden fazlaydı ancak köye baskın yapmaları halinde asker kayıpları yaşayacakları açıktı. Mustafa'nın kafasında savaşmak yerine bu insanları kazanma düşüncesi hâkimdi. Her ihtimale karşı, Selim'in topladığı gençleri taburlara rehberlik edecek şekilde dağıttı. Binbaşı cephenin tam ortasında, yanındaki birkaç yüzbaşıyla saldırı planı yapıyordu. Muhtemelen yarım saate kalmaz ateş emri verilir ve harekete geçilirdi. 
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Mustafa “askerlerin bu haliyle kaz sürüsüne bile saldıramayız' diye düşündü ve aniden karar verdi: 

“. Selim, atına atla benimle gel. Müfit, sen de Ahmet Binbaşıya haber ver, ateş emriiçin bana biraz zaman versin.” dedi. 

Müfit “Ne yapıyorsun?” demeye kalmadı, Mustafa Kemal atına atlamış ve rahvan bir sürüşle köye atını sürmüştü bile. 
Selim, atını topuklayarak yarıda Mustafa'ya yetişti. 

“- Ne yapıyoruz Yüzbaşım?” diye sordu. 

Mustafa Kemal gayet sakin ve kararlıydı, atının hızını yavaşlattı, tırıs hızında sürerken cevap verdi: 

“. Selim, silaha davranmak yok. Biz iki kişiyiz, bize ateş edeceklerini düşünmüyorum. Görüşme için geldiğimizi düşüneceklerdir. Varınca ben derdimizi anlatmaya çalışırım. Ben takılırsam sen yardım edeceksin” 

Selim de cesur biri çıkmıştı: 

“- Tamam Yüzbaşım. Köyde tanıdığım birkaç aklı başında insan var, inşaAllah onlar karşımıza çıkar” dedi. 

Köyün en ön cephesinde hareketlilik artmıştı. Kalabalığa yaklaşınca iyice yavaşladılar. Birçoğu silahları ellerinde kendilerine nişan almış durumdaydı. İyice yakınlaşınca, içlerinden birkaçı yüksek sesle aralarında konuştular. Önderleri olduğu anlaşılan, kafasına beyaz bir bez dolamış, üzerinde çaprazlama fişekler, süslü bir kama ve yepyeni bir Fransız Lebel tüfeği ile yine yepyeni bir İngiliz pistolü taşıyan kişi eliyle “silahlarınızı indirin işareti yaptı. Mustafa Kemal dikkatlice baktığında, ana cephenin iki yanında yine iki Fransız malcneli tüfeklerinin bile bulunduğunu gördü. Mustafa öndeki gösterişli giyinmiş kişiye selam verdi ve aralarında Arapça olarak şu konuşma geçti: 

“- Selamun Aleyküm” 


“- Aleyküm Selam ve Rahmetullah.” 
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“- Ben Osmanlı Beşinci Ordusundan Yüzbaşı Mustafa Kemal. Sizinle dostça konuşmaya geldim” 


“- Buyurun. Silaha davranmadan gelmeniz büyük cesaret. 
Silahsız gelene silah çekecek değiliz. Buyurun Yüzbaşı, ne istersiniz. Benim adım Şeyh Hamza. Eğer para yiyecek istiyorsanız, yok bilesiniz.” 


“ Parayla pulla işimiz yok Şeyh Efendi. Aşağıda binden fazla askerimiz var. Bakıyorum siz de iyi silahlanmışsınız ancak bu çatışmadan galip çıkmanız mümkün değil. İki taraftan da çok insan ölür. Yıllardır bu topraklarda Türkler ve Dürziler barış içinde birlikte yaşadılar. İşte yanımdaki arkadaşım, buraya bir saatlik uzaklıkta Boydan köyünden. Daha önce hiç savaşmadınız, isyan çıkarmadınız. Şimdi isyan etmenin size bir faydası yok. Osmanlı Ordusu düşmanınız değil. Asıl düşmanınız yüzlerce yıldır bu topraklara saldıran Haçlılar. Şimdi onların devamı olan ülkelere güvenerek İslam ümmeti ile savaşmak niye” 


“- İyi güzel dersin de Yüzbaşı. Silaha silahla karşılık verilir. 
Üstelik Osmanlının bir yardımını görmedik, halk fakir, perişan” 


© Fakirlik, perişanlık devletin her yanında var, sadece sizde değil. Sabırlı olursanız, bu topraklar zenginleşecek. Osmanlı Devleti sizin için buralara demiryolu yaptırıyor. Hem zenginleşecek hem de istedikleriniz ayağınıza gelecek” 

“- Yüzbaşı, bugüne kadar Senin gibi birisi gelip de bizimle dostça görüşmedi. Ne edelim, ne istersin. Hem yetkin var mıdır? Ne istiyorsun, neye söz veriyorsun.” 


“- Tek isteğimiz var Hamza Efendi. İsyanlara iştirak etmeyin. Eğer söz verirseniz ve silahlarınızı bırakırsanız. Binbaşımız, yüzbaşılarımız köye gelir, bir suyunuzu, ayranınızı içer. 
Sonra dostça buradan ayrılırız. Ancak burada nefsi savunma- nın ötesinde bazı makineli tüfekler de gördüm. İyi biliyorum ki bunlar Fransız silahları. Tüfekleriniz, tabancalarınız sizin olsun. Fakat bu ağır silahları teslim etmeniz lazım.” 
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Mustafa'nın konuşması çevresindeki diğer ileri gelenler tarafından da dikkatlice dinlenmişti. Son olarak'makineli tüfeklerin ve ağır silahların teslim edilmesi” şartını duyduklarında içlerinden birkaç kişi bağırıp çağırarak itirazda bulundular. Aralarında gözle görülür bir tartışma çıkmıştı. Önderleri Hamza hepsine yüksek sesle “Durun' dedikten sonra Mustafa'ya döndü: 

© Yüzbaşı söylediklerinizi düşünelim. Kararımızı yarım saate kalmaz size bildiririz. Bana biraz zaman verin.” dedi. 

Önderleri akıllı ve sakin birine benziyordu. Bu arada ön cepheden iki kişi de Selime el salladılar ve yaklaşarak Selim'le birkaç cümle konuştular. Mustafa Kemal, Selim'e bakarak başıyla “Tamam” dedikten sonra Hamza'ya döndü: 

© Tamam, Hamza Efendi. Aranızda görüşün. Siz dost birine benziyorsunuz. Sizden iyi haber bekliyorum” dedi. 

Selim ile atlarını aşağı doğru çevirdiler ve hızla kendi cephelerine doğru sürdüler. Mustafa Kemal, dosdoğruca Ahmet Binbaşının bulunduğu orta cepheye gitti. Binbaşı, Yüzbaşılar, Müfit hepsinin gözü Mustafanın üzerindeydi. Mustafa Kemal atından inip Binbaşıya selam verdi. Ahmet Binbaşı kendini zor tutmuştu: i 

< Burada komutan siz misiniz Yüzbaşı? Kendi başınıza ne hareket edersiniz?” dedi yüksek sesle. 

Mustafa Kemal kendi duruşunu hiç bozmadı, O da hafif yüksek bir sesle cevap verdi: 

“- Binbaşım. Biraz fevri bir hareket oldu ancak dinleyin hak vereceksiniz. Karşı tarafın mevzilerini gördünüz. Sayıları az da olsa, köye girene kadar çok kayıp veririz. Ayrıca bu insanlara saldırmamız çözüm olmayacak. Daha bu bölgede onlarca Dürzi köyü var. Hepsinin Devleti Osmaniye'ye düşmanlığı kat kat artar. İşler kontrolden çıkarsa, Osmanlı Ordusu bu topraklarda duramaz. Onları da kazanmalıyız, kazanmasak bile düşmanlığı ortadan kaldırmamız lüzum eder” 
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Ahmet Binbaşı her ne kadar sert çıksa da, daha önce Müfit ile konuştuğu ve Mustafa'nın getireceği haberi beklemeyi tercih ettiği belliydi. Biraz daha sakin bir sesle sordu: 


© Peki, sonuç nedir? Teslim olmayı kabul ettiler mi?” 


“- Kesin bir teslimiyet bunlara ağır gelir Binbaşım:” Çünkü duyduğuma göre asıl büyük liderleri El-Atraş adında biriymiş. 
Asıl fitnenin kaynağı o şeyh. Görüştüğüm önderleri Hamza Efendi çok olumsuz davranmadı. Köye Fransız makineli tüfekleri de yerleştirmişler. Ağır silahları ve makineli tüfekleri teslim etmelerini ve isyanlara katılmayacaklarına dair söz vermelerini istedim. Aralarında itiraz edenler oldu. Yarım saat içinde cevap verecekler.” 


Mustafa'nın açıklamasına Selim de bir ekleme yaptı: 


“. Binbaşım. Köyde tanıdığım birkaç aklı başında insan vardı. 
Onlardan ikisini ayaküstü gördüm. Hamza Efendi, Beyrut'taki Şeyh Akil'in küçük oğluymuş. Bu Dürzilerde birkaç tane Şeyh Akil denilen din önderi vardır. Sözleri dinlenir. Mustafa Yüzbaşım haklı. Biraz beklersek iyi sonuç alabiliriz.” 


“- Bu Dürzilere ne kadar güvenilir ki?” dedi Ahmet Binbaşı, Mustafa ve Selime dönerek. Yine Selim cevap verdi: 


“- Binbaşım, size belki ilginç gelir ama Dürziler Akıllılar ve Cahiller diye iki gruba ayrılır. Akıllı olanlar önderleridir, bizden daha dindar, birçoğumuzdan daha dürüsttür. Söz verirlerse, dönmezler, bundan şüpheniz olmasın.” 


Ahmet Binbaşı iyice sakinlemişti. Zaten yarım saat beklemek de büyük kayıp sayılmazdı. Ancak gerçekten Mustafa'nın görüşmesi işe yararsa, bir tek kurşun atmadan bu önemli köydeki isyan ateşi sönmüş olacaktı. Askere ihtiyatlı ve hazır olmaları duyuruldu ve beklemeye başladılar. Yarım saat olmamış tı ki, karşıdan siyah bir atın geldiğini gördüler. Gelen kişi, Selim'in köyde tanıdıklarından biriydi. Selim el salladı ve Binbaşının bulunduğu tarafa yönlendirdi. Elçi geldi, Binbaşıyı 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tanımadı, Mustafa'nın karşısında atından indi, beliyle hafifçe öne eğilerek selam verdi ve: 

© Şeyhimiz Hamza, teklifinizi kabul etti. Subaylarınızı köye davet ediyor” dedi. Herkeste ister istemez bir gülümseme ve memnuniyet oluşmuştu. Ahmet Binbaşı da gayet memnundu. 
Önce Mustafa'ya baktı: 

© Gidelim mi Mustafa?” dedi, “Pusuya düşmeyelim.” 

Mustafa Kemal, yaptığı işten emindi: 

“© Bana güvenin Binbaşım. Gidelim” dedi. 

Binbaşı ve Yüzbaşılar toparlandı. Bir Yüzbaşıyı geride bıraktılar ve ve atlarını köye sürdüler. Köye vardıklarında ortada silahlı insan kalmamıştı. Şeyh köyün girişinde elini böğrüne koymuş saygılı bir şekilde bekliyordu. Mustafa, geriden gitmeyi tercih etti. Şeyh onlar daha atlarından inmeden: 

© Hoş geldiniz, hoş geldiniz” diye seslendi. 

Ahmet Binbaşı atından indi, “Hamza Efendi” diyerek Şeyhin elini sıktı. Yardımcıları, atları teslim alarak uzaklaştırdılar. 
Hep birlikte köyün içerisine yürüdüler. Biraz ileride yere halılar serilmiş, hasır yastıklar ve yatak büyüklüğünde büyük minderler konulmuştu. Ortada, mükemmel bir sofra vardı. Kızlar, gençler hala bir şeyler hazırlamakla meşguldüler. Olay tatlıya bağlanmıştı. Oturdular. Bir yandan konuşup, bir yandan ikram edilenlerden birkaç şey tattılar. Makineli tüfekleri ve ağır silah sayılabilecek iki küçük havan topunu bir köşeye koymuşlardı. 
Bir saat süren konuşmalardan sonra Ahmet Binbaşı ve Yüzbaşılar kalkarken köyün içinden birkaç kağnı arabası göründü. 
Teslim edilecek silahların bunlarla istenilen yere kadar taşınacağını söylediler. Şeyh Hamza, Ahmet Binbaşı ve Yüzbaşılarla tokalaşıp selamlaşırken, Mustafa'ya sarıldı. Atlarını getirdiler. 
Bütün atların üzerine heybeler asılmış ve heybeler ağzına kadar yiyeceklerle doldurulmuştu. Binbaşı, heybelere konulan ikramlar için teşekkür etti ve aşağı inince askerlerine dağıtacağını 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söyledi. Şeyh Hamza, çevredeki birkaç Dürzi köyünün daha kendilerine ait olduğunu ve onların da düşmanca bir harekete girişmeyeceklerini” belirtti ve bir yüzbaşıya köyleri tarif ederek isimlerini yazdırdı. Subaylar atlarına bindiler ve cephelerine doğru yol aldılar. Şeyh Hamza ve adamları köyün çıkışına kadar onlara eşlik etti. 


Cepheye vardıklarında Binbaşı atların heybelerindeki bütün yiyeceklerin askerlere dağıtılmasını emretti. Askerlerin hepsi neşelenmiş, Çavuşlar ikramları dağıtmaya başlamıştı. İbrahim Çavuş uzaktan Mustafa'ya el sallıyordu. Müfit, gözleri yaşararak Mustafa'ya sıkıca sarıldı ve tebrik etti. Binbaşı ve Yüzbaşılar bir halka oluşturup birlikte oturdular. Ahmet Binbaşı Mustafa'ya dönerek: 


“- Bugün büyük bir iş başardın Mustafa Yüzbaşı. Böyle bir şeyi hiç beklemiyordum. Amacımıza ulaştık. Kışlaya gidince komutanınız Binbaşı Lütfi Bey'e özellikle teşekkür edeceğim. 
Seninle ne kadar gurur duysa azdır” dedi. 

Mustafa Kemal, “inşaAllah Hakkı Paşa da yapılanı anlar” diye düşündü içinden. Kışlada aleyhlerinde oluşan havayı tamamen kıracağına olan inancı arttı. Daha yapacağı çok işler vardı ve bu güzel bir başlangıç sayılırdı. 
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B eşinci Ordu birlikleri Deraa Havran Harekâtına daha dört ay daha devam edecekti. Birkaç köyü daha teftiş etmişler ve yolda küçük bir grubun saldırısı sonrası iki asker yaralanmıştı. 
Mustafa Kemal yaralanan askerlerle birlikte doğrudan hastaneye gelmiş ve hastanede yatmıştı. Tıbbiyeli de hastanedeydi. 
onu gece yarısı evinden almışlar ve yaralı askerlerin tedavisiyle görevlendirmişlerdi. Mustafa Kemal artık hastaneden Kışlaya gidecekti. Sabah uyanınca önce Tıbbiyelinin yanına gitti. Tıbbiyeli elinde kitap odasında sandalyenin üzerinde uyuyordu. Kapının gıcırtısıyla birlikte uyandı, Mustafa'yı görünce toparlandı: 

“ Gel bakalım Mustafam. Kahramanımız oldun, seni bir kucaklayım. Gece rahat konuşamadık, Kutlarım kardeşim” dedi ve sıkıca kucaklaştılar. 


Mustafa Kemal de: 
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“. Sağolasın Tıbbiyeli, yaralı askerlerimize baktım. Durumları iyi. Sen de sabaha kadar başlarında ilgilenmişsin. Burada da çok seviliyorsun MâşâAllah” dedi. 

“. Askerler sever sevmesine de komutanlara sevdiremedik bir türlü” dedi Tıbbiyeli, “Ama artık seni severler, herkesin dilindesin” 

Mustafa Kemal yine de çok emin değildi: 

“- Bakalım Tıbbiyeli. Ben asıl Müşir Hakkı Paşa'nın tavrını merak ediyorum. onun tavrı yumuşarsa, istediğimiz bazı şeyleri yaptırabiliriz” 

Muhabbetleri bir süre daha sürdü. Mustafa Kemal bir çay içtikten sonra kalktı. Hastaneden Kışlaya birkaç dakikada vardı. 
Atını bırakmak için süvari alayına vardığında, birkaç asker koşarak geldiler, selam verdiler ve atı teslim alırken hepsinin yüzü gülüyordu. 

Odasına çıktı Müfit odadaydı. Müfit de gece eve uğramamış Kışlada kalmıştı: 

“ Mustafa, Binbaşı Lütfi Bey seni bekliyor. Gelince acele yanıma gelsin diye tembih etti” dedi Müfit telaş içinde. 

Mustafa Kemal aceleciliğin arkasında neler olduğunu merak ediyordu: 

“- Tavrı nasıldı Müfit?” diye sordu. 

Müfit ayakta bir o yana bir bu yana gidip geliyordu: 

“. İyiydi, iyiydi ama biraz da telaşlı gibiydi. Bir an önce git- sen iyi olur” dedi. 

Mustafa Kemal, Binbaşı Lütfi Bey'in odasına çıktı. Emireri kapıdaydı, Mustafa'ya selam verdi, hiç durdurmadan kapıyı açtı. Binbaşı Lütfi Bey, Mustafa'yı görünce ayağa kalktı, ellerini iki yana açtı: 

“- Gel bakalım Koçum, Nihayet istediğini yaptın. Kutlarım seni göğsümü kabarttın. Ahmet Binbaşı, yaptıklarını anlata 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anlata bitiremedi. Kışlada herkes senden söz ediyor” dedikten sonra Emirerine : “Çay getirin” diye bağırdı. 

Mustafa Kemal kafasındaki soruya odaklanmıştı: 

“- Sağolun Binbaşım. Siz de olgun davrandınız, sizden de cesaret aldım” diye onun gururunu da okşamak istedi. “Hakkı Paşa aradı sordu mu?” diye de ekledi. 

Binbaşı keyifliydi: 

“- Sormaz mı, sormaz mı? Birazdan gideriz yanına” dedi. 
Çayları geldi, içerken birkaç cümle daha sohbet ettiler ve Hakkı Paşa'ya gitmek üzere kalktılar. Binbaşı Lütfi Bey bir an önce varmak için hızlı adımlarla yürüyordu, Mustafa Kemal ona eşlik etmekte zorlandı. Hakkı Paşa'nın odasına girdiler, Emir Subayı ayağa kalktı, bir şey söylemeden 'Buyurun' der gibi eliyle işaret etti. İçeri girdiler. Binbaşı ve Mustafa Kemal sert bir selam verdiler ve kendilerini tanıttılar. Hakkı Paşa'nın yanında bir subay bir şeyler imzalatmakla meşguldü. Hakkı Paşa kâğıtları imzalarken bir yandan da Binbaşıya: 

© Oturun” dedi. Birkaç dakika sonra subayın işi bitti ve odadan çıkarken Hakkı Paşa da koltuğunda geriye doğru yaslanıp Mustafa'ya dönerek konuştu: 

© Evet Selanikli. Biraz usulsüz ama güzel iş yapmışsın. Seni beğendim, bu kadar cesur olduğunu bilmezdim.” dedi. 

Hakkı Paşa, yıllardır Sultan'ın özel emriyle Musul, Süleymaniye, Kerkük gibi bölgelerde aşiretlerle mücadele etmiş, “Kurt” namıyla anılan biriydi. Mustafa Kemal ve Binbaşı dinlemeyi tercih ettiler. Hakkı Paşa ayağa kalktı, bir yandan odanın içinde volta atarken bir yandan da devam etti: 

© Bu aşiretleri kazanma düşüncesi çok akıllıca. Hepsini ikna edebilir miyiz, bilmiyorum. Ama bu iş üzerinde yoğunlaşmak lazım. Demiryolu boyunca o kadar çok aşiret var ki, hangi biriyle tek tek uğraşalım. Ne diyorsun Mustafa?” dedi ve Mustafa'dan cevap bekledi. 
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Mustafanın cevapları çoktan hazırdı. Hakkı Paşa ile karşılıklı konuştular: 

“- Paşam, arada hainler çıkacaktır ama çoğuyla konuşup anlaşabiliriz. Zaten isyancılar Araplar ve Dürziler olarak iki grupta toplanıyor. Dürzilerin de Arapların da sözü geçen en önemli şeyhlerini ikna edersek, isyanları durdururuz” 

“- Türkmenler de sıkıntıydı. Bana haber ulaştırdılar. Bazıları işi rüşvete, zorbalığa çevirmişler. Benim de yeni haberim oldu, hatta bana daha önce haber getirmedikleri için epey kızdım. Bu meselede de bir müdahalen olmuş. İyi olmuş” 

“- Paşam, Türkmenlerle zaten Devleti Osmaniye'nin köklü ilişkileri var. Türkmen gençler de bundan sonra mesele çıkarmazlar. Bu gençleri rehberlik, casusluk gibi işlerde yetiştirmemiz daha isabetli olacaktır” 

“- Hımm?” dedi Hakkı Paşa. Duyduğu öneri hoşuna gitmişti: 

© Bu Arapları ne yaparız Arapları? Beni düşündüren O. 
İngilizler işi iyice azıya aldılar, bizim vatanımızda, gözümüzün önünde adam devşiriyorlar.” 

“- Paşam, siz de uygun görürseniz. Arapların en öndeki şeyhi her kimse, yanına bir subayımızı refakatçi olarak koyalım. Biz onun güvenliğini düşündüğümüzü söyleyelim ama onun bütün ilişkilerini kontrol etmiş oluruz. Bu şekilde İngilizler de kolay kolay irtibat kuramazlar” 

“- Allah Allah” dedi Hakkı Paşa, Binbaşı Lütfi Beye dönerek: 

“- Ne cevherler var bu çocukta yahu!” dedi, “Binbaşı ne dersin, kim yapabilir bu işi.” diye sordu. 

Binbaşı Lütfi Bey bu ani soru karşısında duraladı, kimi önerse bilemedi. onun tereddüdü sürerken Mustafa Kemal hemen söze girdi: 

© Paşam, birlikte geldiğimiz Yüzbaşı Ali Fuat bu işi güzel yapar. Siz de babası İsmail Fazıl Paşa'yı tanıyorsunuz, bütün 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ailesi asker. Kibar, çok zeki ve diplomasiyi iyi bilen bir arkadaşımız. Onu görevlendirmeniz isabet olur.” 

Hakkı Paşa artık keyiften dört köşe gibiydi, şöyle durdu, Mustafa'ya baktı neredeyse kahkaha atacak gibi gülümsüyordu. 
Bir süre durdu sonra: 

©. Pekâlâ, ben bir düşüneyim. Sen birkaç ay daha Havran'da görevlisin. Binbaşı Lütfi Bey ile irtibatı kesme. Kendine de dikkat et. Deli cesareti gösterme” dedi. Binbaşı Lütfi Beye talimatlar verdi,.'Bu çocuktan yararlanılmasını, iyi yetişmesini, yeni fikirler ve gelişmelerden önce kendisinin haberdar edilmesini” ve daha birçok şeyi tembih etti. Görüşmenin ardından Lütfi Bey ve Mustafa Kemal odadan çıktılar. Lütfi Bey odasında yeniden çaylar söyledi ve Mustafa Kemal ile biraz daha sohbet ettiler. Mustafa, Müfit'in de Havran bölgesinde görevlendirilmesi için bir şeyler yapılmasını istedi. Binbaşı Lütfi Bey de en kısa zamanda bu görevlendirmeyi halledeceğini belirtti. Mustafa Kemal kendi odasına döndüğünde Müfit'in büyük merak içinde kendisini beklediğini gördü. Olanları bir bir anlattı. Dinlerken gözlerinin içi gülüyordu. İşlerin yoluna girmesinden dolayı büyük mutluluk içindeydiler. Müfit arada bir Mustafa'nın lafını bölüyor, Deraa harekâtında yaptığından, ilk gün yaşadıkları sıkıntılardan örnekler veriyordu. 

“© Nihayet sıkıntılarımız sona erdi?” dedi. 


Mustafa gülüyordu: 

“. Belki de yeni başlıyor Çocuk” dedi. “Yakında Ali Fuat Arap çöllerine yollanır, Ben de tekrar Havran'da görevlendirildim” dedi. 

Müfit, Mustafa'yı her dinlediğinde yeni bir sürprizle karşılaşmaya alışıyordu: 

© Yoksa kafandaki plan gerçekleşti mi, bizleri tayin mi ediyorlar Mustafa?” dedi. 

Mustafa Kemal, Şam'daki ilk mücadelesinde önemli bir engeli aşmıştı. 
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ustafa'nın Deraadaki müdahalesinin ardından Şamdan 

Maana uzanan Hicaz Demiryolunun batısında ciddi bir isyan girişimi olmamıştı. Buna karşılık Hicaz yolunun dogusundaki Suveyda bölgesinde Dürzi isyanları yer yer devam ediyordu. Havran olarak da bilinen buradaki isyanların arkasında El-Atraş aşiretine mensup bazı gruplar vardı. Bu isyanlara karşı Osmanlı Ordusunun askeri mücadelesi sürerken, Mustafa Kemal silahlı çatışmayı sona erdirecek yeni bir plan düşünmüştü. Dürzilerin Beyrut'ta bulunan en üstteki dini önderlerinden Şeyh Akil ile görüşecekti. Bu amaçla Boydan köyünden Selim'i çağırmış, meseleyi Hacı Mustafa ve Tıbbiyeli ile mütalaa ettikten sonra birlikte yola çıkmaya karar vermişlerdi. 


Bu arada, Hakkı Paşa Mustafa'nın teklifini kabul etmiş ve Ali Fuat Arapların en önde gelen şeyhi kabul edilen İbni Suud'un yanında görevlendirilmişti. Binbaşı Lütfi Bey'den görüşme için 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izin almışlar ancak başlarına ne geleceğini bilmedikleri için Müfit'in Şam'da kalmasına karar vermişlerdi. Selim birkaç gündür Mustafaların evinde misafirdi. Sabah gün ağarırken kalktılar. Hacı Mustafa'nın gelmesini bekliyorlardı. Kapı çaldı, Hacı Mustafa elinde sıcak çörekler, tereyağı, yumurtalarla kapıdaydı. 
Hızlıca güzel bir kahvaltı hazırladılar. Sofrada nasıl gideceklerini konuşuyorlardı. Hacı Mustafa: 

© Mustafa Yüzbaşım” dedi. “Aslında trenle gitsek daha iyi olurdu ama istasyonlardaki memurların hepsi Fransızlara çalışıyor. Bu yetmezmiş gibi Beyrut'a giden ana yollardaki askeri hareketliliği, yükleri takip eden casuslar ortada cirit atıyor. Bu yüzden dağların üzerinden giden at yolları var, onu takip edeceğiz. Önce karşımızdaki kel tepeden yaylaya çıkar oradan devam ederiz. Heybelerimiz dolu, gidiş geliş için yiyeceklerimiz de hazır.” 

“- Sağolasın Hacı Mustafa” dedi Mustafa Kemal, “Fazla masrafa giriyorsun, biz de bir şeyler alalım.” 

Hacı Mustafa bir Ağa havasındaydı: 

© Olmaz yüzbaşım, buralar bizim yurdumuz. Sizin misafirliğiniz daha bitmedi?” dedi ve kemerinden ipek bir kese çıkararak Mustafa'ya uzattı: “Bunu da şeyhe hediye ederiz. Sedef ve gümüş kakmalı kuka tespih, çarşıdaki dostlarımızdan” 


Mustafa Kemal tesbihi çıkardı, muhteşemdi. Müfit: 


Mustafa Kemal tekrar tesbihi kesenin içine koyup, cepkenine yerleştirirken cevap verdi: 

© Eğer duyduğum gibi biriyse böyle şeylere itibar etmeyecektir.” 

Selim araya girdi: 

“. Oğlu Şeyh Hamza'nın selamı daha etkili olur” dedi. 
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Kahvaltıyı bitirir bitirmez çıktılar, Atları akşamdan iç avluya bağlamışlardı. Eyerlediler ve yola koyuldular. Hava iyice aydınlanmış, çiçek açmış ağaçlardaki bülbüllerin sesleri sessizliğe konser veriyordu. Ağaçlı yoldan Muhiddin Arabi Camii yokuşuna doğru at sürüp kel tepeye çıktılar. Tepeden baktıklarında Şam kenti, içerisinden gümüş renkli kıvrımlı Barada'nın kolları ve yemyeşil örtüsüyle adeta bir cennet bahçesine benziyordu. Mustafa Kemal: 


“- Bu kadar güzel bir şehrin tepeleri neden böyle çoraktır, anlamadım.” dedi. Hacı Mustafa: 


“© Burası Kasiyon tepesi Yüzbaşım, Lübnan yamaçları da tam tersine sedir ağaçlarıyla dolu. Gideceğimiz yer Bekaa vadisinin doğu yamaçlarında.” diyerek karşılık verdi. 


Geçtikleri kurak ve çıplak tepelerde ne bir insan, ne de canlı vardı. Sadece gökte uçan birkaç kartal alçak bulutlarla yarışıyor gibiydi. İki saati aşkındır yoldaydılar. Sarı bir tepeyi daha aştıktan sonra karşılarına yemyeşil bir vadi ve ortasından akan büyük bir nehir gördüler. Mustafa Kemal ve Selim'in şaşkın bakışları arasında Hacı Mustafa konuştu: 


© Burası Şam'ı besleyen Barada nehri Yüzbaşım. Buranın ismi Barada Vadisi, nehrin genişlediği şu yer de AynulFijeh. 
Buranın güzelliği dillere destandır. Birazdan vadiye inip bağ ve bahçeler arasından, nehir kıyısından devam ederiz. Sonra Beyrut Şam demiryolu ve karayolunu geçip karşı tepelere çıkarız. Nehir kıyısında sakin bir yerde mola veririz. Atlar dinlenir biz de bir şeyler yeriz.” 

Yokuşlar ve taşlık tepelerin ardından böyle bir cennete ulaştıkları için mutluydular. Vadiye indikten sonra bembeyaz çiçekler açıp tomurcuklanmış ağaçların arasından geçtiler. 
Rengârenk çiçeklerin ve taze yaprakların bahar kokusu etrafı sarmıştı. Nehrin gürül gürül aktığı, büyük kayaların arasında küçük bir göl oluşturduğu bir yerde mola verdiler. Sofralarını 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kurdular ve yemeklerini yediler. Kalktıktan sonra bir süre daha yeşillikler arasından at sürdüler. Demiryolu ve kervan yolunu geçtikten sonra karşı tepelere yol aldılar. Artık dağlar daha yeşildi. İki saat daha at sürdükten sonra uzaktan Raşaya Tepesi görünmüştü. Burası Şeyh Akil'in yaşadığı yerdi. Tepenin üzerinde tarihi bir kale ve çevresinde toprak yapılı evler vardı. 
Köye yaklaştıklarında çevresinde çok sayıda silahlı insan gördüler. Selim hemen açıklama getirdi: 

“- Bunlar Şeyhin adamları Yüzbaşım. Türk olduğumuzu söylersek kolayca geçeceğimizi söylediler. Sadece İngiliz ve Fransızları köye sokmuyorlarmış.” 

Mustafa Kemal, Şeyh Akil ile en azından bazı noktalarda aynı fikirdeyiz diye düşündü. Nitekim köy girişinde durdurup “kim olduklarını” sordular. Mustafa Kemal “Türk Subayı oldugunu ve Şeyh Akil ile görüşmeye geldiklerini? söyleyince büyük bir hareketlilik başladı. Yolu açtılar önlerine iki atlı düştü ve diğerleri de büyük bir saygıyla yolu açtılar. 

Şeyh Akil, tarihi kalenin bitişiğinde muhtemelen kale kalıntılarıyla inşa edilmiş büyük bir taş evde oturuyordu. Öndeki atlılar, avlu girişindeki silahlı muhafızlara bir şeyler söyledi. Muhafızlardan biri avluyu hızla kat edip merdivenlerden yukarı çıktı. Kendilerine rehberlik eden biri de Mustafa'ya dönerek eliyle “beklemelerini” işaret etti. On dakika kadar atların üzerinde beklediler. İçeri haber götüren Muhafız yine merdivenlerden hızla inerken iki eliyle “Gelsinler” diye işaret verdi. 
Avluya girdiler, giriş katından birileri çıktı, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının atlarının gemlerinden tutup merdiven başına kadar götürdüler. Mustafa Kemal, Hacı Mustafa ve Selim atlarından inip merdivenlerden yukarı çıkmaya başladığında Merdivenin başında üzerinde beyaz bir elbise, belinde siyah bir kuşak bulunan biri bekliyordu. Başında yine beyaz bir örtü üzerine 

yine siyah bir kuşak bağlamıştı. Bir tutam uzunluğundaki sakalı bembeyazdı. Yukarıdan yumuşak bir tavırla seslendi: 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“- Tafaddaluu, Ahlan va Sahlan” 
Önden çıkan Mustafa Kemal Arapça olarak selam verdi: “. Selamun Aleykum Ya Şeyhul Ekber” 


Şeyh “Va AleykumusSelam” dedikten sonra önden yürüdü ve yol gösterdi. Büyük bir salona girdiler. Salonun zemini ahşapla kaplanmış ve üç duvar boyunca yerlere yatak büyüklügünde büyük minderler serilmiş ve arkasına büyük yastıklar dizilmişti. Duvarlar beyazdı ve gaz lambaları dışında hiçbir şey yoktu. Şeyh önce onlara oturmaları için karşı duvarın köşesini gösterdikten sonra kendisi de karşı köşedeki bir postun üzerine bağdaş kurarak oturdu. Arapça olarak konuşmaya devam etti: 


“. Biraz habersiz oldu, bir Türk misafir beklemiyorduk” dedi. 

Önce Selim konuştu: 

© Şeyh Hamza'nın selamıyla geldik Şeyhim.” dedi ve başıyla Mustafa'yı işaret ederek: “Şam'dan Yüzbaşı Mustafa Kemal. Sizinle özel olarak görüşmeyi istedi. Bu yüzden buradayız.” 


Şeyh, Mustafanın ismini duyduktan sonra tekrar ona dönerek başını birkaç kez öne doğru sallayıp hafifçe gülümserken konuşmasını sürdürdü: 


“- Oğlumla anlaşan Yüzbaşı” dedi. “Olanları haber verdiklerinde çok sevinmiştim. İyi ettiniz de geldiniz. Aklın yolu birdir. İyi bir mutabakat. Düşmanlık kimseye fayda vermez, Öldürmek Allah kullarına yakışmaz.” 

İyi bir başlangıçtı. Mustafa Kemal, Şeyhin giriş cümlesinden cesaretle doğrudan konuya girdi: 

“- Şeyh Efendi. Yüzlerce yıldır birlikte yaşamış, Aynı Allaha, Peygambere inananlar arasına fitne sokanlara karşı birlikte olalım, diye geldik. Bu güzel sözleri sizden duymak benim için büyük bir mutluluk. Bu mutluluğu sürdürelim, bu topraklara namahrem eli değdirmeyelim” 
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© Akıllı insansınız Mustafa Yüzbaşı. Bu evin avlusuna bugüne kadar Müslüman olmayan biri hiç girmedi, bundan sonra da girmeyecek, bundan emin olun. Biz buralara el değdirmeyiz, siz de müsaade etmezsiniz. Bu Cebeli Lübnan'da sizin sadece iki yüz kadar askeriniz var. Bizim ise ölmeye hazır yüzlerce silahlı fedaimiz mevcut. Hepsi de şu anda sizinle aynı saftalar. 
Bu konuda telaşa mahal yoktur. Ruslar sürekli bizi yanlarına çekmeye çalışıyor, bazı dağlarda küçük grupları parayla kandırmışlar. Geçen ayın başında, İstanbul'da Askeri Ataşe olduğunu söyleyen Mark Sykes adında bir İngiliz Albayı benimle görüşmek istedi, köye bile sokmadım.” 

Mustafa Kemal, İstanbul'daki ecnebi asker ve diplomatların büyük bir ihanet peşinde olduğuna bir kez daha şahit olmuştu. Bunlara göz yumulması devleti zaafa uğratacaktı. Sözlerini hemen Dürzi isyanları konusuna getirdi. 

“- Hicaz demiryolundan haberiniz vardır, Şeyh Efendi. Şu günlerde Deraa, Suveyda bölgesinde sizin cemaatinize mensup bazı silahlı kişiler saldırılar yapıyor. Bu da demiryolu in-Şaatımıza ve buralara hizmet götürmemize engel oluyor. Gelişimizin esas sebebi bu.” 

©. Yüzbaşı, doğrusunuz. Biz de haberdarız bu eşkıyalar- dan. Bunlar kendilerini bizim cemaatimizden saysalar da biz onları kabul etmiyoruz. Siz eğitim görmüş, akıllı birisiniz. Bizler eğitimli ve akıllı olanlarımıza Akiller, nefsinin esiri olanlara da Cahiller deriz. Bir yere kadar Cahilleri hoş görür, dünyalık düşkünlüklerine ses çıkarmayız. Ama mesele devletine ihanete gelirse buna asla razı olmayız. Söylediğiniz Havran bölgesinde Cahiller çoğaldı, bizim emrimizden de çıktılar. Biz onları bizden saymıyoruz, siz de onları bizden görmeyin.” 

“- Bu meseleye bir çözüm bulma gayretindeyim Şeyh Efendi. 
Silahlarımızı bu toprakların sahiplerine değil, ecnebi düşmanlarına karşı kullanmak isteriz. Ölümleri, düşmanlıkları artırmak 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istemeyiz. Cephanemizi sizlerin yıllardır iyi komşulukla, dostlukla yaşadığınız bu vatanı işgal edecekler için saklıyoruz. Fakat şimdi görüyorum ki, iyi niyetle, iyilikle bu isyanın hakkından gelmemiz zor. Sizin bir düşünceniz var mı, bize ne yapmamızı tavsiye edersiniz.” 


“ Önce bu eşkıyaların sırtlarını dayadığı duvarı yıkmalısınız. Duvarı yıkamıyorsanız, öndeki çobanın hakkından geleceksiniz. Onlara kim önderlik eder ve öldürmek için eline kim silah alırsa onu öldürmek caizdir. Biz insanın mensubiyetine değil, kalbine, diline ve eline bakarız. Elinden, dilinden ve kalbinden emin olmadığımız kişi sadece bizim değil bütün insanlığın düşmanıdır” 


Mustafa, Şeyhin Havran bölgesindeki isyanı önlemek için yapacak bir şeyi olmadığını anlamıştı. Silahsız bir çözüm görünmüyordu. Bununla beraber en azından Dürzi Cemaatinin bakışını öğrenmiş, devlete bağlılıklarını teyit etmişti. Ayrıca Şeyh ile bir konuda aynı düşünüyordu. Çobanı ele geçirirse, sürü de başsız kalacaktı. Mustafa, temel meseledeki düşüncesini öğrendikten sonra Şeyh ile daha samimi bir sohbete girişti. Merak ettiği husus, 'Dürzilerin diğer Müslümanlardan ne farkı olduğuydu. Şeyh Akil, Mustafa'nın bu konudaki sorusuna samimiyetle cevap verdi: 


“Biz Türkleri severiz, tarih boyunca da Türklerden yana olduk. Bu bize atamız Neştekin Dereziden değişmez bir mirastır. Sizlerin de cahilleri, âlimleri var. Âlimler çoğu zaman cahillerle baş edemez. Bizde Akiller dinine bağlıdır. Tütün ve şarap içmez, zina etmez, hırsızlık yapmaz, adam öldürmez, sözünü tutar, haramdan kaçar. Biz çok kadınla evlenmeyiz, bir çift sözle değil mahkemeyle boşanırız, zina edenin evliliği bitmiş olur, boşanırsak da bir daha geri dönmeyiz. Bize göre asıl cennet ve cehennem bu dünyadadır. Cahillerde bunlar eksiktir. Ayrıca bizler fıkıhta Hanefi'yiz” 


241 


KÖSÜ Mustafa Kemal - Bir Askeri İstihbarat Teşkilatı / Birinci Cilt 


Mustafa Kemal, Dürzilerin böyle bir toplum olduğunu daha önce hiç duymamıştı. O da Cehalet üzerinde durdu, 'aklı olmayanın dini yoktur” dedi ve güzel sohbetleri mütevazı bir sofranın kurulmasıyla son buldu. Mustafa Kemal getirdiği tesbihi Şeyh Akile hediye etti. Şeyh “Tesbihimiz kalbimizdedir' diye kabul edip hiç bakmadan yanındaki minderin üzerine koydu ve bunu Yüzbaşının hatırası olarak saklayacağına söz verdi. Her zaman kapılarının ve gönüllerinin açık olduğunu, komutanlara da selamını iletmelerini söyledi. Bir dost gibi vedalaştılar. 
Akşanı hava kararmadan Şam'da olmak için aşağı indiklerinde, atlarının tımarlandığını, yemlenip sulandığını, heybelere bazı ikramlar konulduğunu gördüler. Atlar dinlendiğine göre daha hızlı gidebilirlerdi. AynulFijeh'de yine kısa bir mola vermeden geçemediler. Kasiyon tepesinden aşağı inerken, Emevi Camii ve Süleymaniye Külliyesi uzaktan bir siluet gibi görünmüş, camilerden yükselen ezan sesleri ortalığı kaplamaya başlamıştı. 


Mustafa Kemal, Havran isyanı için çoktan kafasında bir şeyler kurguluyordu. 
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icaz Demiryolu güzergâhındaki bazı Dürzi aşiretlerin is-H yanları durmamıştı. Deraa istasyonunun doğusundaki Havran bölgesi hala sıkıntılıydı. Osmanlı Beşinci Ordusu, İsyancı çetelere karşı askeri müdahaleye devam ediyordu. Mustafa Kemal, Dürzi cemaatinin dini liderlerinden Şeyh Akil ile Beyrut Raşaya'yada yaptığı görüşmeyi takiben yeni bir plan hazırlamıştı. Bu plana göre, Havrandaki Dürzi isyanlarını yöneten Safvan El-Atraş ya öldürülecek veya kaçırılacaktı. 
Mustafa ve arkadaşlarının bir aydır süren araştırma ve hazırlıkları bugün neticeye ulaşacaktı. Safvan, iki hanımı ve 7 çocuğu üzerine yeni bir evlilik kararı almış, düğününe bölgedeki dostlarını da davet etmişti. Bunlardan en önemlisi Amman'ın güneyindeki Maandan gelecek bir Şeyh Ahmed idi. Şeyh trenle gelecek ve Deraadan sonra Safvan tarafından karşılanacaktı. 
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Deraa istasyonuna gelmekten korkan Dürzi şeyhin, otuz kilometre uzakta bekleyecek olması önemli bir fırsattı. 

Büyük bir askeri birlik gönderilmesi El-Atraş'ın korkup saklanmasına sebep olacağı için Mustafa Kemal Türkmenlerden oluşan küçük bir grup hazırladı. Havran bölgesinin volkanik bir toprak yapısı vardı. Yer yer simsiyah bir toprak örtüsüne, yine volkanik kaya birikimlerinden oluşan yükseltilere ve küçük tepelere sahipti. Bu yüzden arazide saklanmak oldukça kolay oldu. On dokuz kişiydiler. Mustafa Kemal, Müfit ve Hacı Mustafa Şam'dan gelmişler, Selim ise Türkmen köylerindeki en savaşçı ve nişancı gençleri bir araya getirmişti. Mustafa ve Müfit komutasında 2 grup oluşturmuşlar ve iki gün öncesinden iki tarafta mevzilenmişlerdi. Aldıkları habere göre Dürziler, aralarındaki su oluklarında bekleyecekti. Bahar mevsimine rağmen gece oldukça soğuk geçti. Sabah gün ışırken herkes hazırdı. Mustafa'ya Selim, Müfite Hacı Mustafa yardımcılık yapacaktı. Mustafa Kemal son bir kez Selim ile konuşarak planı gözden geçirdi: 

© Nedersin Selim, gençler istediğimizi yapabilecekler mi?” 

© Merakınız olmasın Yüzbaşım. Bu çocuklar, senin bulduğun silahlarla bin metredeki hedefi çok kolayca vururlar. 

“ İnşaAllah Selim. Ellerindeki Alman mavzerleri daha iki sene önce üretilmiş. İki bin metre menzili olduğunu söylüyorlar” 

© Mustafa Yüzbaşım, iki taraftan ateş hattına alırsak, en az on kişiyi bir anda indiririz. Dua edelim de sayıları çok olmasın. O zaman elimizden de kaçırabiliriz.” 

© Sen de merak etme Selim, her ihtimali hesaba kattım." 
dedi Mustafa Kemal ve dürbünü eline aldı, yolun diğer tarafında mevzilenmiş Müfitlerin durumuna baktı: 

© Müfit de iyi gizlenmiş. Oldukları yerde görünmüyorlar.” dedi. 
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Maan treninin Deraa'ya geliş saati on birdi. Deraa istasyonu buradan iki saat uzaklıkta olduğu için Arap şeyhin buraya gelmesi öğleden sonra biri bulacaktı. Safvan ve adamları muhtemelen bir saat öncesinden bekledikleri yerde olmalıydı. 
Sıcak kendini hissettirmeye başlamıştı ki, doğudan kalabalık bir atlı grubu göründü. Yaklaştıklarında yaklaşık elli kişi kadar oldukları seçiliyordu. Başlarında özel kıyafetli gösterişli silahlar kuşanmış biri vardı. Bu kişinin Safvan olduğu açıktı. İsyancılar su oluklarının başında durup atlarından indiler ve beklemeye başladılar. 


Saat bir oldu, iki oldu gelen giden yoktu. Nihayet bekleyişleri saat üçü bulunca isyancılarda bir hareketlenme başladı. 
Grubun yarısı atlarına bindi ve Deraa yönüne at sürdüler. Geride yirmi beş kişi kaldı. Mustafa'nın planı işliyordu. İşin aslı, Mustafa Binbaşı Lütfi Bey'i ikna etmiş ve Maan treninin üç saat tehir yapmasını sağlamıştı. Bu yüzden Dürzi Şeyh uzun süre bekledikten sonra adamlarının yarısını durumu öğrenmek üzere Deraa istasyonuna göndermek zorunda kalmıştı. 


Yarım saat kadar geçmişti ki bir ıslık sesi duyuldu ve arkasından silahlar patladı. Ayaktaki isyancılardan on iki tanesi yere düştü. Kalanlar da siper alarak karşı ateşe başladılar. Çok geçmedi silah sesleri azaldı. Tek tük silah sesleri gelmeye başlayınca dört kişi atlarına atladığı gibi geldikleri yöne doğru dörtnala kaçmayı başardılar. Kısa bir sessizlik oldu. Mustafaların atları yoktu, arkadan takip etmeleri de imkânsızdı. İşaret verdi ve iki taraftan dikkatli bir şekilde su oluklarına yaklaştılar. Vardıklarında çoğunun öldürüldüğünü, birisi hafif üç kişinin yaralandığını gördüler. Şeyhleri Safvan El-Atraş da ölenler arasındaydı. 

Mustafa yaralıları iki ata bindirdi ve hafif yaralı olana da bir at vererek geriye gönderdi. Bu arada kuzeyden büyük bir at sürüsü ortaya çıktı. Yaklaştı, Tıbbiyeli Mustafa ve iki arkadaşı yirmi kadar atı birbirine bağlamış getiriyordu. Saat dört 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olduğunda hedeflerine ulaşmış oldular. Öldürülen isyancıların yepyeni İngiliz silahlarını aldılar ve atlarına binip Deraa'ya doğru yola koyuldular. 

Deraa istasyonuna vardıklarında Binbaşı Lütfi Beyin hem Arap Şeyh Ahmed'i ve yanındakileri hem de Dürzi şeyhin buraya gönderdiği adamları yakaladığını gördüler. Mustafa atından indi, karşıdan onu gören Binbaşı hızlı adımlarla gelip Mustafa'yı alnından öptü: 

“- Aferin Mustafa, bu işi de başardın. Her şey söylediğin gibi tıkır tıkır işledi.” dedi. 

Mustafa, işlerin bu kadar yolunda gitmesinin Kösülerin istihbaratına bağlı olduğunu söyleyemezdi. Hafız Abdullah'ın gençlerinden Yunus, Şubat ayından bu yana Gethrude Bell'in bölgedeki rehberiydi. Bell, Maan, Amman, Suveyda, Havran ve hatta Şam'a gelmiş bu işin alt yapısını hazırlamıştı. Bell ve Albay Mark Sykes geçtiğimiz ay buluşmuşlardı. Amaçları Safvan ve Şeyh Ahmed'i bir araya getirip isyanı büyütmekti. Bunun için İngilizler her iki şeyhe de büyük miktarda para ve silah yardımı yapmışlardı. Mustafa'nın operasyonu ile İngilizlerin oyunu da bozulmuş oldu. 

Mustafa Kemal'in yeni hedefi, bölgedeki bütün aşiretleri İngiliz ve Fransızlara karşı birleştirmekti. Bunun için yeni bir örgüte ihtiyacı vardı. 
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22 Haziran 1905 Perşembe — 
Hamidiye Çarşısı - Şam 


— 


B ugün özel bir gündü. Oniki Hayvanlı Türk Takvimi, Yılan yılına girmiş ve bugün yılbaşıydı. Yılan yılının bir başka özelliği daha vardı. Mustafa Kemal, 1881 yılının Yılan yılında doğmuş ve bugün otuz yaşına basmıştı. Yılan yılında doğanların en önemli özelliği dâhi olmalarıydı. Yarın Cuma olduğu için Kışla tatildi ve Mustafa Kemal, arkadaşlarıyla toplanarak hem güzel bir yemek yemeyi hem de vatan meselelerini tartışmayı düşünmüştü. 

Bu gayeyle Mustafa Kemal, Müfit, Tıbbiyeli ve Hacı Mustafa, Hamidiye Çarşısı'nda buluşmuşlar ve Binbaşı Lütfi Bey'i de davet etmişlerdi. Mustafa'nın Türkmen gençlerle ilişkileri düzeltmesi ve ardından isyancı Dürzi şeyhi ve işbirliği yaptığı Arap şeyhinin ortadan kaldırılması, Dürzi isyanlarını durdurmuştu. 
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Bu yüzden Binbaşı Lütfi Bey de Mustafa'ya büyük değer veriyor ve aralarından su sızmıyordu. 

Çarşıda, kuzu etinden kapalı pide yapan bir mekân vardı. 
Orada pidelerini, arkasından bol fıstıklı kadayıf dolmalarını yedikten sonra Hacı Mustafa'nın dükkânına geldiler. Hava kararmış, dükkânlar birer birer kapanmaya başlamıştı. Onlar gaz lambalarını yaktılar, Hacı Mustafa çarşı dağılmadan kahveleri söyledi ve muhabbete başladılar. Mustafa Kemal söze girdi: 

“- Arkadaşlar sıkıntılı bir dönemi atlattık. Dürzi isyanları durdu ama şimdi de İngiliz ve Fransızların işgal hazırlıkları başladı. İsyanları durdurmak yetmiyor. Yerel halk güçlüden yana. Yarın ecnebiler işgal etse onlara da kısa zamanda uyum sağlar; Türkler gibi bir direniş göstermezler. Ölen yine bizim neferimiz olur. Ayrıca, bizim ordumuzun durumu malum bir Almanlar dışında bütün avrupa bize düşman oldu. Yarın bunlar birleşirse, sadece Almanların yardımıyla başaramayız. Biliniz ki, Almanların da kendi hesapları var.” 

En heyecanlı olan Tıbbiyeli idi: 

“. Bu insanlara Vatan ve Hürriyet fikirlerini aşılayamazsak, topraklarını savunmak için bir gayeleri olmaz. Mektepler açmalıyız, insanları eğitmeliyiz.” dedi. 

Müfit devam etti: 

“<- Bu Araplar yüzlerce yıldır esaret yüzü görmedi. Bakalım şu Şam'a, Nureddin Zengiler devrinden beri her yer Türk eserleriyle dolu. Bir tek Emevi Camisi var, onu da kiliseden devşirmişler. İki minaresini, onarımını yine Türkler yapmış. Anadolu dururken hala buralara hizmet etmek için uğraşıp didiniyoruz. Türkler olmasa bu topraklarda İslam milleti olur muydu?” 

Hacı Mustafa her zamanki gibi sert ve dik başlıydı. Biraz da eski Şamlı olduğu için alınmıştı. 

“- Haklısınız Arkadaşlar ama az da olsa burada Türkler de var. Zaten bu toprakları korumaya bizler baştan söz vermişiz. 
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Nasıl altı yüz yıl koruduysak yine koruruz. Başka çaremiz mi var?” 


En son Binbaşı Lütfi Bey söz aldı: 


“© Mustafa'ya hak veriyorum. Sadece Osmanlı Ordusu ile bu iş olmayacak. Asker sayımız en fazla dört yüz bin. Sömürgelerden topladıkları askerlerle birlikte İngilizlerin yedi yüz bin, Fransızların üç milyondan fazla asker gücü var. Avusturya Macaristan'ın da bir o kadar. Rusları saymıyorum bile. Almanlara gelince, asker sayıları yedi milyondan fazla ama buraya fazla asker gönderdikleri yok, sadece bizleri yönetmeye geliyorlar.” 


“- Mevcut durum ortada arkadaşlar” dedi Mustafa Kemal, “Devlet bütün cephelerde birden savaşma durumunda kalsa bir anda çökecek durumda. Elimizdeki güçlerle cepheden cepheye savrulacağız. İyice zayıfladığımızı gördüklerinde ise boğazımızdan sıkacaklar” 


Binbaşı Lütfi Bey sordu: 


“- Var mı iyi bir planın yine Mustafa” dedi, “Önümüzdeki mesele büyük. Meseleyi çözecek bir plan olsa bile bizim gücümüz bu planı uygulamaya yeter mi?” 


Mustafa Kemal'in kafasında yeni fikirler hazırdı: 


“- Ateşi tabandan yakmak lazım. Biz bir kıvılcım atalım, ateş büyürse tutmak isteyenlerin elini yakacaktır. Biz Türkler zaten hep öncülük ettik. Bugün, Oniki Hayvanlı Türk Takvimi'nin yıldönümü. Tam üç bin dört yüz yıl önce Güneş takvimi kullanmaya başlamışız. Binlerce yıl önce alfabeyi bulmuşuz, Mezopotamya'ya Avrupa'ya medeniyet taşımışız. 
İnşaallah bu işe de öncülük eder, İslam milletlerinin kurtuluşuna da öncü oluruz.” 


Tıbbiyeli araya girdi: 
© Bir şeyler yapalım, hiç vakit kaybetmeden bugün başlayalım Mustafa” dedi. 
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Müfit eskiden beri Mustafa'nın liderliğini benimsemiş ve söylediklerinden şaşmamıştı. 

“- Söyle Mustafa” dedi, “Aklında ne varsa yapalım” 

Hacı Mustafa da heyecanlanmıştı: 

“- Mustafa Yüzbaşım. Seni tanıyalı dört aydan biraz fazla oldu. Ama gördüm ki, bu genç yaşına rağmen kısa zamanda çok işler başardın. Allah sana farklı bir yetenek vermiş. Yapacaklarımızı söyle ona göre bütün imkânlarımızı seferber edelim. Paraysa bütün malım sizin yolunuza feda olsun, Can isterseniz işte can, çalışacak adam isterseniz bulmaya çalışalım.” 

Mustafa Kemal, arkadaşlarının kendisine verdiği destekten büyük mutluluk duymuştu. Amacı da zaten güçlü bir grup oluşturmaktı. Düşüncesini şu şekilde açıkladı: 

“- Arkadaşlar tek başına bir iş başarılmaz. Birlikten kuvvet doğar, demiş atalarımız. Birlik de ancak bir cemiyet, bir devlet ile olur. Biz şu anda beş kişiyiz, ancak bir Cemiyet kurarız. Yarın bu cemiyet büyük bir devlet olur. Sizlere bir Cemiyet kurmayı teklif ediyorum. Hem de şimdi, burada bu güzel günün akşamında. İsmi de “Vatan ve Hürriyet” olsun” 

Herkes biraz heyecan, biraz merak içindeydi. Hacı Mustafa dışında hepsi askerdi. Teşkilat içinde teşkilat kurmak ihtilalcilik sayılırdı. Binbaşı Lütfi Bey fikrini söyledi: 


“© Gençler, sakın sizi onaylamadığım aklınıza gelmesin. Sizlerin hepsiyle gurur duyuyorum, hepinizi seviyorum. 
Mustafa'ya olan güvenim de sonsuz. Ama sizler daha evli bile değilsiniz. Burada ölseniz arkanızdan sadece ananız ağlar. Benim iki kızcağızım, bir oğlum ve benim için buralara kadar gelmiş bir eşim var. Bu Hakkı Paşa'ya da tam güvenilmez, yarın bir mahpusluk olursa hanım da çocuklar da perişan olur. 
Siz beni Cemiyete dâhil etmeyin, ama kalbim, gönlüm sizinle. 
Ne zaman bir ihtiyacınız olursa zaten hep yanınızdayım. Beni mazeretli kabul edin.” 
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Mustafa Kemal de, Binbaşı Lütfi Bey'in durumuna hak vermişti: 

“- Tamam Binbaşım. Zaten ilk geldiğimiz günden beri Senden büyük yakınlık ve yardım gördük. Bundan sonra da yardım edeceğine inancımız tamdır. Senin ismin Cemiyette olmasın. Bizler, önce Şam'da, arkasından Beyrut'ta, sonra imkân olursa Kudüs, Sina, Bağdat ve diğer önemli şehirlerde bu örgütün şubelerini açar büyütürüz. Her yerde bir kıvılcım olursa, ateş daha kolay alevlenir. Ali Fuat da şimdi burada olsaydı, bu konuştuklarımıza harfiyen katılırdı. Onu da inşaAllah bir iki ay içerisinde Beyrut'a getireceğiz. Beyrut şubemizin açılışını da onunla gerçekleştiririz.” 

Diğer arkadaşları da Mustafa'nın düşüncesine iştirak ettiler ve dört kişi olarak Cemiyette yer alacaklarını teyid ettiler. 
Mustafa'nın liderliğindeki Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, 22 Haziran 1905 Perşembe gecesi, Hamidiye Çarşısı içerisindeki Hacı Mustafa'nın dükkânında kurulmuş oldu. 


Hacı Mustafa hepsinden daha mutlu görünüyordu: 


“ Nihayet sizler gibi kıymetli Türk subaylarının arasında benim gibi Tacir olmaktan başka meziyeti olmayan birine de yer verdiniz ya. Bu mübarek Cuma akşamı, benim en mutlu günüm. Vatan için kuvvetli bir imanım vardı şimdi güçlü bir de hedefim oldu, bana bir ülkü aşıladın Mustafa.” dedi ve gözyaşlarından akan birkaç damla yaşa engel olamadı. 


Mustafa Kemal hem Hacı Mustafa'yı biraz sakinleştirmek, hem de yapacakları konusunda arkadaşlarını aydınlatmak için şunları söyledi: 

“- Vatan mücadelesi sadece subayların, askerlerin vazifesi değil ki. Bu vatanın her ferdi, bu bayrağa sevdalı olan herkes dini, milliyeti, cinsiyeti ne olursa olsun bu ülkü etrafında birleşmeli. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, sadece bir asker teşkilatı 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olmayacak. İçerisinde tüccarı da olur, memuru da olur, din âlimi de olur.” dedi. 

Bu arada Hacı Mustafa gözyaşlarını silmiş, “Madem sohbet uzadı, bir de çay içelim” deyip çay demlemeye kalkmıştı. 
Muhabbetleri bu minvalde sürdü. 

Mustafa Kemal bir ara kendi hayallerine dalmış, okul yıllarını, beş yıl önce Harbiye'de yine bir yılbaşı gününde Hamdi Efendi ile tanışmasını hatırlamıştı. O yıllardan bu yana Kösülerle irtibatı hiç kesilmemiş, her yerde yardımlarını görmüştü. 
Kösüler, sadece onun bildiği bir sır olarak bu vatan mücadelesinde onun isimsiz dostları, kahramanları olacaktı. 


Vakit gecenin yarısı olmuş, çarşıda in cin top oynuyordu. 
Kalktılar, vedalaştılar ve herkes evlerine doğru yol aldı. 


1 Eylül 1905 Cuma - Beyrut 
— 


M ustafa Kemal'in yeni hedefi, Şam'dan sonra Beyrut'ta Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin bir şubesini açmaktı. Ali Fuat Beyrut'a dönmüş ve en yakın arkadaşları burada bir araya gelmişlerdi. Cuma gününün tatilinden istifade Beyrut'a gitmeyi planladı. Binbaşı Lütfi Beyden Cumartesi günü için izin istedi. Lütfi Bey de aralarında gizli kalmak üzere ona izin verdi. 
Müfit'in Havrandaki görevi devam ediyordu. Mustafa Kemal Beyrut'a kendi atıyla yalnız başına gidecekti. Bir noktaya kadar, Şeyh Akile gittikleri yolu takip edecekti. Cuma günü çok erkenden kalktı, sivil kıyafetlerini giydi, başına İstanbul'dan aldığı poşulardan birini sardı ve yola koyuldu. Yerli halktan ayırt edilmesi zordu. Muhiddin Arabi yokuşundan çıktı, önce buradaki çarşıdan yol erzakı satın aldı ve yoluna devam etti. Kasiyon tepesine çıkınca Şam'ı bir kez daha seyretti. Şam kentinin güzelliklerine, Barada nehrine, şehirdeki Türk eserlerine aşık 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olmuştu. Tarihten beri Türklerin buraya yaptığı hizmetleri düşündü. Kendisi bile Selanik'i, İstanbul'u Anadolu'yu bırakmış buralarda vatan nöbetine gelmişti. Buralar da Türk vatanıydı ama Arapların rehavetini ve ecnebilere olan meylini engelleyemezlerse bu toprakları savunmak zor olacaktı. Onlara Vatan duygusunun ne olduğunu, ecnebilerin sömürmek ve işgal etmekten başka bir amaçları olmadığını, yerli halkı köleleştirdiklerini anlatmak zorundaydı. Bir millet ancak hürriyeti için savaşabilirdi ama buralar yüzlerce yıldır esaret yüzü, görmemişti. Kafasında düşünceler, hayaller, planlar dolaşırken yolun nasıl geçtiğini de fark edemiyordu. Beyrut'un merkezine gideceği için daha kısa bir yol olduğunu öğrenmişti. Uzun bir süre Barada nehrinin aktığı vadiyi takip etti. Eylül ayının serinliği yolun meşakkatini azaltıyordu. Rengârenk çiçekler ve tabiat hala canlıydı. Zaman zaman nehir kenarında molalar verdi, ağaçların altında oturdu, zaman zaman çok hızlı sürdüğü için atını da dinlendirdi. Bir hedefi olmasa cennet gibi bu yerlerde kalıp yaşamalıydı. Zabadani yoluna ulaşınca tekrar sola dönecek ve bir süre sonra tekrar çıplak tepelere giren at yolunu takip edecekti. Sonunda tarif edildiği gibi Anjar tepesine ulaştığında Bekaa Vadisi görünüyordu. Anjar köyüne indi. Burası Ermeni köyüydü, fazla eylenmedi oradan Bir İlyas ve Çatura köylerini geçtikten sonra Baalbek — Beyrut yoluna vardı son tepeyi de aşınca artık Beyrut'un bağları başlamıştı. 


Saatlerce yol gitmiş vakit İkindiye yaklaşmıştı. Hava kararmadan önce yaklaşık üç saatlik yolu kalmıştı. Osmanlı Kışlası ve yanındaki Saat Kulesi artık seçiliyordu. Orayı kendisine hedefleyerek atını mahmuzladı. Kışlaya yaklaşınca bir an için İstanbul'daki Selimiye kışlasını hatırladı ve içinde yurt hasreti yandı. 
Arkadaşlarıyla, Saraya varmadan mavi kubbeli Muhammediye Tekkesi'nde buluşacaklardı. Sultanahmet Camii'nin daha küçük bir örneğine benzeyen tekkeye ulaştığında artık yolun sonuna gelmişti. Tekkenin avlusuna baktığında eski arkadaşları hepsi 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birden onu bekliyordu: Ali Fuat, Davutpaşalı Hayri, Ohrili Kemal ve İstanbul Beyazıt'taki ev arkadaşları Trabzonlu Halil ve Çanakkaleli Mustafa İzzet. Selanik'ten arkadaşı Tevfik de oradaydı. Bir an için gözleri yaşardı. 

“- Tevfik sen demi buradasın. Tayin mi oldun?” dedi. Tevfik geçici bir görevle gönderilmişti. 

Mustafa Kemal uzun zaman sonra bütün sevdiği arkadaşlarını bir arada görmüştü. İçlerinde en hızlısı Trabzonluydu. 
“Uşağuum, uşağum. diye koşarak geldi, atın geminden tutup Mustafa'nın inmesini bekledi, onunla sıkıca kucaklaştıktan sonra atı tekkenin ahırına götürdü. Mustafa arkadaşlarıyla teker teker kucaklaştı, evleri fazla uzak değildi, yürüyerek eve vardılar. Akşam yemeklerini yediler ve gece vaktine kadar yedi arkadaş sadece Harbiye yıllarından konuştular. 


Ertesi sabah dinlenmesi için Mustafa'yı uyurken bıraktılar ve Kışladaki görevlerine gittiler. Öğle sonrası için hepsi izin almıştı eve geldiler ve üniformalarını bile çıkarmadan Mustafa'yı yataktan kaldırıp, dışarı çıkardılar. Yürüyerek liman bölgesine indiler. Burada pek çok yemek mekânları ve kafeler vardı. Her yer Amerikalılar, Fransızlar ve her milletten ecnebilerle doluydu. 
Kimsenin kimseye bakacak hali yoktu. Antonin Rahibelerinin küçük bir restoranı vardı, temiz ve lezzetli yemekler yapıyorlardı. Restoranın bahçesine oturdular ve yemek kahvaltı karışımı bir öğün yediler. Arkasından Vatan ve Hürriyet meselesi gündeme geldi ve Mustafa Kemal söze başladı: 


“. Arkadaşlar uzun zaman sonra bana İstanbul ve ev hasretini unutturdunuz. Keşki buralarda, vatan derdi olmadan huzur içerisinde görev yapıyor olsaydık. Ama ne yazık ki, vatanımızın buralardaki kolları artık yükünü taşıyamıyor. Bu yüke omuz vermeleri için buralardan yeni eller, kollar bulmak gerekiyor. İşte bu yüzden Haziran'ın yirmi ikisinde Şam'da birkaç arkadaşla Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdum. Burada 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bu cemiyetin bir şubesini yürütme görevi de size düşer, sizden başka kime güvenebilirim ki. Amacımız, sefalete, tembelliğe, yardıma muhtaç hale gelmiş ve işgal edilmeye, yönetilmeye hazır durumdaki Araplara Vatan ve Hürriyet sevgisi aşılamak.” 

“- Ha bu Araplardan pi paluk olmaz Mustafa” diye araya giren Trabzonlu kendini tutamamıştı. 


Arkadaşları Halil'in sözüne gülümser gibi oldular ama iş ciddiydi. Selanikli Tevfik şunları söyledi: 

“- Şu anda Beyrut vilayetinde iki büyük grup var: Hristiyanlar ve Dürziler. Dürziler dağlara, Hristiyanlar Beyrut ve sahillere hâkim. Fransızlar Hristiyanları, Ruslar ve İngilizler Dürzileri destekliyor. Osmanlı ise, araya girmeden bunların çatışmasından medet umuyor. Müslümanların çoğunluğu Şii, Sünniler azınlıkta bu yüzden aralarında tam bir birlik yok. Müslümanlar her şeyi devletten bekliyor, ticarette etkileri yok, tarikatlar herkesi miskinleştirmiş, dirilip kendine gelmeleri hayli zor. Buradaki meseleyi halletmek için bütün Avrupalı devletler seferber olup bize baskı yapmışlar ve sonunda bütün gruplardan temsilcilerin olduğu on iki kişilik bir yönetim konseyi oluşturulmuş. Dağlık Dürzi bölgesi de Şam'dan ayrılıp Beyrut vilayetine bağlanmış” 

Çanakkaleli Mustafa İzzet de onu destekledi: 

“- Yönetim konseyi Lübnanlıların kendi devletlerini kurma fikrini güçlendiriyor. Avrupa devletleri bölgeyi Osmanlı'dan koparmak için bu fikri bir yandan destekliyor, bir yandan da sonradan kendi yönetimleri için de tehlikeli olur diye çekiniyorlar.” dedi. 

Ohrili Kemal, Batılı devletlerin eğitim ve misyonerlik faaliyetlerinden şikâyetçiydi: 

“- Amerikalılar ve Fransızlar daha etkin. Amerikan Üniversitesi ile St Joseph Üniversitesi kıyasıya yarışıyor. Bunun dışında Ermenilerin Ortodoks kiliseleri, Hristiyan mezheplerinin 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neredeyse hepsinin misyoner okulları Beyrut vilayetini zaten fiilen işgal etmiş durumda” 


Davutpaşalı Hayri biraz daha umutsuzdu: 


“< Burası çoktan elden çıkmış arkadaşlar. Osmanlı kendi derdine baksın, buraları düzeltmek çok zor. Gruplar, mezhepler arasındaki savaşlarda binlerce kişi öldürülmüş. Bu düşmanlık daha yıllar boyu sürer gider. Bizim burada ne işimiz var, bazen düşünüp dururum.” dedi. 


Ali Fuat, Beyrut'a daha sonra gelmiş olmasına rağmen gazeteleri yakından takip ediyordu: 


“- Burası aslında Arap entelektüellerinin merkezi olmuş. 
Çok akıllı, kültürlü ve ileri görüşlü yazarlar var. Bunlar toplum üzerinde etkili. Yazılarına bakıyorum, burada kendi Rönesansları peşindeler. Jön Türkleri kendilerine örnek almışlar hatta yardımlaşmak, işbirliği yapmak istiyorlar.” 


Konu tam da Mustafa Kemal'in istediği bir noktaya gelmişti. Meseleyi özetleyecek şekilde konuştu: 


“- Ali Fuat'ın söylediği konu bizim hareket noktamız olmalı. 
Ordumuzun durumu ortada. Biz Lübnanlılar olmadan buraları savunamayız. Burada ölmektense, İstanbul'u, Çanakkale'yi savunurken ölmeyi tercih ederiz. Buradaki Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, Lübnanlı entelektüelleri, milliyetçileri desteklemeli, burasını zaten valilerle, derebeyleriyle yönetiyoruz. Hiç olmazsa Türkler ile dost, akıllı, vatanını, toprağını seven, sömürgeciliğe, ecnebi işgaline karşı olan Arap milliyetçileri bizim için daha iyidir” 

Arkadaşları, Mustafa Kemal'in bölgede yaymaya çalıştığı Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin gayesini iyi anlamışlardı. Bugün itibariyle cemiyetin Beyrut şubesini kurduklarını, faaliyete başlayacaklarını ve Mustafa'nın direktiflerini bekleyeceklerini söylediler. Bu güzel günün hatırası olarak hemen restoranın karşısındaki fotoğrafçıya giderek bir hatıra fotoğrafı 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çektirdiler. Mustafa Kemal, Beyrut'a gizlice geldiği için fotoğraf karesinde yer almadı. İnançlı ve keyifli bir şekilde eve döndüler. Mustafa Kemal, ertesi sabah erkenden arkadaşlarına veda edip Şam'a döndü. 
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22 Eylül 1905 Cuma — Hayfa & Kudüs 


ugün, Hicaz Demiryolu hattı için en güzel günlerden bi-B riydi. Dürzi isyanlarının bitmesinden sonra Deraa ile Hayfa arasındaki demiryolu hattı tamamlanmış ve bu mübarek Cuma günü açılmıştı. Mustafa Kemal de ilk şimendifer ile birlikte Hayfadaydı. 

22 Haziran'da Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuran, 
ardından Eylül başında Beyrut'ta ilk şubesini açan Mustafa Kemal bugün de Hayfada bu cemiyetin ikinci şubesini açacaktı. 
Yaz sıcakları boyunca bu konuda araştırmalar yaptı. Önce Süleymaniye Külliyesi'nde Hafız Abdullah Efendi ile bir görüşme yaparak, Kösülerden bir kişinin Hayfa cemiyetinde görevlendirilmesini istedi. İstanbul'daki eski dostu Ahıskalı Beyzade ile irtibat kuruldu ve Karam Musa Efendi'den görüş alındı. Sonunda bölgeye göç etmiş Kırımlı bir Musevi Türk buldular: Davut. 

Mustafa Kemal, Şamdan Hacı Mustafa ile birlikte önce Deraa'ya geldi. Buradan da ilk açılış merasimi için trenle Hayfa'ya ulaştılar. Hayfa'da büyük bir heyecan ve coşku vardı. İstasyon binasına büyük Türk bayrakları asılmış, marşlar ve kasideler 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okunmuştu. Türkler, Araplar, Yahudiler ve Golan gölünün kuzeyinden gelmiş olan Dürziler, Osmanlı'nın birlik ruhunu adeta yeniden diriltmişlerdi. Bu arada İngiliz, Fransız ve Amerikalı ajanlar her tarafta cirit atıyordu. 

Mustafa Kemal ve Hacı Mustafa, kalabalığa karışmadan açılış merasimini bir kenardan izlediler. Öğleden sonra bir Alman ailenin işlettiği Harteg otelinde Davut ile buluştular. Davut Londra'da eğitim görmüş, bilgili, ağzı sıkı ve cesur bir gençti. 
Otuz beş yaşlarında olmasına rağmen, büyük bir olgunluğa sahipti, görüştüğü herkeste saygı uyandırıyordu. Mustafa Kemal ile aynı yaşlarda sayılırlardı, birbirini daha önce hiç görmemiş iki genç karşılaştıklarında kırk yıllık dost gibi kucaklaştılar. Hacı Mustafa zaten Kösülerdendi. Bu yüzden aralarında saklayacakları bir husus yoktu. Mustafa, Davut'un parmağındaki Selçuklu Kartalı ve Süleyman Mührü bulunan yüzüğü sordu önce. Davut da dedesinden kendisine miras ve emanet olduğunu söyledi. Otelin bahçesinde sakin bir masaya oturdular. Kısa bir hal hatır muhabbetinin ardından konuşmaya başladılar: 

Davut ev sahibi olarak söze başladı: 

“. Yüzbaşım, Hacı Mustafa Bey ile bizi şereflendirdiniz. Hayatımda ilk kez bir Türk subayı ile karşılaşıyorum. Bu arada itiraf etmeliyim ki, tam bir Avrupalı gibi giyinmişsiniz. Hemen içmek için bir şeyler söyleyelim. Hayfa'nın narları meşhurdur. Size Nar Suyu ikram etmek istiyorum, arkasından çay kahve içeriz.” 

Mustafa Kemal ve Hacı Mustafa da memnuniyetlerini dile getirdiler. Nar suları geldikten sonra otelin sahibi Mösyö Harteg 'Hoş geldin? demek için yanlarına geldi. Çok neşeli ve kibar bir insandı. O ayrıldıktan sonra Davut söze başladı: 

“- Yüzbaşım, burası Amerikan Evangelistlerinin ana merkezi sayılır. Almanlar ve Amerikalılar Hayfa ya geldiklerinde bu otelde kalırlar. Mösyö Harteg aslında Alman asıllı ve buranın 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Amerikan Vis Konsülü. Çok zeki bir adamdır. Arada bir yanımıza uğrayıp, bizi kontrol edecektir, bu yüzden dikkatli olmalıyız.” 


Mustafa Kemal, bölge siyaseti ile ilgili detayları öğrenmek istiyordu: 

“- Ne yani bunun anlamı nedir? Almanlar ile Amerikalılar ortak mı hareket ediyor?” dedi. 


Davut, normal bir sohbet havasında devam etti: 


“- Çok kimse arka plandaki bu ilişkiyi fark etmez ama öyle. 
Almanlar, Amerikadaki en büyük etnik grup. Sanırım nüfus içerisindeki Alman kökenli Amerikalıların oranı 9 60 düzeyin- 
- dedir. Bizim kanaatimiz, Evangelistler derin Alman İstihbaratı için çalışır. Hem Amerikan yönetimini hem de Ortadoğu'yu ele geçirme peşindeler. Biliyorsunuz Musul petrolleri en fazla Amerikalıların iştahını kabartıyor. Bu yüzden İngiliz Anglo Saksonlar ile büyük bir rekabet içerisindeler?” 


Hacı Mustafa, meselenin dini yönünü merak etmişti: 


“ Nedir bu Evangelizm Davut Kardeş? Bunlar Hristiyan mı Yahudi mi?” 


“- Aslında her ikisi desek daha doğru olur” dedi Davut, “Evangelizmin gerçek kurucusu Martin Luther. Bunlar Alman Protestanlığı ile Yahudilik arasında bir inanç sistemi kurmuşlar. 
Bunlar esas olarak kutsal kitapların hepsini temel alırlar, hem Eski Ahit dediğimiz Tevrat ve Zebur'u yani Mezmurları, hem de İncil'i çok iyi bilirler. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'nın her birine 'Evanjel' derler ve bu yüzden Evangelist olarak tanınırlar. Ben bu birlikteliğin, dini olmaktan ziyade siyasi olduğu kanaatindeyim. Biliyorsunuz Siyonizm de, dini olmaktan daha fazla siyasi bir harekettir” 


Mustafa Kemal, İstanbul'daki Harbiye günlerinde düzenli olarak Ahıskalı'dan Siyonistlerin faaliyetleri konusunda bilgi 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alırdı. Şamva geldikten sonra bu haberlerden biraz uzak kalmıştı. Davuta bu konudaki son gelişmeleri sordu, Davut da cevap verdi: 

© Mustafa Yüzbaşım, geçtiğimiz iki ay içinde önemli gelişmeler oldu. 27 Temmuz - 2 Ağustos arasında Basel'de 7. Siyonist Kongre toplandı. Theodor Herzl öldüğü için toplantıyı en yakın arkadaşı Max Nordau organize etti. İngiliz Yahudi Bankerlerin etkisiyle Uganda'ya yerleşme projesi askıya alındı ve tekrar Filistine kolonizasyon için çalışılması kararlaştırıldı. Bu yüzden Karaimlerin desteğiyle Zangwill öncülüğünde ayrı bir Siyonist grup oluşturuldu ve “Yahudi İskân Birliği” adıyla büyük bir vakıf kurup, Yahudileri dünyanın herhangi bir yerinde iskân etmek için çalışmalara başladılar.” 

< Bu yeni grubun sence şansı var mı?” diye sordu Mus- 


tafa Kemal. 

Davut: 

“Doğrusunu söylemek gerekirse yok Yüzbaşım. Çünkü artık Amerikalılar da yani bu Evangelistler de Filistin konusunda diretiyorlar. Şimdi mesele, ileride Filistinde kurulacak Yahudi devletinin İngiltere'nin mi yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin 


. 


mi kontrolünde olacağı. 

Mustafa Kemal için durum netleşmeye başlamıştı: 

“- Demek ki burada kuracağımız Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, İngilizler, Almanlar ve Amerikalılara karşı bir bağımsızlık fikri yeşertmek için çalışacak. Bu da zor bir iş. Davut, size çok önemli görevler düşecek.” 

“- Haklısın Mustafa Yüzbaşım”” dedi Davut, “Hayfa kadar Kudüs de çok önemli. En kısa zamanda Kudüs'te bir şube kurmak lazım. Çünkü Hayfa idari olarak Beyrut Vilayetine bağlı. 
Kudüs kutsal bir şehir olarak tek başına bağımsız bir sancak yapılmış. Hayfa'nın güneyindeki Balkadan Akra, Trablus ve Lazkiye'ye kadar olan bölge Beyrut Vilayeti olarak kabul edilmiş.” 
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Bu sırada Otel sahibi Mösyö Harteg tekrar yanlarına geldi. 
Nezaketle, akşam kalıp kalmayacaklarını, ziyaretlerinin sebebini sordu. Davut da dostlarının Hayfa demiryolu hattının açılış merasimi sebebiyle ziyarete geldiklerini ve akşam treniyle tekrar döneceklerini söyledi. Mösyö Harteg, evine kadar gelmiş bu gençleri boş göndermek istemedi. Mustafa Kemal, Davut ve Hacı Mustafa'ya kendinin hazırladığını söylediği birer kitap hediye etti. 'Dinsizlik ve Ahlaksızlığa Karşı Tevrat” başlıklı kitap yaklaşık iki yüz sayfa civarındaydı. Mösyö Harteg'e göre: “Her sabah bu kitaptan bir bölüm okuyan kimsenin imanı tazelenecek ve inancı güçlenecekti.” Mösye Hartege nezaketi için teşekkür ettiler. Çaylarını yudumlarken, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin Hayfa Şubesi için tespit ettikleri isimleri konuştular. Şube tamamen Davut'a bağlı olarak çalışacak ve Mustafa Kemal sadece Davut ile irtibat kuracaktı. Mustafa Kemal olmadığı zamanlarda Hacı Mustafa, Şam ile Hayfa arasındaki irtibatı sağlayacaktı. Cemiyetin faaliyetleri, öncelikleri ve gizliliği konusundaki birçok detayları konuştular. Arkasından bir kahve içtikten sonra kalktılar. 


Davut, bir faytonla Hayfa içerisinde bir gezinti yaptırdı. 
Tepeye kadar olan bütün arazilerin Süleyman Huri adında bir Arapa ait olduğunu, bazı küçük arazilerin kolonize Yahudiler tarafından Avrupalı kimlikleriyle satın alındığını ve buralarda küçük çiftlikler kurulduğunu söyledi. Mısır, Zeytin ve Zeytinyağı üretimi konusunda Yahudilerin çok başarılı olduğunu ve kısa zamanda ticareti kontrol etmeye başladıklarını ifade etti. Hayfa limanındaki uluslararası gemi trafiğinin son birkaç yılda kat kat arttığını, İngilizler, Fransızlar ve Rusların birbiriyle yarıştığını kaydetti. Davut ayrıca, Londrada aldığı iktisat eğitiminden de örnek vererek, Deniz yolu taşımacılığının sadece ticari değil askeri olarak da çok önemli olduğunu, Osmanlı devletinin Akdeniz kıyısını elinde tutabilmesi için her şeyden önce gemi yapımına önem vermesi gerektiğini anlattı. 
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Davut'un anlattıklarını tefekkür eden Mustafa, “Hicaz demiryolu için harcanan paranın, gemi inşaatları için harcanması durumunda, Akdeniz kıyısındaki bütün şehirlerin daha kolayca elde tutulabileceğini” düşündü. Davut, Mustafa Kemal ve Hacı Mustafa'ya Hayfa merkezindeki bir Yahudi lokantasında Zeytinyağlı yemeklerden oluşan küçük bir davet verdi. Takiben vedalaşarak ayrıldılar. Mustafa Kemal ve Hacı Mustafa sabah geldikleri trenle tekrar önce Deraa'ya, ardından Şam'ın Kadem istasyonuna ulaştılar. 

Mustafa Kemal, kışlaya döndükten sonra Hayfa'da görevlendirilmek için girişimlerde bulundu. BirusSebi Gazze bölgesine atanan Binbaşı Lütfi Bey'in tavsiyesi ve Hayfa bölge komutanı Binbaşı Ahmed Bey'in isteğiyle dört ay sonra Hayfada görevlendirildi. Daha önce Deraadan tanıştığı Ahmed Bey ile sıkı bir dostluk geliştirdi. Ahmed Bey, Mustafa'yı tamamen serbest bırakmış istediği yere gitmesine de imkan tanımıştı. 
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19 Ocak 1906 Cuma - Kudüs 
<— 


ustafa Kemal, bugün üç büyük dinin kutsal şehri Kudüs'teydi. Beyrut ve Hayfadan sonra, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin üçüncü şubesini burada açmayı planlamıştı. 
Hayfada Davut ile birlikte günlerdir devam eden hazırlıkları sonucunda, bir heyet belirlemişler ve başkanlığını da, Mustafa'nın Manastır'dan tanıdığı yüzbaşı arkadaşı Süleyman'ın yapmasını uygun bulmuşlardı. Heyet içerisinde Maan bölgesinden gelip Kudüse yerleşmiş iki Çerkez, Davut'un Londradan yakın arkadaşı bir Hazar Musevisi ve Mescidi Aksa'nın imamlarından biri de vardı. 


Mustafa Kemal, Davut ve Süleyman, öğleden sonra, Mescidi Aksa ile Kubbetü Sahra arasında kalan avluda buluşacaklardı. Mustafa ve Davut Hayfadan atla gelmişlerdi. Şam kapısından Kudüse girdiler ve atlarını bir hana bırakarak Mescidi Aksa'ya vardılar. Avluya vardıklarında Süleyman Yüzbaşı'yı 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sarıklı, temiz beyaz cübbeli, kısa sakallı elli yaşlarında biriyle ayaküstü derin bir sohbetin içinde buldular. Cemaat dağıldığı için çok fazla kimse yoktu. Süleyman Yüzbaşı Mustafa'yı görünce hızlı adımlarla geldi, hasretle kucaklaştı ve yanındaki kişinin Kadir Efendi olduğunu belirterek tanıttı. Kadir Efendi, Süleyman Yüzbaşı'nın Kudüs'te en güvenilir bulduğu, yörenin asil bir ailesine mensup bir şahsiyetti. Mustafa da Davut'u tanıştırdı. Kısa bir hasbihalden sonra, Kadir Efendi misafirlerine önce çevreyi tanıtmak istedi: 

©. Ne güzel bir tesadüf ki, burayı şereflendirmiş üç büyük peygamberin adaşlarıyla beraberim. Mustafa Yüzbaşım, bulunduğumuz kale içi aynen surlarla çevrili Şam kenti gibi kurulmuş. Yüksek duvarlarla çevrili kale içine çevresindeki yedi büyük kapıdan girilir. Sizin girdiğiniz Şam Kapısı Müslüman Mahallesine ve buraya ulaşır. Şam kapısından girdiğinizde sağ tarafta kalan taraf Katolik ve Protestan Hristiyanlara ait mahalledir. Onun arkasındaki mahallede Ortodoks Hristiyanlar, Ermeniler oturur. Mescidi Aksa'nın batı duvarının bulunduğu yer Yahudi mahallesidir ve buraya Ağlama Duvarı da denir. 
Mescidi Aksa, Uzak Mescit demek, burası biz Müslümanların ilk kıblesi idi bu yüzden biz Kıble Mescidi de deriz. Hz Ömer yaptırdığı için Ömer Camii olarak da bilinir. 

Şu karşınızdaki büyük kubbeli yer ise Kubbetü Sahra. İçerisinde, Peygamberimizin miraca çıktığına inanılan büyük bir taş tepe bulunmaktadır. Sonra bu kayalık üzerine, Emeviler döneminde bu yapı inşa edilmiş. Bu muhteşem tezyinat ise Sultan Kanuni'nin eseri. Hem buradaki eserleri hem de kaleyi çevreleyen yıkık surları yeniden inşa etmiş. Burası sizin atalarınızın eseridir.” 

Mustafa'nın merak ettiği bir husus vardı: 

© Peki Süleyman Mabedi, denilen yer neresi Kadir Efendi?” 
diye sordu. 
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Kadir Efendi: 


“- Süleyman Mabedi'nden geriye sadece Ağlama duvarı dediğimiz tek bir duvar kalmış. O da, Mescidi Aksa'nın arkasında aşağıda kalıyor. Buyurun önce Kubbetü Sahra'yı görelim, sonra benim görev yaptığım Ömer Camii'nde otururuz” diye karşılık verdi. 


Kubbetü Sahra, sekizgen bir yapı üzerine kurulmuş büyük bir kubbeden oluşuyordu. Dış cephesi turkuaz ağırlıklı Türk çinileriyle bezeliydi. İçeri girdiler. Kubbenin dışı gibi içi de muhteşemdi. Kubbenin içinde büyük yeşil mozaikler ve yaldızlar vardı. Ortası demir bir parmaklıkla çevrilmiş ve ortasında, Muallaka denilen kayalık bulunuyordu. Kadir Efendi, misafirlerini kayalığın altındaki Mağara'ya indirdi. Birkaç kişi burada namaz kılıyorlardı. Kubbetü Sahra'dan çıktıktan sonra, Kadir Efendi büyük avluda bulunan eserlerden bahsetti: 


“ Bu avluda gördüğünüz şadırvanlar, sebiller, medrese ve imaretlerin üzerindeki kubbeler, minareler hepsi Türklerin eseri. Şimdi, Ömer Camii'ne geçebiliriz” dedikten sonra yollarının üzerindeki sebilden su içtiler. Ömer Camii'nin içerisine girdiklerinde Davut araya girdi: 

“- Bu kale içinde daha birçok önemli kiliseler, dini yapılar var ama hiçbiri Müslümanların mekânları kadar huzur verici değil. Ayrıca, Osmanlı, Kudüse seçilmiş din adamları ve yöneticiler gönderiyor. Onların ciddiyeti ve asaleti de, diğer dinlerin görevlileriyle kıyaslanamayacak kadar yüksek” dedi. 

Kadir Efendi bu kez Ömer Camii ile ilgili bilgiler verdi: 

“. Burası da Mescidi Aksa. Diğer bütün İslam yapıları gibi burası da tarih boyunca saldırılara uğramış, yıkılmış, yeniden yapılmıştır. Hatta Haçlılar zamanında Tapınak Şövalyeleri burayı at ahırı olarak kullanmışlardır. Bazı duvarlarda, atların bağlandığı demir halkalar halen durmaktadır. Selahaddin Eyyubi, Memlukler ve Osmanlı dönemlerinde sürekli yenilenmiş 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ve mihrap. ana kubbe ve çevresindeki yazılar ve tezyinatlar bu dönemlerde yapılmıştır. Şu gördüğünüz muhteşem minber ise Şam'daki Türk Hakanı Nureddin Zengi tarafından yaptırılmıştır. Pencereler ve zemindeki bu yeni halılar ise Sultan Abdülhamid Hanın hediyesidir.” 

Cami, pencereleri, kubbesi, mihrabı ve minberiyle muhteşem bir güzelliğe sahipti. Rengârenk vitraylarla süslenmiş camlardan sızan güneş ışıkları, mekâna bin bir renk katıyordu. Mihrap, iki yanındaki yeşil mermer sütun ve üzerindeki mermer işçilikle bir sanat eseriydi. Ana kubbe ve fil ayakları üzerine bir tabak gibi oyulmuş dairesel bölümler Türk kufi yazılarıyla süslenmişti. Minber ise ceviz ağacından künde kari kurguyla oyulup iç içe geçirilmiş, üzerine sedef kakmalar yerleştirilmişti. Cami içerisinde dinlenenler, Kuran okuyanlar, birkaç kişilik sohbet grupları göze çarpıyordu. Kadir Efendi, misafirlerini kendilerine ait bir oturma bölümüne davet etti ve konuşmaya başladılar. Mustafa Kemal teşekkür ederek söze başladı: 

“ Kadir Efendi, bu güzel emanetlere sahip çıkmanız, koruyup kollamanız beni çok memnun etti. Bu toprakları da inşaAllah sonsuza kadar koruruz” dedi. 

Kadir Efendi cevap verdi: 

© Koruyup, kollamak sizlerin sayesinde olacak Mustafa Yüzbaşım” dedi, “Kale içerisinde farklı din mensupları arasında mesele çıkmasın diye her yerde sizin askerleriniz var. Süleyman Yüzbaşım ile sık sık bir araya geliyoruz. Derin dostlugumuz da bu yüzden.” 

Süleyman Yüzbaşı burma Osmanlı bıyığını düzelterek lafa karıştı: 

“- Buralar hepimizin Kadir Efendi. Bütün Müslümanların ortak malı. Cümlemiz buralar bu topraklar için aynı sorumluluğa sahibiz. Mustafa Yüzbaşım da bu yüzden burada. Buraların korunması için bizleri toparlamak, güç birliği oluşturmak 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için geldi. ona biraz genel ahvalden bahsedelim. Senin görüşlerin nedir? Gidişatı nasıl görürsün?” 


Kadir Efendi sanki muhatabını bulmuş bir tavırla konuşmaya başladı: 

“- Bizler bu Müslüman mahallesine e€cnebileri sokmayız. 
Davut, sizin ve bizim kardeşimiz onun istisnası var. Aslında Hristiyanlar da Yahudiler de Müslümanlar da kardeş sayılır ama bugünlerde her şey alt üst oldu. Şehre Fas'tan, Cezayir'den, Mısır'dan, Polonya'dan, Rusya'dan, İran'dan ve Avrupa şehirlerinden yüzlerce yeni Yahudi geldi. Kale dışında evler alıyorlar, bir daha gitmemek üzere buralara yerleşiyorlar. Hristiyanlar desen yeni planlar, desiseler peşindeler. Daha geçtiğimiz hafta İngiliz Albayı Mark Sykes ve Eşi, Hristiyan Mahallesini gezmişler, Büyük Kıyamet Kilisesi'nde bir toplantı yapmışlar. Toplantıda Gethrude adında fotoğrafçı bir casus da varmış. Bu toprakları kurtaracaklarına dair söz vermişler. Gethrude ve Sykes neredeyse iki aydır buradalar. Bizim mahalleden dışarı çıkın her yer ecnebi kaynıyor.” 


Mustafa'nın en fazla merak ettiği husus, İngilizlerin Araplar ile olan ilişkileriydi. Kadir Efendi'ye bu konudaki haberleri sordu, O da cevap verdi: 


“. İngilizlerde büyük paralar var Yüzbaşım. Çarşıda duyuyoruz. Albay Sykes geçenlerde gelmiş bir anda iki yüz tane at eyeri siparişi vermiş, hem de en iyisinden. Parasını da peşin ödemiş. Pazardaki esnaflar, Arap şeyhlerine gidecek hediyeleri yapmaya yetişemiyorlarmış. Ticaret Ermenilerin elinde. Halk zaten sefalet içerisinde, herkesin derdi birkaç akçe kazanmak. 
Araplar sadece ellerindeki arazileri satıp yiyorlar. Bu işin s0- nunu pek hayır görmüyoruz. Allah korusun bir savaş çıksa, ecnebiler buraya gelseler sizin ordunuz dışında hiç kimse bunlarla savaşmaz.” 
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Mustafa Kemal halka Vatan ve Hürriyet fikri aşılamaya gelmişti ama durum hiç de iç açıcı değildi. Türkler burada sadece hizmet için, muhafızlık için vardı. Payitahttan buraya yapılan yardımlar, hizmetler yerel halkı tembelliğe sevk etmiş, her şeyi devletten bekler hale gelmişlerdi. Zamanla nüfusta bile azınlık haline geleceklerdi. Yine de Mustafa'nın önündeki tek seçenek bu insanlara biraz Vatan sevgisi vermekti. Hürriyet fikrinin kıymeti ise ancak kaybedilince anlaşılacaktı. Mustafa Kemal bütün bunları kafasında muhakeme ederken “Ya devlet de elden giderse, İstanbul çökerse bütün İslam âlemi de birlikte çökecek.” diye düşündü. Şimdi yapacağı iş, Kudüs gibi önemli merkezlerde birer Vatan ateşi yakmak ve bir an önce devleti ayağa kaldırmanın yollarını aramaktı. 


Sohbetleri bir süre daha devam etti. Süleyman Yüzbaşı ve Kadir Efendiye düşüncelerini, beraberce yapmaları gereken hususları, zihinlere yerleştirecekleri fikirleri anlattı. Kadir Efendi, her gün yüzlerce binlerce kişinin geldiği bu kutsal mekânda yapacağı konuşmalarında bu mesajları halka ulaştıracaktı. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ne din ve milliyetine bakmadan güvendikleri herkesi almaları gerektiği üzerinde durdular. Belirli zamanlarda şube heyetlerinin birbirlerini ziyaret etmelerini ve fikir alışverişinde bulunmalarını kararlaştırdılar. Vedalaşmadan önce çarşıda Felafel ve Şevirme yediler. Mustafa Kemal ve Davut, Hayfa'ya gitmek üzere ayrıldı. 
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M ustafa Kemal, Vatan ve Hürriyet meşalesini sadece Şam, Beyrut, Hayfa ve Kudüs'te yakmanın yetmeyeceğini, bu fikrin asıl devletin merkezinde olması gerektiğini düşünüyordu. 
Bu amaçla İstanbul'a gitmenin yollarını arıyor, çareler araştırıyordu. Vatan ve Hürriyet cemiyetini İstanbul'da kuramazdı, Sultan'ın hafiyeleri bir yolunu bulur, yaptıklarından haberdar olurlardı. Buna karşılık İstanbul'a yakın bir yerde, mesela memleketi Selanik'te bunu pekâlâ yapabilirdi. Şam, Beyrut, Hicaz kadar Makedonya ve Rumeli'nin de elden çıkma ihtimali vardı. 

Mustafa Kemal'in Bölge Komutanı Ahmet Binbaşı ile arası çok iyiydi. Annesini çok özlediğini, görmesi gerektiğini söyleyerek Selanike gitmek için izin almayı başardı. Ahmet Binbaşı, onu arazide görevlendirdiğini söyleyecek ancak Selanik'e gittiğini gizleyecekti. 
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Mustafa Kemal, Nisan ayı başında harekete geçti. Vapurla önce Mısır İskenderiye'ye, oradan Pire limanına ve oradan da Selanik'e gitmeyi planladı. Selanik'teki yüzbaşı arkadaşı Ahmet Tevfik, bir Yunan vapuru ile geleceğini haber veren üç kelimelik Yunanca bir telgraf çekti. Beş gün süren yorucu yolculuktan sonra bindiği vapur Selanike ulaşmıştı. Mustafa Kemal uzaktan Selanik görünür görünmez güverteye çıkmış, sabahın serinliğinde doğduğu kenti seyre dalmıştı. 

Selanik Barbaros Hayrettin Paşa'dan bu yana beş yüz yıllık bir Osmanlı kentiydi. Tarih içinde bir çok göçler almış, İspanyadan gelen Sefaratlar ile birlikte Yahudiler neredeyse nüfusun yarısına ulaşmıştı. Nüfusun kalan dörtte biri Türkler ve dörtte biri ise Rum ve Bulgarlardan oluşuyordu. Yahudiler, önceleri bataklık olan düzlüklerde, Hristiyanlar ise Manastır ve kiliseler çevresinde yaşardı. Askerler, memurlar, şehrin varlıklı ve tüccar aileleri Türklerdi ve kentin en güzel evlerinde otururlardı. Türklerin önemli bir bölümü ve Mustafanın anne ve baba tarafı da Anadolu Yörüklerindendi. Özellikle son elli yıl içinde Selanik, İstanbuldan sonra Trakya'daki en gelişmiş şehir haline gelmişti. Şehre tramvay geleli neredeyse yirmi yıl olmuş, on yıldan fazladır orta Avrupa ya ulaşan demiryollarına sahipti. 


Selanik aynı zamanda Jön Türk hareketinin ve İttihat ve Terakki'nin merkezi konumundaydı. Son yıllarda modern okulların yapılması; Ziraat, sanayi mekteplerinin açılması; İdadi ve rüştiyelerin çoğalması da özgürlükçü fikirlerin gelişmesine katkıda bulunmuştu. Bu yüzden Selanik'te Vatan ve Hürriyet fikri daha kolay destek bulabilirdi. Mustafa Kemal bu düşünceler 


içindeyken, tarihi Osmanlı burcu artık görünüyordu. 

Yolcu gemileri çoğu zaman limanlara yanaşmaz, inecek yolcular sandallarla sahile bırakılarak emniyet ve gümrük işlemlerinden geçerdi. Salgın tehlikesi olduğunda yolcular bir 


süre karantina altına alınırdı. Mustafa Kemal gizlice Selanike geldiği için, arkadaşı Tevfik her gün gelen Yunan gemilerinin 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etrafında sandalla dolaşmaktaydı. Nihayet Mustafa'nın vapuru telgraftan bir hafta sonra limana demir atmıştı. Mustafa Kemal sandaldaki Tevfik'i gördüğünde bir şekilde işaretleştiler. 
Mustafa Kemal gizlice sandala binmeyi başardı ama gümrük zaptiyelerinden kaçamadı. Vapurdan ayrılan sandalı gören zaptiyeler, sahile yanaşır yanaşmaz Mustafa Kemal ve Tevfik'i yakaladılar ve sorguya aldılar. İki yüzbaşı askeri kimliklerini gizlediler ve bu yüzden sorguları akşama kadar sürdü. Nöbet değişiminde hiç beklemedikleri bir olay oldu. Yeni zaptiye çavuşu bunların lafı çevirmesinden gerçek kimliklerini gizlediğini anlamıştı: 

©. Gençler, bakıyorum bir şeyler gizler gibisiniz.” dedi, sonra Mustafa'ya bakarak: “Sen buralı değil misin? Adın Mustafa Kemal mi yoksa?” diye sordu. 


Mustafa Kemal böyle bir soru beklemiyordu. Babası Ali Rıza Efendi'nin de gümrük memurluğa yaptığını hatırladı ve Herhalde tanıdık biri çıktı” diye düşündü ve itiraz etmeyip başını sallayarak onayladı. Zaptiye çavuşu başka hiçbir şey sormadı: 


“. Bırakın bunları. Hemşehrimizdir” dedi. Mustafa da Tevfik de bu ani duruma çok şaşırmışlar. Selanik askeri makamlarının haberi olmadan işin hallolmasına sevinmişlerdi. Hava kararmıştı. Dosdoğru Mustafa'nın annesinin evine gittiler. Mustafa Kemal bir kenara saklandı ve kapıyı Tevfik çaldı. Zübeyde Hanım kapıyı açtığında her zamanki sorusunu sordu: 


“- Mustafa'dan haber mi var Evladım?” 
Tevfik hiç beklemedi: 
“- Haber yok be Zübeyde Teyzem” dedi, “Kendisi var?” 


Mustafa ortaya çıkıp annesinin boynuna sarıldı. Zübeyde Hanım, şaşkınlıktan dili tutulmuş vaziyette, Mustafam, Mustafam diyebildi ve gözlerinden yaşlar boşandı. Dermanı kesilmişti, Mustafa annesinin kolundan tuttu, içeri girdiler. Sakinleştikten sonra konuşup, hasret giderdiler. Zübeyde Hanım Mustafadan 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ayrılalı neredeyse tam bir yıl olmuştu. Konuşmaların arasında birkaç kez kalkıp Mustafa'ya yeniden sarıldı. Tevfik çayı hazırladı. Biraz sakinleşen Zübeyde Hanım da yiyecek bir şeyler çıkardı, birlikte yediler. Tevfik geç saatte izin isteyip ayrıldı. 

Vapur yolculuğunun verdiği yorgunlukla, Mustafa ertesi gün öğleye kadar deliksiz bir uyku çekti. O uyurken annesi onun en sevdiği yemekleri ve tatlıları hazırlamış, evi toparlayıp elden geçirmişti. Mustafa Kemal o gün de evden çıkmadı. 
Bir sonraki gün Cuma günüydü. Tevfik eski arkadaşlarına haber verecek ve Tsinari kahvesinde buluşacaklardı. Sokağa çıktıgında, annesinin şimdi oturduğu evin yanındaki üç katlı pembe eve baktı. Burada doğmuş ve çocukluk yılları burada geçmişti. 

Tsinari kahvesi Selanik'in tepesinde büyük bir çınarın çevresinde kurulmuştu. Buraya genellikle Müslümanlar gelir, çay nargile içerlerdi. Mustafa Kemal buluşma yerine geldiğinde Tevfik ile birlikte eski arkadaşları Yüzbaşı Cemil, Hatip Ömer ve Topçu Zabiti Hüsrev oradaydı. Selamlaşma ve hal hatır sormanın ardından muhabbete başladılar. Hatip Ömer: 

© Ne oldu Mustafa, Şam'a dayanamayıp kaçtın mı yoksa?” 
dedi gülerek. Şaka yaptığı belliydi. 

Topçu Zabiti Hüsrev, daha ciddiydi: 

©. Selanik'e geleceğim bir gün derdin, tayin gerçekleşti mi?” 
diye sordu. 

Yüzbaşı Cemil ise olanlardan haberdar gibi konuştu: 

“- Kafası esip çıkıp gelmiş. Hem de gizlice gelmiş. Tevfik vapurdan sandalla almış ama bunları yakalamışlar gümrükte. 
Tevfik geleceğini söylediğinde gümrük çavuşuna tembih etmiştim. “sarışın, mavi gözlü, Mustafa Kemal adında biri gelirse, sakın bekletme” demiştim” dedi. 

Tevfik, Yüzbaşı Cemil sayesinde kurtulduklarını o zaman 


fark etmişti: 
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“- İyi ki sana söylemişim Cemil” dedi, “Bana zaptiyeleri tembihlediğini söyleseydin, sıkıntı çekmez rahat olurduk.” 
Yüzbaşı Cemil cevap verdi: 


“ İyi de haberi verdikten sonra bir daha yüzünü göremedim ki? Gece gündüz sandalda mı yattın beklerken.” 


Hep birlikte güldüler. Mustafa Kemal çocukluk arkadaşlarıyla birlikte olduğu için ayrı bir sevinç içindeydi. Hiç çekinmeden açık açık konuşmaya başladı: 

“- Şam'a gideli bir yıl oldu. Önce bize görev vermediler, ben de durmadım zorla bir şeyler yaptım. Osmanlı ordusunun hali perişan. Ruslar, Amerikalılar, Avrupalılar sistemli bir şekilde çalışıyor. Her yer casus kaynıyor. Kışlaya da komutanlara da kendimi kabul ettirdim sonunda. Dürzi isyanlarını bitirdik ama Araplar ve Hristiyanları kontrol etmek zor. Hepsi birileriyle işbirliği ve ihanet içinde. Şamda gizli bir cemiyet kurdum: “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti. Hayfa, Kudüs ve Beyrut'ta şubeler açtım. Çalışkan ve cesur arkadaşlarla bir araya geldik. 
Muhtemel bir ecnebi işgaline karşı vatan ve hürriyet sevgisini yaymaya çalışıyoruz. Buraya da bunun için geldim. Burada da cemiyetin bir şubesini açacağız. Burası her yerden önemli, hepinizi görev bekliyor.” 

Arkadaşları Mustafa'nın bitmek bilmeyen azmini ve kararlılığını hep bilirlerdi. Her türlü desteği vereceklerini ve cemiyetin ilk üyelerinin kendileri olacağını söylediler. Tevfik diğerleri adına konuştu: 


“- Mustafa, iyi güvendiğimiz başka arkadaşları da haberdar edelim. Bir toplantı yapalım. Hatta bize destek olacak paşalara da gidelim. Bizden yaşça büyük birileri de olursa daha güçlü oluruz. Sen tekrar Şam'a döndüğünde, bize rehber olur. 


Mustafa Kemal, genç arkadaşlarının kendisine destek vereceğini biliyordu. Bununla birlikte kendilerinden büyük birinin de cemiyette olmasının yararlı olacağı düşüncesine hak 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verdi. Düşünüp taşındılar, ikindiye doğru Selanik'te vatanseverliği ile ünlü Hayri Paşanın yanına uğradılar. Paşa, gençlerin gayretini takdir etse de böyle bir cemiyete girmeyeceğini söyledi. Paşa'nın evinden ayrıldıktan sonra Yüzbaşı Cemil bir öneri getirdi: | 

“ Mustafa başkasını ne ararız kardeşim. Arkadaşımız Hakkı Baha, Rüştiye'ye öğretmen oldu. O da senin gibi hızlı “Hürriyet, Uhuvvet, Müsavat sevdalısıdır. Hem yeni yetişecek gençlerimize de örnek olur. Onu bulalım” dedi. 

Mustafa Kemal, Yüzbaşı Cemile hak verdi. Ertesi gün Tevfik ve Cemil görevde olduğu için, Mustafa Kemal ve Hüsrev buluştular ve Hakkı Baha'nın yanına gittiler. Rüştiye avlusunun kapısında bekleyip içeri haber saldılar, biraz sonra Hakkı Öğretmen kapıda göründü. 

Hakkı Baha, çok okuyan, kültürlü ve toplum örgütlenmesini iyi bilen biriydi. Mustafa'yı görünce önce tanıyamadı, sonra onun olduğunu öğrenince: 

“- Mustafa, sen beyaz tenli bir çocuktun, bu ne hal” dedi, “Kapkara olmuşsun, bu sivil kıyafetinle başka yerde görsem tanımazdım.' 

Mustafa da hızlıca ayaküstü konuyu anlattı. Kendisini cemiyete davet ettiklerini belirtti ve en kısa zamanda bir toplantı yapmalarını istedi. Hakkı Baha zeki bir insandı: 

© Mustafa, önce senin buradaki varlığını meşru hale getirelim. Böyle kaçak göçek işler bir şekilde duyulur, başın derde 

girer. Madem, komutanlarından anneni görmek için geçici olarak izin almışsın, bu işlerini bitirene kadar iznini uzatmanın yollarını arayalım. Hatta benim pazar günü öğleden sonra dersim yok, o gün gel, birlikte hastaneye gidelim. Sana birkaç aylık hava değişimi raporu alalım. İhtiyatlı ve akıllı hareket etmek gerekir. dedi. 
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Mustafa'nın Selanik'te ne kadar kalacağına ilişkin net bir düşüncesi yoktu. Hakkı Baha'nın önerisini yerinde buldu ve pazar günü buluştular. Hakkı Baha hem öğretmenliği hem de kültürüyle çevresinde seviliyordu. Mustafa Kemal için dört aylık bir Tebdili Hava Raporu aldılar. Artık Mustafa Kemal rahattı, Selanik'te olduğu duyulsa bile bir sıkıntı yaşamayacaktı. 
Bir sonraki haftanın perşembe günü akşamı Hakkı Baha'nın evinde toplantı yapmak üzere ayrıldılar. 


Toplantı gününde, Tevfik, Cemil, Hüsrev ve Ömer ile birlikte Ömer Naci, Mustafa Necip adındaki arkadaşlarıyla birlikte toplam yedi kişi olmuşlardı. Selanik Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin kuruluş kadrosu belli olmuştu. Mustafa Kemal arkadaşlarına dönerek şu konuşmayı yaptı: 


“- Arkadaşlar! Arkadaşlar, bu gece burada sizleri toplamakta maksadım şudur. Memleketin yaşadığı vahim anları size söylemeye lüzum görmüyorum. Buna cümleniz müdriksiniz. Bu bedbaht memlekete karşı mühim vazifelerimiz vardır. Onu kurtarmak yegâne hedefimizdir. Bugün Makedonya'yı ve tekmil Rumeli kıtasını vatan camiasından ayırmak istiyorlar. Memlekete ecnebi nüfuz ve hâkimiyeti kısmen ve fiilen girmiştir. Padişah zevk ve saltanatına düşkün, her zilleti irtikâp edecek menfur bir şahsiyettir. Millet zulüm ve istibdat altında mahvoluyor. Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve izmihlâl vardır. Her terakkinin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Tarih bugün biz evlatlarına bazı büyük vazifeler tahmil ediyor. Ben Suriyede bir cemiyet kurdum. İstibdat ile mücadeleye başladık. Buraya da bu cemiyetin esasını kurmaya geldim. Şimdilik gizli çalışmak ve teşkilatı oluşturmak zaruridir. Sizden fedakârlıklar bekliyorum. Kahhar bir istibdada karşı ancak ihtilal ile cevap vermek ve köhneleşmiş olan çürük idareyi yıkmak, milleti hâkim kılmak hulasa vatanı kurtarmak için sizi vazifeye davet ediyorum” 


Mustafa'nın konuşması arkadaşlarını büyük bir heyecana sevk etmişti. Ömer Naci: 
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“- Mustafa! Arkandayız, seni takip edeceğiz; Ölümler, cellâtlar, işkenceler bile bizi bu azmimizden çeviremeyecektir. 
Hürriyet verilemez o ancak alınır. Zulüm ve istibdat altında inleyen bu masum ve biçare milleti kurtaracağız, yaşasın hürriyet ve ihtilâl.” dedi. 

Konuşmaların ardından, Hüsrev tabancasını çıkarıp masaya koydu. Üzerine ellerini koyup topluca yemin ettiler. Masada Hakkı Bahanın çıkardığı Füyuzat dergisinin kapağında şu cümle vardı: “Bir Milleti yine ancak kendisi kurtaracaktır? 

Mustafa Kemal ve arkadaşlarının toplantıları sonraki haftalarda da devam etti. Mustafa Kemal raporunun bitip döneceği günü beklerken Müfit'ten acil bir telgraf aldı. Selanik'te olduğu duyulmuş ve hakkında Şamda soruşturma açılmıştı. Mustafa'nın amacı eşkıyalık değil, devletin içinde devleti kurtarmaktı. Görevi arkadaşlarına emanet edip, alelacele Hayfa'ya döndü. 


22 Temmuz 1906 Pazar — Hayfa & Akabe 
2 


ustafa Kemal, Hayfa'ya iner inmez, evine uğrayıp üniformasını giydi ve doğruca Binbaşı Lütfi Bey'in bulunduğu Gazze BirusSebi bölgesine gitti. Lütfi Bey'in komutasındaki 30. 
Süvari Alayı bu bölgede görevlendirilmişti. Binbaşıyı çadırında haritalar üzerinde çalışırken buldu. Lütfi Bey, Mustafa'yı görünce yerinden kalktı: 
“- Nerelerdesin Mustafa. Tam da sana ihtiyacım olduğu zaman kaybolmuşsun. Gel bakalım.” dedi ve hasretle kucakladı. 
Mustafa Kemal, bir kaçak gibi karşılanmadığına sevinmişti: 


© Binbaşım, Annemi ziyarete gitmiştim, biraz uzun kalmak icap etti. Rapor almıştım ama soruşturma açmışlar. Apar topar geldim.” diye cevap verdi. 

Binbaşı Lütfi Bey sevinçliydi. Hafiften gülerek konuşmaya devam etti: 
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“- Soruşturma olmasa gelmeyecektin yani” dedi, “Boş ver soruşturmayı, her şeyden haberim var. Meselemiz başka. Bu bölgede sıkıntı içindeyiz ve sana çok ihtiyacım var. Şunu bil ki sen Akabede görevlisin. Yani Selanike anneni görmeye gittin ancak bir hafta sonra geldin buralardasın. Herkese seni benim görevlendirdiğimi söyledim. Bu yüzden rahat ol. Seni çabuk getirmek için de biraz Müfit'i sıkıştırdım, telgraf çekmesini söyledim” 

“- Nedir Binbaşım?” dedi Mustafa Kemal, “Acil bir durum mu var? Ben giderken her şey sakindi” 

Binbaşı Lütfi Bey masasından kalkmış çadırın içinde bir o yana bir bu yana yürürken konuşuyordu: 

“- Biliyorsun, İngilizlere karşı bu yılın başından beri Gazze ve Sina bölgesine yığınak yapıyoruz. Hatta Taba'ya asker çıkardık. Fakat hiç beklemediğimiz bir durum oldu. İngiltere, bizim Taba'ya asker çıkarmamızı savaş sebebi olarak kabul etmiş, Sultan'ı açıkça tehdit etmiş. Eğer vazgeçilmezse Çanakkale'ye saldıracağını bildirmiş. 11 Mayıs'ta tehdit etmişler, 13 Mayıs'ta da Sultan tekliflerini kabul etmiş. Hem Taba'dan çekildik, hem de Maan ile Akabe arasındaki demiryolu hattının yapımından vazgeçildi” 

Mustafa Kemal duyduğu habere çok üzülmüştü. Deraa ile Hayfa arasındaki demiryolunun hizmete açılmasıyla birlikte Osmanlı ordusunun Akdeniz bağlantısı gerçekleşmiş, Fransızların elinde olan Beyrut - Şam demiryoluna olan mahkümiyeti sona ermişti. Eğer Hicaz demiryolunun Maan - Akabe bağlantısı da gerçekleşseydi, Sina, Süveyş ve Mısır'dan gelecek İngiliz tehlikesine karşı da güçlü duruma geçilecekti: 

“- Çok kötü bir haber Binbaşım” dedi, “Akabe hattının Yemen ve Hicaz bölgesine yönelik askeri ve ekonomik önemi yüksekti. Osmanlı devleti daha güneye gidecek mal ve teçhizat için Süveyş Kanal Şirketi'ne büyük paralar ödüyordu. Devam 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etmekte olan Hicaz demiryolu inşaatına ait malzemeler, dört yüz kilometrelik Hayfa - Maan hattı yerine, seksen kilometrelik Akabe' - Maan hattından daha hızlı ve ucuz taşınabilecekti” 


© Çok doğru söylersin Mustafa.” dedi Binbaşı Lütfi Bey, “İşte tam da bu yüzden sana ihtiyacım var. Senden başkası bu konuların önemini bilmiyor. Basit bir vatan savunması deyip geçiyorlar. Akabe - Maan hattı iki yüz altmış bin liraya mal edilecek ve işgücü desteği de Kudüs ve Şam Vilayeti sancakları tarafından karşılanacaktı. Düşük maliyet ve işgücüne rağmen Akabe hattının önündeki en büyük engel İngiltere idi. 
İngilizler siyasi etkisi altındaki Mısır'ı da kışkırtmak suretiyle bu hattı engellediler. Akabe bölgesinde İngilizlerin hareketliliği devam ediyor. Senin görevin, bütün bu bölgelerde dolaşmak, yapılacakları tespit etmek.” 


Mustafa Kemal bu üzücü olayın tam da kendisinin Selanik'te bulunduğu döneme rast gelmesine üzülmüştü. Erkânı Harbiye'nin bu ihtimalleri çok önceden düşünerek ona göre tedbirler alması gerekirdi. Binbaşı Lütfi Beye dönerek şunları söyledi: 


“- Binbaşım, zaten uzun süredir Amman Maan bölgesi İngiliz casuslarının faaliyet alanı olmuş. İngiliz Askeri İstihbarat Albayı Mark Sykes ile İngiliz Casusu Gethrude Bell uzun bir süredir buraya karargâh kurmuşlar. Bunlara karşı bizim de casusluk faaliyetlerini artırmamız lazım. Ordumuz teçhizatımız belli. İngilizlere karşı biz de kendi sivil güçlerimizi harekete geçirmeliyiz.” 

Lütfi Bey, Mustafadan duydukları karşısında biraz rahatlamıştı. Masasına oturdu, Mustafa ya da oturmasını söyledi. Dışarıdaki emir erine çay getirmesini emretti. 


© Artık ne yapacağını sen iyi bilirsin Mustafa” dedi, “Şimdi hedefimiz Amman Maanden Tebük ve Medine'ye gidecek demiryolunu bir an önce bitirmek. Havran ve Hicaz demiryolu 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güzergâhındaki başarılarını herkes biliyor. Şu andan itibaren bu işle görevlisin. İstediğin kişiyi yanına al, başla” 

Çaylar geldi, bir süre daha sohbet ettikten sonra vedalaşıp ayrıldılar. Mustafa Kemal, Sultan'ın siyasetini yanlış görüyordu. Abdülhamid'in İslam siyasetinin, Türk milletinin çıkarlarının önüne geçtiğine artık iyiden iyiye inanmaya başlamıştı. 
Kudüs, Sina ve Akabe bölgesindeki kararlı tutumdan vazgeçilmesi ve hala demiryolunu Medine'ye ulaştırma konusunda 1srar edilmesi büyük bir hata olmuştu. Osmanlı ordusu bırakın yeni bir harekât yürütmek, mevcut hatlarını ve haklarını korumakta bile sıkıntılar yaşıyordu. Bu strateji ile İngilizler Sina bölgesinde güçlenecekler ve yakın bir gelecekte Gazze ve Kudüs bölgesini ele geçirmeye çalışacaklardı. Akdeniz kıyısı elden çıkarsa, daha içerideki Şam ve Bağdat zaten fazla direnemezdi. 
Neler yapması gerektiğini düşündü. Lütfi Bey'e de söylediği gibi tek yapması gereken, bölgedeki sivil halkı örgütlemekti. İngilizlerin en büyük korkusu, Arap isyanının başarısızlığıydı. Osmanlı ordusunun yetersiz kaldığı bölgelerde, Arap şeyhlerine karşı bölgedeki Türk unsurlar harekete geçirilmeliydi. 


Mustafa Kemal buradan Hayfa'ya döndü ve geceyi evinde geçirdi. Ertesi sabah erkenden bu konuyu görüşmek üzere dosdoğru Kunaytra'ya Halis Efendi'nin yanına gitti. Halis Efendi, Mustafa'yı büyük bir memnuniyetle karşıladı ve misafir etti. Akşam boyunca, bölgedeki meseleleri ayrıntılı olarak konuştular. 
Halis Efendi, “İngilizlerin Arap planına karşı en önemli hareketin bölgedeki Çerkesleri örgütlemek olacağını” belirtti. Küçük oğlu Salih'in Maan demiryolu hattında bir süre çalıştığını ve Çerkezlerin bölgedeki en önemli köyü Sir'i iyi bildiğini ve burada Çerkez liderlerinden Daryal Bey ile görüşmesini önerdi. 

Mustafa Kemal gece Kunaytrada kaldıktan sonra sabah gün ışırken Salih ile birlikte Maan bölgesine yola çıktılar. Yolda küçük dinlenmeler veriyorlar ve fırsat buldukça da konuşuyorlardı. Mustafa Kemal, daha önceki gelişinde Salih'in bir Çerkez 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kızını sevdiğini öğrenmişti. Yol arkadaşlıkları ilerleyince Mustafa bu konuyu sormadan geçemedi: 


“- Evet Salih. Nedir bu Çerkez gelin meselesi” diye sordu. 


Salih henüz 25 yaşlarındaydı. Mustafa Yüzbaşının sorusu karşısında biraz utandı ama anlattı: 


“- Yüzbaşım. Ben Deraa - Maan demiryolu hattında çalışırken yol boyunca birçok yeni Türk köyleri kuruluyordu. Bu köylerin en büyüklerinden biri de Çerkezlerin Sir köyü. Zaten şimdi oraya gidiyoruz. Orada bir Çerkez kızını gördüm ve âşık oldum. İşin zor yanı, bu kız da görüşeceğimiz Daryal Bey'in kızıymış. Birbirimizi sevdik ama Çerkezler yabancıya kız vermiyorlar, olmadı.” 


“. İyide sen de Türksün onlar da. Araplar veya Dürzilere kız vermemeleri anlaşılır. Türklere de mi vermiyorlar. diye sordu Mustafa Kemal. 


“- Yüzbaşım. Birkaç evlilik olmuş. Ama Bey kızı olduğu için, kötü örnek olur düşüncesiyle karşı çıkmışlar.” dedi Salih de. Sohbetleri bir süre daha sürdü. Salih, sevdiği kızın güzelliginden bahsetti ve isminin de ceylan anlamında Bilana oldugunu söyledi. 


Sabah gün ışırken yola çıkmalarına rağmen, ancak akşam 
hava karardığında Zarga'ya varabildiler. Burası Kunaytra'ya 150 
kilometre uzaklıktaydı ve nehir kenarındaydı. Salih'in Zarga'da tanıdığı arkadaşları vardı. Burası demiryolu güzergâhında yeni iskân edilmiş büyük bir Çeçen köyüydü. Yaklaşık dört yıl önce Kafkasya'dan göçen Çeçenler tarafından kurulmuştu. Köyün gençleri çok iyi silah ve at kullanırdı, üstün savaşçı yeteneklerine sahipti. Salih de iyi at binicisi ve savaşçı bir Türkmen olduğu için güçlü bir arkadaşlık bağları vardı. Bir gece burada konakladılar. Gidecekleri köy Maan'ın güneyinde Akabe yolu üzerindeydi. Yaklaşık 200 kilometre daha yolları vardı. Bu yüzden Kerak bölgesinde bir Türkmen köyünde daha kaldılar. Burası da 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Ölü Deniz'i besleyen bir nehrin kenarında kurulmuş muhteşem güzellikte bir dağ köyüydü. Buradaki bir tepeden Ölü Denizi uzaktan seyretti Mustafa Kemal. Ölü Deniz'in diğer tarafı Kudüs'tü. Kunaytra'dan buraya kadar adeta Cennet gibi vadilerden yol almışlardı. Kerak'tan Maane doğru yola çıktıklarında ise çıplak tepeler başlamış, yeşil örtü kaybolmuştu. Suyun bile zor bulunduğu bu çorak topraklardan geçerken, yaz sıcağının altında iyice kavruluyorlardı. Sert zemin ve yakıcı güneş atları da fazlasıyla yormuştu. Yine ancak akşamüzeri Maane varabildiler. Mustafa Kemal, bölgeyi teftiş yetkisine sahip olduğu için Maan istasyonu yakınındaki askeri birlikte özel bir çadır kurdurdu. Ertesi gün Sir köyüne gitmek üzere dinlenmeye çekildiler. Mustafa uyumak üzere yatağına uzandığında kafasında yine düşünceler gelip geçiyordu. Osmanlı'nın stratejik öneme sahip Akdeniz kıyısını ve zengin su yataklarına sahip Golan ve Ölü-Deniz bölgelerini bırakıp da bu çöle neden sürüklendiğine bir anlam veremiyordu. Üstelik Türk halkları el ele vermiş, adeta kendilerini istemeyen, isyan eden ve silah çeken topluluklara zorla hizmet götürmeye çalışıyordu. 

Mustafa Kemal ertesi gün Maan'den Tebük'e doğru devam eden demiryolu inşaatını denetledi. Osmanlı ordusu yüzlerce subayı, binlerce askeri ile bu işe seferber edilmişti. İnşaat faaliyeti tamamen devlet bütçesinden karşılanıyor, ecnebilerden bir tek kuruş alınmıyordu. Osmanlı Sultanı gözünü karartmış Osmanlı'nın bütün imkânlarını Hicaz yoluna akıtırken, önce Irak ve Filistin'in ardından da bu toprakların bir gün aniden kaybedileceğini hesaba katmıyordu. Tabadan asker çekip İngilizlere boyun eğerken, bütün bölgedeki hâkimiyetin tehlikeye girdiğini düşünmüyordu. Mustafa Kemal bütün bu gördüğü gerçekleri zihnine bir bir yazıyor, Türk milletinin kendi siyasi ve askeri hedeflerine uygun yepyeni bir devletin hayallerini kuruyordu. 
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Mustafa Kemal Maan bölgesindeki incelemelerini tamamladıktan sonra Çerkezler ile görüşmeye hazırdı. Köye gitmeden önce Akabe'yi uzaktan da olsa görmek istedi. Cuma sabahı erkenden yola çıktılar. Kuveyra tepelerine geldiklerinde aşağıdaki Akabe vadisi ve körfezi uzaktan görünüyor, Osmanlı ordusu çekildiği için İngiliz gemilerinin hareketliliği açıkça gözleniyordu. Akabe'ye inmeden doğruca geri dönüp yine çıplak ve susuz tepelerden Sir köyüne doğru yol aldılar. Öğleyin köye vardıklarında Cuma salasını duydular. Köyün yeni yapılmış küçük camisine vardılar. Atlarını dış avluya bağlayıp, abdestlerini aldılar. Bir süre sonra Salih'in tanıdığı birkaç genç de yanlarına geldi. Caminin dış gölgeliğinde oturdular ve ezan vaktine kadar, Çerkez hafızın temiz ve nağmesiz bir lehçe ile okuduğu muhteşem Kuran'ı dinlediler. 


Mustafa Kemal Türk dilleri konusuna oldukça meraklıydı. 
Cami imamının Cuma hutbesinde Çerkez Sapsığ lehçesinde bazı açıklamalar yapması çok hoşuna gitmişti. Adigece ve Kabardayca olarak iki ana gruba ayrılan Çerkez dili eklemeli Turan dil grubundandı. Mustafa, Cuma hutbesini dinlerken “Türk milletlerinin Cuma hutbelerinde bazı önemli konuları kendi 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dillerinde dile getirmesi gerektiğini hep düşünmüştü. Ancak Anadolu Türklerinde henüz böyle bir alışkanlık yoktu ve Cuma hutbeleri tamamen Arapça olarak okunur, cemaat ise bir tek kelime bile anlamadan makamdan makama geçen imamın güzel sesini dinlerdi. Esasen hutbenin anlamı, haftalık önemli meselelerin Müslüman topluluğa duyurulmasıydı. Nitekim, Çerkez imam da hutbesinde köydeki bazı imeceler konusunda açıklamalar yapmış, köylülerin nasıl katılacaklarını ve destekleyeceklerini anlatmıştı. 

Cuma namazı bittikten sonra cemaat yavaş yavaş dağılmaya başladı. Bu arada insanlar birbirleriyle ayaküstü merhabalaşıyor ve avludan çıkarken de uzun boylu kırk elli yaşlarında birinin elini öptükten sonra ayrılıyorlardı. Salih, Mustafa'ya bu kişinin Daryal Bey olduğunu söyledi. Daryal bey uzun boylu, ince temiz bıyıklı, süslü bir cepkeni, kafasında kalpağı ve ayağında parlak yumuşak çizmeleriyle Bey olduğunu gösteriyordu. 
Mustafa Kemal ve Salih kalabalık dağılana kadar bir kenarda beklediler. Mustafa Kemal sivil kıyafet giydiği için asker olduğunu bilmiyorlardı fakat Salih ile birlikte yabancı oldukları herkesin dikkatini çekiyordu. Bu arada Salih'in arkadaşları da Daryal Beyin yanındaydı ve o da insanlarla konuşurken birkaç kez başını kaldırıp onlara bakmıştı. Bir süre sonra Daryal Beyin kendilerine doğru geldiğini gördüler. Mustafa ve Salih onun gelmesini beklemeden ona doğru yürüdüler ve avlunun ortasında karşılaştılar. Daryal Bey: 

© Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.” derken omuzları dik ama saygılı bir şekilde başıyla da işaret etti, “Buyurun Yüzbaşım, buraya kadar zahmet etmişsiniz. Haber verseydiniz Maane gelirdim” dedi. 

“- Akabe bölgesine daha iki gün önce geldim, ilk iş olarak da sizi ziyaret etmek istedim.” diye karşılık verdi Mustafa Kemal. 


Daryal Bey, kendisine verilen kıymetten memnun olmuştu: 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“- Ayağınızın tozuyla bizi ziyarete gelmeniz büyük incelik Yüzbaşım. Daha önce böyle şeyler pek görülmüş değildir. Buyurun evime gidelim, orada devam ederiz sohbetimize.” diye söyledi. 

Mustafa Kemal ve Salih, Daryal Bey ve yanındaki uzun boylu silah ve kama taşıyan gençle birlikte köyün içine girdiler. Çerkez köyü, Kurayrat dağlarından inen büyük bir derenin kenarında inşa edilmişti. Köyün çok yeni bir iskân bölgesi olduğu belliydi. Hala yer yer toprak evlerin yapımı devam ediyordu. 
Dere kenarındaki büyük bir bahçenin içinde orta büyüklükte tek katlı bir eve geldiler. Ev yörenin kalker beyaz taşları ile yapılmıştı. Dere kenarındaki büyük bir ceviz ağacının altında ahşap bir oturma bölümü vardı. Daryal Bey, misafirlerini buraya yönlendirdi ve yardımcısına bir şeyler söyleyerek eve gönderdi. 
Kısa bir hal hatır muhabbetinin ardından konuşmaya başladılar. Mustafa Kemal söze girdi: 


“- Daryal Bey, Kunaytradan Halis Efendi'nin selamıyla size geldim. Bazı meseleleri bizzat sizinle görüşmek istiyorum.” dedi. 

Daryal Bey hemen gülümseyerek araya girdi: 

“- Yine dünürlük meselesi mi yoksa?” dedi, “Biz o konuyu kapatmıştık.” 

Mustafa Kemal de gülümseyerek cevap verdi: 

“- Hayır, hayır” dedi, “Mesele vatan meselesi. Sizlerin de bu konuda ne kadar hassasiyet içinde olduğunuzu biliyorum. 
Yoksa Kafkasya gibi yerlerden gelip, bu çorak bölgelerde durmazdınız.” 

Daryal Bey, Mustafa'nın duruşundan, ciddiyetinden ve samimiyetinden büyük hoşnutluk duymuştu: 

©- Doğru Mustafa Yüzbaşı. Bizler ağaçsız, susuz yerde bir dakika durmayız. Durduysak da, mutlaka orası yeşerir. Atalarımızın Maan bölgesine gelişleri neredeyse elli yılı bulmuştur. İlk geldiklerinde, dağlarda çok sık görebileceğiniz kaya 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oyuklarında kalmışlar, sonra nehir kenarlarını ve sulak vadileri yurt edinmişler. Yıllarca bataklık, kuraklık ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmişler. Buraya adeta medeniyet getirmişler. Bir yandan tarımla hayvancılıkla uğraşıp, bir yandan da yağma ve hırsızlıkla mücadele etmişler. Şu Hicaz demiryolu inşaatı başlayana kadar Osmanlı varlığımızdan bile habersizdi. 
Şimdi Sapsığlar, Kabardaylar, Abhazlar çok kıymetlendi. Bizim köyümüz de çok yeni sayılır” 


Mustafa Kemal, Daryal Bey'i iyi anlamıştı: 


“- Osmanlı'nın birkaç asırdır, sadece ihtiyacı olduğunda Türk vatandaşlarını hatırladığını iyi bilirim Daryal Bey. Sizinle aynı fikirdeyim. Ben Türk milletinin, sizlerin burada yaptığı gibi gittikleri her yere medeniyet götürdüğünün bilincindeyim. Ben kurak bir bölgede yemyeşil bir köy görürsem, oranın mutlaka bir Türk köyü olduğunu düşünürüm. Biz ağaç kesmez, dikeriz. Şam'a geldiğimde ilk olarak Golan tepelerindeki Türkmenleri ziyaret etmiş ve Sultan Selim Camii İmamı Abdullah Hafız ile tanışmıştım. Sonra babası Halis Efendi ile görüşmek üzere Kunaytra'ya gittim.. Akabe'ye gelir gelmez de 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bu bölgede tek dostum ve güvencemin sizler olduğunu bilerek sizinle görüşmeye geldim.” dedi. 

Mustafa'nın açık sözlülüğü Daryal Bey'in de hoşuna gitmişti, biraz daha rahatladı. Bu arada, süslü parlak kumaşlar giymiş çok güzel bir genç kız elinde büyük bir tepsi ile ikramlar getirdi. Mustafa'ya “Hoş geldiniz derken, Salih'e de göz ucuyla baktı. Daryal Bey, Kızım Bilana' diye tanıttı. Bilana aynı saygı ve ciddiyetle eve döndü. Daryal Bey, ikramlar için misafirlerine buyurun dedikten sonra konuşmaya devam etti: 


“- Sizi sevdim Yüzbaşım. İşin doğrusu Arapları ve Arap siyasetini de hiç sevmem. Atalarım bu bölgeye gelirken deniz yoluyla Beyrut ve Şam üzerinden, kara yoluyla da Halep üzerinden gelmiş. Bu yüzden Halep ve Şamdan buraya kadar olan bölge Türk yurdu sayılır. Bu bölge çok önemli. Ama Maanden aşağıya Osmanlı neden gidiyor anlamış değilim. Dönülecek yola gidilmez. Bu işin dönüşü çok kötü olur.” 


Mustafa, Daryal Bey'in de kendisiyle benzer düşündüğünü görmüş ve daha da samimi olmuştu: 


“- Daryal Bey. Benim Şam vilayetine gelişim sekiz ayı buldu. 
Bu süre içinde yerel halkı İngiliz-ve Fransız işgalcilere, Amerikalılara Ruslara ve diğer ecnebilere karşı uyandırmak, biraz olsun Vatan ve Hürriyet sevgisi aşılamak için cemiyetler açtım. 
Beyrut, Hayfa, Kudüs gibi önemli yerlerde şubelerini kurdum. 
Fakat sonuç ne derseniz, yine sadece kendimiz varız. Türkün Türkten başka dostu olmadığına iyice inanmaya başladım. Sadece Türkmenler ve Çerkezler var” 


Mustafa, bölgede kurduğu cemiyetlerden bahsedince Daryal Bey biraz duraladı. Kafasına bir soru takılmıştı ama dile getirip getirmeme konusunda tereddüt yaşıyordu. Bu yüzden bir süre sustu. Bu durum Mustafa'nın da dikkatini çekmişti. 
Bu noktaya kadar samimi bir havada süren konuşmanın birden soğuk bir havaya bürünmesine anlam verememişti. Halis 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Efendi'nin de övgüyle bahsettiği Daryal Beyin samimiyetinden kuşkusu yoktu bu yüzden samimiyetini hiç bozmadan sordu: 

© Daryal Bey. Sizde bir tedirginlik olduğunu seziyorum. 
Bize aracılık eden Halis Efendi'nin size güveni sonsuz, benim de size itimadım aynı şekilde. Sizlerin de bana inanmanızı ve güvenmenizi beklerim. Konuştuğumuz meselelerde hoşunuza gitmeyen bir husus varsa lütfen açıkça izah ediniz. Bunu kesinlikle yadırgamam. Aksine kuvvetli dostluklar ancak güven üzerine kurulur. 

Mustafa Kemal'in sorusu üzerine Daryal Bey biraz rahatladı. Hafif bir mahcubiyet duyarak anlatmaya başladı: 

© Mustafa Yüzbaşım. Siz Şam'da ve bölgedeki önemli şehirlerde cemiyet kurduğunuzu söyleyince endişelendim. Daha geçen yıl bizi neredeyse beş yıl bazı sıkıntılara sokan bir cemiyetçi vardı. O aklıma geldi. O da asker olduğunu söylüyordu. 
Bizim birliğimize, dirliğimize ve İstanbul ile ilişkilerimize çok zarar verdi.” dedi. 

Mustafa Kemal, bölgedeki örgütlenmeleri yeni tanıyordu. 
Kim olduğunu merak etmişti. 

© Kimdir bu kişi Daryal Bey, çekinmeden söyleyiniz.” dedi. 

© Madem öyle Yüzbaşım. Şimdi beni dikkatle dinleyin. 
Belki bu tecrübe sizin bu bölgedeki görevinize önemli bir katkıda bulunur.” dedi ve bir bardak su içtikten sonra konuşmasını sürdürdü: 

“- Yaklaşık beş yıl önce Eşref adında bir Osmanlı subayı ile tanıştık. Babası Sultan Abdülhamid'in kuşçubaşıymış. Harbiyeden mezun olduktan sonra Makedonyada göreve başlamış. Orada bazı hürriyetçilerle işbirliği yaptığı için, yanında dört yaş küçük kardeşi ile Taif'e sürgün edilip kaleye hapsedilmiş. Babası da buraya sürgün edilmiş. Fakat iki hafta olmadan Taif kalesinden kaçmışlar. Bunlar da bizim kavmi necipten, yani Çerkez. Bu yüzden Akabe civarında bizim halkımıza sığınmışlar. 
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Sonra tekrar yakalanmış ve Medine'ye götürülmüşler. Burada bir buçuk yıl hapiste kalmışlar. Sonra yine mahpustan irtibat kurup bizim Çerkezlerden yardım istemiş. Medineli Çerkezlerden Tahir'in yardımıyla oradan da kaçmışlar. Bu firardan sonra tam bir Abdülhamid düşmanı olmuşlar. Eşref, kardeşi Sami, Tahir ve Farac adında bir Mısırlı ile birlikte üç yıl önce Arap İhtilal.Cemiyeti adıyla bir teşkilat kurdular. Bu Farac'ın daha sonra İngilizlere çalıştığını duyduk. Bizim elliye yakın iyi savaşçı gencimizi de kandırıp saflarına kattılar. Hicaz demiryolu hattına karşı birçok saldırılar yaptılar. Önceleri niyetlerini tam kestiremedik ve önleyemedik. Ama baktık ki bunların yaptığı İngilizlerin işine yarıyor. Nitekim Maan ile Akabe arasındaki hattın yapılamamasının bir sebebi de bu Eşref denilen kişi. Kısacası başımıza açmadıkları mesele kalmadı. Sonunda baktık olmuyor, Sultan'a haber gönderdik, bunları affedin, gençlerimizi de kurtarın, dedik. Abdülhamid Han affetti ve hatta bunlara, telgraf hatlarını korumaları karşılığında maaş bile bağladı. Fakat yine durmadılar yeniden itaatsizlik gösterdiler, eşkıyalık yaptılar. Medine Kumandanı Şükrü Paşa'nın Sultan Yaveri olan oğlunu da üç tabur askerin arasından kaçırdılar. Hatta İstanbul'dan Hicaz'a gönderilen Surre alaylarını ve Hac kervanlarını bile yağmaladılar. Mekke'ye Kâbe için gönderilen Kisveyi çaldılar. Bu yüzden Sultan yakalama emri çıkardı. O da kardeşiyle Bağdat Süleymaniye bölgesine kaçmış. 
Orada da durmamış, Osmanlı'ya karşı isyan eden Kürtlerle işbirliği yapmış. Sonra yeniden gelip Medine dağlarına yerleşmiş. Bizim gençleri yine kandırdığı için, yine aracı olduk. Sultan geçtiğimiz yıl yeniden affetti. Şükür gençlerimiz evlerine döndü. Şeyh Tuyur, Kuşların Şeyhi olarak ün yapmıştı.” 

Mustafa Kemal, Daryal Beyi dikkatle dinlemiş ve bir Osmanlı subayı hakkında duyduğu kötü örnekten dolayı üzülmüştü: 

“- Pelçi, şimdi neredeymiş bu Eşref bilginiz var mı?” diye sordu. 
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Daryal Bey cevap verdi: 

© Bizim gençlerimiz affı kabul ettiler ama o affedilmesine rağmen İstanbul'a dönmemiş, Bahreyn'e, Muskat'a gitmiş. 
Sonra Hindistan gittiğini duyduk. Şimdi nerede bilmiyoruz. 
Efsane de Mesele de bizim için bitti. Atalarımız demiş ya, Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer' diye, bu yüzden bir an için korktum.” 

Mustafa Kemal, Daryal Bey'in endişesini anlamıştı. 


© Daryal Bey. Endişenizi paylaşıyorum. Bizim Osmanlı subayları arasında az da olsa bazı kötü örnekler var ne yazık ki. 
Nitekim hediyeye rüşvete alışan bazıları da vardı ama onları engelledik. Benim böyle bireysel bir mücadelem ve macera hevesim yok. Hele ki devletin düşmanlarına İngilizlerin çıkarına olacak bir işe bulaşmam mevzu bahis bile olamaz. Bu yüzden müsterih olun. Ben yaptığım cemiyet çalışmalarında Arapları ikna edemeyeceğimi anlamaya başladım. Benim umudum, bu topraklara medeniyet getiren Türkmenleri ve Çerkezleri birleştirmek, bu Türk yurtlarında kalıcı kılmak” diye cevap verdi. 


Daryal Bey iyice mutmain olmuştu: 
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“- Vatan ve Hürriyet elden gitmedikçe kıymeti anlaşılmaz Yüzbaşım” dedi Daryal Bey, “Bizler öz vatanımızı ve hürriyetimizi kaybettik. Hala Kafkasya'yı o güzel yurtlarımızı özlüyoruz ama Türkler taşı bile vatan yapar bilirsiniz. Şimdi buraları yurt edindik. Sevindim, çok sevindim sizinle bu sohbetimize. 
Yüreğimize su serptiniz, güç verdiniz bize. Araplardan bir fayda görmedik. Onlarla akrabalık ilişkileri kurmayız. Arap gençleri bizim kızlarımıza çok meyleder ama bu köylerin kenarından bile geçemezler” 


Daryal Bey, sohbeti süresince Salih'i gözlemiş, sessizliği, efendiliği çok hoşuna gitmişti. Söz yerine geldiğinde gülümseyerek Salihe baktı ve şunları söyledi: 

© Gerçi arada bizim Türkmenler de umduğuna erişemiyor, ama o da olur inşaAllah” dedi. 


Daryal Beyin görüşmeden çok memnun olduğu ve buna aracılık yaptığı için de Salih'i sevdiği belliydi. Salih duyduklarına inanamamış gibi bir an ne yapacağını bilemedi. Sonra utanıp başını eğdi ve hiç ses çıkarmadı. Zaten oturdu oturalı da tek kelime etmemişti. Mustafa da bir başka hayırlı işe vesile olduğu için mutluluk duymuştu: 


“- Halis Bey ile şahsınız birbirinize yakışır ağırlıktasınız. 
İnşaAllah en kısa zamanda onlar da sizi ziyaret ederler” dedi ve sonra sözü tekrar bölge meselelerine getirdi: “Bizim sizlere şunu şöyle yapın deme gibi emredici bir tavrımız olamaz. Ben sadece dostluğumuzu ve işbirliğimizi sürekli kılmak için geldim. Sizi tanıdığıma da çok çok memnun oldum. İngilizlerin bu bölgede sürekli Arap aşiret şeyhlerini ziyaret ettiklerini, büyük rüşvetler verdiklerini ve bazılarını silahlandırdığını siz de biliyorsunuz. Hem istihbarat paylaşımı, hem de ihtiyaç duyacağınız silah ve teçhizat konusunda doğrudan bana haber gönderebilirsiniz. Ben birkaç ay daha bu bölgelerde görevliyim. 
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Sizlerse artık buralısınız. Benim bir gün görevim bitse de sizlerin bu topraklardaki vatan vazifesi hiç bitmeyecek.” 

“© Merak etmeyin Yüzbaşım.” dedi Daryal Bey, “Sizinle irtibatımızı koparmayız. Golan Tepeleri gibi bizler de buralardaki hakim tepelere, vadilere ve stratejik bölgelere köyler kurduk. Bizim bulunduğumuz yerde Araplar kolay kolay isyan edemezler. Main'in kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı bizim kontrolümüzdedir. Tebüke kadar bir güvenlik sorunu olmaz. İhtiyaç duyulursa Medine sınırına kadar at süreriz. Sizler asıl Kudüs, Beyrut, Şam ve Bağdat'a dikkat edin. Bizler buralarda kalıcıyız.' 

Mustafa Kemal ile Daryal Beyin görüşmesi ikindi vaktine kadar sürdü. Sohbetleri sırasında sürekli ikramlar getirdiler. 
Özellikle yörenin otlarıyla hazırlanmış süt, tuz ve karabiber eklenen Kalmek çayının keyfi bir başkaydı. Daryal Bey onları gece de misafir etmek için ısrar etti ancak Mustafa daha başlangıçta böyle bir zahmet vermek istemedi. Ayrılırken, Daryal Beyin eşi de çıkarak onları uğurladı. Bilana ve Salih ise kısa bakışlarla birbirlerine bakmayı ihmal etmediler. İkisinin de yüzünde mutluluk okunuyordu. Mustafa ve Salih, izin istediler ve Maan'a doğru yola çıktılar. 

Yol boyunca Salih'in konuşması hiç durmadı. At üzerinde duyulmasa da arada bir bağırarak çevre hakkında Mustafa ya bilgiler verdi. Maandeki çadırlarına ulaştıklarında Salih, Mustafa'ya teşekkür etti ve elini öpmek istedi: 

“- Yüzbaşım. Benim gönül meselemi de çözdünüz. Size ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi. 

Mustafa Kemal de: 


“- Hayırlı olsun Salih. İnşaAllah düğününde bulunmak isterim. Bundan sonra seninle sık sık köy ziyaretlerine gideriz, benim rehberim olursun.” dedi. 

Nitekim Mustafa Kemal Akabede bulunduğu sonraki dört ayiçerisinde Salih ile birlikte bölgedeki bütün Çerkez ve Çeçen 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köylerini dolaştı. Bölgede ciddi bir Arap eylemi gerçekleşmedi. 
I Eylülde 233 kilometrelik Maan Tebük hattı hizmete açıldı. 
İnşaat malzemeleri, askeri teçhizat ve askerlerin Tebük'e kadar ulaşmış olması sonraki Tebük — El-Ula demiryolu hattının yapımını da hızlandırdı. El-Ula istasyonu, Hicaz bölgesinin kapısı durumundaydı. 

Diğer yandan, Halis Efendi trenle Maane geldi ve Sir vadisine giderek Daryal Bey'i ziyaret etti. Bilana ile Salih'in sözleri kesildi ve Nevruz'da düğünlerinin yapılması kararlaştırıldı. 


20 Haziran1907 Perşembe — Şam 


-— 


kabede üstün başarı gösteren Mustafa Kemal, Aralık başında Şamdaki ana karargâha alındı. 25 Aralık'ta Sultan tarafından Beşinci Rütbeden Mecidi Nişanı ile ödüllendirildi. 
Mustafa, Sinadan Kudüs ve Beyrut'a, Maan ve Deraadan Şam'a kadar yaklaşık iki yıldır at sırtında yürüttüğü askeri görevi sonrasında Karargâh çalışmalarına ağırlık verdi. Artık tüm bölgedeki askeri harekâtları merkezden takip etme ve yönlendirme imkânına kavuşmuştu. Nitekim sahada olduğu gibi karargâhta da büyük başarı gösterdi ve 20 Haziran 1907'de KolAğası (Kıdemli Yüzbaşı) oldu ve Şam Beşinci Ordu Kurmay Başkanlığı görevine getirildi. Kurmay Başkanlığı döneminde, bir yandan emrindeki askeri birlikler, bir yandan da Türkmen ve Çerkez dostlarıyla bütün bölgede isyansız ve sakin bir dönem yaşanmasını sağladı. Bu sükünet ortamında Eylül 1907'de 288 
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kilometrelik Tebük El-Ula hattı da bitirildi. Böylece Hicaz Demiryolu, Hicaz'ın kapısına dayanmış oldu. 


Mustafa, Şam'daki dokuz aylık karargâh görevi süresince sadece Cuma günleri dinlenirdi. Sabah erkenden kalkar Kasiyon tepesine çıkar ve oradan Şam'ı seyrettikten sonra aşağı inip Muhiddin Arabi çarşısında kahvaltı ederdi. Öğleden önce mutlaka Abdullah Hafız ziyaret eder ve Cuma öncesindeki Kuran tilavetini dinlerdi. İkindi vaktine doğru Hamidiye çarşısına uğrar ve Tıbbiyeli Mustafa ile Hacı Mustafa'yı ziyaret ederdi. Üç adaşın Felsefe sohbetleri akşam hava kararıncaya kadar devam eder ve Hacı Mustafa'nın akşam yemeği ile son bulurdu. 
Mustafanın Cuma gününün gecesi alışkanlık edindiği yeni bir mekân daha vardı. Hicaz Demiryolu İstasyonu'nun tam karşısındaki Mevlevi dergâhı. Burada Perşembe geceleri yapılan Semazen ayinlerini izler, dergâhın postnişinlerinden Golanlı Kamil Efendiden Mevlana şiirleri okumasını isterdi. 


Mustafa Kemal karargâh görevi sırasında sadece Nevruz haftasında iki hafta süreyle Şam'dan ayrıldı. Beyrut, Hayfa ve Kudüs'teki Vatan ve Hürriyet Cemiyeti başkanlarını gizlice ziyaret ettikten sonra Salih'in düğününe katılmak için Kunaytra'ya gitti. 
Halis Efendi yaşı sebebiyle kız almaya gidemedi ve Mustafa'yı kendi yerine vekil tayin etti. Mustafa Kemal de Abdullah Hafız ile birlikte Sir Vadisine gittiler, Daryal Bey ile hasret giderip Bilana'yı gelin alıp döndüler. 
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13 Ekim 1907 Pazar — Selanik 


—D 


ustafa'nın Suriye, Lübnan ve Ürdün vadilerindeki başarıları, Erkânı Harbiye nezdindeki itibarını artırmıştı. Mustafa Kemal bu bölgede işlerin yoluna girdiği düşüncesiyle Selanik'e atanması için başvuruda bulundu. Başvurusu hiç bekletilmedi ve Ekim ayında merkezi Manastır'da bulunan Üçüncü Ordu Karargâhı'na atandı, ordunun Selanik'teki Kurmay Şubesi'nde çalışmaya başladı. Harbiye'den eski arkadaşı Ali Fethi de aynı şubede görev yapıyordu. 

Bu arada, Mustafanın hiç de hoşuna gitmeyen bir gelişme olmuş ve onun kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, Selanik'te etkin olan İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşme kararı almıştı. 
Bu yüzden Cemiyeti kurup emanet ettiği arkadaşlarına biraz kırıldı çünkü İttihat ve Terakki'nin hareket tarzını tam olarak 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onaylamıyordu. Mustafa Kemal, Selanike geldikten sonra devleti ve orduyu büyük bir jurnal, istihbarat ve kirli ilişkiler ağı- nın içerisinde bulmuştu. Bu kargaşa ortamında kimi zaman eski arkadaşlarının bile hangi cemiyete girdiğini tespit etmesi zordu. Doğru bilgilere ve çok güvenilir dostlara ihtiyacı vardı. 
Bu yüzden İstanbul'da Ahıskalı Beyzade ile haberleşti ve kendisine Selanik telgraf müdürlüğünde çalışan Uluhan isimli bir Kösü ile irtibat kurması tavsiye edildi. 


Mustafa ve Uluhan Cuma günü limandaki bir kahvehanede buluştular. Uluhan, kırk yaşlarında birkaç yabancı dil konuşan, kitap meraklısı bir paşa çocuğuydu. Ağabeyi yüzbaşı iken Osmanlı Rus harbinde şehit olmuş, sonra da babasını kaybetmişti. Aileden hayatta kalan kimse yoktu. Bu yüzden evlenmemiş, kendini vatan sevdasına adamış, Kösülerin Trakya ve Avrupa bölgesinde önemli bilgi kaynaklarından biri olmuştu. 
Kahvehanenin tenha bir köşesine oturdular. İkisinin de parmaklarında Kösü yüzükleri takılıydı. Kısa bir hal hatır sohbetinin ardından Uluhan söze başladı: 


“- Mustafa Yüzbaşım. Öyle bir zamanda Selanik'e geldiniz ki burası İstanbul'dan sonra Osmanlı'nın adeta gölge başkenti gibi oldu. İki başkent arasında kıyasıya bir mücadele ve örtülü bir savaş var.” dedikten sonra cebinden bazı küçük notlar çıkardı ve konuşmasına devam etti: 


“- Sultan'ın, yabancı sefirlerden, gazetecilere ve muhalif cemiyetlere kadar her yerde para karşılığı hizmet eden muhbirleri var. Paris'teki Jön Türklerden 17 kişi Sultan'a hafiyelik yapıyor. Paris'te Sultan aleyhinde hakaret dolu kitap yayınlayan bir yazar hakkında verilen jurnalde şunlar yazıyor: Bu yeni kitap hakikaten isyan ettirici ve bütün memleket için utandırıcı mahiyette, buna rağmen bu kitabın yazarı genç adamın tekrardan devlet hizmetine alınmasını arzu ediyorum. Kendisine münasip bir mevki verilirse, belki tekrardan bize minnettar, devlete sadık bir hizmetkâr olur. Sürüden ayrılan kuzuya sert muamele 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edilmesini -ki şimdiye kadar biz bu hatayı çok işledik- doğru bulmuyorum. Onları iyilikle yola getirmek çok daha iyi olacaktır kanaatindeyim.” Yine İstanbul'da kırk yıl gazetecilik yapan İngiliz Edwin Pears da gizli bir telgrafında şunları yazmış: Abdülhamid herkesin bir fiyatı bulunduğunu ve kendisinin bu fiyatı tayin edip istediği sonucu elde edecek bir zekâya sahip olduğunu düşünüyor. 

“ Peki, Uluhan Bey.” dedi Mustafa Kemal, “Sultan gazetecilerin bu telgraflarından ve Selanik'te olanlardan haberdar olamıyor mu?” diye sordu. Uluhan gayet sakindi: 

“- Yüzbaşım. Telgraf sistemi şu anda jurnalin de, casusluk faaliyetlerinin de merkezi durumunda. Sultan biliyorsunuz Bağdat'a bazı Arap şehirlerine kadar telgraf hatları döşetti. 
Telgraf mors kodlarına dayanan Latin alfabesine dayandığı için buralarda genellikle yabancı dil bilen veya ecnebi kökenli vatandaşlar çalışıyor. Ecnebi kökenliler iki taraflı casusluk yapabiliyor. Sultan İstanbul ve Taşradaki telgrafhaneleri kontrol etse de, Selanik gibi Kapitülasyon şartları gereği dokunulmazlığı olan postaneler var. Hem telgraf sisteminin yapısı gereğince İstanbul'dan Parise veya Londra'ya telgraf doğrudan gitmiyor. 
Mutlaka bir aktarma merkezi var. Telgraflar her aktarma merkezinde memurlar tarafından yeniden elle yazılıyor ve diğer hatta aktarılıyor. Selanik de bu aktarma merkezlerinden biri. 
Ben yıllardır bu aktarma merkezinde çalışırım. Bu yüzden bütün jurnaller, haberler bizim elimizden geçer. Bazen aktarma merkezlerinde haberlerin geciktirildiği veya değiştirildiği bile olur. Sultan İstanbul dışına bir Hafiyesini gönderdiğinde ona büyük bir şifre anahtarı ve özel yetkiler veriyor” 


© Yani Osmanlı devletinin bütün politikası bu haberleşme trafiği içinde mi belirleniyor?” diye sordu Mustafa Kemal. Ulu- 


han açıklamasını sürdürdü: 
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“- Sultan Abdülhamid devletin dış politikasını İstanbul'daki yabancı sefirler ile bizzat kendisi görüşerek takip ediyor. 
Osmanlı'nın devlet kademesindeki üst bürokratlarına ve yurt dışındaki bütün temsilcilerine Sultanın Hafiyesi gözüyle bakılıyor. Hatta Beyoğlu, Galata gibi semtlerdeki esnafların çoğu hafiye olarak biliniyor. Sultan önemli bilgi alacağı kişiyi tespit ettiğinde durumuna bakmadan Jurnal teşkilatına alıyor. Bilirsiniz, iki yıl önce Yıldız camiinde Sultan'a bombalı suikast düzenleyen Belçikalı Jores yakalanmış ve idama mahküm edilmişti. 
Sultan onu bile affetti ve beş yüz altın harcırah vererek Ermeni komitaları içerisinden bilgi almak için Avrupa'ya gönderdi” 


Mustafa Kemal devlet politikasının müşavere yapılmadan tek kişi tarafından belirlenmesini yanlış buluyordu. Devletin her kademesindeki nazır, paşa, komutan ve devlet görevlileri- nin belirli bir ülkü çerçevesinde sorumluluk almasını, vazife ve salahiyetin millete yayılması gerektiğine inanıyordu. Uluhan'a devletin yüksek kademelerindeki yöneticilerin durumunu sordu, o da şunları söyledi: 


© Sultan'ın doğrudan kendisine bağlı jurnal servisi yanında, devlet kademesindeki güçlü paşaların da kendileri için bilgi toplayan özel adamları var. Her paşa bir diğerinin açığını gözler, onun gözden düşmesinin kendi yükselmesinin önünü açacagını hesaplar. Yeni bir köşk yaptıran, büyük bir mal satın alan, çok dostu olan veya çok düşmanlık kazanan, bir camideki va- izin hutbesi, bir kilisedeki papazın konuşması, bir gazetedeki yazarın yazısı ağyare dokunursa bir şekilde jurnal edilir. Hakkında soruşturma açılır. Sadrazamdan en sade vatandaşa kadar herkes Jurnal yoluyla bir üst mertebeye ulaşmak için, bir kazanç temini için adeta gönüllü hafiyelik yapar.” 

Mustafa Kemal, İstanbul ve Selanik'teki genel duruma ilişkin önemli bilgiler edinmişti. Önceki yakın arkadaşlarının birçoğu, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni emanet bıraktığı yakın dostları İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılmışlardı. Kendisinin de bir 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an önce İttihat ve Terakki'ye üye olmasını tavsiye ediyorlardı. 
Mustafa Kemal, Uluhan'ın bu konuda neler düşündüğünü de öğrenmek istedi. Uluhan bu konuda şu açıklamaları yaptı: 

“- Yüzbaşım. Geleceğe dönük planlarınızın zarar görmemesi için burada Sultan yanlısı görünmeniz de İttihat Terakki taraftarı olmanız da yanlış olur. Siz eski arkadaş ve dostlarınızı yok sayarsanız yalnız kalırsınız. Fakat şunu bilin ki, Sultan'ın hafiyelik teşkilatı İstanbul ve doğudaki bazı sürgün şehirleri dışında zayıftır. Selanik, Sultan'ın tam olarak haber alamadığı en önemli şehir. Ama sanmayın ki buradan Sultama haber gitmiyor. Bizim tespitlerimize göre, Sultan'a giden haberlerin yarısına yakını subaylardan gidiyor. Bununla birlikte, askerlerden Sultana giden her haber de jurnal değil, bir çoğu devletin çıkarına olan özel bilgiler. Bu yüzden, İttihat Terakki Cemiyeti'nden ve arkadaşlarınızdan tamamen uzak kalmayın ama askeri görevlerinizde de Sultan'a karşı bir faaliyet yürütmekten uzak durun” 


Mustafa Kemal, Selanik'te de iyi bir dost ve danışman bulduğu için kendisini şanslı görüyordu. Uluharvın bilgi ve belge dolu konuşmaları, samimiyeti ve dürüstlüğü çok hoşuna gitmişti. Kafasındaki soru ve düşünceleri onunla açıkça paylaşmakta bir mahzur görmedi: 

“ Uluhan Bey. İşin doğrusu Türk milletinin tabanına dayanmayan tek kişilik saltanat idaresini tasvip etmiyorum. Diyelim Abdülhamid gitti, yerine yine Osmanlı ailesinden deli veya cahil bir sultan gelse bu devletin hali nice olur. Bu milletin içerisinde ne kıymetli âlimler, idareciler, cevherler vardır. Bu insanlar biraz öne çıksalar, cahil jurnalcilerin, çıkarcıların baş hedefi olurlar. Bu yüzden bu saltanat sisteminin bir an önce sona ermesini ve müşavereye, adalet kurallarına dayanan bir devlet sisteminin kurulmasını lüzumlu görürüm. Sultan Abdülhamid'in bazı hizmetlerini takdir ederim ancak bu hükumet sistemi sadece payitahtı korumaya yönelik. Kendisine suikast düzenleyen Ermenileri takip ettiği kadar, şu anda ecnebilerle işbirliği yapan 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Arapları ve Kürtleri de yakından takip etmesi gerekirken, onlara payeler veriyor, affediyor. Sadece Hamidiye Alayları kurarak, derebeylik sistemiyle bu topraklar yönetilemez. Bu yüzden doğuda yakın bir gelecekte Trakya'dan daha büyük meselelerle karşılaşırız ve Türk milleti bunlardan yardım yerine ihanet görür. Buna karşılık bu İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin de fazlasıyla siyasete bulaştığına inanırım. Bana ne tavsiye edersiniz. 
Bu cemiyet ile ilişkilerimi nasıl sürdürmeliyim” 


Uluhan da Mustafa Kemal ile ilk defa karşılaşmasına rağmen ona çok ısınmış ve güven duymuştu. Zaten Kösülerin umut ve güven bağladığı birine onun da güveni sonsuzdu. İttihat ve Terakki Cemiyeti hakkında Mustafa'ya şunları söyledi: 


“. Çok isabetli bir görüş sahibisiniz Mustafa Yüzbaşım. İttihat ve Terakki Cemiyeti adeta yamalı bir bohça gibi. Bu cemiyet büyük ölçüde Selanik ve Manastır ekseninde örgütlenmiş durumda. Osmanlı'nın Avrupa ve Akdenize yönelik ticaret ve siyasetinin kapısı burası. Galata Pera gibi Selanik de bir merkez oldu. Ayrıca Osmanlı ordusunun en güçlü birlikleri de burada konuşlandırılmış. Balkanlara göz dikmiş bulunan Avusturya, İtalya ve Rusya da buradaki örgütlenmeleri destekliyor. 
Sultan bu örgütlerin önünü kesmek için kulüpleri, cemiyetleri fermanla yasakladı. Sultan cemiyetleri yasakladı ama Selanik ve İstanbul'da yaygın olan Mason cemiyetlerinin toplantılarına güya siyasete bulaşmamak şartıyla izin verdi. Beyoğlu'nda mason locaları toplantıları Hamidiye Marşı ile açılıyor, bizzat Sultan'ın yaveri de bu toplantılara yüzlerce altınlık bağış getiriyor. Selanik'te de durum farklı değil. Sultan, İngiliz ve Fransız mason localarına fazla güvenmediği için İtalyan Risorta locasına özel bir imtiyaz sağlamış. Bu locanın başında İtalyan asıllı Emanuel Karaso var. Buna ilave olarak Kapitülasyon şartları gereği Osmanlı polisi de bu locanın toplantılarına karışamıyor. 
Rahatça gizli toplantılar düzenleyebiliyorlar. Son birkaç yıldır İttihat Terakki Cemiyeti bütün toplantılarını Risorta localarında 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yapıyor. Hatta İtalyan kökenli bazı masonlar bu yüzden loca- dan ayrılıp ayrı bir Mason cemiyeti bile kurmuşlar. İttihat ve Terakki'nin en önemli yöneticilerinden Talat, Fazlı Necip ve Mithat Şükrü, Makedonya Risorta locasının üyeleri. Sizin Harbiye yıllarından tanıyacağınız Enver Bey de masonları sevmez ama o da toplantılara katılıyor. Kösüler olarak Enver Beyi de sürekli bilgilendiriyoruz.” 

© Enver'i tanırım. Biraz macerayı sevse de vatanperver bir subaydır. Ecnebilerin emperyalist emellerine hep karşı olmuştur. dedi ve devam etti Mustafa Kemal: “Söylediğin isimler arasında Talat adındaki kişiyi hiç duymamıştım.” 

Uluhan hemen cevap verdi: 

“- Yüzbaşım muhtemelen bundan sonra çok duyarsınız çünkü Talat çok iyi bir telgraf uzmanı, Selanik'te görevli. İttihat Terakki'nin bütün haberleşmesi onun kontrolünde. Osmanlı postanelerindeki Türklerin çoğunu cemiyete üye etmişler. 
İttihat Terakki'nin önemli liderlerinden biri olacağı şüphesiz. 
Herkes İttihat ve Terakki'nin merkezinin Paris olduğunu sanıyor ama bize göre Talat, cemiyetin merkezini Selanike taşıdı. 
Burada Osmanlı Hürriyet Cemiyeti adıyla bir örgüt kurdular” 

Bunları söyledikten sonra Uluhan cebinden üzerinde çeşitli işaretler bulunan bazı kâğıtlar çıkardı. Mustafa Kemal, Uluhan'ın masanın üzerine yaydığı birkaç kâğıda göz attığında anlamsız birçok Latince harfler ve rakamlar gördü. Uluhan bu kâğıtlardan birini eline aldıktan sonra devam etti: 

“© Mustafa Yüzbaşım. Belki Selanik'ten tanıdığınız eski arkadaşlarınız da vardır bunlar arasında ben sizlere isimlerini okuyayım. Bunlara karşı, özel fikirlerinizi açmakta dikkatli olursunuz.' dedi ve bazı isimler okudu: “Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin kurucuları arasında üç tane sivil var: Mithat Şükrü, Rahmi ve Vilayeti Selase Posta Telgraf Müdürü Talat. 
Kurucu Heyette yedi tane de asker var: Askeri Rüştiye Müdürü 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Bursalı Tahir, Müşir Yaveri Kazım Nami, Rüştiye Fransızca Öğretmeni Naki, Ömer Naci, Edip Servet, İsmail Canbolat ve Hakkı Baha. Cemiyetin yönetim komitesine Talat, İsmail ve Rahmi getirildi ve üçü de Mason Risorta'nın üyesi. Cemiyetin Manastır temsilcisi de Enver Bey. Doktor Nazım da geçtigimiz günlerde Paris'ten kaçıp buraya yerleşti. Daha iki hafta önce Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile İttihat ve Terakki birleşme kararı aldılar. Paristeki merkezin de bundan sonra Selanik'ten yönetilmesini kararlaştırdılar. Aman Yüzbaşım, gereksiz düşmanlıklar edinmeyin. İçlerinde Enver Bey gibi vatanperver subaylar az değil. Bizim düşüncemiz, İttihat Terakki'ye üye olun, en azından ne yaptıklarını bilirsiniz. Aklınıza yatmayan faaliyetlerine katılmayıp uzak durun. Bunlar yakın bir zamanda İstanbul'a karşı önemli bir plan hazırlığı içindeler. Tehlike ortadan kalktığında cemiyetten ayrılırsınız.” 


Mustafa Kemal, gayrı milli bulduğu ve kime hizmet ettiği belli olmayan Masonların İttihat ve Terakki Cemiyeti yönetiminde etkin olmasına canı sıkılmıştı. Buna karşılık İdadi'den tanıdığı birçok vatanperver arkadaşı da bu cemiyete girmişlerdi. 
Onların ısrarı devam edince 29 Ekim'de İttihat ve Terakki'ye üye oldu. 
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23 Temmuz 1908 Perşembe — 11. Meşrutiyet 
—B 


S elanike geldiği hafta Uluhan ile görüşen Mustafa Kemal, bu tarihten sonra askeri görevlerine ağırlık verdi. 1908 Ocak ayında Selanik bölgesindeki askeri manevralara katıldı. Şubat ayında, ünlü Alman Generali Litzmann'ın “Takımın Muharebe Talimi” isimli kitabını çevirdi ve eser Selanik'te basıldı. Haziran ayında Kurmay Karargâhındaki görevine ilave olarak, bölgedeki gelişmeleri takip etmek için Üsküp - Selanik Doğu Demiryolu Müfettişliği görevini de üstlendi. 

22 Temmuz'da Üsküp'te iken ertesi gün Manastır İttihat Terakki Cemiyeti'nin girişimiyle 11. Meşrutiyet ilan edildi. Manastırdaki İttihatçıların başında, kız kardeşinin eşi Selanik Merkez Kumandanı Albay Nazım Bey suikastına karıştığı için Divanı Harbe sevk edilen Binbaşı Enver vardı. Sultan Abdülhamid aynı gece Meşrutiyet'i resmen ilan etmek zorunda kaldı. Abdülhamide karşı adı konulmamış bu ihtilalin arkasında sivil olarak Talat, 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asker olarak da Enver vardı. Talat, Meşrutiyet ilanı öncesindeki hazırlıklara ve isyanlara ilişkin haberlerin telgraf yoluyla İstanbul'a ulaşmasını geciktirmiş, İstanbul Telgrafhanesi susup da Rumeli bölgesinin merkezi olan Selanik Telgrafhanesi devreye girince, Sultan durumu anlayana kadar Meşrutiyet çoktan ilan edilmişti. Bu, dünya tarihinde Telgraf sistemiyle gerçekleşen ilk ihtilal sayılırdı ve Talat, Kasım 1907'de bir jurnalle görevden alınmasına rağmen telgraf haberleşmesini yönetmişti. 


IL. Meşrutiyet ile birlikte Sultan Abdülhamid ile İttihat ve Terakki Cemiyeti arasında ilan edilmemiş bir gizli mücadele başladı. Cemiyet Sultan'ın Sadrazam atadığı Said Paşa'ya itiraz ediyordu. Bu arada kendilerini Hürriyetçi olarak tanımlayan Prens Sabahaddin, Ahrar Fırkası adıyla bir parti kurmuş ve İttihat Terakki'ye karşı cephe almıştı. Mustafa Kemal, Ağustos'ta kısa bir süre Bosnaya gittiyse de burada da umduğunu bulamadı. Bu arada Trablusgarb'ta bazı şeyhlerin önderliğinde yerel isyanlar başlamıştı. Erkânı Harbiye nezdinde Mustafa'nın bu konulardaki başarısı çok takdir ediliyordu. Bu yüzden Mustafa ya Trablusgarb'a gitmesi teklif edildi ve o da kabul etti. Daha önce yaptığı gibi hem İstanbul ve Selanik'ten bir süre uzakta kalmak hem de bu isyanları sükunete erdirmek için Trablusgarb'a gitme kararı aldı. 
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“- Teşkilatı Mahsusa içerisinde Fedailer ve Harbiyeliler olarak zaten ikiye bölünmüştük.” diye başladı söze Süleyman Askeri, “Yakup Cemil, tamamen kendi başına hareket etmeye başladı. O günlerde Enver Bey ile teşkilat içinde durum mütalaası yaparken, Edirne'nin kaybedilmesini Mahmut Şevket Paşa'nın kifayetsizliğine bağlayanlar oldu. Yakup Cemil de kraldan çok kralcılık yapıp, BabıAli baskınında Harbiye Nazırı'nı öldürdüğü gibi, Enver Beye yaranmak için bu suikastı planlamış ve Mahmut Şevket Paşa'yı şehit etmiş. 
Sonra bu meseleyi ben e arkadaşım sezdik çünkü öyle planlamış ki bütün işaretler Halaskar grubuna çıkıyor. Bir gün Enver Bey, Yakup Cemil ile baş başa görüştü ve tartıştılar. Fakat sonra her şey süt liman oldu. Eşref Bey, Halaskar Grubu'ndan bazı kişilerin peşine düştü ve onları sorumlu tuttular.” 
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